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Contactadressen

Wijk Westerhaghe & De Hoek:

Predikant: ds. A.B. Vroomans

Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41 48 63 42.
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl

Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.

E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:

Predikant: ds. J.J. van Eenennaam. Tel. 06-34 20 00 94.
E-mail: ds.vaneenennaam@pknrijnsburg.nl

ds. John van Eenennaam neemt tijdelijk pastorale zorg op
zich in wijk de Kleipetten.

Scriba: Vacant

Wijk Centrum & Oost:

Predikant: ds. A.E Veerman-van Dijk,

Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg.

Tel. 06-18 61 81 50. E-mail: ds.veerman@pknrijnsburg.nl
Contactpersoon voor berichten uit de wijk:

Ida Binnendijk. 06-10 34 31 72.

E-mail: wijk.centrum.en.oost@gmail.com

Wijk Frederiksoord & De Bloem:

Predikant: ds. J.C. lJzerman,

Nassaulaan 53, 2231 VX Rijnsburg.

Tel. 06-34 55 09 35. E-mail: ds.ijzerman@pknrijnsburg.nl
Scriba: Helma van Abswoude. Tel. 071-51 524 46.
E-mail: helmavanabswoude@gmail.com

Wijk Oude Hart Noord:

Predikant: ds. P.J. van der Ende,

Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg.

Tel. 071-53 281 61. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: Alex van 't Veld. Tel. 06-55 84 41 40.

E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Kerkelijk werker Gemeenteopbouw:

Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60.

E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Ouderenpastoraat:

Wijk Westerhage & de Hoek, Oude Hart Noord en de
ouderen in de Abdijlaan en de Smidstraat:

Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60.

E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Wijk Kleipetten, Frederiksoord & De Bloem, Centrum &
Oost, met uitzondering van de Smidstraat en de
Abdijlaan: De ouderen in deze wijken vallen onder de
wijkpredikanten.

Kerkenraad:

Scriba kerkenraad: Alex Noort, Tel. 06-20 12 66 04.

E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:

Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-40 258 83.

De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-40 217 24.
Immanuélkerk: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.
Het Centrum: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl

Vertrouwenspersonen

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is

voor iedereen.

Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant,
een kerkelijk (mede)werker of een kerkelijk vrijwilliger
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van sek-
suele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodi-
gen tot seksueel contact, dan wel intimiderend gedrag
vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op één of andere manier te maken hebben
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag, dan nodigen we u uit om contact op te nemen
met één van de interne vertrouwenspersonen van onze
gemeente. Dat kan via e-mail:

vertrouwenspersoon.vrouw @ pknrijnsburg.nl
vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl.

Kerkelijk Bureau

U bent van harte welkom!

Het adres is Vliet NZ 36, 2231 GN Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-20 350 13

Email: kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.
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voor Licht Magazine

Het volgende nummer van Licht Magazine
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In 2022 verhuisde Ruben Verheij naar Canada om
daar te wonen en werken. Dat betekende een gro-
te verandering voor hem en zijn familie. Een nieuw
land, een andere cultuur en een leven ver weg van
de plek waar hij is opgegroeid. Toch is de band met
zijn thuisbasis nog altijd sterk. Sinds hij naar Canada
is vertrokken heeft hij veel contact gehouden met
onze gemeente in Rijnsburg, die hem blijft volgen
en ondersteunen. Om een indruk te geven van hoe
het nu met Ruben gaat en hoe zijn leven eruitziet
op zo’n 7500 kilometer afstand, is Licht Magazine
met hem in gesprek gegaan. Hoe ziet zijn dagelijks
leven eruit in Canada en hoe geeft hij daar invulling
aan zijn werk, geloof en relaties?

In 2025 trouwde Ruben met zijn vrouw Abby. Hij vertelt
daar enthousiast over: ‘Op 24 april zijn Abby en ik alweer zes
maanden getrouwd. Het waren bijzondere en mooie maan-
den. De bruiloft was prachtig en we hebben veel familie en
vrienden mogen ontvangen in Canada. Na de bruiloft heb-
ben we snel weer een normaal ritme opgepakt. Nu breekt
er een periode aan waarin we weer wat meer gaan reizen.
Van begin april tot 1 mei zijn we in Nederland en op 15 mei
vertrekken we naar de Dominicaanse Republiek voor werk.

Uitgelicht

schappen om blijvende verandering te creéren. Ik werk daar
als International Partner Codrdinator, oftewel projectmana-
ger. We werken vanuit Chilliwack in Canada, waar Hungry
For Life gevestigd is en waar wij ook wonen. De organisatie
verbindt kerken en andere organisaties met internationale
partners om bij te dragen aan ontwikkelingswerk over de
hele wereld. Vanuit ons geloof zijn we ervan overtuigd dat
het onze roeping is om er te zijn voor de armen en zieken.
Soms willen kerkgemeenschappen helpen, maar weten ze
niet goed hoe. Hungry For Life helpt hen om betrokken te
blijven en zicht te houden op de projecten die zij steunen.
We vinden het belangrijk om deze projecten ook daadwer-
kelijk te bezoeken. Zelf richt ik me op projecten in Ethiopié,
Malawi en de Dominicaanse Republiek. Samen met partners
reis ik daar regelmatig naartoe. Afgelopen januari was ik in
Addis Abeba, Ethiopié. Daar hebben we met onze partner
aldaar een centrum opgebouwd waar dagelijks zo’n 30 jon-
geren komen. Ze krijgen Bijbellessen, er wordt gewerkt aan
hun familiaire banden en we helpen hen bij het opzetten
van een klein bedrijf, zoals schoenenpoetsen of het runnen
van een eetkraampje.” Volgens Ruben is het opbouwen van
relaties met partners erg belangrijk: ‘Dit doen we om een
band op te bouwen met de gemeenschap die we onder-
steunen en om ons geloof met elkaar te delen. Daarbij rich-

‘Door langdurig samen op te trekken met onze partners ter plaatse ontstaat er
vertrouwen en kunnen we samen bouwen aan blijvende verandering.’

We starten daar een tweejarig programma waarin we part-
ners van Hungry for Life trainen in leiderschap binnen hun
organisatie of bedrijf. Abby zal ook een aantal trainingen
verzorgen. Zij werkt eveneens voor Hungry For Life en geeft
coaching in leiderschap.

Ruben vertelt verder over zijn werk in en buiten Canada:
‘In september 2022 ben ik gestart bij de organisatie Hungry
For Life. Dit is een organisatie die mensen samenbrengt om
iets te betekenen voor anderen in de wereld. We richten
ons vooral op plekken waar armoede en gebrek aan basis-
voorzieningen een groot probleem zijn. In plaats van alleen
hulp te geven, werken we vooral samen met lokale gemeen-

ten we ons bewust op relaties voor de lange termijn. Door
langdurig samen op te trekken met onze partners ontstaat
er vertrouwen en kunnen we samen bouwen aan blijvende
verandering. Daarnaast merk ik dat ik door dit werk zelf ook
groei in mijn geloof. In 2016 ging ik met World Servants op
reis. Daar ontdekte ik dat mijn passie ligt bij ontwikkelings-
werk vanuit mijn geloof.”

Ruben sluit af: ‘Tot slot wil ik graag delen hoe bijzonder ik
het vind hoeveel steun ons werk met Hungry For Life de af-
gelopen jaren heeft ontvangen vanuit de gemeente in Rijns-
burg. Mede daardoor kan ik dit werk nu samen met Abby
doen. Dat vind ik echt heel mooi.




Het koninkrijk van God
als kern van Jezus’ boodschap

ds. Arnold Vroomans

Wanneer begint dat koninkrijk van God?

De verkondiging van de komst van het koninkrijk van
God behoort tot de centrale inhoud van Jezus’ prediking:
‘Bekeer u, want het koninkrijk nadert!” Op 162 plaatsen in
het Nieuwe Testament wordt gesproken over het koninkrijk.
Maar er is iets wonderlijks aan de hand. Het koninkrijk is iets
wat komt, het is iets wat dichtbij is en iets wat ook al onder
ons is. Jezus verkondigt het koninkrijk als een ‘event’ dat
komt (Matt. 6:10, Markus 14:25, Lukas 6:20b en 21). Het is
dichtbij (Lukas 10:11) en ook al onder ons! Lukas 11:20 zegt:
‘Maar als ik door Gods hand demonen uitdrijf, dan is het
koninkrijk van God bij jullie gekomen.” Bij Lukas 17:20 lezen
we: ‘Het ligt binnen ons bereik. Het licht van het koninkrijk,
dat nog finaal moet doorbreken, werpt nu al zijn stralen in
deze wereld.

voor wie is het koninkrijk van God?

Het koninkrijk van God is de volkomen overmachtige liefde
van God richting hen die door niemand gezien worden.
Jezus laat zien dat de liefde van God zich vooral richt op hen
waarvan men toen dacht (en nu denkt) dat God niet naar hen
omziet. Bijvoorbeeld omdat ze er een onzuivere godsdienst
op na zouden houden, denk aan Samaritanen, of een zondig
leven leiden, zoals hoeren en tollenaars. De zegen strekt
zich ook uit naar hen die niet worden meegeteld. Denk aan
de zegen die Jezus geeft aan hen die niet volwassen waren
in juridische of godsdienstige zin (Markus 10:14), kinderen.
Een andere groep die genoemd wordt zijn vrouwen die
buiten grote delen van het sociale en religieuze leven

in Israél vielen.

Hoe weten wij

dat het koninkrijk komt?

Door de opstanding! Na de opstanding
weten wij dat niet deze wereld het
laatste woord heeft, maar het koninkrijk
van God. Het is al begonnen! En ook
dit: de Geest is tot ons gekomen.
De verkondiging van het koninkrijk
van God is nauw verbonden met
ons paasgeloof. De opstanding is de
klaroenstoot van het koninkrijk en
men hoort het overal.

Welke gevolgen heeft dat voor ons persoonlijk leven?

Dat koninkrijk roept ons op en moet ons in beweging
brengen om ook radicaal en grenzeloos lief te hebben. Denk
bijvoorbeeld aan het altijd de ander de wang toekeren. Het
is worden als Hem, groeien in Hem. En dat is voor iedereen
een andere weg. We weten wat God zal doen en we krijgen
de kans om er nu al naar toe te leven. Als het ware alsof het
er alis. Nu al leven in liefde.

De nabijheid van het koninkrijk van God zet druk op ons
leven om Jezus te volgen en zo God te gehoorzamen. Om te
leven naar de Heilige Geest.

Inons leven enin onze geschiedenis is er ook iets heel anders
gebeurd. Deze boodschap die Jezus bracht, verschoof naar
de achtergrond. We gingen Jezus zelf verkondigen in plaats
van wat Hij verkondigde. En ergens begrijp ik dat wel. We
staan met ons persoonlijk leven, helaas, zo op afstand van
het koninkrijk. Spreken we daarom liever over vergeving
van onze zonden dan over de komst van het koninkrijk en
ons leven richten op Hem? Ja. We leven van genade ... naar
het koninkrijk toe.




Legaat

Hulp voor mobiele klinieken in
Democratische Republiek Congo

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Het was april 2023 toen ik in dagblad Trouw een
artikel las over de verschrikkelijke situatie van
vliuchtelingen in de Democratische Republiek
Congo (DRC). Het artikel raakte mij diep en riep bij
mij het verlangen op om iets te kunnen doen, al
was het maar een druppel op de gloeiende plaat.

In diezelfde periode stond er op de website van de PGR een
uitnodiging van de diaconie om een project in te dienen
voor een legaat. Ik nam contact op met Piet Both, die onder
meer als zendingsarts in de DRC heeft gewerkt. Samen
besloten we Stichting Vluchteling te benaderen. Zij en hun
partners kennen het conflictgebied goed en konden ervoor
zorgen dat onze gift bij de juiste mensen terecht zou komen.
Op hun kantoor in Den Haag werden we met open
armen ontvangen. De vluchtelingencrisis in de DRC is een
zogenoemde ‘verwaarloosde’ vluchtelingencrisis en zij
waarderen het zeer dat wij hier aandacht voor hebben.
Stichting Vluchteling bracht ons op het spoor van de
mobiele klinieken van het Panzi-ziekenhuis. Dit ziekenhuis
is in 1999 opgericht door gynaecoloog dr. Denis Mukwege,
nadat hij steeds meer slachtoffers — vrouwen, mannen en
zelfs kinderen — van ernstige verkrachting en verminking
naar het ziekenhuis zag komen. In 2018 ontving hij de
Nobelprijs voor de vrede voor zijn baanbrekende werk
tegen verkrachting als oorlogswapen.

Sinds 2019 helpt Stichting Vluchteling het christelijke Panzi-
ziekenhuis bij het opzetten van mobiele klinieken. Dit zijn
kleineteamsvanartsen, verpleegkundigen ensociaal werkers
die naar de verafgelegen dorpen en dorpjes gaan. Daar gaan
ze in gesprek met de dorpsgemeenschappen, proberen ze
vooroordelen weg te nemen en behandelen ze mensen
met diverse medische en gynaecologische aandoeningen
of verwijzen ze door naar het Panzi-ziekenhuis. Voor een
belangrijk deel gaat het hier om slachtoffers van verkrachting,
die verstoten zijn door hun familie en soms zelfs door de
dorpsgemeenschappen. De zorg is veelzijdig en holistisch:
van medische tot psychologische en maatschappelijke hulp,
mensen worden geholpen bij het opbouwen van een nieuw

bestaan. In het ziekenhuis zelf wordt het werk omringd met
gebed en worden mensen uitgenodigd om hun leven aan
Jezus te geven.

In 2023 heeft de diaconie het meer dan royale bedrag van
€10.000 overgemaakt voor de mobiele klinieken, en in
2025 nog eens een bedrag van €5.000. In augustus 2025
ontvingen we het verslag over de periode 2023-2025. Hierin
stond dat het oorspronkelijk geplande aantal van 50 missies
was bijgesteld naar 52 missies. Onze hulp heeft dus verschil
gemaakt en dat stemt ons zeer dankbaar. Met de 52 missies
hebben ruim 10.000 mensen medische hulp ontvangen:
vrouwen, mannen en ook meer dan 1000 kinderen onder
de 18 jaar. Zo is in het rapport te lezen over een vrouw die
drie jaar lang door haar partner in de steek was gelaten. Ze
was alleen achtergebleven met de zorg voor haar kinderen.
Toen haar man hoorde dat zijn vrouw voor haar aandoening
werd behandeld, keerde hij terug naar huis. Ze sprak haar
vreugde uit over het feit dat ze haar werk op het land heeft
kunnen hervatten en zo kon bijdragen aan het voortbestaan
van haar kinderen. En dat is maar één van de vele verhalen.
Het project heeft ons laten zien dat hoe groot de nood
ook is, het mogelijk is om iets aan de nood te doen.
Getraumatiseerde mensen worden genezen, vooroordelen
overwonnen en men wordt in staat gesteld tot samenleven:
met hun familie en in de plaatselijke gemeenschap. Het is de
weg van verzoening in Christus die tot vrede leidt.

In een documentaire van de NPO brengt Dokter Ruben een
bezoek aan het Panzi-ziekenhuis en komen ook de mobiele
klinieken in beeld.




Up & Down club

Up & Down club - een terugblik

ds. Arnold Vroomans

Het afgelopen jaar mocht ik de Up & Down club leiden. Of beter gezegd: ik mocht meedoen. Vroeger heette
het nog ‘aangepaste catechese’, maar het is steeds meer een echte club geworden. Een hele christelijke club
dat wel. Een veilige thuishaven waar niemand raar of gek is en iedereen even welkom.

Knuffelig ... nou nee

Persoonlijk hou ik er niet van als de problematiek van mensen
met een verstandelijke beperking wordt geidealiseerd. De
problemen zijn namelijk ook groot. Het is niet altijd ‘vrolijk
lachen en vriendelijk’. Mensen uit deze doelgroep zijn net zo
divers als wij gewone mensen, met hun eigen uitdagingen,
vragen, zorgen, vreugden en verdriet. Soms kan iemand
goed chagrijnig zijn en dan is daar ook plek voor. Vaak geven
we dan een stukje nazorg; een telefoontje de volgende dag
kan al wonderen doen.

Omzien naar elkaar

Wanneer er rondom het gebed zorgen worden gedeeld,
klinken er ook bemoedigende woorden naar elkaar. ‘Ach, je
moedertje ligt op sterven. Wat naar nou. Nou ja, ze is eerder
bij God dan jij. Dat is wel mooi toch?’ Ook de indrukken
van het nieuws ontgaan de deelnemers niet. Zorgen over
het politieke klimaat in Nederland, het wereldtoneel; alles
wordt voor God gebracht. En ze liggen er ook van wakker. Je
hoeft ze niet uit te leggen wie je naasten zijn, het is wat hen
betreft altijd mis als er doden vallen. Er valt nog heel wat
van ze te leren dus.

Trots

In het dagelijks leven voelen ze elke dag dat ze in de
samenleving toch vaak op een zijspoor staan. Echt meedoen
met alles, alles kunnen doen wat je wilt, is vaak niet voor
hen weggelegd. Soms is het gewoon te hoog gegrepen.
Vaak worden ze ook als lastig ervaren, waardoor ze zich
niet gehoord voelen. Op de club is dat anders. ledereen telt
mee. Ze zijn trots op de uitzending op televisie: dat zijn wij!
Of toen Ruben Verheij al beeldbellend even bedankte voor
de collecteopbrengst. Zoiets doet heel erg veel. Inhoudelijk

is dat eigenlijk bij elke bijeenkomst het grote doel. Dat ze
zich gekend weten door God en door elkaar. Dat er een plek
is waar geen oordeel is en ze er helemaal bij horen. Een
bemoedigend woord zoals wij dat allemaal nodig hebben.

Catechese

Voor het afgelopen seizoen had ik een programma
voorbereid. Elke keer een speelse en onderhoudende manier
om delen uit de geloofsbelijdenis aan de orde te stellen. Vaak
nam ik een ‘ding’ mee, soms deden we een kringgesprek,
een andere keer een spiegelverhaal of anekdote, met
als bodem altijd een Bijbeltekst. Langzaamaan, stukje bij
beetje, herschreven ze in hun eigen taal en woorden zo
de geloofsbelijdenis. Het ‘ik geloof’, werd ‘wij geloven’
(wat bijbels ook sterkere papieren heeft). De laatste keer
voordat we de verjaardagen, en vervolgens het avondmaal
met elkaar vierden (in twee bijeenkomsten), heb ik ‘hun’
geloofsbelijdenis aan ze gepresenteerd. ledereen kreeg het
mee als een kaart om thuis neer te zetten. En ja, ze waren er
stil van. Of juist heel druk. Zeker trots.

Wat geloven wij?
50%@(%%«6@%4@4&0@&%/
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Christelijke zending;

Licht op het verleden

bekeringsdrang of Bijbelse opdracht?

Willem Nagtegaal

Zending, ook wel evangelisatie genoemd, betekent
datchristenen anderen uitnodigen omJezusteleren
kennen en Hem te volgen. Dat roept vragen op als:
Is het nog wel van deze tijd? En is het niet arrogant
om te denken dat iemand anders jouw geloof zou
moeten aannemen? Om die vragen te begrijpen, is
het goed om eerst naar de geschiedenis te kijken.

Het begon al in de eerste eeuwen

Zending is zo oud als het christendom zelf. In het
Nieuwe Testament staat dat we de boodschap van Jezus
moeten verspreiden tot ‘aan de uiteinden van de aarde’
(Handelingen 1:8). De eerste christenen namen dat heel
serieus. Opvallend is dat het Nieuwe Testament in het
Grieks is geschreven, terwijl Jezus Aramees sprak. Grieks
was in die tijd de wereldtaal, vergelijkbaar met het Engels
nu. Door voor het Grieks te kiezen, konden meer mensen
het Evangelie lezen en horen.

Het christendom verspreidde zich eerst rond de
Middellandse Zee, maar al snel ook verder. Dat hing samen
met het missionaire karakter van het geloof. Christenen
waren ervan overtuigd dat de boodschap van Jezus voor alle
volken bedoeld was. Volgens een oude traditie arriveerde
de apostel Thomas al in 52 na Christus in India om te
evangeliseren. In de middeleeuwen brachten christenen
van de Kerk van het Oosten het geloof zelfs tot in China. De
wereld moest de boodschap horen.

Zending en kolonialisme

Is evangelisatie verkeerd?

Vandaag leven we in een samenleving met veel verschillende
religies en levensbeschouwingen. Dan klinkt al snel de vraag:
mag je wel proberen iemand te overtuigen van jouw geloof?
Toch proberen mensen elkaar voortdurend te overtuigen.
Denk aan politieke ideeén, klimaatmaatregels of het belang
van mensenrechten. Wie ergens echt in gelooft, wil dat
delen. Dat is heel menselijk.

Voor ons christenen hoort daar wel een belangrijke houding
bij: respect, luisteren en liefde. Zending betekent niet dat je
op anderen neerkijkt, maar dat je iets wilt delen dat je zelf
als bevrijdend en hoopgevend hebt leren kennen.

Een nieuwe beweging

Op dit moment groeit het christendom vooral in Afrika,
Azié en Latijns-Amerika. In Europa worden kerken kleiner,
terwijl er steeds meer christenen uit andere werelddelen
komen om het Evangelie te delen. Zending is dus geen
eenrichtingsverkeer meer van ‘het Westen naar de rest’,
maar een wereldwijde uitwisseling.

Wat steeds terugkomt, is het besef dat het Evangelie een
geschenk is dat we niet voor onszelf kunnen houden. Jezus’
boodschap, offer en Zijn opstanding vragen erom gedeeld
te worden. Niet alleen in woorden maar ook in daden, over
grenzen van taal, land en cultuur heen.
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mensen helpen met onderwijs, medische zorg
en betere leefomstandigheden. De geschiedenis
van de zending heeft dus zowel mooie als
pijnlijke kanten, die het beiden waard zijn te
benoemen.
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Streep de volgende woorden uit de woordzoeker:

Handelingen Hemelvaart Jezus
Johannes (2x) Heilige Geest doop
Jeruzalem Olijfberg wolk
twee mannen Petrus
Jakobus Andreas Filippus
Thomas Bartholomeiis Simon
Mattheis Judas

Wat heeft de zin van de overgebleven letters met Hemelvaart te maken?

Animatie yoor Kids

inksteren
\vaart en Pinks
Yo u Tu b e “?t‘;‘:\egﬁ ip één minuut




Weetje?!
Hemelvaart is een istelij

. christelijke feestd
precies 40 dagen na Pasen R

’ Waalop WO‘dt
gg n r

Na zijn opstanding (Pasen)
afscheid van Zijn vrienden op aar
Op naar de hemel. Het js een
omdat Hij belooft altijd bij ons
ook al zie je hem niet.

nam Jezus
de en steeg
blijde dag
te blijven,

Vacature

Vacature voorzitter
Taakgroep Vorming en Toerusting -
Geroepen tot Groei!

Sciba Alex Noort

Voel jij je geroepen om mede-gelovigen te
ondersteunen in hun geloofsgroei? Kun je
goed omgaan met mensen en ben je in staat
om te inspireren en te motiveren? Dan is
de rol van voorzitter Taakgroep Vorming en
Toerusting iets voor jou.

De taakgroep Vorming en Toerusting richt zich op de
geloofsgroei van broeders en zusters binnen en buiten
onze gemeente. Ze doet dit samen met, onder andere,
de commissies voor de Gemeentegroeigroepen,
Alpha cursussen en (Pre)marriage course. Daarnaast
adviseert de taakgroep de kerkenraad, zowel gevraagd
als ongevraagd.

De taakgroep bestaat, naast jou als voorzitter, uit
een aantal andere betrokken gemeenteleden en
een predikant. Als voorzitter ondersteun en leid
je het werk van de taakgroep en draag je zorg voor
de cohesie binnen de taakgroep. Ook ben je als
vertegenwoordiger van de taakgroep lid van de Kleine
Kerkenraad. Verder ben je verantwoordelijk voor de
organisatie van de jaargesprekken met de pastores. Je
wordt voor deze taak bevestigd als ouderling met een
bijzondere opdracht.

Met deze rol word je de mogelijkheid geboden om
mee te bouwen aan Gods koninkrijk in deze wereld. Je
geeft daarmee handen en voeten aan je geloof.

Wil je meer informatie over de rol van voorzitter, neem
dan contact op met Joren lJzerman, ds.ijzerman@
pknrijnsburg.nl, predikant in de taakgroep. Ben je
geinteresseerd om de rol te vervullen, neem dan
contact op met de scriba.

Voel je je wel geroepen om een taak binnen de
gemeente op te pakken, maar is deze rol niet de
jouwe? Aarzel dan niet en neem contact op met de
scriba. Want er is altijd een geschikte taak, ook voor
jou.




Taakgroep Jeugd & Jongeren

‘Samen gaan voor God’
Het groeiplan voor het jeugd- en jongerenwerk

Op donderdag 26 maart werd in De Voorhof het nieuwe groeiplan voor het jeugdwerk gepresenteerd. Een
plan waarin de gemeente nadenkt over de toekomst van haar jeugd: hoe zijn we een gemeente waarin de
kinderen en jongeren volop mee kunnen doen en hoe helpen we hen groeien in geloof? De redactie van
Licht Magazine sprak met twee initiatiefnemers uit de taakgroep: ds. lJzerman en Claudia de Mooij.

Van een gesprek in de tuin naar een breed gedragen plan
Claudia begint met een persoonlijke terugblik: ‘Vlak voor de
zomer van 2024 zaten Joren en ik samen in zijn tuin. We
waren toen allebei ongeveer anderhalf jaar betrokken bij de
taakgroep en vroegen ons af: hoe nu verder? We hadden
het gevoel dat we steeds achter de feiten aanliepen. We
wilden niet alleen reageren, maar juist vooruitkijken.

Die vraag bleek het begin van iets
groters

‘We zijn gaan nadenken: wat willen
we eigenlijk met het jeugdwerk?
Vanuit die gesprekken ontstond
het verlangen om te werken aan
een duidelijke, gezamenlijke visie:
het groeiplan” Om dat proces
goed vorm te geven, schakelde
de taakgroep hulp in van de HGJB,
een organisatie die gemeenten
ondersteunt bij jeugdwerk en
geloofsopbouw met als doel
jongeren te helpen om het geloof
te leren kennen en toe te passen in
hun dagelijks leven. ‘We hebben gebruik gemaakt van hun
stappenplan,” vertelt Claudia. ‘Het afgelopen jaar hebben
we intensief gewerkt. We haalden input op tijdens een
gemeenteavond, spraken met jeugdleiding en betrokken
gemeenteleden, en gingen met name actief in gesprek met
jongeren zelf. We hebben echt samen gebrainstormd. Alle
ideeén, wensen en verbeterpunten waren essentieel voor
het plan dat nu voor ons ligt’

Wat maakte dat er een nieuwe richting nodig was?

Ds lJzerman legt uit: ‘Na anderhalf jaar merk je dat je veel
erft uit het verleden. Dat is waardevol, maar we voelden ook
dat het geheel beter op elkaar afgestemd kon worden. Waar
zitten de gaten? Waar liggen de behoeften? Niet helemaal
vanaf nul beginnen..” ‘Maar wel vanaf nul bekijken,
vult Claudia hem aan. ‘Vanaf nul doordenken,” voegt Ds.
lJlzerman eraan toe.

Het resultaat is een doorlopend traject voor jeugd van 0 tot
begin 20, opgebouwd rond drie pijlers:

¢ verbondenheid met God

¢ verbondenheid met elkaar

e verbondenheid met de gemeente

Wat houdt het groeiplan concreet in?

‘Het plan richt zich op een duidelijke en gestroomlijnde
opbouw van het jeugdwerk,’ legt Claudia uit. ‘Voor elke
leeftijdsgroep willen we een passende plek bieden. Daarbij
staan altijd twee dingen centraal; de relatie met God en de
relatie met elkaar. De kernvraag bij alle keuzes is steeds: Hoe
helpt dit kinderen en jongeren groeien in hun geloof en in
hun verbondenheid met elkaar en de gemeente?’

‘Die onderlinge relaties zijn ontzettend belangrijk,’
benadrukt ze. ‘De vriendschappen die nu ontstaan, vormen
de kerk van morgen. Sterker nog, ze zijn nu al een wezenlijk
onderdeel van onze gemeente.

De rol van de taakgroep

De taakgroep bestaat uit zes mensen en heeft vooral een
faciliterende rol. ‘We voeren het plan niet zelf uit, zegt
Claudia, ‘maar zorgen voor de visie en de ondersteuning.
Voorheen werkten we minder vanuit een gezamenlijke
lijn. Nu hebben we een duidelijke basis waar alles aan
opgehangen kan worden.

De komende tijd gaat de taakgroep in gesprek met
verschillende onderdelen van het jeugdwerk, zoals oppas,
zondagschool, verschillende clubs en catechisatie. ‘We
kijken samen naar hoe het nu gaat en hoe we kunnen
groeien richting de nieuwe visie.” De reacties tot nu toe
zijn positief. Tegelijk benadrukken beiden dat dit geen snel
traject is. ‘Dit is echt een proces,’ zegt Claudia. ‘Verandering
kost tijd.




Een plan dat gedragen moet worden door de gemeente

De presentatie op 26 maart was een belangrijke mijlpaal,
maar nog niet het eindpunt. Ds lJzerman: ‘We hebben laten
zien waar we naartoe willen. Formeel moet het plan nog
worden goedgekeurd door de Grote Kerkenraad. Tot die tijd
kunnen we nog niet concreet aan de slag. Maar misschien
nog belangrijker, het plan kan alleen slagen als de gemeente
meedoet. We zijn afhankelijk van mensen die opstaan en
zeggen: hier willen wij mee aan de slag!’, zegt ds. lJzerman.
‘Dat is echt de grote kanttekening — en die mag wat mij
betreft dikgedrukt worden: dit lukt alleen als de gemeente
‘ja’ zegt!

Claudia maakt de vergelijking met de doop: ‘Als er een kindje
wordt gedoopt, zeggen we als gemeente volmondig ‘ja’. We
beloven samen met hen op te lopen op de weg achter Jezus
aan. Wij willen die JA nu komen ophalen en vragen aan de
gemeente of ze ons willen gaan helpen om het jeugdwerk te
dragen,’ zegt Claudia. Volgens haar is er voor iedereen wel
een manier om bij te dragen. ‘Dat kan groot of klein zijn: een
keer per jaar, een keer per maand — alles helpt.

Van consumeren naar meedoen

Ds. lJzerman sluit af met een duidelijke oproep, ondersteund
door harde cijfers: ‘Op dit moment doet ongeveer 30% van
de gemeente 80% van het werk. Dit zijn geen harde cijfers
over onze gemeente, maar een algemeen beeld van kerken
in Nederland.” Hij pleit voor een actievere houding van dlle
gemeenteleden. ‘We zijn samen het Lichaam van Christus.
ledereen heeft gaven gekregen en die mogen we gebruiken.
Het gaat erom dat je ontdekt waar kan ik aan bijdragen?’
Daar ligt ook een belangrijke taak voor de taakgroep: ‘We
willen mensen helpen om hun plek te vinden. Meedenken,
toerusten, ondersteunen. Dat is essentieel.

Het groeiplan ‘Samen gaan voor God’ is een uitnodiging aan
de hele gemeente om samen de handen uit de mouwen te
steken voor volgende generaties.

Gemeente actueel

Uitbreiding
pastoraal inloopspreekuur

ds. Joren llzerman

Het ‘pastoraal inloopspreekuur’. Een aantal
jaar geleden is ds. Vroomans hiermee
begonnen en inmiddels is het een begrip in
onze gemeente. Op donderdagmorgen kan
iedereen die dat wil binnenlopen voor een
goed gesprek. Het blijkt een fijne vorm en
daarom hebben wij als pastores besloten het
spreekuur uit te breiden.

Vanaf maandag 4 mei zal op vier dagdelen in de week
een van ons beschikbaar zijn voor gesprek. Mogelijk
wordt dit na de zomer zelfs verhoogd tot vijf dagdelen.
De locatie verschuift daarbij van de Immanuélkerk
naar de kapel in de Grote Kerk. De kerk zelf is dan ook
open voor iedereen die het fijn vindt een moment van
rust en stilte te zoeken. En er zal een plekje komen om
een kaarsje te branden.

Dit alles past bij de ontwikkelingen die we als PGR
doormaken. In de eerste plaats bij de verschuivingen
in het pastoraat. Daarin komt het initiatief wat minder
te liggen bij ons als pastores die actief aanbieden om
langs te komen, maar meer bij u als gemeente, om
op ons af te stappen wanneer u daar behoefte aan
heeft. Daarnaast speelt ook de wens mee om ons als
kerk meer te verbinden met het dorp. Want uiteraard
zullen de deuren tijdens het inloopspreekuur niet
alleen openstaan voor kerkleden; alle Rijnsburgers zijn
welkom binnen te lopen.

Bezetting van het pastorale inloopspreekuur:
Maandag 15.30 - 17.30 uur: Arie Ravensbergen
Dinsdag 15.30 - 17.30 uur: Joren lJzerman
Woensdag 10.00 - 12.00 uur: Pieter van der Ende
Donderdag 10.00 - 12.00 uur: Arnold Vroomans
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Teun de Mooij

In de nacht van 5 op 6 maart overleed Teunis Jan — Teun
— de Mooij, 72 jaar oud. Hij was 34 jaar samen met zijn le-
venspartner Lenny. Ze kregen een zoon en ook uit zijn eerste
huwelijk had Teun een zoon. Bovendien was hij opa van vier
kleinkinderen. Al van jongs af aan hield Teun van geintjes en
plagen; het was voor hem bij uitstek de manier om zijn gene-
genheid te tonen. Ook was hij een

harde werker, die bijna zijn hele le-
ven in de bloemen heeft gezeten.
Hij was er trots op dat hij daarmee
altijd zijn gezin heeft kunnen on-
derhouden, ook in moeilijke tijden.
Zijn gezin, familie en vrienden wa-
ren alles voor Teun. Zij kwamen in

liefde en gulheid niet tekort. Maar

heid en maakte zich soms onnodig klein tegenover anderen
en God. Dat Gods liefde ook voor haar was, kon ze niet altijd
gemakkelijk geloven. Gelukkig waren er dan liederen en tek-
sten waar ze zich aan vast kon klampen en mensen die haar
konden bemoedigen. Zo vond ze toch wat rust, ook toen ze
niet herstelde van een periode met gezondheidsklachten en
de dood zich ten slotte toch vrij onverwacht aandiende. Ze
hoopte op stervensgenade en mocht die ook ontvangen. Ze
overleed in het bijzijn van geliefden en met het vertrouwen
op God, wiens liefde zo groot is dat Hij ook voor haar zijn
enige Zoon heeft gegeven, zodat ze niet verloren zou gaan,
maar het eeuwige leven zou hebben.

ds. Joren lJzerman

Teun keek ook verder, tot aan de

Filipijnen, het moederland van Lenny. Samen hebben ze
veel mogen betekenen voor de mensen daar. Toen Teun ziek
werd, heeft hij dat lang met zijn kenmerkende positiviteit ge-
dragen, maar hij ging langzaam maar zeker achteruit. Juist in
die laatste fase van zijn leven, kreeg God weer een grotere
rol. Hij vond troost en kracht in het geloof, maar was zich ook
bewust van het feit dat hij in zijn leven fouten had gemaakt
en God lange tijd aan de zijlijn had gehouden. Niettemin
mocht hij erop vertrouwen dat hij als verloren zoon liefdevol
door de Vader verwelkomd zou worden. In dat geloof is hij
ten slotte gestorven — mocht hij Thuiskomen.

ds. Joren lJzerman

Joke Korpelshoek-Mooten
Johanna Korpelshoek-Mooten, Joke, overleed op zondag 15
maart, in de leeftijd van 80 jaar. Ze was de echtgenote van
Arie, de moeder van Lisette en Jan-Willem, en de oma van
Mark, Lars, Anne-Roos en Benja-

min. Liefde en zorgzaamheid ken-
merkten het leven van Joke. Ze
zorgde ervoor dat het niemand aan
iets ontbrak, was gul met warme
woorden en complimenten, en
was vooral blij wanneer ze anderen
blij kon maken. Haar oprechte inte-
resse en betrokkenheid hebben op e

e

h

veel mensen indruk gemaakt. Haar
geloof was in dat alles van groot belang. Ze was trouw in de
kerkgang, in het lezen uit de Bijbel, in zingen en bidden. Dat
waren dragende pijlers onder haar leven. Wel had ze een
wat onzeker karakter. Ze kon bezorgd zijn over haar gezond-
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Lenny van der Meij-Smit
Lenny leefde, zoals ze zelf zei, al ruim 10 jaar in bonustijd
nadat er bij haar borstkanker was geconstateerd. Na enige
jaren was ze schoon verklaard, maar de ziekte keerde te-
rug. Op het laatst ging ze hard achteruit. Ze overleed op 21
maart, 61 jaar oud. Ze ontmoette Henrico toen ze kwam sol-
liciteren in Aalsmeer. Hij heeft haar niet meer uit het oog
verloren en zijn vasthoudendheid werd beloond. Op 19 juni
1992 trouwden ze met elkaar. Daarbij werd uit Spreuken 3
gelezen: ‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze
om je hals, schrijf ze in je hart” Dat hebben ze samen ter
harte genomen. Hun liefde werd
bekroond met de geboorte van
Lindy en Sharon. Een groot geluk,
maar tegelijk ook een grote zorg
om de gezondheid van Sharon, die
zo’n 15 maanden in het ziekenhuis
heeft gelegen. Lenny ging elke dag
naar het ziekenhuis. Alles in het
belang van haar kind, van haar kin-
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deren. En zo is het altijd geweest,

later ook voor de kleinkinderen. Ze was zorgzaam en geinte-
resseerd in anderen. Ook al werd ze zelf steeds zieker, toch
altijd de vraag hoe het met jou ging. Ook collega’s vonden
bij haar een luisterend oor. Lenny was een levensgenieter,
humoristisch en zag er graag verzorgd uit. ‘Houd me vast’,
zo klonk in de afscheidsdienst, ‘laat uw liefde stromen’. We
klopten aan om troost en geborgenheid bij de Bron van lief-
de en trouw, de Hemelse Vader. En Lenny mocht weten dat
ze werd gedragen door de kracht van Gods liefde.

ds. Pieter van der Ende




Piet Verbeek

Pieter — Piet — Verbeek werd 12 april 1936 geboren in Aals-
meer. Hij volgde de opleiding aan de kweekschool en stond
enige jaren voor de klas. In 1965 trouwde hij met Janny van
der Woude, daarbij klonk de tekst uit Jozua 24:18 ‘Ook wij
zullen de HEER dienen, want Hij is onze God.” Na enige jaren
als journalist te hebben gewerkt en ondertussen een rech-
tenstudie te hebben afgerond, kwamen ze, met inmiddels
dochter Petra en zoon Arjan, in

1975 in Rijnsburg wonen omdat hij
leraar werd aan de Pedagogische
Academie in Oegstgeest. Het was
een intelligente, rustige man met
een brede interesse. Over van al-
les verzamelde hij informatie, en
voor een spreekbeurt of werkstuk

klopte je niet tevergeefs bij hem

aan. Hij leefde voor zijn gezin en
had oog voor maatschappelijke en kerkelijke noden. Zijn
kinderen en later kleinkinderen nam hij graag mee naar
strand, sport en speeltuin. En hij deelde zijn interesse voor
kunst en maatschappij. Verschillende periodes was hij ac-
tief in de kerk, als scriba van de KAZ en als wijkscriba. Hij
sprak niet makkelijk over zijn gevoelens, maar je voelde zijn
betrokkenheid. Van jongs af aan was hij dovig. Dat werd de
laatste jaren erger, waardoor er wel een en ander aan hem
voorbijging. Zijn gezondheid werd kwetsbaarder, zo kreeg hij
steeds meer last van benauwdheid. Maar hij klaagde nooit.
Het leven was het waard om geleefd en gevierd te worden.
In dienstbaarheid. In vertrouwen: ‘Want Hij is onze God’. Zo
heeft hij geleefd en zo mocht hij bij de Hemelse Vader thuis-
komen. Hij overleed 21 maart 2026.

ds. Pieter van der Ende

Gerard Joustra

In het rotsvaste vertrouwen dat hij wist waar hij heen zou
gaan, is op woensdag 25 maart Gerard Joustra overleden. Hij
mocht 88 jaar worden. In een gezin met vier kinderen groei-
de hij op in Apeldoorn, waar hij al op 11-jarige leeftijd zijn
vader verloor. Later in Schiedam leerde hij zijn vrouw Berty
kennen en na hun huwelijk vertrokken zij naar Noordwijk,
waar hij een baan kreeg bij Van Asten. Ze werden gezegend
met vier kinderen. De zorg voor zijn
gezin was belangrijk voor hem, en
zo mochten zij opgroeien in een
huis vol liefde en gezelligheid. Ge-
rard is altijd actief en betrokken
geweest in de Buurtkerk in Noord-
wijk en later in de Immanuelkerk in
Rijnsburg, waar hij 20 jaar geleden
met zijn vrouw in het Westerpark e,

kwam wonen. Na het overlijden

van zijn vrouw in 2015 wist hij met zijn positiviteit toch de
draad weer op te pakken. Zijn gezondheid werd de laatste ja-
ren steeds brozer en ook liet zijn geheugen hem steeds meer
in de steek. Op 17 maart is hij verhuisd naar Groot Hoog-
waak in Noordwijk waar hij nog een fantastische week vol
gezelligheid heeft gehad. Zijn hart kon de longontsteking die
hij kreeg niet meer aan en zo is hij rustig in zijn slaap overle-
den. Zijn geloof was sterk. Hij wist waar hij heen zou gaan en
in dat vertrouwen mocht hij thuiskomen bij God.

De kinderen

We wensen de dierbaren va n gemeenteleden

Gods troost en nabijheid toe




De Lofstem

Projectleden gezocht
bij jarige Lofstem

In de aanloop naar het honderdveertig jarig
jubileumconcert op vrijdag 30 oktober 2026,
is het een drukte van belang bij De Lofstem. Er
wordt hard gerepeteerd, want het moet een
blij en sprankelend concert worden waaruit
ook dankbaarheid spreekt. Deze christelijke
gemengde zangvereniging heeft in de
afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld
in het leven van vele zangers.

. ““":1'5"""""’":“'-1 Stel je voor: het begon

o in 1886 met een klein
groepje mensen in een
arme tijd. Nu zingen
de huidige leden nog
steeds de sterren van
de hemel! Hoe gaaf is
dat?

Het repertoire voor
het concert is in twee
gedeeltes gesplitst. In
het eerste gedeelte
worden onder andere

het ‘Gloria’ van
Vivaldi en ‘Psalm 42’
van Mendelssohn

gezongen. Het tweede
gedeelte bevat een
populair repertoire met
onder andere songs
uit ‘The Sound of Music’, het ‘Slavenkoor’ en de
gouwe ouwe ‘Down by the Riverside’. Het koor wordt
ondersteund door diverse solisten en medewerkers.

We zijn nog op zoek naar zangers die het koor willen
versterken met hun stem. Projectleden zullen warm
worden onthaald en de kosten voor deelname zijn laag
gehouden: 25 euro, inclusief een muziekmap. Heeft u
tijd en zin om mee te zingen met ons gezellige koor?
Meld u dan aan bij Leo Heemskerk, tel. 06-40329487
of mail naar leo.heemskerk@gmail.com.

Het concert vindt plaats op vrijdag 30 oktober in
de Immanuélkerk, waar ook de repetities worden
gehouden. U bent elke woensdagavond vanaf 20.00
uur van harte welkom om vrijblijvend langs te komen
en de sfeer te proeven.

Bericht van de zendingscommissie:

Fokusi-traject met Albanese en
Kosovaarse kerken

De protestantse kerken in Albanié en Kosovo zijn jong,
enthousiast en in groei. In Albanié tellen we zo’n 20.000
protestants-evangelische  christenen, verspreid over
ongeveer 400 gemeenten, terwijl in Kosovo een kleine maar
groeiende protestantse gemeenschap actief is. Met deze
groei komen nieuwe vragen: hoe kunnen voorgangers hun
werk volhouden? Hoe worden jongeren opgeleid en nieuwe
gelovigen begeleid? Veel gemeenten zoeken antwoorden en
hebben ondersteuning nodig om op een gezonde manier te
functioneren.

Het Fokusi-traject biedt hierop een antwoord. Dit meerjarige
programma richt zich op opleiding in discipelschap, het
opbouwen van structuur en leiderschap, financieel beheer
en het versterken van samenwerking tussen gemeenten
en christelijke organisaties. Zo ontwikkelen kerken een
stevigere, gezondere basis.

Op 24 en 25 mei (Pinksteren) collecteren we voor dit traject,
zodat steeds meer kerken in Albanié en Kosovo kunnen
deelnemen. Helpt u mee? De Zendingscommissie beveelt
deze collecte van harte aan!

= OPWARMERTJE =

Verrast?

Dat is juist de bedoeling!

In het volgende nummer van
Licht volgt de uitleg.




Cursus Luisterend bidden:
Samengroeien in verbondenheid met God

Laten we tijdens zes samenkomsten op ontdekkingsreis
gaan om Gods stem te leren verstaan. Kunnen we echt Gods
stem horen? En op welke manieren spreekt God dan? Hoe
kunnen we onderscheiden of iets van God komt?

Door samen op zoek te gaan naar antwoorden op deze
vragen, zullen we als gemeente en als individuen groeien
in een gebedscultuur waarin we verwachten dat God in
onze harten spreekt. In deze cursus ontdekken we ook wat
de Bijbel ons leert over het verstaan van Gods stem in ons
gebed. We gaan oefenen in het herkennen van Gods stem
en in het luisterend bidden met anderen, waarbij we leren
hoe we op een zorgvuldige manier woorden en beelden van
God kunnen delen.

Wanneer: Woensdag 29 april, 6, 13, 20, 27 mei en 3 juni
Locatie: De Voorhof

Tijd: Inloop 19.15 uur, start 19.30 uur tot 21.30 uur
Kosten: €15 voor het lesboek

Info/aanmelden:

Jolanda Marquenie - van Egmond:
marquenievanegmond@live.nl
Arie Ravensbergen:
arietuf@gmail.com
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Schrijftalent - Redacteur m/v

Voor meer informatie neem contact op
met de redactie van Licht Magazine.
Stuur een mail naar redactielicht@live.nl

Toegelicht

De Zomermarkt komt eraan!

Zaterdag 30 mei is het zover: de traditionele Zomermarkt!
Je bent welkom tussen 9.30 en 14.30 uur in de Voorhof,
Vliet Noordzijde 36. De opbrengst van de zomermarkt gaat
naar Stichting Stad en Kerk (STEK), die in Den Haag mensen
ondersteunt bij armoede, eenzaamheid en onrecht. Voor
jong en oud is er van alles te beleven en te kopen: planten,
bloemen, fruit, kinderspeelgoed, kinderkleding, boeken en
kleine huishoudelijke goederen. Verder is er het Rad van
Fortuin met mooie prijzen, spelletjes met de brandweer,
een kinderspeelplein, een koffieplein en een viskraam. En
natuurlijk: heerlijke hamburgers van Grillmeister Arnold
Vroomans!

Wil je ons hierbij helpen? Meld je aan als vrijwilliger bij
Cocky Wolff via (06) 838 953 60 of via zomermarktpgr@
gmail.com.

Ga je binnenkort je zolder opruimen? Kinderspeelgoed,
kinder(merk)kleding, boeken en brocante kun je op zaterdag
16 en 23 mei (10:00-12:00) en donderdagavond 21 mei
(19:00-20:30) bij de Voorhof inleveren.

Inductieve Bijbelstudie

Loop je soms vast in het lezen van je Bijbel? Wil je beter
begrijpen waar de verschillende Bijbelboeken over gaan?
Of ben je gewoon benieuwd naar nieuwe manieren om
de Bijbel te bestuderen? Kom dan naar de inductieve
Bijbelstudies! Samen gaan we aan de slag met een
Bijbelboek, gebruikmakend van de inductieve methode.
Tijdens deze avonden zal een spreker uitleg geven over deze
manier van Bijbellezen en dieper ingaan op de historische
context. Daarna gaan we in kleinere groepen uit elkaar voor
Bijbelstudie.

Data: Maandag 11 en 18 mei, en 1 en 8 juni
Locatie: De Voorhof

Inloop: 19:15 uur (met snacks!)

Start: 19:30 uur

Meenemen: Kleurpotloden en je nieuwsgierigheid! Houd
de kerkapp in de gaten voor meer informatie. We zien naar
je uit!
Jaap en Sarah Varkevisser
sarahelten@outlook.com




Thema’s Boeketdiensten
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Zondag 10 mei:

Thema - Hoelang wacht je op iets dat binnenkort gaat
gebeuren? En wat doe je in de tussen tijd? Handelin-
gen 1, de opdracht om te wachten op de kracht om de
gegeven opdracht uit te voeren.

Zondag 17 mei: SIEN-dienst
Thema: ‘Stap op en doe mee!

Zondag 24 mei:
Geen boeketdienst in verband met Pinksteren.

Zondag 31 mei:
Thema: Nog niet bekend.

Zondag 7 juni: Youth Worship in De Voorhof
Thema: Nog niet bekend.

Doopzondagen

Doopouders kunnen contact opnemen met het Kerke-
lijk Bureau of de predikant die in de dienst voorgaat.
De volgende doopdiensten zijn op:

Zondag 21 juni in de Immanuélkerk
Voorganger: ds. A.B. Vroomans

Zondag 21 juni in de Grote Kerk
Voorganger: ds. A.E. Veerman-van Dijk

Kerkdiensten

Vrijdag 8 mei
De Vlietstede
19.00 uur ds. J.C. lJzerman - Weeksluiting

Zondag 10 mei

Grote Kerk

09.30 uur ds. J.C. lJzerman

17.00 uur prop. F.J. Willemse, Scheveningen

De Voorhof

10.00 uur ds. PJ. van der Ende en
Sandra van Leeuwen

Immanuélkerk

09.30 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk

17.00 uur ds. PJ. van der Ende en
David van der Meij -
m.m.v. Gerard en Esther

Donderdag 14 mei - Hemelvaartsdag

Immanuélkerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans

Vrijdag 15 mei
De Vlietstede
19.00 uur ds. A.B. Vroomans - Weeksluiting

Zondag 17 mei

Grote Kerk

09.30 uur ds. A.B. Vroomans - Heilige Doop

17.00 uur ds. P.J. van der Ende - Stillevendienst

De Voorhof

10.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk en
Karine Kromhout - Heilige Doop

Immanuélkerk

09.30 uur ds. PJ. van der Ende - Heilige Doop

15.00 uur Mw. Miep van der Woude en
Marjo Vergunst - SIEN-dienst
m.m.v. Mannenzanggroep Sion

Vrijdag 22 mei
De Vlietstede
19.00 uur ds. D.S. Drechsler - Weeksluiting

Zondag 24 mei - Eerste Pinksterdag
Burgemeester Koomansplein
10.00 uur ds. J.C. lJzerman en
ds. A.E. Veerman-van Dijk -
Gemeentedienst
Grote Kerk
17.00 uur ds. A.B. Vroomans

Maandag 25 mei - Tweede Pinksterdag

Immanuélkerk

09.30 uur dhr. N. v.d. Berg, Driebergen -
Zangdienst




Colofon

Vrijdag 29 mei - Heilig Avondmaal

De Vlietstede

19.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk - Weeksluiting

Zondag 31 mei - Heilig Avondmaal
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans
17.00 uur ds. P.J. van der Ende
De Voorhof
10.00 uur ds. J.C. lJzerman en
Joska van Zuijlen
Immanuélkerk
09.30 uur ds. PJ. van der Ende
17.00 uur ds. A.B. Vroomans en Karin Nijgh -
m.m.v. Marc van Starkenburg

Vrijdag 5 juni
De Vlietstede
19.00 uur ds. L.A. den Butter - Weeksluiting

Zondag 7 juni

Grote Kerk

09.30 uur ds. PJ. van der Ende

17.00 uur ds. J. Maasland, Den Haag

De Voorhof

10.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk en
Leontine van Dijk

17.00 uur ds. A.B. Vroomans en Dennis Roijers -
Youth Worship
m.m.v. Dennis Roijers en Band

Immanuélkerk

09.30 uur ds. A.B. Vroomans

Vrijdag 12 juni
De Vlietstede
19.00 uur ds. J.L. de Jong - Weeksluiting

Studiedienst

Ontmoetingsdienst

0 Boeketdienst

Kijk voor de actuele agenda van de kerkdiensten
op onze website, de kerkapp en in Contact!

Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele
wijzigingen in de nieuwsbrief Contact, in de Kerkapp

of op www.pknrijnsburg.nl.

Licht Magazine is een uitgave voor alle leden van de
Protestante Gemeente Rijnsburg.

Redactie:

Kristel van Klaveren en Heidi Schreve
(hoofdredacteuren), Willem Nagtegaal,

ds. Lydia Veerman-van Dijk, David van der Meij,

Jan Pieter Tensen en Jeanette Kea (eindredacteur).
Redactie Licht, Piet Heinstraat 1, 2231 RK Rijnsburg,
Tel. 06-54 21 20 68, e-mail: redactielicht@live.nl

Vormgeving: Michel Noort
Fotografie: Shutterstock.com, Rene van Delft

Redactionele medewerking aan dit nummer: Floris van
Tilburg, ds. Arnold Vroomans, ds. Lydia Veerman-van Dijk,
Alex Noort, ds. Joren lJzerman, Klarinda van Tilburg en Jan
Kort.

Druk en verspreiding

Licht Magazine wordt tien keer per jaar gedrukt en ver-
spreid. Voor klachten over de bezorging kunt u contact
opnemen met de redactie van Licht Magazine of met het
Kerkelijk Bureau. Tel. 071-20 350 13.

Betaling

Jaarlijks krijgt u in het najaar een brief met het verzoek om
een vrijwillige bijdrage voor Licht Magazine, Contact en de
website. U kunt uw bijdrage, t.n.v. de Taakgroep Communi-
catie, op het onderstaande rekeningnummer overmaken.

IBAN Rekeningnummers
Protestantse Gemeente Rijnsburg:
Kerkelijke bijdrage NL37 RABO 0373 7276 82

Diaconie NL29 RABO 0356 8206 29
Zendingscommissie NL27 RABO 0356 8256 12
Taakgroep Communicatie NL40 RABO 0356 8216 92
Solidariteitskas NLO7 RABO 0331 7439 06

ANBI nummers Protestantse Gemeente Rijnsburg
Diaconie Protestantse Gemeente Rijnsburg: 825 604 680
Protestantse Gemeente Rijnsburg (kerk): 825 604 667

Disclaimer

De redactie van Licht Magazine en de Protestantse Ge-
meente Rijnsburg geven in Licht Magazine ruimte aan
gemeenteleden om hun geloofsbeleving te delen met de
lezers. Onze gemeente is er trots op dat zij een veelzijdige,
veelkleurige gemeente is. Daar waar ruimte is voor een ie-
der, zijn meningen niet altijd gelijk. De redactie en de Pro-
testantse Gemeente Rijnsburg zijn

niet verantwoordelijk voor de per-

soonlijke meningen zoals mensen

die verwoorden in Licht Magazine.

De redactie behoudt zich het recht
voor om ingezonden artikelen te
wijzigen of te weigeren.




4

HANDELINGEN 2




