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Droom voor Rijnsburg:
Een toekomstvisie voor ons dorp

Het lievelingslied
van Jeroen Ravensbergen

Vrijwilligers in the spotlights: 
Medewerkers van 
‘Nieuwsbrief Contact’



Contactadressen

Kerkelijk Bureau

U bent van harte welkom! 
Het adres is Vliet NZ 36, 2231 GN Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-20 350 13 
Email: kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.

Vertrouwenspersonen

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is 
voor iedereen.
Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant, 
een kerkelijk (mede)werker of een kerkelijk vrijwilliger 
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van sek-
suele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodi-
gen tot seksueel contact, dan wel intimiderend gedrag 
vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op één of andere manier te maken hebben 
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag, dan nodigen we u uit om contact op te nemen 
met één van de interne vertrouwenspersonen van onze 
gemeente. Dat kan via e-mail:

vertrouwenspersoon.vrouw@pknrijnsburg.nl
vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl  

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij 
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de 
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl.

Wijk Westerhaghe & De Hoek:
Predikant: ds. A.B. Vroomans
Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41 48 63 42. 
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl
Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.
E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:
Predikant: ds. J.J. van Eenennaam. Tel. 06-34 20 00 94.
E-mail: ds.vaneenennaam@pknrijnsburg.nl
ds. John van Eenennaam neemt tijdelijk pastorale zorg op 
zich in wijk de Kleipetten.
Scriba: Vacant

Wijk Centrum & Oost:
Predikant: ds. A.E Veerman-van Dijk,
Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg.
Tel. 06-18 61 81 50. E-mail: ds.veerman@pknrijnsburg.nl
Contactpersoon voor berichten uit de wijk: 
Ida Binnendijk. 06-10 34 31 72.
E-mail: wijk.centrum.en.oost@gmail.com

Wijk Frederiksoord & De Bloem:
Predikant: ds. J.C. IJzerman,
Nassaulaan 53, 2231 VX Rijnsburg.
Tel. 06-34 55 09 35. E-mail: ds.ijzerman@pknrijnsburg.nl
Scriba: Helma van Abswoude. Tel.  071-51 524 46.
E-mail: helmavanabswoude@gmail.com

Wijk Oude Hart Noord:
Predikant: ds. P.J. van der Ende, 
Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg. 
Tel. 071-53 281 61. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: Alex van ’t Veld. Tel.  06-55 84 41 40.
E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Kerkelijk werker Gemeenteopbouw:
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Ouderenpastoraat:
Wijk Westerhage & de Hoek, Oude Hart Noord en de 
ouderen in de Abdijlaan en de Smidstraat: 
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg. 
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Wijk Kleipetten,  Frederiksoord & De Bloem, Centrum & 
Oost, met uitzondering van de Smidstraat en de 
Abdijlaan: De ouderen in deze wijken vallen onder de 
wijkpredikanten.

Kerkenraad:
Scriba kerkenraad:  Alex Noort, Tel. 06-20 12 66 04. 
E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:
Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-40 258 83. 
De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-40 217 24.
Immanuëlkerk: Kerkstraat 3, 071-40 210 38. 
Het Centrum: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl
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Uitgelicht

Een visie die richting geeft hoe de dorpskern van 

Rijnsburg weer kloppend gemaakt kan worden.

Immanuëlkerk.
Deze schetsen zijn geen ontwerpschetsen maar een 
verbeelding van onze droom voor en door Rijnsburgers.

Droom voor Rijnsburg: Een inspirerende presentatie
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Donderdag 12 maart, de klok van de Grote Kerk 
slaat half 8. Binnen begint de presentatie van de 
‘Droom voor Rijnsburg’, een ingrijpende en vooral 
vooruitstrevende herontwikkeling van het cen-
trum van Rijnsburg. De avond ademt een sfeer van 
passie voor het dorp, waarin de redactie van Licht 
Magazine aanwezig is om te vragen aan Rémon 
Post, één van de initiatiefnemers en projectleider 
van dit plan, wanneer en hoe dit mooie initiatief is 
ontstaan.

Er is een goede opkomst en Rémon Post neemt het woord. 
Hij spreekt over de droom om het centrum van Rijnsburg 
weer een kloppend hart te geven en schetst een toekomst-
visie voor het dorp waarin de historische kerken en het 
centrum een nieuwe, verbindende rol spelen in de gemeen-
schap. ‘We willen deze belangrijke plekken behouden, maar 
ook kijken hoe ze beter kunnen aansluiten bij de behoeften 
van vandaag en morgen.’ Even later verschijnen er tekenin-
gen en plattegronden van Rijnsburg door de eeuwen heen, 
waarbij de Abdij centraal staat en de Vliet als een blauw 
lint door het dorp heen slingert. Er wordt gesproken over 
de rijke geschiedenis van Rijnsburg door de Abdij, die in de 
middeleeuwen een thuis was voor de dames van adel. 

Daarna verschijnen er diverse schetsen van beide kerken en 
De Burgt (het oude gemeentehuis) op de beamer. Architect 
Ron Verduijn van Buro Stiel legt uit dat dit nog geen ont-
werpschetsen zijn, maar puur illustraties om een beeld te 
scheppen van wat ze voor ogen hebben. Hij schetst hoe bei-
de kerken voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen 
worden. Door slim gebruik te maken van duurzame materi-
alen kunnen de grote ruimtes worden aangepast voor meer 
intieme momenten. ‘Het plan is om door slimme aanpassin-
gen deze gebouwen niet alleen religieuze functies te laten 
vervullen, maar ook ruimte te bieden voor ontmoeting, ac-
tiviteiten en samenwerking.’ ‘Wat bovenaan staat, is dat het 
erfgoed behouden moet blijven,’ voegt Lenneke Langhuij-
sen van Buro Belén toe. ‘Het centrum van Rijnsburg moet 
een plek worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten 
en waar activiteiten georganiseerd kunnen worden.’

Tijdens de presentatie komt naar voren dat dit initiatief bij-
zonder genoeg begon als een probleem: een begrotingste-
kort van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR). 
Rémon Post, toen voorzitter van het College van Kerkmees-
ters (CvK), vertelt: ‘We konden het tekort op twee manieren 
oplossen: het pastoraat anders inrichten en naar de gebou-
wen kijken. Met die gebouwen moesten we iets en daar heb 
ik zelf het meeste verstand van. Pastoraat vind ik ingewik-
kelder,’ zegt hij lachend. ‘Ik ben een praktische CvK-er.’

Hij ging aan de slag met de gebouwen en vroeg zich af wat 
we hiermee kunnen doen, hoe ze rendabel gemaakt kun-
nen worden en vooral hoe deze gebouwen van betekenis 
kunnen zijn voor het dorp. Hij maakte schetsen en kwam in 
contact met Heleen Agterhuis, directeur van de Kathedraal-
denkers. Een organisatie die zich richt op een duurzame en 
waardevolle toekomst voor religieus erfgoed. Samen schet-
sen ze beelden van de Grote Kerk, verbonden met de Burgt, 
het plein ervoor en de Immanuelkerk. Met een goed onder-
bouwde presentatie stapten ze in mei 2024 het gemeente-
huis binnen. Het college van B&W was enthousiast, maar 
had toen niet de financiële middelen en de capaciteit. Er 

Uitgelicht

Een visie die richting geeft hoe de dorpskern van 

Rijnsburg weer kloppend gemaakt kan worden.

De Grote Kerk wordt multifunctioneel door in een kruis te denken. Een 
as van orgel naar preekstoel voor traditionele kerkdiensten en haaks 
daarop een as van zuid naar noord voor een theatervoorstelling, 
concert of een grote eettafel voor 100 personen.

De kerk was verbonden met de Abdij. Op precies dezelfde plaats is nu ook 
een corridor bedacht die de Grote Kerk weer verbindt met de Burgt en waar 
achter de kloostertuin begint. Door extra volume toe te voegen aan de 
Burgt ontstaat een mooie afbakening van het plein.

Droom voor Rijnsburg: Een inspirerende presentatie
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Uitgelicht

stonden te veel dingen op het lijstje en de dorpskern van 
Rijnsburg had geen prioriteit. Na een teleurstellende NEE 
zochten ze het hogerop en dienden een subsidieaanvraag 
in bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ze kregen ak-
koord en zo was er opeens een zak met geld om groter te 
dromen en verder te kijken, ook voor volgende generaties. 
Rémon kreeg van de kerkenraad de opdracht om het plan 
verder te ontwikkelen, samen met de Kathedraaldenkers en 
twee architectenbureaus. Er volgden gesprekken met het 
bestuur van de PCBO (de Wilhelminaschool ligt ook aan het 
plein), Planck en diverse maatschappelijke organisaties uit 
het dorp zoals Oranjevereniging Rijnsburg. 

Begin dit jaar werden alle Rijnsburgers uitgenodigd om sa-
men te brainstormen aan een plan voor én door Rijnsbur-
gers. De gesprekken onthullen een sterke behoefte aan ver-
binding, levendigheid en meer groen. De Grote Kerk heeft 
een rijke geschiedenis, terwijl de Immanuëlkerk, hoewel 
minder geliefd, sociaal waardevol is.

‘Regelmatig krijg ik de vraag waarom de kerk zich zou moe-
ten bezighouden met de dorpskern van Rijnsburg,’ zegt Ré-
mon. ‘Uit de kerkvisie blijkt dat een toekomstperspectief 
voor betekenisvol religieus erfgoed verbonden moet zijn 

met de toekomst van de plek en de vitaliteit van het dorp. 
Kortom, we moeten de omgeving rondom onze kerkgebou-
wen betrekken bij onze droom. Een visie die richting geeft 
hoe de dorpskern van Rijnsburg weer kloppend gemaakt 
kan worden, waar mensen samenkomen, waar ontmoeting 
en verbinding ontstaat in een groene omgeving.’ 

Tijdens het hele proces heeft Rémon Gods sturing gezien en 
gevoeld. ‘Alles wat we bedachten, verliep soepel,’ vertelt hij. 
‘Er lag druk op het proces omdat we voor de verkiezingen 
van 18 maart het plan wilden presenteren. Het was bijzon-
der om te zien dat op het laatste moment de juiste mensen 
op de juiste plek kwamen, zoals de architecten die met veel 
passie en vol overgave aan dit project werken,’ voegt Rémon 
enthousiast toe.

Toen het plan zichtbaar werd, moest er snel gehandeld wor-
den. Eerst moesten de kerkenraad en het CvK op de hoogte 
gebracht worden en daarna zoveel mogelijk Rijnsburgers. 
‘Van de subsidie van het Rijk is deze eerste fase voor het 
grootste deel gefinancierd. Nu hangt het vervolg voor een 
groot deel af van Gemeente Katwijk,’ zegt Rémon. ‘Met de 
plannen voor de kerkgebouwen hebben we veel zelf in de 
hand, maar zodra het een samenwerking betreft met een 
andere partij, zoals met de gemeente voor de Burgt, wordt 
het lastiger, maar niet onmogelijk. Zeker niet met hulp van 
boven!’

‘Een toekomstvisie voor het dorp waarin de historische kerken en het centrum 
een nieuwe, verbindende rol spelen in de gemeenschap.’

Foto: Rémon Post, Lenneke Landhuijsen en Ron Verduijn in de Grote Kerk.
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Geroepen door God -
ouderling of diaken
Scriba Alex Noort

De leden van de wijkteams gaan deze tijd weer op 
pad om gemeenteleden namens God te roepen als 
ouderling of diaken in Zijn Kerk. Ze bereiden dit 
voor in gebed, waarin ze de namen meenemen die 
vanuit de gemeente zijn aangedragen. 

Als kinderen van God worden we allemaal geroepen om Hem 
te dienen, te geloven in Jezus en te leven als getuigen. Dat 
klinkt misschien spannend, maar we staan er gelukkig niet 
alleen voor: God laat ons door Zijn Woord weten dat Hij ons 
daarbij zal helpen. 

Een manier om Hem te dienen is als ouderling of diaken in 
Zijn Kerk. Als ouderling draag je zorg voor de gemeente als ge-
meenschap, onder andere door medeverantwoordelijkheid te 
dragen voor de bediening van Woord en sacramenten en de 
herderlijke zorg voor gemeenteleden. Als diaken draag je bij 
aan het inzamelen en besteden van de liefdegaven en aan het 
verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die 
dat behoeven. 

Als je geroepen wordt, neem dan de tijd om die roeping in ge-
bed bij onze machtige en liefdevolle God neer te leggen en te 
overdenken. Hij zal je helpen om de juiste keuze te maken en je 
steunen als je besluit om je roeping te aanvaarden. 

Mocht jij de komende periode niet geroepen worden door een 
van de wijkteams, maar je wel geroepen voelen om een taak 
binnen de gemeente op te pakken, voel je dan vrij om contact 
op te nemen met de scriba. Je bent van harte welkom!

Gemeente actueel

Illustratie: Linda Verholt

Commissie Duurzaam

Een duurzame samenleving – 
een groeiend bewustzijn
Al heel wat jaren kent onze gemeente 
een Commissie Duurzaam. Haar taak is 
het vergroten van bewustzijn en kennis 
rond duurzaam leven, het organiseren van 
activiteiten die daaraan bijdragen en het 
geven van advies hoe we als gemeente en 
als individuen verantwoord(er) met Gods 
schepping kunnen omgaan. 

Het is bemoedigend om te merken dat er steeds meer 
aandacht is voor een duurzamere samenleving. Een 
mooi voorbeeld is het Repair-café, dat maandelijks in 
Centraal plaatsvindt. Daar krijgen allerlei spullen een 
tweede kans. Zonnepanelen en windenergie zorgen 
voor schonere en hernieuwbare energie. Afval schei-
den maakt ons bewust van wat we gebruiken en ver-
bruiken, en hoe we zo schoon mogelijk onze afval kun-
nen opruimen. 

Tijdens wandelingen in de natuur (noteer 17 april al-
vast!), met mensen die daar veel van weten, groeit de 
verwondering en bewondering voor Gods geweldige 
schepping. Door middel van jarenlang ‘Groentjes’ in 
Contact is er veel informatie over duurzaam leven ge-
deeld, soms gepaard met frustratie over hoe de over-
heid daarin (niet) acteert. 

Tegelijk beseffen we dat het uiteindelijk afhangt van 
wat wij, als individuen en gemeente, doen. Daarom 
hebben we alle taakgroepen van onze gemeente ge-
vraagd: ‘Welke stappen op het gebied van duurzaam-
heid willen of kunnen jullie doen en wat kan de Com-
missie Duurzaam daarin betekenen?’ 

Diezelfde vraag stellen we via dit stukje ook aan jul-
lie allemaal, wat kan of wil je doen, of wat zie je aan 
mogelijkheden voor de gemeente? En wat zouden wij 
daarin kunnen betekenen? 

Reacties zijn van harte welkom via: duurzaamrijns-
burg@gmail.com. Je kunt ons ook vinden in de Ker-
kApp (zoek op Groene Kerk).

De Groene Kerk
Commissie Duurzaam
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In the spotlights

Vrijwilligers in the spotlights

In de Bijbel wordt de kerk in eerste plaats niet beschreven als een gebouw, maar als een levend lichaam: 
het lichaam van Christus. Paulus legt uit dat christenen samen één lichaam vormen, met verschillende 
delen. En ieder deel heeft zijn eigen functie. 

Je zou de kerk ook kunnen vergelijken met een band. 
Sommige mensen staan meer op de voorgrond, zoals de 
zanger of de sologitarist die de melodie speelt. Maar er 
is ook de bassist. Je hoort hem pas echt wanneer hij niet 
speelt. Dan raakt het lied opeens uit balans en klopt er iets 
niet meer, ook al kun je er niet direct je vinger op leggen.

Zo is het ook met onze vrijwilligers. Je ziet ze misschien niet 
altijd en je hoort ze niet op de voorgrond, maar zonder hen 
zou er iets ontbreken. Ze vormen de stabiele basis van onze 
gemeente. In deze rubriek zette we juist deze mensen, de 
‘bassisten van de band’, in the spotlight.

Mirjam Pijnenburg Verheij
Een van deze vrijwilligers is Mirjam Pijnenburg-Verheij, 
dochter van Kees en Cobie Verheij. Mirjam heeft jarenlang 
als secretaresse gewerkt. Ze is getrouwd en heeft twee 

kinderen van 11 en 14 jaar. Haar hobby’s zijn lezen, wandelen 
en yoga. En ze maakt af en toe, met veel plezier, deel uit van 
een gelegenheidskoor.

Waarom heb je voor vrijwilligerswerk gekozen? 
‘Ik vind het fijn om iets terug te kunnen doen voor de kerk. 
In de kerk vind ik bemoediging, troost, hoop, inspiratie en 
vooral Gods liefde. Zoveel moois, daar doe ik met liefde iets 
voor terug.’

Wat houdt het werk in en hoe ben je tot dit vrijwilligerswerk 
gekomen?
‘Zes keer per jaar vouwen we op woensdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur de tekstblaadjes van Contact tot een boekje. 
Vijftien jaar geleden heb ik gereageerd op een oproep in 
Contact, waarin werd gevraagd wie hierbij wilde helpen. De 
boekjes worden vooral bij oudere mensen bezorgd. Zij willen 

de informatie liever niet digitaal ontvangen, maar 
(gewoon) op papier. Ik draag op deze manier 
een klein steentje bij en soms kom je tijdens het 
vouwen met de andere vrijwilligers tot leuke 
en goede gesprekken. De 585 boekjes gaan, 
naast de eerdergenoemde gemeenteleden, 
naar de Voorhof, de Immanuëlkerk en de Grote 
Kerk, waar ze voor de dienst klaarliggen om 
meegenomen te worden.’

Wat houdt het gehele proces van het boekje 
Contact in?
Mettha van der Spijk, die dit 3 uur per week 
coördineert, vertelt iets over het proces. 
‘De tekst komt op maandag binnen bij het 
secretariaat en dominee Van der Ende kijkt het 
na. Vervolgens gaat het naar de drukker. Daarna 
worden de boekjes gevouwen en op adres 
gesorteerd. In totaal hebben we 30 vrijwilligers 
die meehelpen bij het vouwen van Contact. Er 
zijn 24 bezorgers die vervolgens de boekjes naar 
de mensen brengen.’ 

Ben je het eens met de stelling ‘Stille vrijwilligers 
in de Kerk zijn onmisbaar’?
Mirjam: ‘Ja, daar ben ik het zeker mee eens. 
Iedereen kan op zijn of haar eigen manier 
bijdragen aan het vrijwilligerswerk voor de Kerk. 
Ik vind het prettig om op de achtergrond iets te 
betekenen voor een ander.’

Jan Pieter Tensen
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Brief uit Zweden

Stockholm, 5 maart 2026
Lieve Lydia,

Allereerst wil ik jou en de hele gemeente bedanken dat ik vorige 
maand te gast mocht zijn in de kerkdienst in de Immanuëlkerk en 
ook in Voorhof. Voor mij was het heel mooi en ontroerend om te 
zien hoe veel we gemeen hebben: Bijbelteksten en liederen. Maar 
vooral werd ik heel vriendelijk en gastvrij ontvangen. 

Dat brengt me bij jouw vraag over ‘laagdrempelige diensten’. Die 
uitdrukking bestaat ook in het Zweeds. Ik vind het een wat lastige 
term, zeker wanneer het de indruk wekt dat het om ‘makkelijke’ 
diensten zou gaan. Mensen zijn nu eenmaal verschillend en voelen 
zich ook door heel verschillende dingen aangesproken in een 
kerkdienst. Sommigen willen dat alles op een makkelijke manier 
wordt uitgelegd, anderen stellen prijs op een gevoel van mysterie 
waarvan je niet alles kunt begrijpen. De ene wil moderne taal en 
muziek, de ander zoekt juist meer het traditionele. Dat geldt ook 
voor mensen die anders bijna nooit naar de kerk komen.

Daarom probeer ik in de diensten een balans te vinden tussen 
traditioneel en modern, tussen het verrassende en het vertrouwde. 
In de preek probeer ik om voor iedereen herkenbare dingen te 
koppelen aan de tekst in de Bijbel en aan het grote verhaal van God 
met ons. 

Er zijn veel redenen om een keer naar de kerk te komen. Bij ons zijn 
er altijd een paar die er voor het eerst zijn. Misschien vanwege een 
familielid dat in het koor zingt, soms bij een doopdienst of begrafenis. 
We hebben ook concerten, lezingen en stille meditaties in de kerk. 
Maar wat maakt dat iemand na die eerste keer wil blijven komen? 
Ik denk dat juist gastvrijheid en vriendelijkheid belangrijk zijn. Dat 
je ontmoet wordt zoals Jezus mensen ontmoette: met openheid en 
liefde. 

Daarom heb ik nu een vraag aan jou, jullie hebben in de kerk heel 
veel vrijwilligers, hoe lukt het om dat allemaal te organiseren zodat 
de mensen met hun unieke talenten kunnen bijdragen, en dat 
je tegelijkertijd ook tijd hebt om een houdbare structuur aan het 
gemeentewerk te geven?

Column

Samen in de Kerk

‘Met alle heiligen de lengte, de breedte, 
de hoogte en de diepte van de liefde van 
Christus leren kennen’ (Efeziërs 4: 18)

In verband met mijn werkzaamheden voor de 
Belijdenis van Belhar las ik het boek ‘Samen 
met alle heiligen’ van Esther van Schie. In 
dit boek beschrijft zij het ontstaan van een 
interculturele kerk in haar woonplaats Gouda. 
Wat begon als een bijbelstudiegroepje bij haar 
thuis, groeide uit tot een gemeente van mensen 
uit alle windstreken, waaronder Myanmar, Iran 
en Eritrea. 

Een van de vele verhalen in haar boek gaat 
over een koffieritueel met vrouwen uit Eritrea. 
Urenlang duurt het voordat alle koffie gebrand, 
gemalen en opgekookt is. Het is niet zomaar 
even ‘een bakje doen’. Dankzij de tijd die 
hiervoor genomen moet worden, komen de 
verhalen eruit. De hele wereld komt samen in 
die ene kerk. 

De oorlog in het Midden-Oosten is hier tot 
op het bot voelbaar. Veel mensen dragen 
een enorme rugzak met wat ze hebben 
meegemaakt in hun thuisland, tijdens hun 
vlucht, maar soms ook door iets dat ze anderen 
hebben aangedaan en waar ze nu kapot van 
zijn. Slachtoffers en daders vormen samen een 
gemeenschap. Jezus is voor ons gestorven toen 
we zondaren waren en is voor ons opgestaan 
om ons te doen opstaan in een nieuw leven. 

Al lezend in het boek, zag ik het gebeuren: de 
kerk is er niet alleen voor de mensen die hun 
leven op orde hebben. Juist niet. Pas met al die 
mensen bij elkaar die Jezus nodig hebben, is te 
zien hoe lang, breed, hoog en diep de liefde van 
Christus is. 

ds. Lydia Veerman-van Dijk
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In Lievelingslied vertellen kerkleden waarom juist dat ene lied hen zo raakt. Deze keer is dat Jeroen 
Ravensbergen: gelukkig getrouwd, vader, schoonvader en opa. 

Lievelingslied

‘Gij die alle sterren houdt, 
in uw hand gevangen’
Henk Westra

Jeroen vertelt: ‘In het dagelijks leven mag ik leiding geven 
aan een dynamisch veredelingsbedrijf, waar nieuwe en 
verbeterde chrysanten worden ontwikkeld. In mijn vrije 
tijd werk ik graag in onze tuin inclusief moestuin, siertuin, 
kippen, vijver, vissen en de speeltuin met speelhuis voor de 
kleinkinderen. We wandelen veel en hebben inmiddels een 
flink aantal langeafstandswandelpaden gelopen. 

Mijn taak als voorzitter van onze gemeente maakt dat ik voor 
velen zichtbaar aanwezig ben. Maar deze mooie opdracht 
en roeping bestaat er toch vooral uit dat we als dagelijks 
bestuur (moderamen) de zaken achter de schermen in 
goede banen leiden, de dingen trachten te regelen en de 
boel bij elkaar zien te houden. Samen met de kerkenraad 
en veel vrijwilligers werken we hard aan een plan voor een 
toekomstbestendige gemeente, waarin onze missie om kerk 
te zijn in ons dorp handen en voeten krijgt.

Actueel is de ontwikkeling van een visie op het centrum van 
Rijnsburg. Niet omdat vastgoedprojecten onze hobby zijn, 
maar om de voorwaarden te scheppen dienstbaar te zijn 
aan de gemeenschap, zodanig dat Gods Liefde zich daarin 
manifesteren kan. 

Kerk-zijn in de wereld vraagt ook dat we ons verstaan 
tegenover wat er in deze verwarrende tijd gebeurt. Dat is 
een onderwerp waarmee je dit magazine zou kunnen vullen. 
Kortheidshalve onderstreep ik de recente woorden van Paus 
Leo, die stelt dat God van ons vraagt dat we vredestichters 
zijn. Dat we God niet voor ons karretje moeten spannen 
om onze eigenwaan te bevestigen en ons eigenbelang te 
rechtvaardigen in Zijn naam. 

In dat licht is een favoriet lied voor mij Gezang 483, Lied 
919. In het eerste couplet plaatst de dichter de onmetelijke 
grootheid van God tegenover onze verwarring en bidt hij dat 
wij ons op Hem leren richten. Het tweede couplet benoemt 
onze grootheidswaan en laat zien hoe die uiteindelijk niets 
voorstelt: ze zal uitdoven en haar glans verliezen. Vervolgens 
erkent de dichter dat wij het zijn die God hebben verlaten, 
niet andersom. Desondanks roept hij God aan: geef ons 
hoop, een sprankje licht, al was het maar één ster. Anders 
zijn we verloren. In het vierde en laatste couplet wordt dat 
beantwoord en concreet: Christus is die ster, ons heil. Zo is 
het goed. 

Het is bijzonder hoe hier het evangelie in slechts vier 
coupletten kernachtig en beeldend wordt verwoord. De 
prachtige taal en de krachtige muzikale opbouw daarbij 
maken dit lied tot een van mijn favorieten, misschien wel 
mijn lievelingslied.’ 

Gij die alle sterren houdt, in uw hand gevangen
Gezang 483 / Lied 919
In het liedboek kunt u alle 4 verzen van dit gezang vinden

Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Heer, o God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart is verward,
leer het op uw lichte,
hoge rijk zich richten.

Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinst’rend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde,
al hun glans dooft nochtans,
dan is heel uw leven
door de nacht omgeven.
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Het Licht op ...

Johannes doet verslag van een maaltijd waarbij 
hij en de discipelen te gast zijn. Het vindt volgens 
Marcus plaats in het huis van ene Simeon, die aan 
een huidziekte had geleden. Martha wordt met 
name genoemd als degene die iedereen bedient. 
Lazarus is ook een van de gasten, en Jezus is de 
eregast. 

Tijdens de gesprekken komt er ineens een vrouw binnen, 
door Johannes Maria genoemd. Zij begint de voeten van 
Jezus te kussen en nadat zij de albasten kruik heeft geopend, 
giet zij de inhoud volledig over Zijn voeten en met haar haren 
droogt zij vervolgens de voeten van Jezus. De mannen aan 
tafel worden stil, al duurt dat niet lang. Verwondering maakt 
plaats voor verbijstering, zelfs irritatie. Wat een verkwisting, 
zulke dure olie. Johannes noemt alleen Judas als klager, maar 
Marcus heeft het over ‘sommige aanwezigen’, Mattheus 
over ‘de leerlingen’ en Lucas noemt ‘Simon’ als degene die 
klaagt. Misschien is het Judas die het hardop zegt. Voor hem 
was het de druppel die de emmer van teleurstelling deed 
overlopen. Hij staat op en gaat naar de hogepriester om een 
plan te maken om Jezus uit te leveren. 

Jezus reageert fel. Hij verbindt deze zalving met Zijn dood. 
Maria heeft het lichaam van Jezus nu al gebalsemd met 
het oog op Zijn begrafenis. Dat maakt deze zalving tot een 
profetische handeling die wij goed bij ons binnen moeten 
laten komen. In een huis vol met mannen die rond Jezus 
aan tafel liggen, met Hem eten en drinken en naar Hem 
luisteren, zijn ook twee vrouwen. Martha bedient hen en 
Maria vereert Hem vol overgave. Zij hadden de opstanding 
van hun broer Lazarus meegemaakt, Martha had getuigd 
dat Jezus de Messias is. Zij diende! Maria aanbad Hem! 

‘De geur van de olie vervulde het hele huis’ (Joh. 12:3). 
Elkaar dienen en God aanbidden. Zijn dat niet de sleutels die 
Jezus ons geeft om Kerk te zijn? Een Kerk waar mensen niet 
alleen welkom zijn, maar waar zij zich thuis mogen voelen. 

Kostbare, zuivere nardusolie
pastor Arie Ravensbergen

Thuis is een plek waar je veilig bent, waar je mag komen 
zoals je bent. Maar ook een plek waar je jouw talenten en 
gaven, die je van de Heilige Geest hebt ontvangen, mag 
inzetten. Gaven en natuurlijke talenten liggen vaak dicht bij 
elkaar. Belangrijk is dat de motivatie om deze gaven in de 
gemeente in te zetten voortkomt uit de liefde van en voor 
Christus. Dan leidt onze inzet tot meer saamhorigheid en 
onderlinge verbondenheid. Anders gezegd, dan wordt de 
vrucht van de Heilige Geest bepalend voor de sfeer in de 
gemeente. 

Een vrucht groeit niet uit zichzelf. Die heeft goede voeding 
nodig en tijd om te rijpen. In de Galatenbrief noemt Paulus 
een paar aspecten van de vrucht van de Geest: liefde, 
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Voor mijzelf 
denk ik dat zachtmoedigheid en zelfbeheersing niet voor 
niets als laatste genoemd worden. Zij hebben tijd nodig om 
tot volle rijpheid te komen. 

We zijn als leden van de Kerk aan elkaar gegeven. Martha 
en Maria geven ons hier een lesje in de groei van het dienen 
en aanbidding. Maria balsemt Jezus voordat Hij gestorven 
is. Soms moet er voor groei iets gesnoeid worden. Mag de 
Geest dat in ons doen? 

De geur van de olie 
trok door het hele huis
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Samen kijken en zingenJezus is de goede herder

Doolhof
Los dit doolhof op door bij de pijl te beginnen.
Als je het doolhof hebt opgelost vormen de letters
een zin. Succes!

Oplossing: Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorg Ik voor de mensen die bij Mij horen.
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Lees in je Bijbel
Psalm 23

Oplossing
...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Geboren op 14 februari 2026

Maeve Silvia Arendje
de Koning

dochter van 
Janniek de Koning en 

Mariëlle Ravensbergen

Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan het lezen 
van de berichten over nieuw leven. In de afgelopen 
maand hebben we één geboortebericht ontvangen. 
Namens de Protestantse Gemeente Rijnsburg van 
harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie kind.
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Piet Wolthaus 
Piet was de oudste zoon van Albert en Gerritje Wolthaus – 
van der Meij. Broer van Bert, Johan, Henk en Sara, een hecht 
en warm arbeidersgezin. Hij groeide op buiten het dorp aan 
de Vinkenweg. De weidse polder was zijn speelterrein en hij 
leerde er de rijkdom van de natuur. 
Als jonge timmerman bouwde hij 
mee aan onder andere de kerk aan 
de Burg. Meijboomstraat. Daarna 
maakte hij een mooie carrière als 
leraar bouwkunde. Hij zat in het 
bestuur van Woningbouwvereni-
ging Spinoza en was lid van de res-
tauratiecommissie van de Lauren-
tiuskerk. Hij hield ervan om zijn 
kennis te delen in het belang van zijn dorp. Hij verzorgde 
zijn lieve vrouw Pieta Wolthaus-Paauw toen zij de diagnose 
ALS kreeg en was bij haar toen ze vrede vond in de dood 
(1995). Na enige tijd ontmoette hij een nieuwe liefde, en 
volgde een tweede gelukkig huwelijk met Gees Wolthaus-
van Nieuwkoop. Haar overlijden in 2024 was een grote slag 
voor hem, maar hij was vooral dankbaar dat hem zoveel lief-
de was gegund.Piet had een kunstenaarshart en maakte vele 
schitterende schilderijen, altijd geïnspireerd door de natuur: 
molens, bossen, ijsvogels, bollenvelden en natuurlijk de to-
ren van de Grote Kerk van Rijnsburg. Hij genoot ervan als 
anderen ervan genoten. Zijn laatste jaren woonde hij in De 
Wilbert, waar hij met veel liefdevolle zorg is omringd. Zolang 
het kon, wandelde hij zelfstandig naar Rijnsburg. Rondom 
het huis begroette hij de bomen. Hij was geliefd om zijn 
sprankeling, dankbaarheid, wijsheid en volharding.

Gerdien Wolthaus

Piet de Mooij
Op 2 februari overleed Pieter Wilhelmus- Piet- de Mooij, 68 
jaar oud. Bovenaan de rouwkaart staat: ‘Onze strijder is bij 
ons weggegaan, in liefde hebben wij hem laten gaan.’ Piet 
is geboren in Rijnsburg in een ge-
zin met vier kinderen. Toen hij elf 
jaar oud was, overleed zijn moeder 
aan de gevolgen van een hersen-
bloeding. Later bleek dat dit de 
Katwijkse ziekte was. Piet trouw-
de met Corrie en werd vader van 
twee dochters, Daniëlle en Petra. 
Samen met zijn vader en zijn broer 
verkocht hij bloemen in Duitsland. 
Na een moeilijke periode leerde hij Carla kennen. Zij tilden 
elkaar op en werden een team. Samen met Oscar, de zoon 

van Carla, werd hij de eerste lijnrijder op Finland. Het was 
hard werken en nooit opgeven, want zo was hij. Hij hield van 
het rijden en het contact met de klanten. In 2009 kreeg hij 
zijn eerste hersenbloeding. Steeds meer moest hij inleveren, 
maar met Carla aan zijn zijde probeerde hij iedere dag te ge-
nieten: van het varen op de boot, de vakanties, de camping 
en als trotse opa met de opgroeiende kleinkinderen. Iedere 
dag lange wandelingen met de hond. De laatste kerst zal een 
mooie herinnering blijven. Tijdens de afscheidsdienst heb-
ben we gelezen uit Prediker 3. Het verhaal van een nieuw 
begin, afscheid nemen, opbouwen en loslaten was ook zijn 
verhaal. In dit alles bleef Piet vechten, voor Carla en zijn ge-
zin, en met hen aan zijn zijde. Hij is Gods oneindigheid inge-
gaan, daar waar geen pijn is en alleen maar liefde.

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Trudie Dofferhoff
Op 5 februari is mevrouw Geertruida Cornelia Adriana The-
resia Dofferhoff overleden. Zij is op 3 februari 83 jaar ge-
worden. Zij kreeg twee zonen, Willem en Ed. Trudie had 
een grote voorliefde voor de Bijbel en was altijd bezig met 
het bestuderen van studieboeken hierover. Haar passie was 
het thema eindtijd; daarom volgde zij met grote interesse 
het wereldgebeuren. Na een val 
in haar huis werd ze opgenomen 
in het ziekenhuis. Vandaar ging zij 
naar het Van Wijckerslooth, daar 
viel zij nog een keer. Toen bleek 
dat de revalidatie een lange weg 
zou worden, gaf zij de moed op en 
besloot geen medicijnen meer te 
nemen. Zij overleed nog diezelfde 
dag. Nu mag zij al haar vragen en 
bevindingen in de hemel stellen. Bij haar crematie heeft 
haar zoon Ed een lied gezongen dat hij de avond voor haar 
overlijden zelf heeft geschreven. Een stukje daaruit is: ‘Geeft 
een licht dat de duisternis niet kent. Steen en staal zullen tot 
stof vergaan, maar de belofte zal doorgaan, zelfs wanneer de 
sterren verbranden, de Kaars blijft aan.’ Daarmee verwijzend 
naar het Licht van Christus. Op de kaart stond de bede; ‘Until 
we meet again, may God bless you as he has blessed me.’

pastor Arie Ravensbergen  

Annie Loen-Driebergen
Op vrijdag 6 februari overleed Annie Loen-Driebergen, 87 
jaar oud. De tuinderdochter was in 1959 getrouwd met Bert, 

In Memoriam
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met wie ze vijf kinderen kreeg. Later volgden acht kleinkin-
deren en twee achterkleinkinderen. Zeker de eerste jaren 
van het huwelijk waren niet eenvoudig. Er was niet veel geld, 
er waren kleine kinderen om voor te zorgen en bovendien 
belandde Bert op zeker moment 
in het ziekenhuis. Niettemin sloeg 
Annie zich hier dapper doorheen. 
Het tekent haar kracht en haar toe-
wijding als echtgenote en moeder. 
Een toewijding die ze haar hele 
leven aan de dag is blijven leggen. 
Annie was krachtig in haar daden, 
maar ook in haar spreken. Ze was 
iemand van wie je wist wat je aan 
haar had. Als ze ergens een mening over had, dan deelde 
ze die graag en was daar dan ook niet makkelijk van af te 
brengen. Ze was eerlijk en duidelijk. Soms misschien net iets 
te veel, maar nooit gemeen bedoeld. Integendeel, ze was 
juist erg sociaal, met een optimistische houding die mensen 
aantrok. In de laatste jaren van haar leven werd dat opti-
misme wel op de proef gesteld. Zowel Bert als zijzelf kregen 
te maken met ziekte. Bert heeft ze verzorgd tot zijn dood in 
2020, midden in de corona-tijd. Zelf kampte ze met COPD, 
wat haar erg beperkte. Dat was frustrerend voor haar. Begin 
februari besloot ze: nu is het klaar. En na slechts enkele da-
gen in het hospice overleed ze inderdaad. In vrede mocht ze 
zich neerleggen en weten: het is goed.

ds. Joren IJzerman

Jan Paauw
Op 14 februari jl. overleed Jan Paauw op 94-jarige leeftijd. 
Tot op hoge leeftijd woonde hij op de plek waar ooit zijn 
kwekerij aan de Sandtlaan stond. De dag na kerst werd hij 
opgenomen in het ziekenhuis met een delier. Al snel werd 
duidelijk dat terugkeer naar huis niet meer mogelijk was 
en hij verhuisde naar Van Wijc-
kerslooth, wat hij nuchter accep-
teerde. Jan werd geboren op 9 juni 
1931 in de Burg. Meijboomstraat 
als oudste in een gezin met zes 
kinderen. Zijn jongste zusje over-
leed jong en zijn moeder stierf 
toen hij 21 jaar oud was. Van jongs 
af aan werkte hij samen met zijn 
broer Gerrit in de kwekerij van 
hun vader. In 1961 begon hij zijn eigen bedrijf, Kwekerij ‘De 
Kleipetten’. Op zaterdag verkocht hij bloemen op de markt 
aan het Visserijplein in Rotterdam. Als kweker was hij voor-
uitstrevend; hij investeerde vroeg in een klimaatcomputer 

en nieuwe ontwikkelingen. Bij de CJV ontmoette hij Truus 
Vletter, met wie hij een gezin stichtte. Samen kregen zij 
vier kinderen. Na woonperiodes aan de Smidstraat en in 
De Waal verhuisden zij naar een zelfontworpen huis in de 
Kleipetten, vlakbij de kwekerij. Jan was een gelovig man en 
jarenlang ouderling binnen onze kerk. Het geloof en de zon-
dagsrust speelden een belangrijke rol in zijn leven. Na het 
overlijden van Truus in 2022 bleef hij nog lange tijd zelfstan-
dig wonen. Met zijn scootmobiel bezocht hij dagelijks fami-
lie en bekenden, al werd zijn wereld geleidelijk kleiner. Zijn 
gezondheid ging achteruit en uiteindelijk verslechterde ook 
in Van Wijckerslooth zijn conditie. Als familie hebben we ge-
lukkig goed afscheid kunnen nemen en bewaren we warme 
herinneringen aan een lieve, nuchtere en zorgzame vader.

De familie 

Annelore van Zuijlen - Weber 
Zaterdag 14 februari overleed Annelore van Zuijlen-Weber 
op de leeftijd van 88 jaar. Zij was het enige kind in het gezin 
Weber. Haar vader kwam tijdens de crisis eind jaren ‘20 op 
de fiets vanuit Duitsland om hier werk te vinden. Hij startte 
in 1932 een schoenenwinkel in Noordwijk. Annelore kwam 
in de winkel aan het werk. Zij leerde haar man Hubert van 
Zuijlen kennen bij wandelvereni-
ging ‘De Hyacint’. Hubert werd al 
snel in de familie opgenomen en 
ook als werknemer in de winkel. 
Zij kregen twee kinderen, Manfred 
en Peter. Annelore was een lieve, 
strenge moeder die het altijd op-
nam voor haar kinderen. Door de 
zesdaagse werkweek was de zon-
dag de enige rustdag voor het ge-
zin. Die werd dan ook uitbundig gevierd. ’s Ochtends naar 
de kerk en in de middag een eindje toeren met de auto en 
uit eten. Ook de vakanties naar Oostenrijk waren een heer-
lijke onderbreking van het harde werken. In 1988 verhuis-
den zij naar Rijnsburg, waar Hubert ouderling werd van de 
hervormde kerk. Nadat de winkel verkocht was, hebben zij 
vele reizen gemaakt. Tijdens de corona-epidemie overleed 
Hubert. Mede door een breuk in haar heup kreeg het leven 
van Annelore vele beperkingen, die zij moedig droeg in haar 
appartement in Noordwijk. Als pastor mocht ik haar leren 
kennen als een kwetsbare, gelovige vrouw, met een warme 
dankbare liefde voor haar gezin. Op de begraafplaats heb-
ben we het lied ‘Wat de toekomst brenge moge’ geluisterd. 
Zo mochten wij haar loslaten in het vertrouwen op onze 
Heer.

 pastor Arie Ravensbergen
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Esselien Helena Curtiss-Wijks
Op 22 augustus 1940 werd in Totness, in het district Coro-
nie in Suriname, geboren Esselien Helena Curtiss-Wijks. Zij 
groeide op in een gezin van zeven kinderen: vijf zussen en 
twee broers. In deze familiekring leerde zij al vroeg wat ver-
bondenheid, respect en zorg voor 
elkaar betekent. In Suriname deed 
zij haar geloofsbelijdenis en kreeg 
zij de Bijbeltekst mee die haar le-
ven lang een bijzondere beteke-
nis voor haar bleef houden: ‘Vol-
hard in het gebed en wees daarbij 
waakzaam en dankbaar.’ Deze 
woorden weerspiegelden hoe zij 
in het leven stond met geloof, ge-
duld en dankbaarheid. In Suriname werkte Esselien als inte-
rieurverzorgster bij het Sint Vincentius Ziekenhuis. 
Rond haar vijftigste levensjaar verhuisde zij naar Den Haag, 
waar zij een nieuw leven begon. Later vestigde zij zich in 
Rijnsburg. Daar ontmoette zij Ronald Joseph Curtiss, met 
wie zij een liefdevolle relatie opbouwde. Hun liefde werd 
bekroond met een huwelijk op 22 april 1994. Samen bouw-
den zij hun leven op in Rijnsburg. Esselien stond bekend als 
een vrouw met een warm hart. Ook muziek had een plaats 
in haar leven, zij zong met veel plezier in een vrouwenkoor. 
Daarnaast hield zij van reizen samen met haar echtgenoot 
Ron. Zo zal zij in herinnering blijven: als een liefdevolle 
vrouw, een betrokken echtgenote, een zorgzame moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder. En als iemand die altijd 
klaarstond voor de mensen om haar heen. Haar herinnering 
zij ons tot zegen. 

De familie

Jacob Heemskerk
Jac (Jacob) Heemskerk werd in 1957 geboren als oudste 
zoon van de garagehouder. Als vanzelfsprekend kwam hij 
in het bedrijf van zijn vader te werken aan de Lange Vaart. 
Toen hij in 1983 met Petra trouwde, gingen ze samen bij het 
bedrijf wonen. Daar zijn de kinde-
ren Marlies, Niels en Nadine gebo-
ren. In 1985 overleed zijn vader en 
werd hij verantwoordelijk voor het 
bedrijf, dat hij met zijn broers Jan 
en Kees zou uitbouwen tot de hui-
dige Auto Heemskerk. Na een aan-
tal jaar verhuisde het gezin naar 
de Burg. Meijboomstraat, waar 
hij gelukkig was met zijn tuin. Hier 
heeft hij heel wat uren aan besteed. Het werk vroeg veel 
van zijn tijd, maar later kwam er wat meer evenwicht tus-

sen werk en privé. Hij genoot van zijn gezin, was graag kind 
met de kinderen en was dolblij met zijn twee kleinkinderen. 
Een aardige man, niet gauw van zijn stuk, lief en zorgzaam. 
Muziek had een belangrijke plek in zijn leven: concerten be-
zoeken, een jukebox in de woonkamer, muziek van vroeger, 
blues; Jac genoot ervan. De ziekte Parkinson kreeg steeds 
meer vat op zijn leven en verzwakte hem ernstig, met name 
in het laatste jaar. Op 25 februari overleed hij, hij werd 69 
jaar. In de afscheidsdienst hoorden we uit Prediker 3. Dat er 
een tijd is van geboren worden en van sterven, en van nog 
veel meer, en dat het goed is om van Gods goede gaven te 
genieten, in het besef dat je het van God ontvangt. Levend 
van Zijn zegeningen, van Zijn zorgzaamheid. En nu rustend 
bij de Vader thuis.

ds. Pieter van der Ende

Greet Brussee
Op 2 maart is Geertje Brussee-Paauw - Greet - overleden op 
81-jarige leeftijd. Greet was de oudste dochter in een gezin 
van drie kinderen en groeide op in Rijnsburg. Na de huis-
houdschool leerde ze door voor coupeuse en werkte, na het 
behalen van haar middenstandsdi-
ploma, op de veiling. Maar daarna 
ging ze de verpleging in, en dat 
deed ze met liefde. Greet trouwde 
met Paul Brussee, die een boe-
renbedrijf had aan de Langevaart. 
Zij gingen wonen in Oegstgeest, 
waar hij zijn bedrijf voortzette.  Ze 
kregen twee kinderen: Peter en 
Jacomine. In de vijftig jaar op de 
boerderij heeft ze velen ontvangen. Ook buiten de boerderij 
was ze graag actief, als overblijfmoeder op school en oppas-
moeder. Haar leven stond in het teken van zorgzaamheid en 
naastenliefde. Groot verdriet bracht de ziekte en het veel 
te vroege overlijden van hun dochter Jacomine, negen jaar 
geleden. Teleurgesteld door tegenslagen, getekend door 
pijn en verlies, bleef ze zich geven om het geluk te herwin-
nen. Haar handen altijd bezig om het hart te ontlasten. ‘We 
zouden het zo goed kunnen hebben. Waarom lukt het toch 
niet?’ Drie jaar geleden overleed Paul, op de eerste dag van 
de lente. Zij pakte het leven op de boerderij weer op. De 
afgelopen winter was moeizaam en haar gezondheid ver-
slechterde. Zij overleed in het zicht van de zo verlangde len-
te. Moge zij eindelijk rust vinden in de armen van hen die zij 
zo miste. ‘Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

ds. Lydia Veerman-van Dijk

In Memoriam
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Save the date: De Zomermarkt komt eraan!
Op zaterdag 30 mei is het weer zover: 
de traditionele Zomermarkt! 
Je bent op die dag van harte welkom van 9.30 tot 14.30 
uur in de Voorhof aan de Vliet Noordzijde 36. De opbrengst 
gaat naar Stichting Stad en Kerk (STEK), die initiatieven 
ondersteunt tegen eenzaamheid en armoede, hulp biedt 
aan vluchtelingen, jeugd en jongeren, en de samenhang 
in de wijken versterkt. Meer informatie vind je op www.
stekdenhaag.nl.

Voor jong en oud is er van alles te beleven en te koop: planten 
en bloemen, fruit, speelgoed, kleding, boeken en kleine 
huishoudelijke goederen. Draai aan het Rad van Fortuin 
voor mooie prijzen, bekijk demonstraties en spelletjes 
van de brandweer of geniet van het kinderspeelplein, het 
koffieplein en de viskraam. En natuurlijk van de heerlijkste 
hamburgers van onze Grillmeister Arnold Vroomans! 

Wil je meehelpen? Meld je aan bij Cocky Wolff via 06- 838 
953 60 of per mail op zomermarktpgr@gmail.com. 

Ga je je zolder opruimen? Speelgoed, kinder(merk)kleding, 
boeken en brocante kun je inleveren op zaterdag 16 en 23 
mei van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdagavond 21 mei 
van 19.00 tot 20.30 uur in de Voorhof.

Toegelicht

Bericht van de zendingscommissie:
Gereformeerde Zendingsbond -
wereldwijd het Evangelie verspreiden 
In veel landen leven mensen in moeilijke omstandigheden, 
waar behoefte is aan hoop, troost en praktische steun. 
De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) zet zich in om 
het Evangelie te verspreiden en het opbouwen van lokale 
kerken, vooral op plekken waar mensen kwetsbaar zijn. 
Door prediking, Bijbelonderwijs en diaconale hulp brengt 
de GZB het licht van Christus in donkere situaties. 

Lokale kerken en zendingswerkers zijn afhankelijk van onze 
steun om gemeenschappen te versterken, theologisch 
onderwijs te bieden en projecten op te zetten die mensen 
in nood helpen. 

Op zondag 12 april is de collecte bestemd voor de algemene 
middelen van de GZB. De GZB verbindt kerken en gelovigen 
in Nederland met zendingsprojecten wereldwijd. Doet u 
mee? De Zendingscommissie beveelt deze collecte van 
harte aan!

Eindexamenkandidaten gezocht!
De taakgroep Jeugd en Jongeren wil namens de Protestantse 
Kerk Rijnsburg alle eindexamenkandidaten een hart onder 
de riem steken en hen veel succes wensen in de aankomende 
examentijd.

We zijn daarom op zoek naar IEDEREEN die binnenkort 
eindexamen doet. Kent u of jij of kent u een 
eindexamenkandidaat? Geef dan voor 24 april de naam en 
het adres door via: tg-jeugdenjongeren@pknrijnsburg.nl.

Ook jongeren die (nog) geen band hebben met onze 
gemeente zijn van harte welkom. Het is mooi om juist hen 
in deze periode een bemoedigend gebaar te kunnen geven.
Alvast hartelijk dank voor het doorgeven en meedenken!

17



Kerkdiensten

Vrijdag 3 april - Goede vrijdag
De Vlietstede
15.00 uur	 ds. J.C. IJzerman - Heilig Avondmaal
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - 
	 Heilig Avondmaal
19.30 uur	 ds. A.B. Vroomans - Heilig Avondmaal
Immanuëlkerk
19.30 uur	 ds. P.J. van der Ende

Zaterdag 4 april - Stille zaterdag
Grote Kerk
22.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - Paaswake

Zondag 5 april - Eerste paasdag
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.B. Vroomans
17.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende
Royal FloraHolland
10.00 uur	 dhr. Ruben Flach, Dordrecht - 
	 m.m.v. Gert van der Vijver

Maandag 6 april - Tweede paasdag
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende - Zangdienst

Vrijdag 10 april
De Vlietstede
19.00 uur	 pastor A. Ravensbergen - Weeksluiting

S

Zondag 12 april
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
17.00 uur	 ds. J.W. Sterrenburg, Sluipwijk
De Voorhof
10.00 uur	 ds. J.C. IJzerman en Marjon van Tol
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.B. Vroomans
17.00 uur	 mevr. P. Vervoorn en Arianne den Haan 
	 m.m.v. Voice of Joy

Vrijdag 17 april
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Zondag 19 april
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman - Heilige Doop
17.00 uur	 ds. J.C. IJzerman
De Voorhof
10.00 uur	 ds. A.B. Vroomans en 
	 Maaike van Egmond - Heilige Doop
Immanuëlkerk
09.30 uur	 Gastpredikant is nog niet bekend
17.00 uur	 Ds. Dirk van Duijvenbode en
	 Arianne den Haan 
	 m.m.v. Rijnsburgse Praiseband

Vrijdag 24 april
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. J.L. de Jong - Weeksluiting

O

Zondag 5 april: Geen boeketdienst in verband met de 
Paasmorgendienst in Royal FloraHolland

Zondag 12 april: Thema - Reset je denken?

Zondag 19 april: Thema -  Het perfecte plaatje

Zondag 26 april - Youth Worship in De Voorhof
Thema: Nog niet bekend.

Thema’s Boeketdiensten

Zondag 5 april: 
Thema - Woord en Geest dat leven schept. 

Zondag 12 april
Het thema is ter keuze van de gastvoorganger.

Zondag 19 april
Thema: 1 Korintiërs 15, deel I - Is het waar?

Thema’s Studiediensten

O

B

S

B

Zondag 3 mei: Thema - Onbescheiden vragen om 
meer? De hemelvaart van Elia en het verlangen van 
Elisa om een dubbel deel van zijn geest te erven 2 ko-
ningen 2 vers 9

Zondag 10 mei: Thema - Hoelang wacht je op iets dat 
binnenkort gaat gebeuren? En wat doe je in de tussen 
tijd?  Handelingen 1, de opdracht om te wachten op de 
kracht om de gegeven opdracht uit te voeren. 

Zondag 26 april: Geen studiedienst in verband met de 
Zingend Gelovendienst

Zondag 3 mei
Het thema is ter keuze van de gastvoorganger.

Zondag 10 mei: 
Thema - 1 Korintiërs 15, deel II - Opstandingsleven. 

18



Zondag 26 april
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.B. Vroomans
17.00 uur	 ds. A.B. Vroomans - 
	 Zingend gelovendienst
De Voorhof
10.00 uur	 pastor A. Ravensbergen en 
	 Leontine van Dijk
17.00 uur	 Gastpredikant is nog niet bekend en 
	 Dennis Roijers - Youth Worship
	 m.m.v. Dennis Roijers en Band
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. C. Haasnoot, Noordwijkerhout

Vrijdag 1 mei
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - Weeksluiting

Zondag 3 mei
Grote Kerk
09.30 uur	 Gastpredikant is nog niet bekend
17.00 uur	 ds. M.F. van Schoonhoven, 
	 Nieuw-Lekkerland
De Voorhof
10.00 uur	 ds. A.B. Vroomans en Dick van Dijk
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende
17.00 uur	 ds. A.B. Vroomans en Cees Vianen - 
	 m.m.v. Marc van Starkenburg

Vrijdag 8 mei
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. D.S. Drechsler  - Weeksluiting

Zondag 10 mei
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman
17.00 uur	 ds. J.C. IJzerman
De Voorhof
10.00 uur	 ds. P.J. van der Ende en 
	 Sandra van Leeuwen
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
17.00 uur	 ds. P.J. van der Ende en Cees de Mooij - 
	 m.m.v. Gerard en Esther

Kijk voor de actuele agenda van de kerkdiensten
op onze website, de kerkapp en in Contact!

Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele 
wijzigingen in de nieuwsbrief Contact, in de Kerkapp 
of op www.pknrijnsburg.nl.

O

O

B

O

B

S

Scan de QR 
voor het meest 
actuele overzicht
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Pieter van der Ende, pastor Arie Ravensbergen, ds. Ly-
dia Veerman-van Dijk, Alex Noort, Henk Westra en Jan 
Kort.

Druk en verspreiding
Licht Magazine wordt tien keer per jaar gedrukt en 
verspreid. Voor klachten over de bezorging kunt u con-
tact opnemen met de redactie van Licht Magazine of 
met het Kerkelijk Bureau. Tel. 071-20 350 13.

Betaling
Jaarlijks krijgt u in het najaar een brief met het ver-
zoek om een vrijwillige bijdrage voor Licht Magazine, 
Contact en de website. U kunt uw bijdrage, t.n.v. de 
Taakgroep Communicatie, op het onderstaande reke-
ningnummer overmaken.

IBAN Rekeningnummers 
Protestantse Gemeente Rijnsburg:
Kerkelijke bijdrage	 NL37 RABO 0373 7276 82
Diaconie		 	 NL29 RABO 0356 8206 29
Zendingscommissie	 NL27 RABO 0356 8256 12
Taakgroep Communicatie	 NL40 RABO 0356 8216 92
Solidariteitskas		  NL07 RABO 0331 7439 06

Disclaimer
De redactie van Licht Magazine en de Protestantse 
Gemeente Rijnsburg geven in Licht Magazine ruimte 
aan gemeenteleden om hun geloofsbeleving te delen 
met de lezers. Onze gemeente is er trots op dat zij een 
veelzijdige, veelkleurige gemeente is. Daar waar ruim-
te is voor een ieder, zijn meningen niet altijd gelijk. De 
redactie en de Protestantse Gemeente Rijnsburg zijn 
niet verantwoordelijk voor de persoonlijke meningen 
zoals mensen die verwoorden 
in Licht Magazine.

De redactie behoudt zich het 
recht voor om ingezonden arti-
kelen te wijzigen of te weigeren.
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Efeziërs 4:32
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