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Contactadressen

Wijk Westerhaghe & De Hoek:

Predikant: ds. A.B. Vroomans

Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41 48 63 42.
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl

Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.

E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:

Predikant: ds. J.J. van Eenennaam. Tel. 06-34 20 00 94.
E-mail: ds.vaneenennaam@pknrijnsburg.nl

ds. John van Eenennaam neemt tijdelijk pastorale zorg op
zich in wijk de Kleipetten.

Scriba: Vacant

Wijk Centrum & Oost:

Predikant: ds. A.E Veerman-van Dijk,

Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg.

Tel. 06-18 61 81 50. E-mail: ds.veerman@pknrijnsburg.nl
Contactpersoon voor berichten uit de wijk:

Ida Binnendijk. 06-10 34 31 72.

E-mail: wijk.centrum.en.oost@gmail.com

Wijk Frederiksoord & De Bloem:

Predikant: ds. J.C. lJzerman,

Nassaulaan 53, 2231 VX Rijnsburg.

Tel. 06-34 55 09 35. E-mail: ds.ijzerman@pknrijnsburg.nl
Scriba: Helma van Abswoude. Tel. 071-51 524 46.
E-mail: helmavanabswoude@gmail.com

Wijk Oude Hart Noord:

Predikant: ds. P.J. van der Ende,

Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg.

Tel. 071-53 281 61. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: Alex van 't Veld. Tel. 06-55 84 41 40.

E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Kerkelijk werker Gemeenteopbouw:

Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60.

E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Ouderenpastoraat:

Wijk Westerhage & de Hoek, Oude Hart Noord en de
ouderen in de Abdijlaan en de Smidstraat:

Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60.

E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Wijk Kleipetten, Frederiksoord & De Bloem, Centrum &
Oost, met uitzondering van de Smidstraat en de
Abdijlaan: De ouderen in deze wijken vallen onder de
wijkpredikanten.

Kerkenraad:

Scriba kerkenraad: Alex Noort, Tel. 06-20 12 66 04.

E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:

Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-40 258 83.

De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-40 217 24.
Immanuélkerk: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.
Het Centrum: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl

Vertrouwenspersonen

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is

voor iedereen.

Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant,
een kerkelijk (mede)werker of een kerkelijk vrijwilliger
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van sek-
suele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodi-
gen tot seksueel contact, dan wel intimiderend gedrag
vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op één of andere manier te maken hebben
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag, dan nodigen we u uit om contact op te nemen
met één van de interne vertrouwenspersonen van onze
gemeente. Dat kan via e-mail:

vertrouwenspersoon.vrouw @ pknrijnsburg.nl
vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl.

Kerkelijk Bureau

U bent van harte welkom!

Het adres is Vliet NZ 36, 2231 GN Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-20 350 13

Email: kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.
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Gert van der Vijver en zijn gezin in de Paasdienst van Royal FloraHolland

‘Houd je relatie met God levend door met én
voor elkaar te bidden en Zijn Woord te delen.’

Willem Nagtegaal

Op Paasmorgen 2026 wordt in de bloemenveiling Flora in Rijnsburg de Paasmorgendienst gehouden. Het
thema van de dienst is: Van ruilen komt ... Een bijzondere dienst waarin muziek, kunst en verkondiging
samenkomen. Gert van der Vijver zal samen met zijn gezin de muzikale invulling verzorgen terwijl Ruben
Flach, voormalig directeur van Stichting Opwekking, de verkondiging voor zijn rekening neemt. Voor Gert
betekent deze Paasdienst een terugkeer naar een plek en een gemeenschap die een blijvende rol hebben
gespeeld in zijn leven en geloof.



Hoewel hij al jaren niet meer in Rijnsburg woont, heeft het
dorp Gert nooit helemaal losgelaten. ‘Een deel van mijn
hart is hier gebleven,” zegt hij enthousiast. Die verbonden-
heid komt niet alleen voort uit nostalgie, maar vooral uit de
geestelijke basis die hij er meekreeg. Zijn ouders speelden
daarin een grote rol, net als het evangelisatieteam vanuit
de kerk waar hij deel van uitmaakte. Die vormende jaren
hebben blijvend richting gegeven aan zijn leven, zijn geloof
en zijn kunst.

Gert staat landelijk bekend als zandkunstenaar. Een kunst-
vorm waarin hij o.a. Bijbelverhalen en thema’s tot leven
brengt met zandtekeningen. Hij is nog altijd actief op dit
terrein en stond in 2014 voor het laatst op het podium van
Flora, samen met Henk Binnendijk tijdens de Paasmorgen-
dienst met als thema S.0.S. — Save Our Souls. In de jaren
daarvoor verzorgde hij in verschillende samenstellingen de
muziek in zowel de Paasmorgen- als de Kerstnachtdiensten.
Hoewel hij de Rijnsburgers goed kent, blijft hij met zijn artis-
tieke aard toch een kleurrijke uitzondering. ‘Doe maar nor-
maal, dan doe je al gek genoeg,’ zegt hij glimlachend over de
mentaliteit. Tegelijk waardeert hij hun trouw en werklust:
‘Gaan ze ergens voor, dan gaan ze er vol voor.

‘Dan mogen we neerknielen bij het kruis.

Die toewijding ziet hij nog altijd terug in het dorpse karak-
ter: ‘niet bij de pakken neerzitten, doorgaan en je verant-
woordelijkheid nemen. Het zijn eigenschappen die ook
hem hebben gevormd en die zijn loopbaan hebben bepaald.
Gert ontwikkelde zich tot een veelzijdig kunstenaar waarin
muziek, beeld en verhaal samengaan. Zijn werk dient niet
de vorm, maar de boodschap. Kunst, zo gelooft hij, raakt
het hart waar woorden tekortschieten. Door God gegeven
creativiteit vindt haar hoogste doel in aanbidding: Hem ver-
heerlijken.

Die overtuiging kreeg een nieuwe dimensie toen de EO
hem vroeg om met zijn gezin mee te werken aan Nederland
Zingt. Sindsdien worden ze vaker samen gevraagd voor dien-
sten en vieringen. Dit keer zullen zij de muziek tijdens de
Paasmorgendienst in bloemenveiling Flora verzorgen. Maar
het blijft niet bij muziek alleen. Ze zingen bekende Paaslie-
deren, met het besef dat vieren pas betekenis krijgt als je
weet wat je viert. Daarom richten ze zich niet alleen op de
vreugde van Pasen, maar ook op Goede Vrijdag — waar het
allemaal begon. Gert zegt: ‘Op Goede Vrijdag staan we stil
bij het lijden en sterven van Jezus. Dat is confronterend. Het
dwingt tot vertraging en eerlijkheid: over schuld, gebroken-
heid en wat het Hem heeft gekost. Zonder dat besef wordt
Pasen al snel een vrolijk slot, terwijl dit feest hét antwoord
is op het kruis’

Uitgelicht

Samen met zijn dochter Rosa maakt Gert zandtekeningen,
zijn zoon Sem schildert. Muziek, beeld en verhaal vormen
samen wat hij noemt: ‘een gemengd boeket’. Een samen-
spel dat de boodschap van Pasen verbeeldt en verdiept.

Pasen is voor Gert meer dan een feestdag. Hij spreekt over
een tweestrijd die vandaag de dag overal voelbaar is, ook in
kerken, gezinnen en families. ‘Je moet tijd vrijmaken voor
de Heer en dat kost wat,’ zegt hij. Hij verwijst naar de strijd
waar Paulus over schrijft, de spanning tussen leven met God
en de verleidingen van een samenleving die draait om snel-
heid, directe beloning en het ongezouten uiten van menin-
gen, vooral via sociale media. Juist daarom vindt hij Pasen zo
indrukwekkend. ‘Dan mogen we neerknielen bij het kruis.
Daar mag iedereen zijn mond houden. Wat er tijdens Pasen
heeft plaatsgevonden, kun je het beste omschrijven als de
grote ruil” Deze gedachte wordt volgens Gert treffend ver-
woord in het lied ‘Zullen we ruilen?’ van Herman Boon.

Zullen we ruilen? Jouw onrust voor Mijn vrede?
Zullen we ruilen? Mijn toekomst voor jouw verleden?
Zullen we ruilen? Mijn liefde voor jouw angst?

Want weet je, Mijn liefde duurt het langst ...

Wil je ruilen?

Daar mag iedereen zijn mond houden.’

Gert vat de kern van het Paasverhaal krachtig samen: ‘Ons
zwoegen heeft geen zin, het doen is gedaan!’ Zijn boodschap
aan de Rijnsburgers is uiteindelijk eenvoudig en persoonlijk:
‘Houd je relatie met God levend door met én voor elkaar te
bidden en Zijn Woord te delen.” Gebed moet ruimte krijgen,
niet alleen op zondag, maar elke dag. ‘Lees het Woord en
leef het uit.

Ruben Flach spreekt op eerste
Paasdag in Royal FloraHolland.

Opgegroeid in Brazilié als kind van zendelingen,
stond geloof en missie al vroeg centraal in zijn
leven. Na zijn studie aan de Centrale Pinkster
Bijbelschoolin Nederland werd hij zelf uitgezonden
door Eljakim Brazilié Zending en woonde 27 jaar in
Brazilié. Terug in Nederland bleef hij actief in kerk
en samenleving, onder andere bij de evangelische
gemeente Jozua in Dordrecht en ggz-instelling
De Hoop. Hij was algemeen secretaris van de
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en
werd in 2015 directeur van Stichting Opwekking.
In 2024 nam hij hiervan afscheid na jaren van
betrokken leiderschap en vernieuwing.




Stichting Labourward

Van verloskamer tot levensredding

Tien jaar inzet voor Stichting Labourward

Jan Pieter Tensen

John en Willeke Plug zetten zich al vele jaren in voor Stichting Labourward. Samen vormen zij een
samengesteld gezin met vier kinderen en inmiddels zijn zij zestien jaar gelukkig getrouwd. Daarnaast zijn zij
trotse grootouders van drie kleinkinderen, van wie de jongste begin januari werd geboren.

John werkt als vrachtwagenchauffeur en duikt graag in zijn
vrije tijd. Willeke werkt twee ochtenden per week in een
kinderkledingwinkel en zet zich daarnaast intensief in voor
het lot van moeders en jonge kinderen in Ghana.

Hoe is de naam Stichting Labourward ontstaan?

Willeke vertelt: ‘Labourward betekent verloskamer in het
Engels. Engels is in Ghana de officiéle taal en wordt ook in de
gezondheidszorg gebruikt. Met onze stichting ondersteunen
wij geboortehuizen en ziekenhuizen door materialen voor
moeder en kind beschikbaar te stellen.’

Wat was de aanleiding om deze stichting op te richten?
Willeke: ‘Marijke Hoek en haar dochter Heleen zijn
de initiatiefnemers. Heleen was net afgestudeerd als
verloskundige en werkte drie maanden als vrijwilliger op de
verloskundige afdeling van het Centraal Hospitaal in Ghana.
Toen Marijke haar daar bezocht, werd het haar duidelijk
hoe slecht de omstandigheden waren voor moeders
en pasgeboren baby’s. Ze zag de grote armoede en een
ernstig gebrek aan medische hulpmiddelen, met een hoge
kindersterfte als gevolg. In 2015 vertrok de eerste container
met couveuses en verlosbedden naar Ghana, deels dankzij
giften en deels door tweedehands materialen. Daarna
volgden steeds grotere containers. Marijke leidde het
project vanaf het begin en later sloot ik mij erbij aan. Met
de steun van onze gezinnen groeide het uit tot wat wij wel
eens een echte family foundation noemen.’

Wat maken jullie mee als jullie daar zijn en hoe komt alles
op de juiste bestemming?

Willeke: ‘Vorig jaar ging Klaas, de zoon van Marijke, mee. Hij
werkt op de intensive care in Nederland, en leverde in Ghana
een operatielamp met accu af. Daar werd enorm dankbaar
op gereageerd. Zo’n lamp is duurder dan een auto!

De containers komen aan in de plaats Accra en worden in
mei en oktober vrijgegeven in Tamale. Vervolgens wordt
alles verdeeld over twee ziekenhuizen en een privékliniek.
We bekostigen onze reizen zelf. Ter plaatse distribueren
we het materiaal en zorgen we dat alles op de juiste plek
terechtkomt. We bezoeken Tamale om de achttien maanden.
Ik ben er nu vijf keer geweest en Marijke al acht keer.

We komen steeds nieuwe, schrijnende situaties tegen. Zo
was er een meisje van twaalf jaar dat door haar oom was
misbruikt. Haar baby moest via een keizersnede worden
geboren. De kosten bedroegen tachtig euro en die heeft de
stichting betaald. Gelukkig gaat het nu goed met moeder
en kind. We zorgen ook voor babypakketten en hebben een
contactpersoon die ons waarschuwt wanneer hulp nodig is.
John: ‘Tamale telt ongeveer zeventigduizend inwoners.
Dankzij opgehaald geld konden we onlangs een waterput
realiseren, zodat schoon drinkwater beschikbaar is. Door
de verbeterde couveuses blijven meer pasgeborenen in
leven en de echoapparatuur die we leveren, wordt meteen
gebruikt om complicaties op te sporen.




Spreken jullie ook over geloof met de mensen die jullie
daar ontmoeten?

Willeke: ‘Zeker. Ongeveer zestig procent van de bevolking
is moslim en veertig procent christen. Wanneer wij
een kerkdienst bezoeken, worden we met open armen
ontvangen. Een dienst duurt zomaar vier uur en is echt een
uitje, met zang, dans en het woord van de dominee. Een
tekst en uitleg die ik daar hoorde, ‘Be strong in the Lord’,
is mij altijd bijgebleven. Christenen en moslims praten daar
open over elkaars geloof, wat in Nederland soms lastiger is.
We delen ook Engelstalige bijbels uit. Een man noemde dit
het mooiste cadeau van zijn leven.

Wat is een van de mooiste dingen die jullie hebben
meegemaakt?

Willeke: ‘In 2022 kwam er in Tamale een vader naar
ons toe met zijn tweejarige dochter, Khairat. Zij had een
hartafwijking en een groeiachterstand en zou zonder
operatie nog maar enkele jaren leven. Een hartoperatie in
Nederland was mogelijk, maar kostte dertigduizend euro.
Na fondsenwerving lukte het om dit bedrag bij elkaar te
krijgen.

Nelly en Marijke begeleidden haar naar Nederland en John
en ik namen haar drie maanden bij ons in huis op. Na een
week vond de operatie plaats. We hebben voor haar gezorgd
alsof ze ons eigen kind was. Binnen drie maanden sprak ze
Nederlands,” vertelt Willeke.

John glimlacht: ‘Ze noemde ons papa en mama.” Willeke: ‘Na
drie maanden brachten wij haar terug naar Ghana en bleven
nog een week om de overgang te begeleiden. Het afscheid
was moeilijk. Ze had moeite om haar ouders weer te zien
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en huilde toen wij vertrokken. We hebben een fotoboek
gemaakt van die bijzondere tijd. In november hebben we
haar opnieuw ontmoet. Deze ervaring draag ik voor altijd
met me mee.

Kunnenjullieiets vertellenover hetschoenendozenproject?
Willeke: ‘We riepen basisscholen en kerken op om
schoenendozen te versieren en te vullen met spullen
als tandpasta, een tandenborstel, een kleurboekje, een
zonnebril en kleine speeltjes. In de buitenwijken, waar
kinderen vaak niets hebben, werden de dozen uitgedeeld.
John: ‘De kinderen kwamen overal vandaan en renden erop
af!

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst?

Willeke: ‘We hopen meer bekendheid te geven aan ons werk.
Extra financiéle steun is van harte welkom, bijvoorbeeld via
vaste bijdragen van kerken en diaconieén. Ook particuliere
steun helpt ons om dit werk voort te zetten.’

John: ‘We zijn afhankelijk van particuliere initiatieven,
want van de overheid krijgen we weinig medewerking. Een
voorbeeld daarvan is dat de douane onze containers soms
langer vasthoudt dan nodigis. Mijn wens is om ooit een groot
ziekenhuis te bouwen waar alle afdelingen samenkomen.

Wat voor gevoel geeft dit werk jullie?

Willeke: ‘Ik vind het mooi om iets voor een ander te
kunnen betekenen. Eerst verbleef Khairat bij ons na haar
hartoperatie, later ook Renfred. Deze kinderen dragen we
voor altijd in ons hart.” John besluit: “Voor mij zijn de blije
gezichten van de kinderen die we hebben mogen helpen het
allermooist.”

Meer informatie en contact met
Stichting Labourward

Voor meer informatie of ideeén kun je contact
opnemen met Willeke Plug (06-30719937). Je
kunt de stichting ook volgen via Instagram:
@stichtinglabourward.

Wil je doneren?
Dat kan via NL17 RABO 0304 8907 31
ten name van Stichting Labourward.



Ambtsjubileum

Ds. Van der Ende:;

25 jaar dankbaarheid en verwondering

David van der Meij

Op 25 maart 2026 is het 25 jaar geleden dat ds.
Pieter van der Ende werd bevestigd in het ambt
van predikant. Een mijlpaal die we niet ongemerkt
voorbij willen laten gaan. We kijken met hem terug
op deze jaren vol ontmoetingen, veranderingen en
geestelijke groei.

Je bent nu 25 jaar predikant. Hoe kijk je terug op deze
periode?

Het eerste woord dat bij me bovenkomt is dankbaar.
Dankbaar dat ik met mensen mag optrekken. Dat er open
deuren en open harten waren. Dat ik op mooie en op
droevige momenten dicht bij mensen mocht zijn en woorden
mocht aanreiken waarin men Gods nabijheid heeft ervaren.
Dankbaarheid dus, en ook verwondering. Dat zit in dezelfde

lijn. Dat ik dit heb mogen doen en nog altijd mag doen.
Het zijn heel afwisselende jaren geweest. Ik ben begonnen
in Leiderdorp, in 2001. Dat was een meer oecumenisch
ingestelde gemeente, die wat liturgischer was met inbreng
van lectoren, responsies, drempel- en kyriegebeden. Al snel
merkte ik dat ik niet iemand ben van de vaste patronen.
Ik week dus nogal eens af van de voorgedrukte liturgieén
en gaf gaandeweg ook wat meer ruimte aan evangelische
liederen. Dat werd verschillend gewaardeerd, maar het
merendeel vond het wel mooi.

Na ruim negen jaar vertrok ik in 2010 naar Hoek van Holland.
Een verouderende gemeente, met weinig activiteiten voor
de jeugd, en of ik daar verandering in aan wilde brengen.
Ja, dat is nogal een uitdaging. Het hielp dat wij als gezin met
vijf kinderen kwamen. Het zijn goede jaren geweest, maar
ik merkte ook dat de verwachtingen niet altijd gelijk liepen.
Het was goed dat we na zes jaar naar Rijnsburg mochten
gaan. Een grote gemeente, met veel mogelijkheden. Daar
was aan jeugd geen gebrek! De keerzijde was dat onze eigen
kinderen er niet vanzelf tussen kwamen en uiteindelijk ook
niet echt hun plek hebben gevonden.

Hoe heb je in die verschillende gemeentes Gods leiding
ervaren?

Tja, eigenlijk in alles. Ik bedoel: hoe zou ik sowieso dominee
kunnen zijn zonder Gods leiding? In gesprekken, in het
voorbereiden en leiden van diensten, in beleid, in vorming
en toerusting: in alles heb je Gods Geest nodig. Dus in het
‘sewone handwerk’ en in de dingen die je mag (helpen)
opzetten.

Zo heb ik in Leiderdorp ervaren dat ik de persoonlijke
relatie met God veel meer onder de aandacht heb mogen
brengen dan men gewend was. We richtten een band op
die nog altijd bestaat, organiseerden musicals, startten een
jongerengespreksgroep en zetten stappen op het gebied
van duurzaamheid.

In Hoek van Holland denk ik met name aan de oecumenische
openluchtvieringen en de verschillende Kerstnachtdiensten
in de plaatselijke sporthal, samen met de evangelische
gemeente, waarmee we ook Alpha-cursussen op hebben
gezet.

Toen ik in Rijnsburg kwam zei ds. Meek tegen mij: hier hoef
je niks op te zetten, hier moet je soms afremmen, er gebeurt
al van alles. Het was geweldig om dat mee te maken en
daaraan te mogen bijdragen. Hier maak ik ook een scherpe
teruggang mee als het gaat om mensen die ambtsdrager
willen worden, in kerkgang en in vrijwilligerswerk. Zodanig
dat er activiteiten zijn stopgezet. Maar ik ervaar ook een
stuk loutering: opnieuw bezinnen op wat zinvol is. En juist
daaruit ontstaan nieuwe initiatieven. Geestelijke leiding en
groei ervaar ik sterk in de toegenomen aandacht voor het
werk van de Heilige Geest. Het maakt me, om zo te zeggen,
tot een meer volwassen christen. lk laat mij graag leiden
door Gods Geest, al ben ik daar natuurlijk niet perfect in.

We zijn dankbaar voor de inzet van ds. Van der Ende in
de afgelopen 25 jaar en wensen hem en zijn gezin Gods
nabijheid en zegen toe voor de komende jaren.



Bijbeloverdenkingen Stille Week

We leven toe naar Pasen in de stille week met iedere dag een overdenking en een
vraag of een opdracht. Met onze Bijbeloverdenkingen volgen we dit jaar het thema:
Het offer van Jezus.

DAGENTIJD

Maandag 30 maart: ‘Het offer’ - Genesis 22: 1-14

ds. Arnold Vroomans

Een onderdeel van de studie kerkgeschiedenis is christelijke kunst. Deze kunst laat ons de beeldtaal
van de kerk zien. Kunstenaars en Kerkvaders trokken samen op om in een beeld te ‘vangen’ wat
de kern van het christelijk geloof is. Het verhaal van het offer van Isaak was daarbij populair. Men
zag in het niet-offer van Isaak een voorafschaduwing van het offer van Christus. In de woorden
van Abraham: ‘God zal erin voorzien’, lazen christenen: met zijn eigen Zoon, Hij is het offerlam. De
geschiedenis van Abraham en Isaak is ook spannend, komt het wel goed? Toch horen we in vers 5,
voordat Abraham met zijn zoon de berg beklimt, iets bijzonders in het gesprek met zijn dienaren:
wij komen bij jullie terug. Het vertrouwen van Abraham gaat vooraf aan het offer zelf. Gaat vooraf
aan het zien van het offerlam. Vooraf aan het feit dat Abraham door de Heer, weer, bij name
geroepen wordt. Paulus wijst graag op Abraham en citeert dan een door hem geliefd vers (18): ‘En
dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen.’ Drie keer raden
wie volgens Paulus die nakomeling is, en wie dat zijn ...

’ Een voormalig collega van mij vond het verhaal van Abraham en Isaak het meest hardvochtige verhaal uit de hele
Bijbel. Begrijpt u waarom hij dat vindt? Herken je daar zelf ook iets in? Waarom moet het lam voor u geofferd worden?

Dinsdag 31 maart: ‘Bloed is leven’ - Exodus 12: 1-13

ds. Joren lJzerman

‘Bloed is leven.” Het is een slogan van de bloedbank waar ik regelmatig kom om te
doneren. Het bloed dat ik afsta wordt gegeven aan mensen die vanwege een ziekte
of ongeluk donorbloed nodig hebben. Bijzonder dat de halve liter bloed die ik best
kan missen, voor anderen letterlijk levensreddend kan zijn.

Bloed is leven, ook in Exodus 12. De dood waartrond in Egypte, iedere eerstgeborene
sterft. Met dit uiterste machtsmiddel zal God de greep van de farao op zijn volk
breken en de Israélieten bevrijden. Maar hoe ontkomen zij zelf aan die plaag? God
biedt uitkomst. Hij beveelt de Israélieten een lammetje te slachten en het bloed
aan de deurposten van hun huizen te smeren. Het bloed staat voor het leven van
het lam, dat is gegeven zodat de inwoners van het huis gered worden. Bevrijd uit de
greep van de dood. En niet veel later ook uit de greep van de farao.

Het verhaal wijst vooruit naar Jezus, die als het volmaakte lam Zijn leven gaf om ons te bevrijden uit de greep van zonde en
dood. Doordat Zijn bloed vloeide, zijn wij gered. We worden vergeven, ons wacht het eeuwige leven. Misschien worstel je met
zonde. Met de frustratie dat je steeds weer in de fout gaat. Of met het schuldgevoel over wat vroeger is misgegaan. Misschien
confronteren ziekte of de langzame afbraak van je lichaam je met je sterfelijkheid. Smeer dan in gedachten het bloed van Jezus
aan je deurposten en weet dat Hij tegen je zegt: ‘Mijn bloed is jouw leven!

Foto: Jan van ‘t Hoff

Ga naar sanquin.nl en zie hoe ook ons bloed heel letterlijk levens kan redden.
Heb je weleens overwogen om bloeddonor te worden?



Woensdag 1 april: ‘Het bloed van het Paaslam " - Johannes 1: 29-34

ds. Pieter van der Ende

De eerste reactie van Johannes de Doper als hij Jezus ziet is: ‘Daar
is het Lamvan God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ In deze
omschrijving van Jezus wordt het verband gelegd met het Lam dat
in de Paasnacht wordt geslacht. Het bloed van het Paaslam zorgt
ervoor dat de doodsengel voorbijgaat (Exodus 12: 21-24). Zo werd
in Egypte het volk gespaard. Het was het merkteken waaraan de
huizen van het volk Israél werden herkend. In Johannes’ uitroep
klinkt ook het lied over de lijdende knecht (Jesaja 53) mee: ‘Als
een lam dat stil is bij haar scheerders, deed Hij Zijn mond niet
open.’ In die tekst gaat het om plaatsvervangend lijden: ‘Om onze
zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De
straf die Hij onderging bracht ons vrede, Zijn striemen gaven ons genezing.

Daarnaast getuigt Johannes dat Gods Geest op Jezus rust, dat Hij doopt met de Heilige Geest en dat Hij Gods Zoon is. In
enkele zinnen wordt geschetst hoe Jezus het leven van mensen compleet verandert. Ze worden gered door het bloed van het
Lam. Bevrijd, schoongemaakt en vervolgens Geest-vervulde mensen. Weg is het oude bestaan, dat gedomineerd werd door
eigenbelang, onderling gekrakeel, zonde en schuld, beschuldiging en veroordeling, hoogmoed en kleinheid. Omgeturnd tot
nieuwe mensen: een schone lei, een nieuw bestaan, een nieuwe geest. Dé Geest. Wat een zegen!

We geloven dat Jezus voor alle mensen zijn leven heeft gegeven. Wat verandert er in je denken en doen als je zo naar
een ander kijkt?

Witte donderdag 2 april: ‘Er komt een nieuwe tijd’ - Matteiis 26: 17-29

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Bij The Passion op TV speelt de laatste maaltijd van Jezus en Zijn leerlingen zich meestal af in een kroeg, restaurant of een
andere plek waar mensen bij elkaar komen om het leven te vieren. En het leven vieren, dat was ook de bedoeling toen de
leerlingen aan Jezus vroegen waar ze het Pesachmaal konden eten. Want met Pesach vieren de joden — tot op de dag van
vandaag — dat ze bevrijd zijn van de slavernij. Maar tijdens het eten wordt het stil als Jezus zegt dat iemand Hem zal verraden.
Tegen Judas zegt Hij: ‘Het zou beter zijn wanneer de mens door wie de Mensenzoon verraden wordt, nooit geboren was.” De
sfeer slaat om. Het restaurant lijkt oorlogsterrein te worden. De bevrijding uit Egypte, de nieuwe tijd die was aangebroken,
lijkt een fantasie uit een ver verleden. Maar we lezen verder. Want Jezus pakt een matze, breekt het, spreekt een dankgebed
uit en zegt: ‘Neem en eet, dit is Mijn lichaam’. Ik stel mij zo
voor dat Hij dit met een zachte, bijna gebroken stem heeft
gezegd. Troostvol. Hij geeft Zijn leven. Het komt goed. Er
komt een nieuwe tijd. Want Hij laat ook de beker rondgaan
en vertelt over het bloed van het verbond dat vergoten
wordt tot vergeving van de zonden van velen. In het nieuwe
verbond is er geen zonde meer. Het is een gunst die Jezus
. # schenkt. Zijn dood schenkt vergeving. Het is een mysterie,

maar vol van hoop. Het leven mag gevierd worden.

Gezinsactiviteit: maak zelf matzes. Meng 250
gr bloem met 140 dI water, kneed en verdeel
in bolletjes die je zo plat mogelijk maakt. Prik
met een vork gaatjes in de lapjes en bak ong.
10 minuten in een hete oven op 220 graden.




Goede vrijdag 3 april:
‘Het kruis’ - Hebreeén 9: 11-14

pastor Arie Ravensbergen

Op elk moment van mijn leven, in voor- of tegenspoed,
aanbid ik U mijn Jezus, en dank U voor Uw bloed.

Vandaag is het Goede Vrijdag. We gedenken het sterven van de Zoon van God. Een
dag waarop het, op het heetst van de dag, drie uur stikdonker wordt. Hoe zullen de
omstanders gereageerd hebben op deze duisternis? Raakten ze in paniek, werd er gegild,
vluchtten ze of werden zij stil? En hoe staan wij stil bij deze gebeurtenis? Laat eens op
je inwerken wat hier gebeurt. Jezus wordt publiekelijk gekruisigd. Zou u het journaal
afkijken als u wist dat dit werd uitgezonden? Of zou u wegzappen? Een paar mensen
blijven tot het einde toe staan en zien dat Jezus niet sterft aan Zijn verwondingen,
maar zelf de geest geeft. Johannes en Maria, maar ook de verantwoordelijke Romein
die de kruisiging uitvoerde. Hij heeft tijdens de drie uur duisternis aan de voet van het
kruis gestaan en heeft de woorden die Jezus sprak gehoord. Hij ziet en herkent wie hier
gekruisigd wordt: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.'(Marcus 15:39).

Vader U bent goed, U bent heilig, U bent liefde.
Jezus U bent groot, U bent sterker dan de dood.

Nz .. . .. .
5\\\ ///// Neem vandaag de tijd om stil te zijn. Om werkelijk binnen te laten komen wat God de Vader en Jezus de Zoon voor
?/// \\S ons hier tot stand brengen. Ons leven wordt vaak bepaald door zorgen of door rijkdom. Neem vandaag de tijd om

God te danken voor het wonder van het kruis! Zelfs een buitenstaander, een heiden, zag het gebeuren en geloofde!

Stille zaterdag 4 april: ‘Een geladen stilte’ - Jesaja 52: 13 - 53: 12

1 ds. Joren lJzerman

Een geladen stilte. Jezus is gestorven en begraven. Het lawaai van Golgota, het
schreeuwen, joelen, honen, smeken en klagen is verstomd. Het is oorverdovend
stil geworden. Maar het is een geladen stilte, waarin van alles doorklinkt. Wat
dan? Al eeuwen eerder gaf de profeet Jesaja er woorden aan, toen Hij voorzag hoe
de Messias een lijdende dienaar zou worden.

Jesaja spreekt van de ontzetting en het ongeloof. Is dit de beloofde Redder? Geen
grootse held die een klinkende overwinning behaalde, maar een onooglijk mens
die aan het lijden ten onderging. Is dit hoe God zijn verlossing brengt? Het is niet
te bevatten. Temeer omdat deze dienaar dat lijden gewillig op zich nam, zich als
onschuldig lam liet slachtofferen. De geschokte stilte vult zich met ontzag. Hoe kun
je daartoe bereid zijn? Bereid om te lijden voor de schuld van anderen. Want dat
is wat er gebeurde: ‘om onze zonden werd Hij doorboord...” In de stilte worden we
nederig en dankbaar. Hij heeft voor ons Zijn leven prijsgegeven aan de dood. En is
dat het dan? Stopt het bij die schandelijke dood? Jesaja voorziet iets anders. De dienaar zal uiteindelijk groots hoogverheven
zijn, Hij zal het licht zien. De stilte zindert ten slotte van verwachting. Heeft de dood dan toch niet het laatste woord?

Het is Stille Zaterdag. Maar de stilte is niet leeg. Ze is gevuld met ontzetting, ontzag, nederigheid, dankbaarheid en verwachting.
Laten we haar niet overstemmen. Dit is een dag om pas op de plaats te maken en te luisteren hoe de stilte tot ons spreekt.

Neem vandaag een moment om stil te worden en je te bezinnen op wat Jezus ook voor jou heeft gedaan.




Paaszondag 5 april: ‘Een nieuw lied” - Openbaring 5: 1-14

ds. Arnold Vroomans

In vers 9 horen wij over een nieuw lied dat wordt ingezet. Een nieuw
lied, omdat er nu lemand is die de boekrol kan openen: het Lam dat
geslacht is (vers 12). Het Lam dat ook genoemd wordt: Leeuw uit de
stam van Juda, Zoon van David. Met zijn bloed — bloed staat voor leven
— heeft hij alle mensen uit alle stammen en uit elke taal vrijgekocht.
En wij? Wij zijn door Hem gevormd tot een koninkrijk van priesters en
mogen heersen als koningen. Niets zullen wij ontberen! Dat ‘nieuwe
lied’ is een echo van Psalm 149: ‘Zing voor de Heer een nieuw lied!
Daar horen we dat de aardse koningen in boeien worden geslagen en
dat de getrouwen van God de glorie zullen ontvangen, koning mogen
worden. Anders gezegd: de wereld is al zo vaak opnieuw geschapen
door God, en nu ook in Christus. Echter niet een uiterlijke herschepping
zoals voorheen, maar een innerlijke. Met de Geest. Zoals Christus zelf
leert: een beker maak je toch eerst aan de binnenkant schoon? De rest
mag in vertrouwen volgen. Wij groeien in de opgestane Heer. U zij de
glorie tot in eeuwigheid!

9 Waarom beginnen wij liever aan de buitenkant dan aan de binnenkant?
|

Maandag 6 april: ‘Het leven als nieuw mens’ - Romeinen 8: 31-39

ds. Pieter van der Ende

Het is duidelijk: Paulus leeft vanuit Pasen! In het voorgaande gedeelte heeft hij het over Gods verlossingswerk, over dat je
bent vrijgesproken en dat je daarom ook mag delen in Gods heerlijkheid. En dat leidt tot de uitroep: ‘Wat moeten wij hier
nog meer over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn!” En alles wat hij verder nog schrijft in dit gedeelte is
daarvan een onderstreping, een uitleg, een bevestiging: ‘Wie zal ons veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog,
die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons!’

Ik las ooit over een zendingswerker die zo’n 100 jaar geleden leefde. Hij zou samen met iemand op reis gaan naar een
onbekend land om daar het evangelie te verkondigen. Ze stuurden vele brieven wereldwijd aan bekenden en kerken met
de vraag voor hen te bidden. Zo werden ze gedragen door
het gebed van duizenden, misschien wel tienduizenden 1"|
mensen. ‘Maar bovenal,’ schreef hij, ‘mogen we weten dat - ‘n -

n Christus voor ons pleit, en de Geest (Romijnen 8:26) — de :
beste pleitbezorgers die we maar kunnen bedenken’

Door Christus’ offer schoongewassen, door Hem vrijgepleit,
door Hem vervuld met Gods Geest ... dan is er toch niets en
niemand die je kan scheiden van de liefde van God? Dan
mag je in alle omstandigheden glansrijk zegevieren dankzij
Hem die ons zijn liefde heeft bewezen!

Wat is voor jou beeld van het leven als nieuw
é? mens? Kun je daar een tekening of tekst over

maken?




Emmy van Egmond

In de leeftijd van 89 jaar is, op woensdag 14 januari, Emmy
van Egmond overleden. Als jong meisje wilde ze schooljuf
worden, die kans heeft ze zelf niet gekregen, maar haar zes
kinderen, die zij samen met Herman Jonker kreeg, gaf ze
alle kansen om te leren. Met een

bakkerij en een winkel aan huis
was het een druk bestaan. De zon-
dag was daarin een oase van rust:
naar de kerk gaan en tijd voor een
spelletje en aandacht voor elkaar.
Helaas overleed Herman veel te
vroeg. Dapper en moedig ging

Emmy door, in vertrouwen op haar

Heer. Na een aantal jaren werd de

bakkerij verkocht. Ze trouwde met

Nico van Nieuwkoop, hij overleed toen Emmy 67 jaar was.
Haar veerkracht en vrolijke, dankbare levensinstelling, woor-
den die klonken in de dankdienst, gaven haar de moed om
nieuwe vriendschappen te sluiten. Haar kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen waren een bron van vreugde
voor haar. Vrijwilligster in de Vlietstede, zingen in het koor
en bij het zanguurtje van de kerk, deed zij met hart en ziel.
De grootste klap kwam toen haar dochter Corrie ziek werd
en als gevolg daarvan overleed. De woorden uit Psalm 62,
‘Zoek rust’ (vs. 6) en ‘Stort je hart uit bij Hem’ (vs. 9), waren
haar bron van veerkracht. Zij bleef de liefdevolle, dankbare,
warme moeder, oma en vriendin en een inspiratie voor ve-
len. We zijn dankbaar dat zij onder de melodie van Psalm 42,
in vrede de eeuwige rust mocht binnengaan.

pastor Arie Ravensbergen

Koos Paap

Op woensdag 14 januari is onze lieve man, vader, grootvader
en overgrootvader, Jacobus Paap, roepnaam Koos, overle-
den. Koos was al 63 jaar samen, waarvan 59 jaar getrouwd,
met Bea Paap - Zwaan. Koos werd

geboren in Katwijk in 1945 en was
het vierde kind in een rij van elf
kinderen. Na drie dochters kwam
daar een zoon: Koos. Hij heeft ge-
werkt in de bouw, bij de gemeente
en had tot aan zijn pensioen een
eigen café, Café Centraal aan de

Vliet N.Z. Zijn hart lag bij zijn vrouw
Bea, zijn dochter Corina, zijn zoon
Koos en de vier kleinkinderen. Later is het gezin verder uit-
gebreid. ledereen was altijd welkom. Zijn zonnetje was zijn
achterkleindochter Emma, waar hij de laatste 2,5 jaar van

|} ul':r.llh lel

zijn leven enorm van heeft genoten. Hij had een grote passie
voor biljarten en heeft zich met heel veel zorg ingezet voor
het CRBB in de hele regio. Hij hield zich graag bezig met alle
wedstrijden en is zelfs nog uitgeroepen tot erelid. De laatste
jaren is zijn lichaam opgeraakt, maar klagen over pijn heeft
hij nooit gedaan. De laatste vijf weken van zijn leven heeft
hij heel fijne verzorging ontvangen in het ziekenhuis en in
de hospice. Bea, kinderen, (achter)kleinkinderen en familie
hebben op een fijne manier in alle rust afscheid kunnen ne-
men. Het is goed zo. Rust zacht (o)pa. Koos mocht 80 jaar
oud worden. Op 23 januari is er in een dankdienst voor zijn
leven afscheid van hem genomen, waarna hij vervolgens aan
de schoot der aarde is toevertrouwd op de begraafplaats
aan de Sandtlaan. ‘K ben reizend naar die stad, waar Chris-
tus ‘t licht zal zijn.

De familie

Margaretha -Gré- Driebergen van der Waaij

Op 21 januari is Margaretha -Gré- Driebergen van der Waaij
overleden, op 90-jarige leeftijd. Ze leefde in bonus-bonus
tijd. Ondanks haar benauwdheid bleef haar levenslust, tot
op het laatst. Zij had het naar haar zin. Margaretha van der
Waaij was de oudste van vijf kinderen en groeide op in Kat-
wijk aan den Rijn. Na de huishoudschool deed ze nog een
opleiding als coupeuse, maar hielp
ook thuis mee. Zij trouwde met
Jan Driebergen, en zij kregen vier
kinderen: Cees, Jeanette, Geertje
en Joost. Haar man had een bloe-
menlijn op Duitsland, Gré zorgde
thuis voor het opgroeiende gezin
en voor een onbezorgde jeugd,
waar veel kon. Zij was zelfstandig
en daarmee een van de eerste
vrouwen die haar rijbewijs haalde. In haar vrije tijd ging ze
er graag op uit of sprak ze af met vriendinnen, en aan de zo-
mers leek geen einde te komen. Als oma was ze nooit te moe
voor een spelletje of het voeren van een goed gesprek. Ze
hield van gezelligheid en was overal voor in. De ziekte en het
te vroeg sterven van dochter Jeanette bracht veel verdriet.
Een paar jaar geleden overleed ook haar man. Gré dacht niet
dat je elkaar na het sterven weer zou ontmoeten. In het le-
ven na dit leven is er geen verdriet meer, dat was haar vaste
vertrouwen. In de zekerheid van haar geloof in God, haar
zon en haar schild, heeft ze haar laatste adem uitgeblazen
om de volle levensadem die eeuwig is, met diepe teugen in
te ademen.

ds. Lydia Veerman-van Dijk




Maria de Mooij-Noort

Maria (Ria) de Mooij-Noort was ruim 57 jaar getrouwd met
Marie. Ze kwamen elkaar tegen bij het vroegere Rijnsburgse
gebruik van ‘bruggetje draaien’. Marie zag deze dochter
van de aardappelboer wel zitten, en dat bleek wederzijds.
En zo klonk op 3 december 1968

het ja-woord. Ze vonden onderdak
bij de ouders van Marie, aan de
Voorhouterweg, waar hun doch-
ter Jantine werd geboren. Later
kregen ze een eigen stekkie in de
Collegiantenstraat, waar Annema-
rie werd geboren. Met zijn broer

Cor had Marie een kwekerij op

de Voorhouterweg en daar heeft
hij een huis voor zijn gezin laten plaatsen. Het leven in de
polder was goed. Ria had het naar haar zin met haar gezin.
Ze trad niet graag op de voorgrond. Het eigen kringetje was
voor haar voldoende, daar genoot ze volop van. Nadat Ma-
rie stopte met werken hebben ze een fijne tijd gehad. Ria
werd door Marie behoorlijk verwend, hij zorgde graag voor
haar. Ondertussen was het gezin met schoonzoons en klein-
kinderen uitgebreid. Ria kon pittig voor de dag komen, maar
was ook een heel meelevende oma. Een paar jaar geleden
bleek dat ze de ziekte van Parkinson had. Dat bleek moeilijk
te beteugelen. Het lichaam raakte snel op, werd kwetsbaar
en op 23 januari is ze overleden, op 79-jarige leeftijd. In de
afscheidsdienst lazen we bemoedigende woorden uit Jesaja
43. God zegt: ‘Wees niet bang, Ik heb je bij je naam geroe-
pen, je bent van Mij. Ik ben bij je, en jij bent kostbaar in mijn
ogen!’

ds. Pieter van der Ende.

Roelie Oostlander-Post

Een ‘unieke moeder, schoonmoeder en oma’, zo wordt Roe-
lie Oostlander-Post gekenschetst door haar kinderen en
kleinkinderen. Ze overleed op vrijdag 23 januari, 87 jaar oud.
De geboren Friezin was eigenzinnig, met een sterke mening
die ze niet onder stoelen of banken stak. Tegelijkertijd was ze
vooral ook sociaal, humoristisch en liefdevol. Ze hield er niet
van om in het middelpunt van de

belangstelling te staan. Liever dan
spreken over zichzelf, richtte ze de
aandacht op anderen. En op God.
Haar geloof was belangrijk voor
Roelie. Ze was volledig overtuigd
van Gods onvoorwaardelijke liefde
voor alle mensen. Niemand die
haar daarvan af kon brengen. Hier
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mocht ze graag van delen met de mensen in haar leven. In
gesprekken en in de vele brieven die ze schreef, getuigde ze
vrijmoedig en veelvuldig van de God in wie zij zo’n rotsvast
vertrouwen had. Dit vertrouwen in God en Jezus heeft Roe-
lie zelf ook steeds gedragen, door de pieken en dalen van het
leven, tot de dood aan toe. Haar afscheid was dan ook een
laatste getuigenis van die liefde: ‘O Jezus, hoe vertrouwd en
goed klinkt mij uw naam in ’t oor. Als ik van alles scheiden
moet, gaat nog die naam mij voor.

ds. Joren lJzerman

Jacob van Nieuwkoop

Op woensdag 28 januari is Jacob van Nieuwkoop, Jaap,
overleden in de leeftijd van 90 jaar. Op 5 december 1935
werd Jaap geboren als oudste van 8 kinderen in het gezin
van Nieuwkoop. Jaap kon niet meekomen in de klas en na
5 jaar ploeteren op school, mocht hij gaan werken. Van de
groentemarkt, naar de penenvei-
ling, met bloemen op de lijn naar
Duitsland en ondertussen een mid-
denstands- en aardappeldiploma
halen. In 1956 trouwde Jaap met
Anni Verhave. Samen kregen zij
vier kinderen. Jaap was creatief en
technisch. Zo maakte hij van alles
voor het huis en bouwde hij op een
‘Westlander flet’ een mooie kajuit.
Zo konden ze de hele zomer genieten op de Kaag. De kinde-
ren moesten meewerken bij het steken van droogbloemen,
spruiten schoonmaken of bij het telen van de bosuien. Jaap
en Anni gingen samen op dansles, dit werd een groot succes.
Jaap bleek ook de perfecte organisator voor feesten en ver-
jaardagen. Na een val uit de auto hield het werkzame leven
op voor Jaap. Met een nieuwe boot zwierven zij maanden
door het hele land. De kleinkinderen waren altijd welkom.
Over zijn geloof sprak Jaap niet veel. Toch werd er geen
kerkdienst overgeslagen, waar in het land zij ook verbleven.
Zingen deed Jaap graag en wat hij nooit hardop durfde zeg-
gen, maar wat leefde in zijn hart, gaf hij ons mee in het lied
tijdens de afscheidsdienst: ‘Ik ben een Koninklijk kind door
de Vader bemind.’

pastor Arie Ravensbergen

Huig Ros

Op donderdag 29 januari is Huig Ros overleden, 96 jaar oud,
na een lang en blijmoedig leven. Huig werd geboren in een
heel groot gezin in Katwijk. Na zijn school wilde hij naar zee,



naar de koopvaardij. Hij genoot van de verre reizen en bleef
deze periode zijn leven lang herinneren. Huig trouwde met
Leuntje van der Kwaak en zij kregen drie kinderen, Kees,
Adrie en Gerda. Een heftig ongeluk aan boord, nog voor zijn
trouwen, drukte een stempel op zijn leven. Met zijn gezin
heeft hij een tijd in Amsterdam gewoond, waar hij werkte
op de administratie van de koop-

vaardij. Later woonde en werkte
hij weer in Rijnsburg. Het was een
leven van hard werken doorde-
weeks, zaterdags op de markt en
in zijn vrije tijd kluste en tuinierde
hij graag. Als opa genoot hij van de
kleinkinderen. Het huis van Huig

en Leuntje was als een warme

deken en zo was hij zelf ook: lief,
belangstellend en meelevend. Je kon jezelf zijn bij hem, al-
les tegen hem zeggen en hij stond voor iedereen klaar. Na
het te vroege overlijden van Leuntje was hij verdrietig, maar
sterk. Op de scootmobiel kwam hij overal. Hij ging niet veel
naar de kerk, maar getuigde met zelfgeschreven gedichten
over het vuur van Gods liefde. Het lied ‘ruwe stormen —God
zal mij behoeden’ droeg hij van jongs af aan met zich mee.
De laatste drie jaar woonde hij in de Wilbert. In de gebor-
genheid van zijn gezin is Huig ingeslapen, om opgenomen te
worden in Gods eeuwige liefde.

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Elly Kabelaar-van der Vijver

Elly van der Vijver werd op 14 mei 1949 geboren als de jong-
ste dochter in een gezin met drie kinderen. Al van jongs af
aan was ze een wat rebels meisje en die eigenzinnigheid
heeft ze haar hele leven behouden. Ze trouwde met Rob
Kabelaar, die voor haar zijn voet-

balcarriere opgaf. Ze kregen drie
zoons en werden in de loop der
tijd grootouders van acht kleinkin-
deren. Elly was een buitengewoon
liefdevolle moeder en oma, die
haar kroost graag in de watten leg-
de. Haar zorgzaamheid strekte zich

ook uit buiten het gezin. Zo was ze

jarenlang vrijwilliger in de Smits-

hof. Voor feestjes was Elly altijd te porren. Met haar humor
en soms wat luide aanwezigheid was ze altijd de gangma-
ker. Diezelfde vrolijkheid kon soms echter ook een fagade
zijn waar moeilijk doorheen te breken was. Elly liet zich niet
makkelijk kennen en klaagde haast nooit over moeilijkhe-

den. Niettemin is met name de laatste periode van haar le-
ven zwaar geweest. Toen ze begon te dementeren was dat
een worsteling voor haar. De eerste tweeénhalf jaar kon ze
nog thuis blijven, daarna ging ze naar Vlietstede. Ze bleek
er gelukkig op haar plek te zitten en maakte zich ook daar
geliefd. Haar geloof kwam in deze laatste fase meer aan de
oppervlakte. Ze vond er vertrouwen in toen ze ten slotte aan
de grens van het leven stond. ‘lk ga naar een mooie plek toe,’
zei ze. Zo stierf ze op dinsdag 3 februari 2026, 76 jaar oud.

ds. Joren lJzerman

Antje van Egmond - de Waardt

Op 4 februari overleed Antje van Egmond — de Waardt, op
84-jarige leeftijd. An heeft een bewogen leven achter de rug.
Ze groeide op in Zwanenburg en ging na haar huwelijk met
Jaap Wietsma in Zaandam wonen. Hun zoon Peter was nog
maar een half jaar oud toen Jaap overleed. Het verdriet was
uiteraard groot en er was boosheid richting artsen, kerk en
God. Toch liet ze niet los en mocht
ze ervaren dat Hij niet loslaat. Na
enkele jaren kwam ze in contact
met Gerrit van Egmond, die kort
daarvoor zelf weduwnaar was ge-
worden en 2 jonge jongens had,
Gert en Jan. Ze slaagden erin een
gezin te vormen waarin iedereen
gelijk behandeld werd. Het was
een goede en vreugdevolle tijd.
Ongeveer vanaf haar 40e kreeg ze het moeilijker. Mentaal
liep ze herhaaldelijk vast, waarop opnames in instellingen
volgden. Gelukkig werden die afgewisseld met goede tij-
den, fijne vakanties, lichte dagen, maar de zwaarte kreeg,
zowel mentaal als fysiek, steeds vaker de overhand. Uitein-
delijk leidde dat tot een definitieve opname in Van Wijcker-
slooth, waar ze door regelmaat en goede zorg nog ruim 10
jaar heeft gewoond. Gerrit was zeer trouw in zijn bezoek en
bracht haar elke zaterdag thuis. Elke dag werd telefonisch
met gebed afgesloten met eenvoudig vertrouwen: |k ga
slapen, ik ben moe ... Bij alle zorgen, pijn en strijd vestigde
ze haar hoop op God, was er verlangen naar de hemel, de
Lichtstad met de paar’len poorten; voorbij de zorgen en de
angsten, leven in het Licht, gezien en gekend en geliefd door
de Allerhoogste.

ds. Pieter van der Ende

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden
Gods troost en nabijheid toe.
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LVI/ W Ww,‘_t@ Geboren op 15 januari 2026
Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan het MAH_ ]ONATHAN
lezen van de berichten over nieuw leven. In de
afgelopen maand hebben we vijf geboorteberichten VAN S.\-ARKENBURG
ontvangen. Namens de Protestantse Gemeente
Rijnsburg van harte gefeliciteerd met de geboorte 700N van
van jullie kind. Marc van Starkenburg en
Evelien van Starkenburg-Ravensbergen
broertje van Joas en Luca
Geborenop 1december 2026 _ _ _ o ____
MINH:' ADRIANA MARRIE Geboren op 19 januari 2026
VAN DELFT NOEL JAKE VROLTJK
dochter van 2000 van
Ruben van Delft en Jan-Willem Vrolijk en
Marriét van Delft-Heemskerk Willemijn Vrolijk-van der Nagel
zusje van Liva en Dien broertje van Noor en Jens
Geboren op 11 januari 2026 Geboren op 26 januari 2026
FELTNE MARTE VAN ROSSUM BENTAMIN PIETER ARTE KROMHOUT
dochter van 2000 van
Maurits van Rossum en Pieter Kromhout en
Kelly van Rossum-van der Kwaak Karine Kromhout-van Klaveren

broertje van Hannah en Ester

Meigjes Jongens



Vacature

voorzitter Zendingscommissie:
Met hart voor woord en daad!
Scriba Alex Noort

Voel jij je geroepen om bij te dragen aan het verspreiden
van het Evangelie van Jezus Christus in de wereld? Kun
je goed met mensen omgaan en ben je in staat om te
inspireren en te motiveren? Dan is de rol van voorzitter
Zendingscommissie iets voor jou.

De Zendingscommissie richt zich op de zending, dat wil
zeggen de verspreiding van het Evangelie van Jezus Chris-
tus, vanuit de Protestantse Gemeente Rijnsburg. De com-
missie is verantwoordelijk voor publiciteit, fondsenwer-
ving en de besteding van middelen ten behoeve van de
zending.

De commissie bestaat, naast jou als voorzitter, uit een
aantal andere op de zending betrokken gemeenteleden,
waaronder een penningmeester en een secretaris. Als
voorzitter ondersteun en leid je het werk van de commis-
sie, en draag je zorg voor de cohesie binnen de commis-
sie. Daarnaast zit je de vergaderingen voor en ben je het
aanspreekpunt voor vragen en ideeén. In deze rol word je
de mogelijkheid geboden om mee te bouwen aan Gods
koninkrijk in deze wereld. Je geeft daarmee letterlijk han-
den en voeten aan je geloof.

Wil je meer informatie over de rol van voorzitter Zen-
dingscommissie? Neem dan contact op met Arie Vletter
via: a_flzn_vletter@hotmail.com. Ben je geinteresseerd
om de rol te vervullen? Neem dan contact op met de
scriba.

Voel je je wel geroepen om een taak binnen de gemeente
op te pakken, maar is deze rol niet de jouwe? Aarzel dan
niet en neem contact op met de scriba. Want er is altijd
een geschikte taak, ook voor jou.

Paasviering voor ouderen op 24 maart

Op dinsdag 24 maart vindt in de Immanuelkerk de jaarlijkse
paasviering voor ouderen plaats. De viering begint om
14.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst vieren wij samen het
Avondmaal. Na afloop is er alle gelegenheid om elkaar
te ontmoeten tijdens een gezellige middag met koffie,
iets lekkers en een drankje. Een waardevol moment van
samenzijn en ontmoeting in de paastijd. In deze dienst gaat
dominee Joren lJzerman voor. U bent van harte welkom.

Toegelicht

Bericht van de zendingscommissie:
Haigazian University

De Haigazian University in Beiroet is meer dan een
onderwijsinstelling. Ongeveer 600 studenten ontvangen er
nietalleen academisch onderwijsin vakken als bedrijfskunde,
economie en sociale wetenschappen, maar ook geestelijke
en psychologische begeleiding. Zo krijgen zij de ruimte om
te groeien in hun vak, in hun geloof en in hun persoonlijke
ontwikkeling. Dat stelt hen in staat om bij te dragen aan een
stabiele en hoopvolle samenleving.

Wilbert van Saane en Mirjam Polak werken, met steun
van Kerk in Actie, hier als studentenpastor, bijbeldocent
en psycholoog. Zij begeleiden jongeren zoals bijvoorbeeld
Alik, die dankzij de hulp van Mirjam veranderde van een
terughoudende student in iemand die nu durft te dromen
van een masteropleiding en het publiceren van eigen werk.
Haigazianis een plek waar geloof, studie en maatschappelijke
betrokkenheid samenkomen. Hier worden toekomstige
leiders gevormd. Met de opbrengst van giften steunt Kerk in
Actie het werk van Wilbert en Mirjam. Doet u mee? Op 29
maart zijn de collectes bestemd voor dit doel dat van harte
bij u wordt aanbevolen door de Zendingscommissie.

Liedjes schrijven doe ik al jaren

Mijn passie voor schrijven, Jezus en muziek komen
daarin samen. Dat ik nu kan zeggen dat mijn eerste lied
is uitgekomen, had ik nooit durven dromen toen ik als
vijftienjarig meisje mijn eerste 3-chord song in elkaar
flanste. Dat waren toen ook de enige drie akkoorden die ik
kon spelen.

Als we even doorspoelen naar
acht jaar later, komen we bij
Rooted. Ik schreef het in 2023
voor de HB-bijbelstudiereis
met het thema ‘Let it grow’.
Het lied gaat over het proces
van groei in ons leven,
dat uitzichtloos kan lijken
wanneer je er middenin zit.
Vaak wordt de vrucht pas
later zichtbaar, terwijl die al
die tijd in ontwikkeling was.
In dit proces zie ik Gods hand.
Hij is er altijd bij geweest. Ik
ben dankbaar dat ik Rooted
samen met Marc van Starkenburg mocht opnemen en dat
ik het nu met jullie kan delen. Het lied is te beluisteren op
Spotify en Apple Music. Veel luisterplezier!




Kerkdiensten

Vrijdag 6 maart
De Vlietstede
19.00 uur ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting
Zondag 8 maart
Grote Kerk
09.30 uur ds. Dennis Verboom, Leiden
S 17.00 uur ds. P.J. van der Ende
De Voorhof
10.00 uur ds. PJ. van der Ende en

Sandra van Leeuwen - Tienerdienst
Immanuélkerk
09.30 uur ds. J.C. lJzerman
17.00 uur ds. J.C. lJzerman en David van der Meij-
m.m.v. Arjen van Putten

Woensdag 11 maart -
Biddag voor gewas en arbeid

Grote Kerk

10.00 uur ds. J.C. lJzerman

19.30 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk
Vrijdag 13 maart

De Vlietstede

19.00 uur ds. J.L. de Jong - Weeksluiting

Zondag 15 maart

Grote Kerk

09.30 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk - Heilige Doop
17.00 uur ds. W.P. v.d. Hoeven, Amersfoort

De Voorhof

0 10.00 uur ds. P.J. van der Ende en Wilco Korts
Immanuélkerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans - Heiilge Doop

Thema’s Boeketdiensten

0 17.00 uur

0 10.00 uur

o 17.00 uur

Woensdag 18 maart

ds. A.E. Veerman-van Dijk en
Cees de Mooij - m.m.v. About Three

Grote Kerk

19.30 uur pastor A. Ravensbergen - Vesper
Vrijdag 20 maart

De Vlietstede

19.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk - Weeksluiting

Zondag 22 maart

Grote Kerk

17.00 uur ds. J. Staat, Andijk
Immanuélkerk

10.00 uur ds. PJ. van der Ende en

ds. J.C. lJzerman - Gemeentedienst
pastor A. Ravensbergen en Cees Vianen
m.m.v. Romans Twelve

Woensdag 25 maart
Grote Kerk
19.30 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk - Vesper
Vrijdag 27 maart

De Vlietstede
19.00 uur ds. A.B. Vroomans - Weeksluiting

Zondag 29 maart - Palmzondag

Grote Kerk

09.30 uur ds. P.J. van der Ende
S 17.00uur ds. J.C. lJzerman

De Voorhof

ds. A.E. Veerman-van Dijk en Frits van Tol

Thema'’s Studiediensten

Zondag 8 maart
Thema: De roeping van David

Zondag 15 maart
Thema: De doop van Jezus

Zondag 22 maart
Thema: Lente in je geloofsleven

Zondag 29 maart
Thema: Aanbidding (in het licht) van de Gekruisigde
en Opgestane

Zondag 5 april
Geen boeketdienst in verband met de
Paasmorgendienst in Royal FloraHolland

Zondag 8 maart
Thema: De gemeente als Koninkrijk van priesters

Zondag 15 maart
Het thema is ter keuze van de gastvoorganger.

Zondag 22 maart
Het thema is ter keuze van de gastvoorganger.

Zondag 29 maart
Thema: De gemeente als tempel

Zondag 5 april
Thema: Nog niet bekend



Immanuélkerk

09.30 uur ds. J.C. lJzerman - Kinderdienst

17.00 uur ds. PJ. van der Ende en Karin Nijgh -
m.m.v. Marc van Starkenburg

Woensdag 1 april

Grote Kerk

19.30 uur ds. A.B. Vroomans - Stilte en
lezing lijdens evangelie

Donderdag 2 april - Witte donderdag
Immanuélkerk
19.30 uur ds. J.C. Jzerman - Heilig Avondmaal

Vrijdag 3 april - Goede vrijdag
De Vlietstede
15.00 uur ds. J.C. lJzerman - Heilig Avondmaal
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk -
Heilig Avondmaal
19.30 uur ds. A.B. Vroomans - Heilig Avondmaal
Immanuélkerk
19.30 uur ds. PJ. van der Ende

Laterdag 4 april - Stille zaterdag
Grote Kerk
22.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk - Paaswake

Zondag 5 april - Eerste paasdag

Grote Kerk

09.30 uur ds. A.B. Vroomans

17.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk

Immanuélkerk

09.30 uur ds. P.J. van der Ende

Royal FloraHolland

10.00 uur dhr. Ruben Flach, Dordrecht -
m.m.v. Gert van der Vijver

Maandag 6 april - Tweede paasdag
Grote Kerk
09.30 uur ds. PJ. van der Ende - Zangdienst

Studiedienst

Ontmoetingsdienst

0 Boeketdienst

Kijk voor de actuele agenda van de kerkdiensten
op onze website, de kerkapp en in Contact!

Colofon

Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele
wijzigingen in de nieuwsbrief Contact, in de Kerkapp
of op www.pknrijnsburg.nl.

Vour- fi| nee]
nflae cvergich”

Licht Magazine is een uitgave voor alle leden van de
Protestante Gemeente Rijnsburg.
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Kristel van Klaveren en Heidi Schreve
(hoofdredacteuren), Willem Nagtegaal,

ds. Lydia Veerman-van Dijk, David van der Meij,

Jan Pieter Tensen en Jeanette Kea (eindredacteur).
Redactie Licht, Piet Heinstraat 1, 2231 RK Rijnsburg,
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Druk en verspreiding

Licht Magazine wordt tien keer per jaar gedrukt en
verspreid. Voor klachten over de bezorging kunt u con-
tact opnemen met de redactie van Licht Magazine of
met het Kerkelijk Bureau. Tel. 071-20 350 13.

Betaling

Jaarlijks krijgt u in het najaar een brief met het ver-
zoek om een vrijwillige bijdrage voor Licht Magazine,
Contact en de website. U kunt uw bijdrage, t.n.v. de
Taakgroep Communicatie, op het onderstaande reke-
ningnummer overmaken.

IBAN Rekeningnummers

Protestantse Gemeente Rijnsburg:

Kerkelijke bijdrage NL37 RABO 0373 7276 82
Diaconie NL29 RABO 0356 8206 29
Zendingscommissie NL27 RABO 0356 8256 12
Taakgroep Communicatie NL40 RABO 0356 8216 92
Solidariteitskas NLO7 RABO 0331 7439 06

Disclaimer

De redactie van Licht Magazine en de Protestantse
Gemeente Rijnsburg geven in Licht Magazine ruimte
aan gemeenteleden om hun geloofsbeleving te delen
met de lezers. Onze gemeente is er trots op dat zij een
veelzijdige, veelkleurige gemeente is. Daar waar ruim-
te is voor een ieder, zijn meningen niet altijd gelijk.
De redactie en de Protestantse Gemeente Rijnsburg
zijn niet verantwoordelijk voor

de persoonlijke meningen zoals

mensen die verwoorden in Licht

Magazine.

De redactie behoudt zich het
recht voor om ingezonden arti-
kelen te wijzigen of te weigeren.
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