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voor de wijk Kleipetten
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Contactadressen

Kerkelijk Bureau

U bent van harte welkom! 
Het adres is Vliet NZ 36, 2231 GN Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-20 350 13 
Email: kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.

Vertrouwenspersonen

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is 
voor iedereen.
Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant, 
een kerkelijk (mede)werker of een kerkelijk vrijwilliger 
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van sek-
suele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodi-
gen tot seksueel contact, dan wel intimiderend gedrag 
vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op één of andere manier te maken hebben 
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag, dan nodigen we u uit om contact op te nemen 
met één van de interne vertrouwenspersonen van onze 
gemeente. Dat kan via e-mail:

vertrouwenspersoon.vrouw@pknrijnsburg.nl
vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl  

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij 
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de 
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl.

Wijk Westerhaghe & De Hoek:
Predikant: ds. A.B. Vroomans
Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41 48 63 42. 
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl
Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.
E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:
Predikant: ds. J.J. van Eenennaam. Tel. 06-34 20 00 94.
E-mail: ds.vaneenennaam@pknrijnsburg.nl
ds. John van Eenennaam neemt tijdelijk pastorale zorg op 
zich in wijk de Kleipetten.
Scriba: Vacant

Wijk Centrum & Oost:
Predikant: ds. A.E Veerman-van Dijk,
Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg.
Tel. 06-18 61 81 50. E-mail: ds.veerman@pknrijnsburg.nl
Contactpersoon voor berichten uit de wijk: 
Ida Binnendijk. 06-10 34 31 72.
E-mail: wijk.centrum.en.oost@gmail.com

Wijk Frederiksoord & De Bloem:
Predikant: ds. J.C. IJzerman,
Nassaulaan 53, 2231 VX Rijnsburg.
Tel. 06-34 55 09 35. E-mail: ds.ijzerman@pknrijnsburg.nl
Scriba: Helma van Abswoude. Tel.  071-51 524 46.
E-mail: helmavanabswoude@gmail.com

Wijk Oude Hart Noord:
Predikant: ds. P.J. van der Ende, 
Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg. 
Tel. 071-53 281 61. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: Alex van ’t Veld. Tel.  06-55 84 41 40.
E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Kerkelijk werker Gemeenteopbouw:
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Ouderenpastoraat:
Wijk Westerhage & de Hoek, Oude Hart Noord en de 
ouderen in de Abdijlaan en de Smidstraat: 
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg. 
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Wijk Kleipetten,  Frederiksoord & De Bloem, Centrum & 
Oost, met uitzondering van de Smidstraat en de 
Abdijlaan: De ouderen in deze wijken vallen onder de 
wijkpredikanten.

Kerkenraad:
Scriba kerkenraad:  Alex Noort, Tel. 06-20 12 66 04. 
E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:
Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-40 258 83. 
De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-40 217 24.
Immanuëlkerk: Kerkstraat 3, 071-40 210 38. 
Het Centrum: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl
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Uitgelicht

KerkTV binnen de Protestantse Gemeente Rijnsburg:

‘Met elkaar verbonden, ook op afstand’
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KerkTV is een belangrijk deel van het leven bin-
nen de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) ge-
worden. Wat ooit begon als hulpmiddel voor een 
kleine groep gemeenteleden, is uitgegroeid tot een 
voorziening waar veel mensen gebruik van maken. 
Via de website pknrijnsburg.nl is KerkTV eenvoudig 
te benaderen, zodat iedereen de diensten kan vol-
gen. Het helpt gemeenteleden van alle leeftijden, 
of ze nu dichtbij of ver weg wonen, om met elkaar 
en met de gemeente in contact te blijven.

De oorsprong van KerkTV ligt bij de Hervormde Diaconie. Na 
de fusie van de gemeente in 2013 werd in 2017 een voor-
ziening gerealiseerd voor gemeenteleden die door ziekte, 
ouderdom of beperkingen de kerkdiensten niet meer kon-
den bezoeken. Het verlangen om ook deze gemeenteleden 
betrokken te houden bij de eredienst en het gemeenteleven 
was groot. KerkTV was een oplossing voor dit probleem, om-
dat het gemeenteleden de mogelijkheid gaf om vanuit huis 
de dienst live te volgen. Eerder maakten gemeenteleden ge-
bruik van kerkradio. Tot aan de coronacrisis luisterden onge-
veer honderd mensen uit de hervormd gereformeerde kring 
nog mee via de radio. Toen de kerken in 2020 door de co-
ronapandemie plotseling moesten sluiten, werd het belang 
van een goed digitaal alternatief urgent. KerkTV bleek niet 
alleen een vervanging te zijn, maar zelfs een hele goede ver-
betering. Mensen die voorheen alleen luisterden gingen nu 

ook kijken, waardoor de dienst nog meer betekenis kreeg. 
Tijdens en na de coronaperiode nam het gebruik van KerkTV 
sterk toe. In 2020 en 2021 werd het, mede dankzij Cees van 
Delft, ook uitgebreid naar De Voorhof en de Immanuëlkerk. 
Alex Noort zorgde ervoor dat de diensten ondertiteld wer-
den. Door deze ondertiteling kunnen ook mensen met een 
gehoorprobleem en mensen die extra hulp nodig hebben, 
de diensten goed volgen.

De technische inrichting van KerkTV is bewust eenvoudig 
gehouden. In de Grote Kerk verzorgen diakenen de uitzen-
ding met een overzichtelijk systeem van twaalf knoppen. Zo 
kan zonder veel technische kennis toch een goede uitzen-
ding gemaakt worden. In de Immanuëlkerk en de Voorhof 
is KerkTV verder doorontwikkeld. Daar gebruiken ze een pc 
en heeft het team duidelijke taken: een vrijwilliger doet de 
beamer, een ander de camera en een derde zorgt voor de 
ondertiteling. Deze samenwerking maakt KerkTV tot een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de gemeente.
Vandaag de dag is KerkTV een belangrijk onderdeel van het 
kerkelijk leven van de PGR. Er zijn ongeveer tweehonderd 
aansluitingen en op een doorsnee zondagochtend kijken 
ongeveer tweehonderd mensen naar de dienst in de Grote 
Kerk. Het publiek is erg divers. Naast de vaste gemeente-
leden voor wie het lastig is om een dienst in de kerk bij te 

wonen, maken ook mensen die tijdelijk niet aanwezig kun-
nen zijn omdat ze bijvoorbeeld met vakantie zijn of elders 
verblijven, er gebruik van. Mensen kunnen kerkdiensten 
van onze gemeente ook terugkijken via het platform www.
kerkdienstgemist.com. De diensten worden zelfs vanuit het 
buitenland meegekeken.

KerkTV heeft daarmee een blijvende plaats gekregen bin-
nen de gemeente. Het is allang niet meer slechts een nood-
oplossing uit coronatijd, maar een volwaardig onderdeel 
van de kerkelijke praktijk. Het laat zien hoe de kerk met mo-
derne middelen invulling kan geven aan haar roeping om er 
te zijn voor iedereen, ongeacht afstand of omstandigheden. 
Zo blijft de Protestantse Gemeente Rijnsburg een gemeen-
schap waarin verbondenheid centraal staat, ook wanneer 
men fysiek niet aanwezig kan zijn. 

Naast de vrijwilligers van KerkTV vervult het beamerteam 
ook een belangrijke rol tijdens de erediensten. Waar KerkTV 
mensen thuis verbindt met de dienst, zorgt het beamer-
team ervoor dat gemeenteleden in de kerk de dienst goed 
kunnen volgen. Ze doen dit door liedteksten, lezingen en 
mededelingen op een scherm te laten zien. Daardoor kan 
de gemeente actief meedoen met de dienst. Het beamer-
team is een groep vrijwilligers die niet meteen opvalt tijdens 
de kerkdienst. Toch hebben ze een grote invloed op hoe de 
kerkdienst verloopt. Zij zorgen ervoor dat de liederen op het 

juiste moment te zien zijn, dat Bijbelteksten duidelijk wor-
den getoond en dat speciale momenten zoals doopdien-
sten, avondmaal of themadiensten goed worden onder-
steund met beelden. Dit zorgt ervoor dat de dienst rustig, 
overzichtelijk en toegankelijk is voor iedereen.

Samenwerking is ook hierin essentieel. Het beamerteam 
werkt nauw samen met predikanten, kosters, musici en het 
KerkTV team. Voor de dienst worden er afspraken gemaakt 
over de liturgie, bijzondere accenten en over eventuele 
aanpassingen. Tijdens de dienst is concentratie en timing 
belangrijk. De juiste dia moet verschijnen op het juiste mo-
ment, zonder dat het de aandacht van de dienst afleidt.

Voor gemeenteleden met een gehoorbeperking, voor gas-
ten en voor mensen die minder vertrouwd zijn met de orde 
van dienst, is de beamer een grote hulp. Ook jongeren en 
gezinnen vinden de ondersteuning prettig, omdat meelezen 
en meezingen gemakkelijker wordt. Zo draagt het beamer-
team bij aan een inclusieve gemeente, waarin iedereen zich 
welkom voelt. In samenhang met KerkTV is het beamerteam 
een stille maar onmisbare kracht binnen de erediensten van 
de gemeente. Dienend en verbindend, gericht op samen 
kerk zijn in woord, beeld en geloof.

Uitgelicht

‘Een stille maar onmisbare kracht binnen de erediensten van de gemeente.’
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Gemeente actueel

Vacature voorzitter taakgroep Communicatie – geroepen om te delen! 
Scriba Alex Noort

Voel jij je geroepen om het Goede Nieuws te delen en de communicatie van de gemeente te verbeteren? Kun je goed met mensen 
omgaan en ben je in staat om te inspireren en te motiveren? Dan is de rol van voorzitter van de taakgroep Communicatie iets voor 
jou. 

De taakgroep Communicatie heeft als taak alle interne en externe communicatie van de Protestantse Gemeente Rijnsburg te bevor-
deren. Dat doet zij door de informatiebehoefte binnen de gemeente en in de samenleving te inventariseren en hierop in te spelen.
Als voorzitter ondersteun en leid je het werk van de taakgroep. Samen met vertegenwoordigers van de redacties van Magazine 
Licht, Contact, de Kerkapp en de website waak je over de kwaliteit van onze communicatie. Daarnaast ben je als vertegenwoordiger 
van de taakgroep lid van de Kleine Kerkenraad. Voor deze taak word je bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht. De rol 
van voorzitter van de taakgroep Communicatie biedt de mogelijkheid om mee te bouwen aan onze gemeente. Het geeft daarmee 
handen en voeten aan je geloof. 

Wil je meer informatie over de rol van voorzitter van de taakgroep Communicatie, neem dan contact op met Klarinda van Tilburg via 
06-18 22 70 50. Ben je geïnteresseerd om de rol te gaan vervullen, neem dan contact op met de scriba. Voel je je wel geroepen om 
een taak binnen de gemeente op te pakken, maar is deze rol niet de jouwe, aarzel dan niet en neem contact op met de scriba. Want 
er is altijd een geschikte taak, ook voor jou.

Het bedienend personeel van de Protestantse Gemeente Rijns-
burg heeft een nieuwe, frisse uitstraling. De dames dragen 
witte blousejes met het logo aan de voorkant en ‘Protestante 
Gemeente Rijnsburg’ op de rug. Beide kosters hebben naast 
hetzelfde overhemd ook een donkerblauw pak. In de Voorhof 
spraken we hierover met Wiggert Vooijs en Richard Verheij.

‘Het werd hoog tijd’, vertelt Richard Verheij. ‘Als ik bij andere 
kerken in de gemeente Katwijk kom, zie ik dat de medewerkers 
uniform gekleed zijn. Dat straalt toch een bepaalde professio-
naliteit uit. Daarom vroeg ik een offerte op en legde die voor 
aan het CvK. Onze penningmeester Hanneke van Leeuwen was 
direct enthousiast.’

Sinds De Burgt gesloten is, worden er naast kerkelijke ook veel 
commerciële activiteiten georganiseerd in De Voorhof en de 
Immanuëlkerk. ‘Dan is het belangrijk dat we laten zien wie wij 
zijn en dat we naar buiten toe iets uitstralen,’ vult Wiggert aan. 
‘Voorheen droegen de dames vaak wel witte blouses, maar de 
ene was bijvoorbeeld wat meer crème dan de ander.’ ‘Dit staat 
gewoon veel mooier en we krijgen veel complimenten. Het ziet 
er professioneler uit,’ zegt Richard. ‘Wij zijn er blij mee.’

Nieuwe kleding voor het personeel van de Protestantse Gemeente Rijnsburg:
Een professionele, frisse uitstraling
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Het Licht op ...

Onder rustige muziek komen de mensen naar 
voren. Voor het liturgisch centrum staan mijn 
collega en ik, ieder met een schaaltje met as een 
klein beetje vermengd met olie. De as komt van 
verbrande palmtakken die het jaar ervoor zijn 
gebruikt bij Palmpasen door enthousiast zwaaiende 
kinderen. Bij de mensen die langskomen strijken 
we met onze duim een kruisje van as op hun 
voorhoofd en zeggen daarbij ‘Mens ben je, stof van 
de aarde, wees gezegend’, of ‘Bekeer je en geloof 
het evangelie’. 

Midden in deze maand begint de veertigdagentijd met 
Aswoensdag. In tal van kerken wordt dan een viering 
gehouden, zoals in de Lichtkring in Alphen waar ik een 
tijdje heb mogen werken. Het is een traditie die vooral leeft 
in rooms-katholieke kringen, maar meer en meer ook in 
protestantse kerken een plek krijgt. 

Waar komt dit gebruik vandaan? De tijd voor Pasen 
kent verschillende tradities en benamingen zoals de 
veertigdagentijd en de lijdenstijd. Na het concilie van 
Nicea (325 na Chr.) werd de veertigdagentijd breder 
geïntroduceerd, als voorbereidingstijd voor doopleerlingen 
die tijdens de paasnacht gedoopt zouden worden. Rond 
het jaar 600 werd Aswoensdag vastgesteld als begin van 
deze tijd, de vastentijd. Gerekend vanaf Aswoensdag zijn 
het 46 dagen tot Pasen, maar de zes zondagen worden 
niet meegeteld omdat elke zondag naar Pasen verwijst, 
eigenlijk een ‘klein-Pasen’ is, waarop niet wordt gevast. 
Omdat vanaf die betreffende woensdag werd gevast, werd 
de avond ervoor met lekkernijen gevierd (de kinderen aten 

Het Licht op… Aswoensdag
ds. Pieter van der Ende

pannenkoeken) en een uitbundige feestavond. Dat bleef 
uiteindelijk niet tot de vastenavond beperkt. Het carnaval, 
letterlijk: vaarwel aan het vlees, werd uitgebreid tot 
meerdere dagen. 

Binnen de protestantse traditie ontstond de benaming 
‘lijdenstijd’, die tot 1750 maar liefst tien weken duurde. 
Later werden het acht weken, met zeven zondagen waarop 
de zeven kruiswoorden van Jezus centraal stonden. Door 
deze uitbreiding vielen de vastenavond en carnavalstijd ook 
binnen de lijdenstijd. Omdat er in de lijdenstijd geen feesten 
waren, er werd ook niet getrouwd, vervielen deze dagen 
voor protestantse gelovigen. In oude catecheseboekjes is 
te lezen dat ‘een gereformeerde zich niet met dergelijke 
paapse dingen bezighoudt’. De veertig dagen voorbereiding 
vindt haar bijbelse oorsprong onder andere in de veertig 
dagen die Mozes op de berg was om Gods onderwijzing te 
ontvangen (Exodus 24:18), maar vooral in de tijd die Jezus 
in de woestijn doorbracht, vastend en biddend. Het gebruik 
van as heeft bijbelse wortels als uitdrukking van verdriet 
en bekering en smeekbedes tot God. Het maakt je bewust 
van je afhankelijkheid en sterfelijkheid: ‘Bedenk dat je stof 
bent en tot stof zult wederkeren.’ Confronterende woorden, 
maar ook heilzaam. Daarover nadenken zet alles op scherp. 
Het spoort je aan om na te denken over wat nu werkelijk 
van belang is. 

Vasten is een klein beetje sterven door onze gewoontes 
en genoegens op te schorten. Bijvoorbeeld doordat we 
wat minder eten, geen alcohol drinken, geen vlees eten, 
ons onthouden van social media en zo zijn er nog allerlei 
vormen denkbaar. Kleine vormen van versterving. Vasten is 
wat ontregelend en zet ons stil. Waar leven we voor? Wat 
maakt ons leven zinvol? Wíe maakt ons leven zinvol? De as 
van de palmtakjes verwijst naar de Stille Week waarin we 
het sterven en de opstanding van Christus gedenken. Zo 
richt het askruisje ons in deze veertig dagen op Jezus en 
verbindt het ons met Hem. Misschien kan het ook in onze 
gemeente een plek krijgen. Gezegende dagen! 

(In de veertigdagentijd is er elke woensdag, beginnend op 
Aswoensdag 18 februari, een gebedsbijeenkomst in de 
Laurentiuskerk.)
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Column

De vitale kerk!
ds. Arnold Vroomans

Toen mijn vrouw nog theologie studeerde, werd er door een 
van haar docenten praktische theologie hoog opgegeven over 
een nieuwe pioniersplek van de PKN. Deze was specifiek ge-
richt op hoogopgeleide professionals. Niet met een wekelijkse 
dienst, maar wel met een bar en tafels om gesprekken te voe-
ren. De wijncollectie had als naam de zevende hemel en het 
bier was natuurlijk goddelijk gerstenat. Zichzelf niet al te seri-
eus nemend, moest met humor de weg gevonden worden naar 
deze doelgroep.

We zien dat kerken, wij doen daar ook een beetje aan mee, 
zich meer en meer specialiseren. Sommige kerken richten zich 
vrijwel exclusief op jongeren en dan een specifieke generatie. 
Anderen juist op een bepaalde cultuur en beleving. En de ker-
ken die zo homogeen zijn, groeien vaak als kool. 

Openbaring leert ons hoe God de kerk wil zien en hoe de kerk 
zal zijn. Elk volk, alle achtergronden, alle kleuren, alle talen, sa-
men delend brood en wijn. En dat is niet alleen bedoeld voor 
dan, niet alleen voor later. Wij zijn nu al het werkmodel, het 
prototype, de wijngaard. Daar werken wij nu al in. En dan zijn 
wij zeker niet perfect, maar soms, in het zingen, mag er iets 
heiligs gebeuren.

Mijn vrouw sprong overigens tijdens haar college uit haar vel 
en wees erop dat Jezus juist de rijken afwijst en de nederigen 
zoekt. En dat je eerder een kerk moet beginnen in een volks-
buurt dan op de Zuidas. Hoewel er volgens haar op beide plek-
ken veel geestelijk armoede is. Vitaal is de kerk die alle mensen 
zoekt en verbindt. En dat is niet altijd in groeicijfers. Wel in de 
Geest.

Geboren op 14 november 2025

Jolien Saar
van Klaveren

dochter van 
Hans van Klaveren en 

Sharon van Klaveren-van der Meij
zusje van Marly

Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan het lezen 
van de berichten over nieuw leven. In de afgelopen 
maand hebben we één geboortebericht ontvangen. 
Namens de Protestantse Gemeente Rijnsburg van 
harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie kind.
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‘Zorg voor mensen’ als roeping
Sinds het vertrek van ds. Piet Rozeboom is de wijk Kleipetten vacant. Vanwege de huidige begroting kunnen 
we geen nieuwe predikant beroepen. Er wordt dus nagedacht of, en hoe, we met een predikant minder 
toekunnen. Gelukkig is er een ‘potje’ beschikbaar voor bijstand in het pastoraat. Wij zijn blij dat ds. John 
van Eenennaam bereid is om voorlopig de pastorale 
zorg van de Kleipetten op zich te nemen en een 
bijdrage te leveren voor toerusting in pastoraat. 

Uit welk kerkelijk nest komt u?
Ik ben geboren en getogen in Arnemuiden en gereformeerd 
opgevoed. Mijn moeder las voor uit de Kinderbijbel 
van Anne de Vries, de maaltijd werd altijd begonnen en 
beëindigd met gebed. Met opa en oma bezetten we elke 
zondag acht plaatsen in de kerk. Mijn opa speelde psalmen 
op het traporgel en las uit de Statenbijbel. Ik herinner me 
raadselachtige gesprekken over de uitverkiezing en een 
voor mij onbegrijpelijke God.

Ik volgde catechisatie. Thuis was er van alles aan de hand 
en ik belandde als puber in een stille depressie. Diezelfde 
tijd kwam ik in een christelijke koffiebar in aanraking 
met leeftijdsgenoten. Ik bezocht samenkomsten waar 
‘voorgangers’ uit ervaring vertelden dat het een bron van 
vreugde was om een kind van God te zijn. Dat was nieuw 
voor mij. De zin in het leven kwam weer terug. Het verlangen 
ontstond om predikant te worden. 

Was dat zoiets als een roeping?
Tijdens mijn dienstplicht ontmoette ik een legerpredikant. 
Ik zag hoe zijn werk in goede aarde viel bij de militairen. 
Hij moedigde mij aan: ‘John, ga theologie studeren!’ Het 
verlangen dat in mijn hart was gekomen, kon ik niet langer 
negeren. Ik versta mijn roeping als: ‘Zorg voor mensen!’ 
en dat vraagt om deskundigheid. Na afronding van mijn 
theologische ambtsopleiding werd ik voorgesteld als 
predikant met een pastorale opdracht. Gaandeweg volgde 
ik opleidingen als: klinisch pastorale vorming, contextueel 
pastoraat, pastorale counseling en geestelijke begeleiding. 
Na afronding van een master in pastorale wetenschappen 
en onderwijs aan de Protestantse Universiteit, volgde mijn 
aanstelling als predikant-geestelijk verzorger namens de 
PKN. 

Wat deed u als dominee in de krijgsmacht?
Ook daar is zorg voor mensen nodig. Ik begeleidde 
dienstplichtige militairen, die na hun basisopleiding 
doorstroomden naar hun functieopleiding en paraat 
werden gesteld. Ik richtte een koffiebar op welke plek gaf 
aan elk levensverhaal, in een vertrouwde sfeer. Het kon 
over alles gaan; problemen in de thuissituatie, relaties, 
heimwee, seks, de kerk, wel of niet geloven ... Ik had een 
vertrouwensfunctie, luisterde zonder oordeel en leefde mij 

Interview

in. Zorg voor mensen bleef ook nodig toen de krijgsmacht 
veranderde in een beroepsleger. Ik werd uitgezonden naar 
Bosnië en Afghanistan, waarover ik graag een andere keer 
vertel.

Hoe bent u in Rijnsburg verzeild geraakt?
Ik was dertig jaar krijgsmachtpredikant, woonde in Midden-
Nederland en werkte de laatste jaren op vormingscentrum 
Beukbergen. De roots van mijn vrouw Els Zuiderduin liggen 
in de bollenstreek en na mijn eervol ontslag vestigden wij 
ons in Rijnsburg.

Wat gaat u doen in onze gemeente?
Ik zal de komende tijd in de wijk Kleipetten het pastoraat 
verzorgen. Elke bewoner kan een pastoraal gesprek met mij 
aanvragen. Soms komen er veranderingen in het leven voor 
die ingrijpend zijn en uit balans brengen. Ook spanningen, 
privé, in de familie, op het werk of in de kerk, vragen soms 
energie. In zulke situaties kan het goed zijn om in vertrouwen 
met iemand te spreken en samen te zoeken naar wat verder 
helpend kan zijn. 

Ds. John van Eenennaam heeft een afgescheiden 
gespreksruimte aan huis. Zijn werkdagen zijn maandag, 
dinsdag en woensdag. Desgewenst kan het gesprek ook bij 
u thuis plaatsvinden. Via e-mail of telefoon kunt u met hem 
een afspraak maken. Telefoon: 06-34 20 00 94 
E-mail: ds.vaneenennaam@pknrijnsburg.nl

ds. John van Eenennaam neemt tijdelijk pastorale zorg op zich in wijk de Kleipetten.
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‘De betrokkenheid van de gemeente 
voelde als een warme deken’

In de rubriek Licht en Donker laten we mensen aan het woord die iets willen vertellen over bijzondere 
gebeurtenissen in hun leven. Het gaat daarbij soms om ingrijpende en zeer persoonlijke levenservaringen. 
Daarbij komt ook de vraag aan de orde hoe zij in die omstandigheden de aanwezigheid van God hebben 
beleefd. In dit nummer vertellen Arnoud en Miranda van Zuijlen hun verhaal. Begin 2024 werd bij Arnoud 
lymfeklierkanker ontdekt. ‘We komen er nu eigenlijk pas achter hoe zwaar het is geweest.’

Wie Arnoud kent, weet dat hij een fitte, sportieve man 
is. Niet stuk te krijgen, lijkt het. Toen een verkoudheid en 
later een griepje niet over leken te gaan, maakte hij zich 
dan ook geen zorgen. Tot hij zieker en zieker werd en de 
lymfen in zijn nek zo groot als een halve tennisbal werden. 
‘Ik kon niet meer snuiten en slikken, viel in twee weken tijd 
vijftien kilo af en werd steeds benauwder. Na verschillende 
onderzoeken en onzekere momenten werd duidelijk dat ik 
lymfeklierkanker had.’

Licht en donker

Leontine van Dijk

Opluchting en teleurstelling
‘Gek genoeg voelde dat voor mij als een opluchting,’ 
vertelt Miranda. ‘Van alle varianten van kanker die bij 
deze symptomen horen, was dit de minst slechte en 
de best behandelbare.’ Arnoud krijgt in vijf maanden 
tijd zes chemokuren. Die slaan aan, maar blijken toch 
onvoldoende te zijn. Arnoud: ‘De kankercellen bleken ook 
in een hersenzenuw te zitten. De dag dat we dat hoorden, 
had ik het ’s avonds zwaar in het ziekenhuis. Ik was heel 

teleurgesteld en verdrietig, en maakte me 
zorgen. Het was een agressieve vorm en er 
zouden veel zwaardere kuren nodig zijn om 
me te behandelen. De volgende ochtend 
heb ik voor mijzelf de knop weer omgezet. 
Ik dacht: ik heb de eerste zes chemokuren 
doorstaan, de vier of vijf die nu nog volgen, 
lukken ook wel.’

Troost en medeleven
In die periode voelden Arnoud en Miranda zich 
gedragen door zoveel verschillende vormen 
van meeleven. Arnoud: ‘De hoeveelheid 
kaarten, cadeaus, fruitmanden en bloemen 
die we kregen was overweldigend.’ Ook 
(onverwachte) bezoeken thuis en in het 
ziekenhuis, en de gebeden van de gemeente 
droegen daaraan bij. Ik schreef na afloop van 
de behandelingen ook heel bewust in het 
kerkblad dat al die verschillende manieren 
van meeleven ook daadwerkelijk verschil 
maken als je in zo’n behandeltraject zit.’ 
Miranda: ‘Daar hebben we veel troost uit 
gehaald, het weten dat er aan je gedacht 
wordt.’ Arnoud: ‘Van mijn neef kreeg ik het 
boek Vertroostingen van Dirk de Wachter, wat 
gaat over de vraag: wat helpt als een mens in 
de misère zit. Waarin vinden we dan troost? 
Geloof is daar één van en dat heb ik ook echt 
zo ervaren. De bezoeken en gesprekken met 
ds. Joren IJzerman maakten ook verschil. Hij 
stelde vragen die ertoe deden.’ Miranda: ‘Ik 
gun iedereen een Joren in zo’n situatie.’
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Licht en donker

Eenzaamheid en bemoediging
Als de elf chemokuren achter de rug zijn, 
moet Arnoud nog een stamceltransplantatie 
ondergaan. Dat vergroot zijn kansen op 
duurzame genezing. Arnoud: ‘Een bevriende 
arts noemt dat een ‘ontbladeringskuur’, 
en zo voelde het ook. De bijhorende 
chemokuur maakt je beenmerg kapot, 
waardoor je afweer helemaal weg is. Je 
moet in quarantaine en ligt drie tot vier 
weken alleen. Van mijn schoonzus kreeg 
ik een doosje met voor iedere dag in 
quarantaine een bemoedigende Bijbeltekst. 
De eerste tekst was uit Mattheüs: ‘Kom tot 
Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik 
zal je rust geven.’ Toen ik die las, dacht ik: 
dát is ‘m. Die tekst heeft de hele periode op 
het kastje gestaan.’

Vermoeidheid en sportiviteit
‘Ik zal niet zeggen dat ik die laatste 
chemokuur onderschatte, maar ik dacht: 
ik heb er al elf gehad, dan zal deze ook wel 
gaan. Dat viel tegen: ik lag er echt helemaal 
vanaf. Ik kan niet uitleggen hoe extreem 
moe ik ben geweest. Door de zwaarte van 
de chemokuur was ik simpelweg te moe 
om te lezen of muziek te luisteren, terwijl 
ik in de vorige kuren daar juist enorm van 
kon genieten. Nu lag ik alleen maar uit 
mijn raam te kijken naar het perron van Leiden CS. Maar 
elke dag zeiden de artsen: het gaat echt heel goed. En 
na tweeënhalve week mocht ik al naar huis. Toen dacht 
ik: jullie staan bij het verkeerde bed, ik voel me nog zo 
beroerd! De stamcellen waren sneller dan normaal door 
mijn lichaam opgepakt. Tijdens de eerdere chemokuren 
ben ik blijven bewegen, een half uurtje op de loopband of 
hometrainer voelde fijn. Mijn sportieve levensstijl voor de 
ziekte heeft zeker bijgedragen aan het sneller herstellen 
van de chemokuren, zeggen de artsen. Uiteraard moet zo’n 
chemokuur of stamceltransplantatie wel aanslaan. Je kunt 
zelf heel veel willen en doen, maar als een behandeling niet 
aanslaat, houdt het uiteindelijk toch op.’

Vragen en dankbaarheid
Arnoud is de afgelopen maanden bezig geweest met 
herstel en re-integratie. Heeft deze periode ‘in het donker’ 
hun geloofsleven veranderd? ‘Ja,’ zegt Miranda. ‘We gaan 

er bewuster mee om. We hebben al die tijd vertrouwen 
en kracht gekregen om door te gaan. Maar we zijn ons er 
ook heel erg van bewust dat het bij ons goed is afgelopen.’ 
Arnoud: ‘Ik was vorige week voor mijn driemaandelijkse 
controle in het ziekenhuis. Daar zag ik weer een 22-jarige 
medepatiënt met wie ik twee keer tijdens een chemokuur 
op de kamer lag. Je gaat samen door een zwaar traject 
heen en bouwt daardoor een band op. Hij is ook gelovig, 
bad elke ochtend op zijn knieën bij zijn ziekenhuisbed. Bij 
hem is de kanker terug. Ik zit daar wel mee en denk dan 
ook: hoe zou ik reageren als ik dat nieuws zou krijgen, en 
welke impact zou dat wellicht op mijn geloof hebben? Die 
oneerlijkheid maakt me verdrietig, maar tegelijkertijd ben 
ik extra dankbaar voor het leven. En 
me meer dan ooit bewust dat het echt 
zomaar voorbij kan zijn.’
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Een van de projecten die onze zendingscommissie 
met grote betrokkenheid ondersteunt, is het 
Institute for Bible Translation (IBT) in Moskou. 
In oktober 2025 vierde het IBT het dertigjarig 
bestaan van het Moskouse kantoor. Een moment 
om stil te staan bij drie decennia van toewijding en 
doorzettingsvermogen. 

Het IBT werd in 1973 opgericht met als doel Bijbelvertalingen 
mogelijk te maken voor niet Slavische bevolkingsgroepen 
in de voormalige Sovjet Unie. Terwijl veel initiatieven zich 
richtten op vertalingen in het Russisch, bleven de talen van 
inheemse volken, zoals Turkse, Mongoolse, Finoegrische 
en Samojeedse gemeenschappen, vaak buiten beeld. Deze 
talen, die sterk verschillen van het Russisch, verdienen 
eveneens toegang tot Gods Woord in hun eigen moedertaal. 
Na de val van de Sovjet-Unie kon het IBT in 1995 eindelijk 
vanuit Moskou gaan opereren. Dit opende de deur voor 
internationale samenwerking met organisaties als de 
United Bible Societies en SIL/Wycliffe Bijbelvertalers. Er 
werden fondsen geworven, trainingen georganiseerd en 
vertaalconsulenten uitgenodigd. Deze periode van openheid 
en groei duurde voort tot februari 2022, toen de Russische 
invasie in Oekraïne een diepgaande impact had op het werk 
van het IBT. 

De oorlog bracht extreem veel menselijk leed en verwoesting 
in Oekraïne, maar had ook verstrekkende gevolgen voor 
het leven in Rusland. Reisbepalingen, financiële sancties 
en beperkingen op internet maakten internationale 
samenwerking moeilijk. Contact met buitenlandse partners 

Het Institute for Bible Translation in Moskou: 
een verhaal van volharding 
te midden van uitdagingen. 
Floris van Tilburg

Vertalers van het IBT

werd bemoeilijkt en het werven van fondsen en het 
organiseren van trainingen werd een complexe opgave. 

Toch bleef het IBT, ondanks alle beperkingen, doorgaan met 
zijn missie. In 2025 verschenen negentien uitgaven in zestien 
talen. Daaronder een volledige Bijbel in het Koerdisch en 
de evangeliën in het Nenets, een taal die wordt gesproken 
rond de poolcirkel. Daarnaast startte het IBT met ‘Oral Bible 
Translation’, een innovatieve methode waarbij de Bijbel in 
audiovorm wordt aangeboden aan gemeenschappen met 
sterke orale tradities. Deze aanpak is vooral waardevol voor 
kleinere taalgemeenschappen waar verhalen vertellen en 
luisteren centraal staan in de cultuur. 

De oorlog heeft het werk van het IBT niet tot stilstand 
gebracht, maar wel blijvend veranderd. Waar internationale 
reizen en samenwerking eerder vanzelfsprekend waren, 
moet nu creatief worden omgegaan met beperkingen. 
Toch blijft de missie onveranderd: het Woord van God 
beschikbaar maken voor iedereen, ongeacht taal of cultuur. 
Juist in tijden van conflict is de boodschap van de Bijbel, 
over vrede, gerechtigheid en liefde, urgenter dan ooit. 

Het IBT speelt hierin een cruciale rol, ook al lijkt hun bijdrage 
misschien klein in vergelijking met de wereldwijde behoefte. 
Het is een voorrecht om dit werk te mogen ondersteunen en 
te zien hoe het hoop en troost brengt in gemeenschappen 
die het hard nodig hebben. We bidden voor de voortzetting 
van dit belangrijke werk, zodat Gods Woord blijft klinken. In 
alle talen en tot in de verste uithoeken van de wereld.
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Arie van Delft
In de vroege uren van woensdag 10 december 2025 over-
leed Arie van Delft, in de leeftijd van 91 jaar. Arie was de 
een na jongste van het gezin Van Delft aan de Noordwij-
kerweg, met zeven kinderen. Zijn broer, de oudste van het 
gezin, emigreerde naar Frankrijk. Arie verbleef daar een 
paar jaar na een ongeluk toen hij 
16 jaar oud was. Later startte Arie 
een eigen bloemenkwekerij, even 
verder op de Noordwijkerweg. Op 
een dorpsfeest ontmoette Arie 
Co Vreeken, onder de Wilhelmi-
naboom. Ze trouwden en werden 
de ouders van Jan Hendrik, Dirk 
en Edith. Twee jaar geleden kwam 
Arie wonen op de afdeling Elsbes 
van Overduin. Arie was een gemoedelijke man, een harde 
werker, recht toe recht aan. Hij had een duidelijke mening 
over de dingen, dat kon ook weleens schuren of botsen. Een 
grote passie was het zingen bij Jubilate, waarvan hij vanaf 
1970 lid was. Het was dan ook een jubellied (U zij de glo-
rie), waarmee we de afscheidsdienst in de Voorhof afsloten. 
We verbonden dit lied met de priester Zacharias, die met 
stomheid was geslagen door de aankondiging van de engel 
dat hij een zoon zou krijgen. Na de geboorte (van Johannes 
de Doper) werd de verlamming van zijn mond en zijn tong 
ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. 
We bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen toe dat zij 
troost mogen ontvangen en goede herinneringen aan Arie 
mogen meedragen.

ds. Gert Binnendijk, pastor van Overduin

Dicky Ravensbergen-de Vreugd
Op donderdag 11 december 2025 overleed Dirkje Jacoba 
Ravensbergen-de Vreugd. Dicky was 81 jaar oud. Ze werd 
geboren als oudste dochter, met uiteindelijk drie broers en 
een zus onder zich. Zelf kreeg ze met haar man Leen twee 
kinderen, drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. 
Dicky wordt boven alles herinnerd als een lieve en zorgzame 
vrouw. Dat zorgen leerde ze al vroeg in haar leven. Nadat 
haar moeder op jonge leeftijd over-
leed, kwam de zorg voor het gezin 
bij haar terecht. Die verantwoorde-
lijkheid nam ze zonder morren op 
zich: ‘Niet klagen, maar dragen en 
bidden om kracht.’ Dicky zou het 
niet snel aangeven als iets haar 
zwaar viel, zelfs al ging ze daarbij 
soms eigenlijk over haar grenzen 

heen. Voor haar gezin creëerde Dicky een warm thuis, ook 
in de tijd dat Leen hard moest werken op de tuinderij en 
er soms magere tijden waren. Het zorgen voor haar man 
en kinderen ging bij de klein- en achterkleinkinderen over 
in ronduit verwennen. Het leverde haar de bijnaam ‘oma 
taartje’ op. De laatste jaren van Dicky’s leven waren zwaar. 
In 2023 overleed Leen en daarna ging haar eigen gezondheid 
snel achteruit. Ook daarin klaagde ze echter nooit en genoot 
ze van alles wat nog wel kon. Door haar leven heen werd ze 
gedragen door haar geloof in God. Hij was haar hulp, zoals 
Psalm 121 het zegt – de tekst die ze zelf voor haar afscheid 
had uitgekozen. We hebben haar begraven in het vertrou-
wen dat God over haar waakte, ook in haar sterven. Tot in 
eeuwigheid.

ds. Joren IJzerman

Koop Schaafsma
Koop Klaas Schaafsma werd geboren in Friesland, als vierde 
in een gezin dat uiteindelijk tien kinderen zou tellen. Toen 
Koop nog jong was, verhuisde het gezin naar het Drentse 
Zuidwolde. Daar kwam hij op school bij Minie, met wie hij 
uiteindelijk zou trouwen. Ze trokken naar het westen, waar 
meer werk was voor Koop. Uiteindelijk gingen ze wonen in 
Rijnsburg, waar ze twee kinderen kregen: Ynskjen en Harco. 
Bovendien was Koop als een twee-
de vader voor zijn nichtjes toen zijn 
zwager in 1961 in Nieuw-Guinea 
verongelukte. Koop was een ac-
tief en betrokken mens. Naast zijn 
werk in de groenvoorziening deed 
hij veel als vrijwilliger. Hij was ou-
derling in de kerk, reed een taxibus 
voor De Wilbert en pakte in voor 
Werkgroep De Ruyter. Als vader 
was hij streng doch rechtvaardig, al werd hij in de loop van 
de tijd wel vrijer. Daar profiteerden vooral zijn klein- en ach-
terkleinkinderen van. Na veel mooie jaren, sloeg in 2013 het 
noodlot toe. Minie kreeg een hersenbloeding en moest gaan 
wonen in De Wilbert. Zowel zijzelf als Koop berustte hierin. 
Hij bezocht haar trouw iedere dag. In 2021 kwam een nieu-
we klap, toen Ynskjen ernstig ziek werd en overleed. Onder-
tussen begon Koop zelf te dementeren, wat het afscheid 
nog moeilijker maakte. Hij ging bergafwaarts en belandde 
ook in De Wilbert. Het overlijden van Minie in oktober 2024 
ging helaas grotendeels langs hem heen. Zelf overleed hij 
afgelopen 15 december, 88 jaar oud. Hij is begraven met het 
vertrouwen dat hij in Gods liefde geborgen was, is en blijft.

ds. Joren IJzerman

In Memoriam
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Bert Houwer
Op 15 december 2025 overleed Hubrecht Houwer, op 71-ja-
rige leeftijd. Bert trouwde in 1982 met Gijsbertha Noppen 
en samen kregen ze twee kinderen. Gijsbertha overleed in 
2016 na een lang gedragen ziekte. Bert werkte samen met 
zijn vader en broer Kees in de pe-
nen en bloemkool. Met zijn broer 
Kees trok hij veel op. Gedurende 
het werkzame leven, maar ook 
daarna was er veel contact. Het 
was een sterke man en een harde 
werker. Een gezellige en speelse 
opa. Maar ook een punctuele 
man bij wie geen kopje verkeerd 
kon staan, en de stoelen moesten 
worden opgetild – niet schuiven! Hij kon vrij zwart-wit zijn 
in zijn opvattingen en daar kreeg je hem niet zomaar vanaf. 
Hij praatte niet makkelijk over zijn diepste gevoelens, kwam 
niet echt op dingen terug. Hij liet ze dan achter zich alsof ze 
niet waren gebeurd, alsof het verdween als je het er niet 
over had. Zijn opstelling leverde ook wel verwijdering op, 
al werd het contact later gelukkig wel hersteld. Des te ont-
roerender was het dat hij op het einde van zijn leven tegen 
zijn zoon kon zeggen: ik hou van jou. De liefde is uiteindelijk 
wat een mens drijft en draagt en wat als laatste overblijft. Zo 
mocht Bert zich door Gods liefde gedragen weten.

ds. Pieter van der Ende

Lenie de Winter-van Duijn
Op 16 december 2025 overleed Helena de Winter-van Duijn. 
Lenie is 90 jaar geworden. Toen ze nog een jong meisje was, 
overleed haar moeder. De zorg voor de jonge kinderen was 
haar vader te veel en daarom kwam Lenie op 6-jarige leef-
tijd in het gezin van oom Arend en 
tante Mien. Zij waren voor haar 
als haar ouders. Ze trouwde met 
Freek de Winter en was bijna 60 
jaar met hem getrouwd, tot hij in 
2018 overleed. Samen kregen ze 
vijf kinderen. Veel aandacht ging 
uit naar zoon Freek die vanwege 
zijn verstandelijke beperking veel 
zorg nodig had. Toen hij rond zijn 
vijftiende buitenshuis ging wonen, werd haar de nodige zorg 
uit handen genomen. Lenie was een liefdevolle en zorgzame 
vrouw die het liefst anderen niet om hulp vroeg. Ze kon ge-
nieten van het kleine en was gauw tevreden. Vakanties zaten 
er niet in, eerst omdat het niet te betalen was, maar ook om-

dat ze er niet zo’n behoefte aan hadden. Af en toe een dagje 
weg, dat was voor hen voldoende. Hun trouwtekst was uit 
Jesaja 40: ‘Wie de HERE verwachten putten nieuwe kracht.’ 
Woorden die als troost en bemoediging haar hele leven zijn 
meegegaan. Lenie mocht gaan slapen zonder zorgen en sla-
pend kwam ze bij de hemelse Vader thuis.

ds. Pieter van der Ende

Jan den Haan
Bij Jan den Haan bepaalde het ritme van de seizoenen voor 
een groot deel het ritme van zijn leven. Hij was altijd bezig 
met dieren, het kweken van groente en genoot van bloe-
men. In 1976 trouwde hij met zijn geliefde Willy. In 1980 
startte hij zijn eigen bedrijf in diervoerders. Zijn vrouw deed 
de administratie en zorgde dat al-
les thuis bleef draaien. Nadat zijn 
vrouw Willy in 2022 overleden 
was ging Jan zijn leven er anders 
uitzien. Zo ging Jan elke woensdag 
met zijn zus Margriet boodschap-
pen doen en elke vrijdag waren 
er de frietjes van buurman Frits. 
Twee weken voor zijn overlijden 
was hij zelfs nog wezen jagen in 
Noordwijk. Tien dagen voor zijn 
overlijden had hij een gesprek met de predikant over wat 
geloof nu voor hem betekende: ‘je bent hier niet alleen’. 
Jan was trots op het feit dat hij nog steeds woonde in het 
huis dat zijn overgrootvader had laten bouwen in 1877. Het 
is ook het huis waarin hij onverwacht is komen te overlijden 
op 28 december 2025 op de leeftijd van 81 jaar. Hij zal door 
zijn kinderen en kleinkinderen zeer gemist worden. We heb-
ben van Jan afscheid genomen op 3 januari in de Grote Kerk 
waarna hij is bijgezet in het familiegraf, waar in 2022 ook zijn 
vrouw aan de schoot der aarde is toevertrouwd. Psalm 23 
stond in de dienst centraal. 

ds. Arnold Vroomans

Jan van der Meij
In de nieuwjaarsnacht overleed Jan Philippus van der Meij, 
74 jaar oud. Jan groeide op als jongste en enige zoon in een 
gezin van vier kinderen. Toen hij de bloemenkwekerij van 
zijn vader moest overnemen deed hij dat plichtsgetrouw, 
hoewel zijn hart altijd bij de techniek heeft gelegen. Vooral 
motoren fascineerden hem mateloos. In 1977 trouwde Jan 
met Gerda. Ze kregen drie kinderen. Later mochten ze ook 
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opa en oma worden van drie kleinkinderen. Het huwelijk had 
een duidelijke taakverdeling. Waar Gerda in huis de scepter 
zwaaide, was Jan vooral buiten en in de kassen te vinden. 
Hij was constant bezig – met werk, sleutelen en klusjes. An-
deren konden daarbij altijd op zijn hulp rekenen. Jan was ie-
mand die zijn genegenheid vooral 
liet zien met praktische daden. Hij 
was een man van weinig woorden: 
rustig en het liefst op de achter-
grond. Dramatisch voor hem en 
de mensen om hem heen was het 
moment dat er dementie bij Jan 
werd vastgesteld. Met het verstrij-
ken van de tijd trok de mist in zijn 
hoofd steeds verder op. Ondertus-
sen werd bij Gerda borstkanker geconstateerd. Zij overleed 
na een pijnlijk ziekbed in december 2022, kort nadat ze hun 
45-jarig huwelijksjubileum hadden gevierd. Jan ging wonen 
in het Huis op de Waard in Leiden. Hoewel hij zowel geeste-
lijk als lichamelijk achteruitging, bleef hij de vriendelijke man 
die hij altijd geweest was – tot het einde toe. We hebben 
hem begraven in het vertrouwen dat hij in de trouwe liefde 
van God geborgen is en blijft, tot de dag van de opstanding.

ds. Joren IJzerman

Toos de Mooij
Op zondag 4 januari is Toos de Mooij overleden, na een ver-
blijf van enkele weken in hospice De Vlietstede. Toos werd 
geboren als vierde van acht kinderen in het kruideniersge-
zin De Mooij aan de Smidsstraat. Hier hielp zij al vroeg mee 
in de winkel. Met haar broers en zussen had zij haar leven 
lang een hechte band. Ze trouwde 
met Jan van der Meer en werd 
moeder van twee dochters en een 
zoon. Naast de zorg voor haar gezin 
werkte ze in de horeca, onder meer 
in de bediening bij De Herberg. Als 
vrijwilliger deed ze veel voor de 
voetbalvereniging in Oegstgeest. 
Hier leerde ze Arthur Naafs ken-
nen. Met hem heeft ze 33 geluk-
kige jaren gehad. Samen praten, maar ook samen klussen, 
samen dansen en op reis. Als moeder van drie kinderen, 
bonusmoeder en oma was ze er altijd. Zij wist tijd te maken 
voor de dingen die klein lijken, maar juist heel belangrijk zijn. 
Ze leefde met hart en ziel. De afgelopen tweeënhalf jaar wa-
ren moeilijk. Zelf was ze ernstig ziek, maar toen ook Arthur 

ongeneeslijk ziek werd, zorgde ze voor hem. Nog geen twee 
maanden na het overlijden van Arthur is Toos rustig ingesla-
pen en met hem herenigd in Gods handen. God, door wie 
wij gekend en geliefd zijn tot in eeuwigheid. In de rouwbrief 
staat de dichtregel: ‘God looked around his garden and he 
found an empty place, then he looked upon the earth and 
he saw your precious face’. 

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Joke Ravensbergen
Op 5 januari is Johanna Ravensbergen overleden in de leef-
tijd van 77 jaar. Joke was een van de zes kinderen in het ge-
zin Ravensbergen. Zij trouwde met Henk van den Eijkel, met 
wie zij samen de melkwinkel en wijk runden. Zoals haar zoon 
in de dienst verwoordde, heeft Joke het leven niet cadeau 
gekregen. Er was een leven voor het ongeluk en een leven 
na het ongeluk. Voor het ongeluk groeide Joke op in het ge-
zin Ravensbergen met haar broers en zussen, zij trouwde 
en kreeg twee zonen. Ze runden samen een melkwinkel en 
genoten van de paarden, die ook 
meegingen op vakanties. Totdat zij 
een zwaar ongeluk kreeg, waarna 
zij een tijd in coma heeft gelegen. 
Toen ze bijkwam werd ze in grote 
mate afhankelijk van verzorging.’ 
Dit heeft grote impact gehad op de 
relaties met haar man en kinderen, 
waardoor wegen zich van elkaar 
verwijderden. De wereld van Joke 
werd steeds kleiner, zij was afhan-
kelijk van hulp en hulpmiddelen zoals de rolstoel. Wat bleef 
was haar geloof in God en een aantal hele trouwe vriendin-
nen. In de dankdienst voor het leven van Joke, kwamen we-
gen weer samen. In het verzoenend werk van Jezus, heeft Hij 
met Zijn bloed en door Zijn opstanding nieuwe begaanbare 
wegen bereidt. Waar wij geen woorden meer hebben, gaven 
de psalmen die Joke ons aanreikte woorden die het vertrou-
wen en de wanhoop in het leven beschreven. In alle onrust 
van haar ziel was haar anker dat Jezus haar trouwe Herder 
was en is.

pastor Arie Ravensbergen 15



Tinie Zwaan - Ykema
Op vrijdag 9 januari is mevrouw Trijntje Zwaan-Ykema, Tinie, 
overleden in de leeftijd van 92 jaar. Tinie is in Sneek gebo-
ren. Daar ging zij in de kraamzorg. Op haar brommertje reed 
zij door de polder en dan fulltime in huis bij een gezin. Na 
een tijd in Den Haag kwam zij in Rijnsburg terecht, waar zij 
ging werken bij de interieurwinkel 
van Verduyn. Daar kwam de bak-
ker langs. Er kwam liefde, en een 
bruiloft met Wim Zwaan. De eer-
ste jaren waren niet gemakkelijk, 
Wim had een drankprobleem en 
naast de vier gezonde kinderen 
kreeg ze ook een meisje en twee 
jongens die overleden. Nadat Wim 
was gestopt met drinken werd hij 
ernstig ziek. Ook hier kwamen zij doorheen. Tinie heeft al-
tijd hard gewerkt. Samen met haar Friese dorpsgenoot Tinie 
Schonenveld heeft zij jarenlang de Beatrixschool schoonge-
maakt. Daar konden zij samen lekker Fries praten. Voor de 
kinderen stond de thee altijd klaar als zij uit school kwamen. 
Hoe moeilijk het leven soms ook was, Tinie wist er altijd 
wat van te maken. Vakanties werden niet overgeslagen en 
zij maakte van een dubbeltje een gulden. De kleinkinderen 
brachten nieuwe vreugde in het leven van Tinie. De Rijns-
burgse feestweek werd een jaarlijks hoogtepunt. In de golf-
kar door het dorp, met een kleinzoon als chauffeur. In de 
dienst hebben we stilgestaan bij Psalm 23, ‘De Heer is mijn 
Herder.’ Dat was in alle stormen die heeft Tinie gekend haar 
houvast. Zo mocht zij op die vrijdag in alle rust afscheid ne-
men van haar dierbaren en rustig inslapen.

pastor Arie Ravensbergen

Dieuwertje Verschoor-Kuijvenhoven
Op 10 januari is Dieuwertje Martha Verschoor-Kuijvenhoven 
in de leeftijd van 88 jaar overleden. Zij werd geboren in het 
gezin Kuijvenhoven in Naaldwijk. De oorlog was een harde 
tijd voor het gezin. Zij moesten van de Duitsers hun huis 
verlaten en haar oudste broer was actief in het verzet. Er 
werd astma bij Dieuwertje gecon-
stateerd, daarom moest zij naar 
een kliniek in Zwolle. Daarna bij 
familie in Friesland en later kwam 
zij in een streng kindertehuis in 
Zwitserland. Dit was traumatisch 
voor haar. Terug in het Westland 
heeft zij een liefdevolle tijd gehad. 
Zij kreeg de kans om te leren, eerst 
aan de kweekschool en daarna 

zelfs in Kampen. Tijdens vieringen van de studentenvereni-
ging leerde zij Dick Verschoor kennen. Moordrecht werd de 
eerste gemeente waar het domineesgezin Verschoor neer-
streek. Daar kregen zij drie kinderen. In deze periode is Dick 
ook nog een jaar legerpredikant geweest. Dieuwertje was 
een actieve domineesvrouw. Zij zette een kinderkoor op, or-
ganiseerde verschillende vrouwenactiviteiten en haar grote 
hobby: tuinieren. Ook heeft zij voor de klas gestaan. In Rijns-
burg kochten zij een eigen huis in de Duizendschoon. Waar 
zij zich kon uitleven in haar tuin. Helaas kreeg Dick op 59-ja-
rige leeftijd kanker en 10 jaar later een ernstig herseninfarct. 
Ook bij Dieuwertje werd kanker geconstateerd. Toch heeft zij 
haar man tot het eind liefdevol kunnen verzorgen. Het gemis 
was groot, maar haar liefde en warme belangstelling voor 
haar omgeving bleef. Altijd had zij een bemoedigend woord 
voor de mensen. Het laatste jaar heeft zij gewoond in een 
zorgcentrum in Culemborg. ‘Geluk en genade volgen mij, alle 
dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van de HEER, tot 
in lengte van dagen.’

pastor Arie Ravensbergen

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden 
Gods troost en nabijheid toe.

In Memoriam
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Toegelicht

Het is weer zover: 
Restauranto di Tollo opent zijn deuren!
Op zaterdag 7 maart hopen we opnieuw enthousiaste 
gasten te ontvangen die willen genieten van heerlijk eten 
voor het goede doel. Dit jaar steunen we organisatie Stek 
in Den Haag. Samen hopen we voldoende geld op te halen 
om 100 tot 200 maaltijden weg te kunnen geven in het 
tienerrestaurant van Stek. Wij, de koks Frits en Marjon van 
Tol, houden van koken en onze vrienden zorgen voor de 
bediening.

In ons huiskamerrestaurant is plaats voor 28 gasten. Je 
kunt je individueel aanmelden of als groep. Het diner zal 
een multicultureel karakter hebben, in aansluiting bij het 
projectdoel. De kosten bedragen €40 per persoon voor 
een driegangendiner, inclusief drankjes. Er is ook een 
mogelijkheid voor een luxe wijnarrangement voor €15. We 
starten om 19.00 uur en hopen met elkaar een lekkere en 
gezellige avond te hebben.

Aanmelden graag per mail via marjonvantol@hotmail.com, 
ook voor meer informatie. En vol = vol.

Afgelopen maand januari 
is de Actie Kerkbalans
 gehouden. 

Gemeente zijn kost geld en 
daarom doen we jaarlijks 
een beroep op u. Voor 
2026 is het tekort begroot op €42.700. Dit bedrag 
is weliswaar minder negatief dan voorgaande 
jaren, maar nog steeds te groot! 

Als u graag wilt zien dat we in 2026 steeds alles 
blijven doen wat ons bindt aan elkaar, dan doen 
wij opnieuw een beroep op u om uw kerkelijke 
bijdrage te verhogen. Daarom vragen we u om 
uw bijdrage te overdenken en naar draagkracht 
bij te dragen. Want SAMEN staan we sterk om het 
begrote tekort voor 2026 te verlagen. 

Wilt u het toezeggingsformulier met zorg invullen 
als u dit nog niet heeft gedaan? We ontvangen 
het toezeggingsformulier graag terug. U kunt 
uw toezegging ook digitaal doorgeven. Scan 
de bovenstaande QR-code of ga naar www.
pknrijnsburg.nl/kerkbalans. Wilt u de Actie 
Kerkbalans ook in uw gebeden meenemen?

Herinnering
Actie Kerkbalans 2026 
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Kerkdiensten

Vrijdag 6 februari
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. J.L. de Jong - Weeksluiting

Zondag 8 februari - Scholendiensten
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - 
	 Koningin Wilhelminaschool
17.00 uur	 ds. J. van Eenennaam
De Voorhof
10.00 uur	 ds. A.B. Vroomans en
	 Joost Mens
Immanuëlkerk
09.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - 
	 Oranje-Nassauschool
10.30 uur	 ds. J.C. IJzerman - De Wegwijzer
17.00 uur	 ds. P.J. van der Ende
	 m.m.v. Paul van Hoek

Vrijdag 13 februari
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - Weeksluiting

Zondag 15 februari
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende - Heilige Doop
17.00 uur	 ds. J.C. IJzerman - 
	 Zingend geloven dienst
De Voorhof
10.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk  en
	 Marjon van Tol - Heilige Doop
17.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk en 
	 Dennis Roijers - Youth Worship
	 m.m.v. Dennis Roijers en Band 
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman - Heilige Doop

Woensdag 18 februari
Grote Kerk
19.30 uur	 ds. A.B. Vroomans - Aswoensdag
	 Start 40-dagentijd

Vrijdag 20 februari
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. A.B. Vroomans - Weeksluiting

Zondag 22 februari - Heilig Avondmaal
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman
17.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
De Voorhof
10.00 uur	 ds. P.J. van der Ende  en
	 Leontine van Dijk
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
17.00 uur	 ds. J.C. IJzerman en Cees Vianen
	 m.m.v. Nicole de Jong

O
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Doopzondagen

Doopouders kunnen contact opnemen met het Kerke-
lijk Bureau of de predikant die in de dienst voorgaat. 
De volgende doopdiensten zijn op:

Zondag 15 maart in De Voorhof
Voorganger: ds. A.E. Veerman-van Dijk

Zondag 15 maart in de Grote Kerk
Voorganger: ds. P.J. van der Ende

Zondag 8 februari
Thema: Nog niet bekend.

Zondag 15 februari - Youth Worship in De Voorhof
Thema: Nog niet bekend.

Zondag 22 februari
Thema: Eerste lijdenszondag. Wat kunnen wij 
tegenwoordig met vasten. 

Zondag 1 maart
Thema: Een vrij thema

Zondag 8 maart
Thema: De roeping van David

Thema’s Boeketdiensten

Zondag 8 februari
Het thema is ter keuze van de gastvoorganger.

Zondag 15 februari
Geen studiedienst in verband met de
Zingend geloven dienst.

Zondag 22 februari
Thema: De gemeente als gezin.

Zondag 1 maart
Thema: De gemeente als akker.

Zondag 8 maart
Thema: De gemeente als Koninkrijk van priesters

Thema’s Studiediensten

O

S

18



Woensdag 25 februari
Grote Kerk
19.30 uur	 ds. J.C. IJzerman - Vesper

Vrijdag 27 februari
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. J.C. IJzerman - Weeksluiting

Zondag 1 maart
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.B. Vroomans
17.00 uur	 ds. A.B. Vroomans
De Voorhof
10.00 uur	 ds. J.C. IJzerman  en
	 Dick van Dijk
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk 
17.00 uur	 mw. Linda Heemskerk-van Klaveren en
	 Cees Vianen -
	 m.m.v. Marc van Starkenburg

Woensdag 4 maart
Grote Kerk
19.30 uur	 ds. P.J. van der Ende - Vesper

Vrijdag 6 maart
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Zondag 8 maart
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. Dennis Verboom, Leiden
17.00 uur	 ds. P.J. van der Ende
De Voorhof
10.00 uur	 ds. P.J. van der Ende en 
	 Sandra van Leeuwen - Tienerdienst
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman
17.00 uur	 ds. J.C. IJzerman en David van der Meij- 
	 m.m.v. Arjen van Putten

S
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Studiedienst

Ontmoetingsdienst Boeketdienst

Colofon

Licht Magazine is een uitgave voor alle leden van de 
Protestante Gemeente Rijnsburg.

Redactie: 
Kristel van Klaveren en Heidi Schreve 
(hoofdredacteuren), Willem Nagtegaal, 
ds. Lydia Veerman-van Dijk, David van der Meij, 
Jan Pieter Tensen en Jeanette Kea (eindredacteur).
Redactie Licht, Piet Heinstraat 1, 2231 RK Rijnsburg, 
Tel. 06-54 21 20 68, e-mail: redactielicht@live.nl

Vormgeving: Michel Noort
Fotografie: Sjaak van Etten

Redactionele medewerking aan dit nummer: Alex 
Noort, ds. Pieter van der Ende, ds. Arnold Vroomans, 
Floris van Tilburg, Leontine van Dijk, Elise Ravensber-
gen en Marjon van Tol.

Druk en verspreiding
Licht Magazine wordt tien keer per jaar gedrukt en 
verspreid. Voor klachten over de bezorging kunt u con-
tact opnemen met de redactie van Licht Magazine of 
met het Kerkelijk Bureau. Tel. 071-20 350 13.

Betaling
Jaarlijks krijgt u in het najaar een brief met het ver-
zoek om een vrijwillige bijdrage voor Licht Magazine, 
Contact en de website. U kunt uw bijdrage, t.n.v. de 
Taakgroep Communicatie, op het onderstaande reke-
ningnummer overmaken.

IBAN Rekeningnummers 
Protestantse Gemeente Rijnsburg:
Kerkelijke bijdrage	 NL37 RABO 0373 7276 82
Diaconie		 	 NL29 RABO 0356 8206 29
Zendingscommissie	 NL27 RABO 0356 8256 12
Taakgroep Communicatie	 NL40 RABO 0356 8216 92
Solidariteitskas		  NL07 RABO 0331 7439 06

Disclaimer
De redactie van Licht Magazine en de Protestantse 
Gemeente Rijnsburg geven in Licht Magazine ruimte 
aan gemeenteleden om hun geloofsbeleving te delen 
met de lezers. Onze gemeente is er trots op dat zij een 
veelzijdige, veelkleurige gemeente is. Daar waar ruim-
te is voor een ieder, zijn meningen niet altijd gelijk. De 
redactie en de Protestantse Gemeente Rijnsburg zijn 
niet verantwoordelijk voor de persoonlijke meningen 
zoals mensen die verwoorden in Licht Magazine.

De redactie behoudt zich het 
recht voor om ingezonden arti-
kelen te wijzigen of te weigeren.

Kijk voor de actuele agenda van de kerkdiensten
op onze website, de kerkapp en in Contact!
Het rooster voor de kerkdiensten van december was op het 
moment dat dit nummer naar de drukker moest, nog niet 
compleet. De agenda voor de kerkdiensten is daarom onder 
voorbehoud. 

Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele wijzi-
gingen in de nieuwsbrief Contact, in de Kerkapp of op www.
protestantsrijnsburg.nl.
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Ga binnen door de nauwe poort,
want wijd is de poort 

en breed is de weg 
die naar het verderf leidt, 

en velen zijn er 
die daardoor naar binnen gaan; 

maar de poort is nauw 
en de weg is smal 

die naar het leven leidt, 
en weinigen zijn er die hem vinden.

mattheus 7:13-14
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