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Zet je Licht aan!
Wees een inspiratie 
voor anderen

Herfst- en lentekampen van 
Stichting Exodus Nederland

In januari is de inschrijving voorZomerkampRijnsburg 2026



Contactadressen

Kerkelijk Bureau

U bent van harte welkom! 
Het adres is Vliet NZ 36, 2231 GN Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-20 350 13 
Email: kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.

Vertrouwenspersonen

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is 
voor iedereen.
Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant, 
een kerkelijk (mede)werker of een kerkelijk vrijwilliger 
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van sek-
suele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodi-
gen tot seksueel contact, dan wel intimiderend gedrag 
vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op één of andere manier te maken hebben 
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag, dan nodigen we u uit om contact op te nemen 
met één van de interne vertrouwenspersonen van onze 
gemeente. Dat kan via e-mail:

vertrouwenspersoon.vrouw@pknrijnsburg.nl
vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl  

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij 
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de 
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl.

Wijk Westerhaghe & De Hoek:
Predikant: ds. A.B. Vroomans
Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41 48 63 42. 
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl
Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.
E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:
Predikant: vacant. 
Waarnemend predikant: ds. Pieter van der Ende. 
Zie Wijk Oude Hart Noord.
Scriba: Vacant

Wijk Centrum & Oost:
Predikant: ds. A.E Veerman-van Dijk,
Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg.
Tel. 06-18 61 81 50. E-mail: ds.veerman@pknrijnsburg.nl
Contactpersoon voor berichten uit de wijk: 
Ida Binnendijk. 06-10 34 31 72.
E-mail: wijk.centrum.en.oost@gmail.com

Wijk Frederiksoord & De Bloem:
Predikant: ds. J.C. IJzerman,
Nassaulaan 53, 2231 VX Rijnsburg.
Tel. 06-34 55 09 35. E-mail: ds.ijzerman@pknrijnsburg.nl
Scriba: Helma van Abswoude. Tel.  071-51 524 46.
E-mail: helmavanabswoude@gmail.com

Wijk Oude Hart Noord:
Predikant: ds. P.J. van der Ende, 
Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg. 
Tel. 071-53 281 61. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: Alex van ’t Veld. Tel.  06-55 84 41 40.
E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Kerkelijk werker Gemeenteopbouw:
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Ouderenpastoraat:
Wijk Westerhage & de Hoek, Oude Hart Noord en de 
ouderen in de Abdijlaan en de Smidstraat: 
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg. 
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Wijk Kleipetten,  Frederiksoord & De Bloem, Centrum & 
Oost, met uitzondering van de Smidstraat en de 
Abdijlaan: De ouderen in deze wijken vallen onder de 
wijkpredikanten.

Kerkenraad:
Scriba kerkenraad:  Alex Noort, Tel. 06-20 12 66 04. 
E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:
Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-40 258 83. 
De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-40 217 24.
Immanuëlkerk: Kerkstraat 3, 071-40 210 38. 
Het Centrum: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl
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Uitgelicht

Herfst- en lentekampen van Stichting Exodus Nederland 

‘Gewoon even kind kunnen zijn’ 
Irene van Starkenburg

Enige tijd geleden deed de dia-
conie in Contact een oproep 
tot het aandragen van projec-
ten voor (eenmalige) diaconale 
ondersteuning, naar aanleiding 
van een legaat. 

Al enige jaren werk ik bij Stich-
ting Exodus. Toen ik de oproep 
las, dacht ik meteen aan één 
van onze projecten: de herfst- 
en lentekampen voor kinderen 
met een ouder in detentie. De 
diaconie schonk hiervoor een 
prachtig bedrag aan Exodus 
Nederland en ik vertel u graag 
meer over deze kampen. 
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In de christelijke traditie is de zorg voor gevangenen één 
van de zeven werken van barmhartigheid. Zonder af te doen 
aan de delicten die de gedetineerden hebben gepleegd en 
het leed dat mogelijke slachtoffers is aangedaan, mogen we 
gevangenen en hun familie niet vergeten. Wist u dat ruim 
vijfentwintigduizend kinderen in Nederland opgroeien met 
een ouder in detentie? Een deel van hun kindertijd missen 
zij het dagelijks contact met hun ouder. Het is belangrijk om 
te beseffen dat deze kinderen vaak te maken krijgen met 
gevoelens van schaamte, onzekerheid en soms zelfs met 
uitsluiting door hun omgeving. De situatie kan hun ontwik-
keling beïnvloeden en problemen veroorzaken die soms tot 
ver in hun volwassen leven doorwerken.

Gevoelens
Samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) organiseert 
Exodus Nederland sinds 2019 herfst- en lentekampen. Het 
doel is om kinderen gewoon even kind te laten zijn en va-

ders te ondersteunen in hun rol als ouder. Drie dagen lang 
brengen kinderen en hun ouder, meestal de vader, extra tijd 
met elkaar door in de gevangenis. Tijdens deze dagen zijn 
er verschillende activiteiten, zoals samen eten en spelletjes 
doen. Dit zijn ogenschijnlijk eenvoudige momenten, maar 
voor deze kinderen en hun ouders zijn ze van onschatbare 
waarde. Zo krijgen zij de kans samen onvergetelijke momen-
ten door te brengen, echt samen te zijn en nieuwe herin-
neringen te maken. Het kamp biedt kinderen bovendien de 
ruimte om over dingen en gevoelens te praten die tijdens 
een bezoekuur of aan de telefoon lastig kunnen zijn. 

Impact
Samen activiteiten ondernemen versterkt de band tussen 
kind en vader. Daarnaast ontmoeten de kinderen tijdens 

een Exoduskamp ook lotgenoten. Het taboe dat heerst op 
detentie heeft vooral op kinderen veel impact. Het delen 
van ervaringen met anderen die hetzelfde meemaken, zorgt 
voor herkenning en begrip. Wanneer zij met eigen ogen zien 
dat zij niet de enigen zijn, kan dit contact hen helpen om 
sterker in hun schoenen te gaan staan.

Op het rechte pad
Vaders in detentie worstelen vaak met het feit dat ze fysiek 
niet altijd aanwezig kunnen zijn in het leven van hun kinde-
ren. Zo missen ze vaak belangrijke momenten. Juist daarom 
zijn deze kampen ook voor hen waardevol en betekenisvol. 
Ze bieden de mogelijkheid om de band met hun kinderen te 
verdiepen, nieuwe inzichten op te doen en steun te vinden 
bij andere vaders. De tijd en aandacht die ze tijdens deze 
kampen aan hun kinderen kunnen besteden, zorgen meest-
al voor een gevoel van verbondenheid en geven nieuwe 
hoop voor de toekomst. Bovendien komt de deelname aan 

een kamp de resocialisatie van de vader ten goede, omdat 
hij door het contact met zijn kind(eren) gemotiveerder is om 
op het rechte pad te blijven. 

Ouderrol
Vrijwilligers van Stichting Exodus Nederland begeleiden de 
Exoduskampen. Zij kijken mee tijdens de activiteiten, geven 
vaders praktische tips en bieden ondersteuning wanneer 
blijkt dat het oppakken van de ouderrol lastig is.

Uit onderzoek blijkt dat dit soort initiatieven positief bijdra-
gen aan het welzijn van de kinderen en de kans verkleinen 
dat zij later zelf in aanraking komen met justitie. Met deze 
kampen hopen we bij te dragen aan herstel en aan een nieu-
we start, voor zowel de kinderen als de gedetineerden.

Uitgelicht

Het lijken eenvoudige momenten, 
maar voor deze kinderen en hun ouders zijn ze van onschatbare waarde.

Stichting Exodus Nederland is een forensische 
zorgorganisatie die opvang en begeleiding biedt aan 
mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen. 
Daarbij hebben we oog voor de naasten. Samen 
met meer dan duizend vrijwilligers bieden onze 
zorgprofessionals al meer dan veertig jaar perspectief 
aan deze doelgroep. Samen vormen we voor onze 
deelnemers een brug tussen verleden en toekomst, 
tussen detentie en samenleving. Exodus is voor velen 
van hen de brug van uitzichtloosheid naar hoop. 
Exodus is het bekende Bijbelverhaal dat vertelt over 
de zwerftocht van het Hebreeuwse volk, dat wil 

Stichting Exodus Nederland ontsnappen aan de gevangenschap en slavernij in 
Egypte en − onder leiding van Mozes − een tocht naar 
het Beloofde Land begint. Het betreft een barre tocht 
die zo’n veertig jaar in beslag neemt. Het rondtrekkende 
volk moet veel tegenslagen overwinnen. Ditzelfde 
geldt voor de deelnemers van Exodus die ook een tocht 
afleggen om uit een ongewilde situatie te komen. Het 
is een lastige tocht, maar deze kan succesvol eindigen. 
En dat is nu precies waar Exodus voor gaat. Met 
aandacht en ondersteuning wil Exodus Nederland de 
kansen van gemotiveerde deelnemers vergroten zodat 
zij crimineel gedrag achter zich kunnen laten en veilig 
kunnen terugkeren in de samenleving. 
Wilt u meer weten over het werk van Stichting 
Exodus Nederland of over de manier waarop u kunt 
meehelpen? Kijk dan eens op www.exodus.nl. 
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Het Licht op ...

Van 18 tot en met 25 januari 2026 is de jaarlijkse Week van Gebed 
voor Eenheid. Een week van gebed waar over de hele wereld aandacht 
aan wordt besteed. En in de gebedsweek wordt niet alleen gebeden voor 
eenheid, maar zij is zelf ook een teken van eenheid. 

Sinds het begin van de 20e eeuw waren er twee gebedsinitiatieven in de maand januari: de Week van Gebed van 
de Evangelische Alliantie en de Week van Gebed van de Wereldraad van Kerken. In 2009 zijn deze initiatieven 
samengesmolten. De Evangelische Alliantie (nu Missie Nederland) en de Raad van Kerken trekken samen op 
en maken het materiaal samen. Evangelisch, Rooms Katholiek, Protestants, Doopsgezind, Pinkstergemeente, 
Nederlands Gereformeerd, Koptisch Orthodox, Leger des Heils… en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Mooier kan het eigenlijk niet, maar eenheid blijft een opgave. Want zo staat het in de brief aan de Efeziërs: ‘Span 
u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en 
één geest (…) één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.’ In een Amerikaans boek over de 
brief aan de Efeziërs wordt deze eenheid vergeleken met een echtpaar dat na een lang huwelijk in precies hetzelfde 
tempo wandelt. Het vergt geduld en jaren van oefening. Wanneer we dit beeld toepassen op de kerk dan willen wij 
in ons streven vaak sneller dan de ander of denken we dat wij het bij het juiste eind hebben. Maar wie door de Geest 
geleid wordt, laat niemand achter. De Geest staat erop dat we elke mogelijke moeite doen om de onderlinge eenheid 
te bewaren.

De Zuid-Afrikaanse belijdenis van Belhar, die in 2026 haar 40-jarig jubileum viert, zegt het als volgt: ‘de eenheid 
van de kerk van Jezus Christus is een gave en een opgave’. Het is een onvoorstelbaar groot cadeau dat de Heer 
mensen tot een lichaam heeft samengevoegd waarvan Hij het hoofd is. De kerk is geroepen om nu al te laten zien 
wat ooit werkelijkheid zal worden: een gemeenschap van mensen die samenleeft in liefde en vrede. Wanneer je 
rondwandelt, op pad bent en mensen ziet die heel anders zijn dan jij, dan hoef je alleen maar te denken: ook hij of 
zij is aan mij gegeven door de Heer.

Het materiaal voor de Week van Gebed is dit jaar door de 
Armeense Kerk samengesteld. Dit is een van de oudste kerken 
ter wereld en daarmee een kerk die ons verbindt met de wortels 
van het christendom. De Armeense Kerk is ook een vervolgde 
kerk. Armeniërs zijn vaak verdreven. De meeste Armeense 
christenen wonen dan ook niet in het land Armenië, maar in 
landen als Frankrijk, Rusland, Syrië, de VS en ook Nederland. 
Maar hoe zij ook verspreid zijn over de wereld, in hun liturgie 
bidden ze elke week voor alle christenen en voor de eenheid 
van de kerk, en zingen ze tijdens het delen van brood en wijn: 
‘De Kerk is één geworden.’

Laten we bidden dat de Heer Jezus ons helpt bij het weerstaan 
van de verleiding om onze eigen doelen en ambities na te jagen 
ten koste van de eenheid. Dat Hij ons leert om rustig aan te 
doen en samen met al onze broeders en zusters te wandelen in 
de eenheid van de Geest.

Meer weten over de Week van Gebed? www.weekvangebed.nl

De Week van Gebed 
voor Eenheid 
ds. Lydia Veerman - van Dijk
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Brief naar Zweden

Rijnsburg, 11 december
Beste Sara, 
Je schreef in je vorige brief hoe jij als dominee, vanwege de 
Zweedse kerkverkiezingen, met mensen buiten op straat 
het gesprek aanging. Je vroeg naar mijn ervaringen met hoe 
mensen in ons dorp over de kerk denken. Een goede vraag, 
maar ook een beetje confronterend. Eerst dacht ik: hoeveel 
contact heb ik eigenlijk met mensen ‘buiten’ onze kerk? Je zit 
voor je werk toch gauw in de ‘bubbel’ van mensen die je kent 
in de kerk. En eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Ik wil het liefst 
een dominee zijn voor het hele dorp. Ik spreek dan ook liever 
niet over ‘binnen’ of ‘buiten’ de kerk. We hebben allemaal 
God nodig en vertrouwen in het leven. Vanuit deze houding 
probeer ik ook uitvaarten te begeleiden. Veel nabestaanden 
hebben een dun lijntje met de kerk en dan is het de kunst om 
de afscheidsdienst zo te leiden dat het niet alleen begrijpelijk 
is, maar ook toegankelijk.

Maar toen ik er beter over nadacht, moest ik ook denken 
aan al die dingen die wij als kerk organiseren voor het dorp. 
Denk aan de buurtkeet, waar ik een keertje over schreef. We 
hebben met Pasen een groot verlicht kruis, in de herfst een 
lichtwandeling en ga zo maar door. Onze kerk voert bewust 
een open beleid: iedereen is welkom. Daarnaast proberen 
we de gemeenteleden ook te oefenen in het geloofsgesprek 
en een open houding naar wie niet naar de kerk gaan. Van 
de plaatselijke krant krijgen de kerken veel ruimte om hun 
activiteiten bekend te maken. Dus in veel wat we doen, ervaar 
ik vooral waardering.

Ook in de dagelijkse wandelingen met de hond heb je soms 
mooie gesprekken wanneer mensen horen dat ik dominee 
ben. Onverschilligheid ben ik nog niet tegengekomen. Dus 
laten we ons bewust zijn van alle goede contacten die er al zijn, 
en verder gaan in dit spoor. Iemand uit onze gemeente vroeg 
naar laagdrempelige diensten. Wat voor ervaring hebben jullie 
hiermee, met het organiseren van diensten voor mensen die 
(bijna) nooit in de kerk komen?

Lydia

Dit voorjaar een nieuwe kans
om mee te doen aan de 
Marriage Course 
Alles wat je aandacht geeft, groeit. Die 
waarheid geldt ook zeker voor je huwelijk. 
Door tijd en aandacht aan je partner te 
geven, kan je huwelijk opbloeien van 
een prima relatie naar een fantastische 
verbintenis. Een relatie zoals die is bedoeld 
door de Here God, waarin je elkaar aanvult 
en het beste in elkaar naar boven haalt. 
Dat wil jij toch ook? 

De Marriage Course helpt jou en je partner op die 
manier in je relatie te investeren. Met het cursus-
materiaal van Alpha (bekend van de beroemde 
Alpha cursus) ga je één-op-één met je man of 
vrouw in gesprek. Dus niet in de hele groep, maar 
samen met je eigen partner. Thema’s als commu-
nicatie, familie en seksualiteit komen voorbij. De 
praktische oefeningen in het boek helpen jullie om 
hier op een luchtige, maar ook leerzame manier 
mee aan de slag te gaan. 

Iedere avond van de Marriage Course begint met 
een heerlijk diner voor twee. Daarna delen Johan 
en Astrid Klaassen en Dick en Leontine van Dijk de 
theorie uit het werkboek, aangevuld met herken-
bare voorbeelden uit hun eigen huwelijk. Zo wordt 
het thema heel concreet en is het makkelijker voor 
jullie om met het onderwerp aan de slag te gaan. 
De Marriage Course bestaat uit zeven dinsdag-
avonden in februari en maart bij Herberg Welge-
legen in Valkenburg. Dankzij steun van de kerk zijn 
de kosten € 280 per stel, inclusief het cursusmate-
riaal en de maaltijden. 

Kijk voor meer informatie in de Kerkapp of mail 
naar marriagecourse@pknrijnsburg.nl.

Marriage Course

Foto: Met de lampionnen in de kerk voor de Lichtwandeling
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Jeugdproject

Als we op een druilerige woensdagmiddag in november binnenkomen in de kleurrijke ruimte van De 
Kinderwinkel, zien we Monique bezig met vier swingende meisjes. Samen vormen zij het kerstkoor en 
studeren een medley van kerstliedjes in. Ondertussen druppelen vrijwilligers en deelneemsters van de 
meidenclub binnen. Ze zoeken een plek aan tafel en beginnen met diamond painting. 

Interview met Monique Djizani, kinderwerker bij de Kinderwinkel

‘Een plek waar kinderen opbloeien’

De Kinderwinkel is een project van Stek (Stichting voor 
Stad en Kerk), de stichting die het uitvoerend werk van 
de Diaconie van Den Haag ondersteunt. Al ruim 25 jaar is 
De Kinderwinkel een veilige thuishaven voor kinderen en 
tieners uit Moerwijk. Monique leidt ons rond en vertelt over 
het ontstaan van het project. 

Moerwijk was ooit een mooie naoorlogse wijk, die in de 
jaren ’60 en ’70 hard veranderd is en uiteindelijk een van 
de armste wijken van Den Haag is geworden. De dominee 
van de protestantse gemeente zag zo’n 30 jaar geleden hoe 
kinderen te kampen hadden met de gevolgen van armoede, 
isolatie, verslaving en veel psychosociale problemen. Er was 
een plek nodig waar kinderen veilig waren, aandacht kregen 
en hun talenten konden ontwikkelen.

Tegenwoordig werken in het project De Kinderwinkel twee 
professionals en ongeveer 30 vrijwilligers uit de wijk en 
de kerk samen. Het is een plek waar kinderen, tieners en 
hun ouders of verzorgers, van verschillende afkomsten en 
met verschillende culturele achtergronden, elkaar kunnen 
ontmoeten. Iedereen hoort erbij, krijgt hulp waar nodig en 
kan ontdekken waar hij of zij goed in is. De Kinderwinkel 
biedt activiteiten voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Voor de 
jongsten is er een ouder-kind ochtend. Kleuters kunnen 
binnenlopen om te spelen. Voor basisschoolkinderen zijn 
er spel- meisjes- en jongensclubs. Eén keer per maand is er 
Godly Play, waar Bijbelverhalen verteld worden. Voor tieners 
is er huiswerkbegeleiding, muziekles, een tienerinloop op 
vrijdagavond en een tienerrestaurant waar jongeren leren 
koken. Elke donderdagavond schuiven veel buurtbewoners 
aan voor een gezamenlijke maaltijd, wat steeds weer 
zorgt voor verbinding in de wijk. In de vakanties worden 
workshops en uitjes georganiseerd. Op onze vraag hoe de 
christelijke identiteit zichtbaar wordt in al deze activiteiten, 
vertelt Monique: ‘Iedereen van elk ras en van elk geloof is 

hier welkom. Maar, zeg ik er wel bij: waar ik kan, ga ik het 
gesprek aan. Ik schuw het niet, dat is onze identiteit!’

Bijzonder trots is Monique op de keuken, die dit jaar dankzij 
een gift voorzien is van nieuwe apparatuur. Als we afdalen 
naar de muziekruimte in de kelder, gaat Monique opnieuw 
stralen. ‘Alle instrumenten hebben we gekregen! Muziek is 
zo belangrijk. Kinderen leren samenwerken, zichzelf uiten 
en hun talenten ontdekken. En het werkt ook weer door: 
de kinderen treden op voor ouders en buurtbewoners. Het 
kinderkoor gaat op bezoek in het verpleeghuis en zingt in de 
kerk. Zo werken we steeds weer aan verbinding.’ 

Als gemeente willen we dit jaar De Kinderwinkel steunen 
door te sparen voor verschillende projecten: 200 maaltijden 
voor buurtbewoners in het tienerrestaurant (€1500), 20 sets 
kokskleding voor het tienerrestaurant (€1500), 20 weken 
muziekles (€5000), 100 cadeaus voor de sinterklaasviering 
(€750) en 8 keer huiswerkondersteuning voor een jaar 
(€1000). Maar het project gaat verder dan het ophalen 
van geld. Stek heeft naast De Kinderwinkel ook andere 
projecten voor jongeren en kwetsbare doelgroepen in 
verschillende delen van Den Haag. Eén daarvan is de School 
van Barmhartigheid. Via dit project willen we ontmoetingen 
gaan organiseren tussen jongeren uit onze gemeente en 
mensen die zij in hun dagelijkse leven niet snel tegenkomen: 
ouderen, dakloze jongeren en mensen zonder geldige 
verblijfspapieren. Dit project werkt vanuit de overtuiging 
dat barmhartigheid begint met elkaar leren kennen en wil 
jongeren leren een nieuwsgierige, niet-bange houding aan 
te nemen. 

De komende maanden worden er in onze gemeente allerlei 
acties georganiseerd om geld op te halen. Houd hiervoor de 
Kerkenapp en Contact goed in te gaten.

Annemiek van Duijvenboden en Corine de Ruiter 
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Een kerk voor 
alle leeftijden

Onze gemeente kent leden van alle leeftijden. Waar 
de jongsten nog naar de zondagschool gaan, luisteren 
of kijken ouderen liever thuis naar de kerkdiensten 
en alles daartussenin. De redactie van Licht Magazine  
vraagt zich af: hoe kijken de verschillende generaties 
eigenlijk naar geloof, de kerk en de Bijbel? In de 
serie: Een kerk voor alle leeftijden, bespreken twee 
gemeenteleden hun gedachten aan de hand van 
enkele vragen. Deze keer spraken we Karin Nijgh (63) 
en Esmee van Duijvenboden (18).

De eerste vraag is: wat betekent geloof voor jullie in deze 
fase van je leven? 
Esmee begint: ‘Voor mij betekent geloof heel veel. Ik ben ermee 
opgegroeid en daardoor voelt het heel vanzelfsprekend. Het is 
een soort steunpunt in mijn leven, iets dat altijd aanwezig is.’
Karin: ‘Dat herken ik wel. Voor mij is het echt alles. Het is de 
draad door mijn leven heen, iets wat me richting geeft. Ik vind 
het mooi dat jij op zo’n jonge leeftijd al kunt zeggen dat het 
zo belangrijk voor je is.’ Esmee: ‘Ja, al merk ik ook dat veel 
leeftijdsgenoten dat niet hebben. Sommigen zijn juist op 
zoek naar geloof of zingeving. Ik vind het mooi om te horen 
wanneer ze nieuwsgierig zijn. Dan nodigen wij ze soms uit om 
eens mee te gaan naar de kerk. Dat vinden ze spannend, maar 
vaak staan ze er uiteindelijk toch wel voor open.’ Karin: ‘Leuk 
om te horen. Ik ben zelf ook christelijk opgevoed, maar bij mij 
werd het geloof pas echt persoonlijk toen ik de Alpha cursus 
volgde in 2004. Voor die tijd was het meer gewoon religieus 
zijn. Je ging naar de kerk omdat je ouders gingen. Maar tijdens 
die cursus kreeg ik een levend geloof.’

Jullie zeggen allebei dat jullie een levend geloof hebben. 
Horen daar ook twijfels of vragen bij?
Karin: ‘Eerlijk? Ik heb eigenlijk niet zoveel twijfels. Ik ben geen 
heilig boontje, maar geloof voelt voor mij heel stabiel. Onze 
zoon zegt weleens: ‘Ik wou dat ik jouw geloof had.’ Hij heeft 
theologie gestudeerd en is juist gaan worstelen omdat hij alles 
wetenschappelijk wil verklaren.’ Esmee: ‘Dat hoor ik ook van 
klasgenoten: dat geloof en wetenschap niet samen zouden 
gaan. Maar er zijn juist ook wetenschappers die het geloof 
bevestigen. Ik las eens over een man die wilde bewijzen dat 
Jezus niet uit de dood was opgestaan. Tijdens zijn onderzoek 
ontdekte hij juist het tegenovergestelde en bekeerde hij zich. 
Zulke verhalen geven mij dan weer vertrouwen.’

Mooie inzichten. Dan nog de laatste vraag: welke rol speelt 
geloof in de keuzes die jullie maken? 
Karin: ‘Geloof beïnvloedt eigenlijk alles. Hoe ik met mensen 
om ga bijvoorbeeld. Ik wil anderen zien als kinderen van 
God en probeer liefdevol te zijn. Op andere gebieden, zoals 
duurzaamheid, mag ik nog groeien.’ Esmee: ‘Ik denk vooral 
dat geloof je normen en waarden vormt. Bij belangrijke keuzes 
vraag ik mezelf vaak af: wat zou Jezus doen? Ik draag zelfs een 
ring met ‘What Would Jesus Do’ als herinnering.’
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World Servants

In de zomer van 2026 gaan verschillende jongeren uit Rijnsburg en Katwijk op reis met World Servants. Met 
elkaar zetten zij zich in om 24.000 euro op te halen voor drie bouwprojecten in Rwanda, Ghana en Ethiopië.

Samen bouwen aan hoop: 
Jongeren op reis met World Servants

Maaike Kort, Lindelotte Kool en Sandra Meijvogel vertrekken 
eind juli naar Kabarondo in Rwanda. Voor Lindelotte, die 
voor de zesde keer meereist en al eerder in Rwanda was, 
voelt dit als terugkomen op een vertrouwde plek. ‘Ik wilde 
heel graag terug. De mensen zijn er zo gastvrij, dat is mij echt 
bijgebleven. In Kabarondo gaan we drie klaslokalen bouwen 
naast het bestaande schoolgebouw. De huidige klassen zijn 
overvol. Met de nieuwe lokalen ontstaat er ruimte om de 
bovenbouw apart les te geven en wordt de kwaliteit van het 
onderwijs beter.’ 

Ook Sandra reisde al eerder met World Servants. Zij kijkt 
weer uit naar het contact met de lokale gemeenschap. ‘We 
staan natuurlijk veel op de bouwplaats, maar er is ook tijd 
om mensen te ontmoeten. Er wordt gespeeld met kinderen, 
we bakken een avond pannenkoeken bij de mensen thuis en 
proberen op de bouwplaats met elkaar in gesprek te komen. 
We bouwen dus niet alleen aan de school maar ook aan de 
lokale gemeenschap en aan onszelf.’

Kimberley Bouwman vertrekt in dezelfde periode richting 
Sambu in Ghana. Zij vertelt hierover het volgende: ‘In 
Sambu ziet de lokale gemeenschap onderwijs als sleutel 
tot ontwikkeling. Ze zijn zelf al begonnen met de bouw van 
klaslokalen. Wij gaan lerarenwoningen bouwen zodat goed 
opgeleide leerkrachten dicht bij school kunnen blijven. 
Daarnaast kunnen de ruimtes gebruikt worden voor het 
geven van extra lessen buiten de reguliere schooltijden. 
Het uitbreiden van het schoolterrein biedt de kinderen 
de mogelijkheid om in hun eigen omgeving te leren en 

ontwikkelen. Door deze lerarenwoningen te realiseren willen 
we de onderwijskwaliteit van Sambu nog meer verbeteren 
en de kinderen een betere toekomst geven.’ Voor Kimberley 
is dit haar tweede World Servants project. ‘Ghana is weer 
een heel nieuw avontuur.’ 

Anouk de Groot, Anna Evers en Matthijs Konijn gaan met 
elkaar naar Bedessa in Ethiopië. Anna en Matthijs zullen 
voor het eerst meegaan met World Servants. Matthijs 
vertelt: ‘In het dorp Bedessa gaan wij meehelpen aan de 
uitbreiding van een school, zodat meer kinderen dicht bij 
huis middelbaar onderwijs kunnen volgen. Het gaat daarbij 
niet alleen om het bouwen van muren en daken. Deze 
nieuwe klaslokalen geven jongeren meer kansen, meer 
veiligheid en vooral meer hoop.’ Anouk ging in de zomer 
van 2025 al mee met World Servants en kijkt weer uit naar 
komende zomer: ‘De voorbereidingen hier zijn al volop 
begonnen. We zijn druk bezig met het inzamelen van geld 
en ervaren hoeveel betrokkenheid daarbij loskomt. Iedere 
bijdrage, groot of klein, betekent voor ons een stukje dichter 
bij ons einddoel en een betere wereld. We kijken ernaar uit 
om samen met de lokale gemeenschap onze handen uit de 
mouwen te steken en echt iets te mogen betekenen.’

Scan de QR 
voor onze
actiepagina!
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Licht  op het verleden

Als we terugkijken naar de winters van vroeger, zien we hoe zwaar deze periode vaak was. De kou sneed 
door alles heen, het voedsel was schaars en het dagelijks leven vertraagde tot bijna stilstand. Toch kende 
de winter ook zijn mooie kanten: kinderen schaatsten op de bevroren vliet, er werden sneeuwpoppen 
gemaakt en de wereld leek even betoverend stil te staan onder een deken van rijp en sneeuw. 

Kerst door de hele winter heen 

Rond de haard speelde het leven zich eenvoudig af; men las, 
deed handwerk of voerde gesprekken. Het werk op het land 
en in de kassen leverde in deze maanden nauwelijks iets op. 
Honger en armoede waren vertrouwde metgezellen en de 
donkere, ijzige dagen maakten het bestaan hard.

In Rijnsburg markeerde het kerstfeest de warme start van de 
koude winter, een tijd waarin de wereld stil leek te staan en 
mensen zich dichter naar elkaar toe trokken. De geboorte 
van Jezus bracht hoop in moeilijke tijden en herinnerde 
eraan dat God ons niet vergeet, dat Hij neerdaalt in onze 
gebrokenheid en licht brengt waar duisternis dreigt. Kerst is 
niet alleen een feest rond december, maar een uitnodiging 
om Zijn liefde te blijven zien en ervaren, juist ook in de 
maanden die volgen, wanneer het licht soms verborgen lijkt 
in de zwaarte van het dagelijks leven.

Na het kerstfeest zetten de gewone wintermaanden weer 
in. De kou hield lang aan en de voorraden raakten langzaam 
op. Waar mogelijk boden de kerk en de diaconie hulp, 
met brood, turf of een klein geldbedrag, maar vooral met 
geestelijke steun. De zondagse diensten boden een moment 
van rust en warmte, het licht van de kaarsen herinnerde aan 
het ware Licht dat God had gezonden. Thuis zaten mensen 

dicht bij de kachel en waren dankbaar voor wat er wel was. 
Ze wisten dat ze afhankelijk waren van God. Juist in deze 
donkerste maanden kwam het kerstevangelie tot zijn kracht 
en bouwde men voort op de hoop die de wereld bij de 
geboorte van Jezus was binnengebracht.

Onze winters zijn tegenwoordig heel anders. De kou 
is minder streng en de winkels liggen vol met eten en 
goederen. Er is meer georganiseerde hulp om armoede 
te bestrijden en stilstand kennen we nauwelijks nog. Toch 
hebben we nu andere zorgen: de constante druk van sociale 
media, werk dat nooit helemaal af is, nieuws dat ons de 
hele dag bezighoudt en de mentale druk van verwachtingen 
en erbij horen. Daarnaast ervaren we de onrust die over 
de wereld trekt: conflicten, oorlogen en crises maken ons 
bewust van de kwetsbaarheid van het leven.

Het winterleven van vroeger laat ons iets waardevols 
zien. Ook nu hebben we Gods licht nodig, juist in onze 
veranderende wereld. In onze eigen momenten van 
donkerte en moeilijkheden mogen we vasthouden aan de 
hoop die ons bij het begin van de winter is meegegeven, 
met het kerstfeest.
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Luisteren en dansen
God doet wat Hij belooft

Rebus
Deze keer een ‘Rebus’ in de Kids in Licht. Schrijf op 
de stippellijn onder de plaatjes de oplossing.
Succes!

Gebed
Dank U, lieve Jezus,
ik vind het toch zo fijn
dat U voor alle kinderende grootste Vriend wilt zijn.

Zomerkamp Rijnsburg 2026 
Van 18 tot 25 juli vieren we ons 
kampfeest weer in Zeewolde! 
Barbara Wiesmeijer

Van 18 tot 25 juli vieren we ons kampfeest weer 
in Zeewolde! Ga je mee? Dinsdag 27 en woensdag 
28 januari zijn de inschrijfavonden voor de leukste 
week van het jaar. Wij zitten klaar in De Voorhof om 
alle kinderen van groep 5 tot en met de brugklas, in 
te schrijven voor Zomerkamp Rijnsburg 2026. 

Zien we jou daar ook? 
Het kamp is dit jaar weer in Zeewolde en we gaan daar su-
pergave spellen doen. We slapen in tenten en rijden er met 
bussen naar toe. We vertrekken op 18 juli om 14.00 uur 
vanuit Rijnsburg en komen 25 juli weer terug. Onze rugzak-
ken zitten dan niet alleen vol met gave ervaringen, maar ook 
met heel veel prachtige verhalen uit de Bijbel over de liefde 
van de Here God voor ons. 

De kosten voor het kamp bedragen €225,00. Als dit een pro-
bleem is, dan horen we het graag en zoeken we samen naar 
een oplossing. 

Tijdens de inschrijving krijg je een volgnummer en kun je je 
thuis rustig, door het scannen van de QR- code, inschrijven. 
Vergeet dan niet het volgnummer te vermelden dat je op 
de inschrijfavond krijgt. Elke ouder/verzorger geeft de eigen 
kinderen op. Of kinderen geven zichzelf op. 

Dus: 27 en 28 januari 2026, inschrijfavonden van 19:00 tot 
20:30 uur in De Voorhof (Vliet NZ 36 Rijnsburg). 
Wij hebben er zin in! 

Vragen? zomerkamprijnsburg@gmail.com of app naar 
Barbara Wiesmeijer: 06-10050070

Zomerkamp Rijnsburg
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Oplossing Bovenste rebus: Schelden doet zeer.      Onderste rebus :Kies voor de Liefde, praat ruzies uit.

Luisteren en dansen
God doet wat Hij belooft
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Arthur Naafs
Op donderdag 6 november is Arthur Naafs overleden, op 
72-jarige leeftijd. Arthur was al 33 jaar de partner van Toos 
de Mooij. Zij hadden een warme band met hun kinderen en 
kleinkinderen. Arthur is geboren in Joure en verhuisde op 
3-jarige leeftijd naar Oegstgeest. Hij heeft een fijne jeugd 
gehad, waarin mooie momenten zich toch ook afwisselden 
met minder mooie momenten. 
Toen hij eenmaal zijn draai gevon-
den had op de vrachtwagen, reed 
hij eerst voor Buitelaar. Daarna 
werkte hij bij De Heyer, waar hij 
het ontzettend naar zijn zin had. 
Rijden naar Zweden; hij vond het 
geweldig. Begin 2024 kreeg Arthur 
te horen dat hij ongeneeslijk ziek 
was. Hij werd noodgedwongen stil 
gezet. De hele dag thuis was niets voor hem en zijn ziek zijn 
was ingrijpend. Toos stond dag en nacht voor hem klaar, hij 
vond bij haar een luisterend oor. In de laatste dagen van zijn 
leven stonden Toos en de kinderen liefdevol om hem heen 
en toen het voor hem tijd was om zijn laatste adem uit te 
blazen waren zij erbij. Dit gaf hem rust. ‘Voor de wereld was 
hij slechts die ene, voor ons was hij de hele wereld’, staat 
op de rouwbrief. Hij had het leven lief gehad en dat was ook 
zijn wens aan de nabestaanden: ‘Geniet!’ Het afscheid heeft 
plaatsgevonden op 13 november 2025. In liefde wordt hij 
herinnerd, in liefde is hij geborgen bij de Heer, onze God. 

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Marrie Hogewoning – van Egmond
Op dinsdag 11 november is Marrie Hogewoning-van Egmond 
overleden. Zij werd geboren op 20 december 1937, als jong-
ste van de vijf kinderen in het gezin van Jan en Cornelia van 
Egmond. Op zesjarige leeftijd viel de ondernemende Marrie 
van het dak van het schuurtje; een zware hersenschudding en 
enkele jaren hoofdpijn waren het gevolg. Haar moeder kreeg 
op jonge leeftijd een hersenbloeding waardoor zij halfzijdig 
verlamd raakte. Eerst namen haar zussen de zorg op zich, 
maar toen zij trouwden nam Mar-
rie deze taak van hen over. Marrie 
ging naar de huishoudschool en 
werd lid van DWS en de CJV, waar 
zij haar man Piet leerde kennen. 
Samen met een vriendin ging zij op 
fietsvakantie, eerst in Nederland, 
later ook naar Duitsland. Ook ver-
bleef zij drie maanden in Frankrijk, 

In Memoriam

Gemeente actueel

Vacature voorzitter 
College van Kerkrentmeesters – 
geroepen voor de goede zaak 
Scriba Alex Noort

Voel jij je geroepen om de materiële zaken van onze ge-
meente te helpen organiseren? Kun je goed met mensen 
omgaan en ben je in staat om te inspireren, motiveren en 
relativeren? Dan is de rol van voorzitter van het College 
van Kerkrentmeesters iets voor jou. Onze gemeente zoekt 
voor deze rol iemand die het materiële en het geestelijke 
kan verbinden. 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk 
voor de materiële zaken van de kerk. Zo is het college ver-
antwoordelijk voor de inkomsten, waaronder de jaarlijkse 
actie kerkbalans, en het beheer van de uitgaven. Verder 
is het College van Kerkrentmeesters, onder meer, verant-
woordelijk voor het personeel, het onderhoud van de ge-
bouwen en de ledenadministratie. 

Als voorzitter ondersteun en leid je het team van kerkrent-
meesters. Je zit de maandelijkse vergaderingen voor en 
bent als vertegenwoordiger van het college het eerste 
aanspreekpunt. Daarnaast maak je deel uit van het mo-
deramen en de Kleine Kerkenraad. Voor deze taak word 
je bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht. 
Deze rol biedt je de mogelijkheid om mee te bouwen aan 
de materiële én de geestelijke kant van onze gemeente. 
Het geeft daarmee handen en voeten aan je geloof. 

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan con-
tact op met Jeroen Ravensbergen via 06-83779540 of Ré-
mon Post via 06-44022808. Ben je geïnteresseerd om de 
rol te vervullen, neem dan contact op met de scriba. Voel 
je je wel geroepen om een taak binnen de gemeente op 
te pakken, maar is deze rol niet de jouwe? Aarzel dan niet 
en neem contact op met de scriba. Want er is altijd een 
geschikte taak, ook voor jou.14



op de boerderij van tante Marijke, waar zij het boerderijle-
ven leerde kennen. Marrie trouwde met Piet Hogewoning 
en ging inwonen bij haar ouders, zodat zij voor haar moeder 
kon blijven zorgen. Later verhuisden zij naar een eigen wo-
ning, waar zij drie kinderen kregen. Het was een mooie tijd. 
Marrie hielp mee op de tuinderij. Toen de kinderen groter 
werden, ging zij op de veiling bloemen inpakken. Er kwamen 
zeven kleinkinderen, waar ze samen met Piet van genoot. 
Oppassen, samen op vakantie, de zondagochtenden, hun 
huis was tot haar einde de centrale plaats voor de familie. In 
de dankdienst voor haar leven hebben we, op haar verzoek, 
stil gestaan bij de woorden van het boek Prediker: zonder de 
liefde van God en voor elkaar is het leven zinloos, maar door 
die Liefde is het oneindig goed.

pastor Arie Ravensbergen

In Memoriam

Albrecht van Egmond
Op donderdag 20 november is Albrecht van Egmond overle-
den, op 82-jarige leeftijd. Lieve zorgzame vader, schoonva-
der, opa en overgrootopa. Albrecht is geboren als boeren-
zoon op de Dijk, de Oegstgeesterweg, en groeide op met 
een jongere broer. Na de lagere school ging hij naar de tuin-
bouwschool, want hij wilde graag 
de bloemen in. Zijn vrouw Corrie 
Spaanderman liep hij letterlijk te-
gen het lijf. Samen konden ze het 
leven aan. Zij kregen vier kinderen: 
Albrecht, Hendrika, Gijsbert en 
Gijs. Het dodelijk ongeluk van hun 
driejarige zoontje en broertje Gijs-
bert zorgde voor veel verdriet, dat 
naarmate de tijd vorderde steeds 
voelbaarder werd. Albrecht was 
een harde werker en een grote dierenvriend. Thuis mocht 
en kon er veel. Hij hield van het vertellen van verhalen: over 
de bloemen, de belevenissen tijdens de militaire diensttijd 
en later over de Welsh pony’s, een gezamenlijke hobby van 
hem en zijn vrouw. Dat hij van je hield, zei hij niet recht-
streeks. Maar je voelde het. Of je hoorde het van anderen, 
hoe trots hij op je was. Het overlijden van Corrie in 2021 
zorgde voor een groot gemis. De laatste jaren was hij ziek, 
maar zijn motto was: ‘We zien het wel’. Want zolang het 
kon ging hij door en steeds waren er nieuwe mijlpalen om 
naar uit te kijken. In vrede heeft hij zijn laatste adem hier op 
aarde uitgeblazen. In het vertrouwen dat God de vaste rots 
is van zijn behoud. 

ds. Lydia Veerman-van Dijk

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden 
Gods troost en nabijheid toe.
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Zet je Licht aan!

In de Bijbel staan deze mooie woorden van Jezus:
‘U bent het Licht van de wereld.’ (Mattheüs 5:14)

Maak een verschil voor iemand anders

God heeft ieder van ons een stapel talenten gegeven om het plan dat Hij voor 
ons heeft, uit te kunnen voeren. Sommige mensen zijn secuur, netjes en zo 
precies dat ze een vakgebied kiezen waar deze talenten en vaardigheden voor 
nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een accountant. Anderen zijn creatief en vinden 
hun plek in een artistiek beroep. En wie graag helpt, kan de zorg in of voor de 
klas staan. Weet je niet precies wat Gods plan voor jou is? Denk dan aan de 
woorden van Jezus. ’U bent het Licht van de wereld’. Daar kun je toch je hele 
leven mee vullen?! 

In deze donkere tijden waarin we leven, kunnen we wel wat licht gebruiken. Zet 
daarom elke dag je licht aan, op jouw manier. Iemand die een mensen-mens is, 
kan tijdens een middag voor eenzame ouderen gemakkelijk een gesprek aan 
gaan, terwijl iemand anders liever wat meer op de achtergrond blijft en in de 
keuken de koffie schenkt. 

Je kan vaker je licht aansteken dan je denkt
Als jij je bewust wordt van het feit dat jouw licht een verschil kan maken voor 
iemand anders, kom je vanzelf meer mogelijkheden tegen om dit te doen. Dit 
kan al door iemand te begroeten op straat, een deur voor iemand open te 
houden of door je buurman uit te nodigen die eenzaam uit het raam staart. We 
denken al snel: ‘Wie zit er op mij te wachten?’ En gaan door met onze dagelijkse 
dingen. Aan het eind van de dag heeft die buurman dan alleen maar mensen 
gezien die aan de andere kant van zijn raam hun leven leefden. 

Zet daarom morgen je licht aan. Zie het als een experiment en begin niet te 
moeilijk. Zelfs als je vandaag iets verkeerds hebt gedaan of uitgevallen bent 
tegen iemand, mag je morgen opnieuw beginnen en je licht aansteken! Op deze 
manier kun je een inspiratie zijn voor anderen. Want met één kaars kan je wel 
duizend kaarsjes aansteken! Jij kunt dat eerste kaarsje zijn. Misschien kun je met 
een paar mensen een middag organiseren om straatvuil op te ruimen of een 
buurtborrel. Het vervoer naar het ziekenhuis regelen voor iemand die dat zelf 
niet meer kan. Als je wilt zijn er meer dan genoeg kleine dingen die voor een 
ander een groot verschil kunnen maken.

Als christen is het toch onze taak, of misschien beter gezegd ons voorrecht, om 
een zo goed mogelijk voorbeeld te zijn voor anderen. Niet omdat we beter zijn, 
maar omdat dit de opdracht is die God ons gegeven heeft. U, jij, ik, wij zijn 
allemaal het Licht van de wereld. Je hoeft niet meteen je biezen te pakken en 
ergens naar een uithoek van de wereld te gaan om je licht te laten schijnen. Je 
mag het op jouw manier doen, met de talenten die God jou gegeven heeft. Kijk 
ook niet te veel naar een ander, hoe fel dat licht wel niet schijnt. Want daardoor 
dim je onbewust je eigen lampje. 

Wil jij ook dat de wereld een lichtere plek wordt? Begin dan bij jezelf. En weet je: 
het licht kan het duister verdringen, maar het duister kan het licht niet doven! 

Lucas 12:35: ‘Be dressed ready for service and keep your lamps burning.’
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Alpha-cursus  
Heb je een minuutje? Dan vertellen we je graag supersnel 
wat Alpha is. Alpha is een serie bijeenkomsten waarin je 
samen met anderen het christelijk geloof ontdekt. Elke 
bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd, gevolgd door 
een inleiding over het christelijk geloof. Van Wie is Jezus? Tot 
Bidden: waarom en hoe? Je ontdekt op een laagdrempelige 
en gezellige manier de basis van het geloof. Na de inleiding 
ga je uit elkaar in kleine groepen om door te praten over het 
onderwerp. En echt, geen enkele vraag of mening is te gek. 
De kleine groep is de plek waar je alles mag delen. 

En dat is Alpha! Een plek waar alle verhalen samenkomen, 
waar je vrijuit mag spreken, waar je ongetwijfeld nieuwe 
vriendschappen maakt en (volgens 92% van de deelnemers) 
sowieso een goede tijd hebt. 

De data voor de Alpha cursus voor 2026 zijn: 
19 en 26 januari, 2, 9, 23, 27 en 28 februari, 9 en 16 maart.
Locatie: De Voorhof, Vliet Noordzijde 36, Rijnsburg. 
Je kunt je aanmelden via alpha@pknrijnsburg.nl

Toegelicht

Bericht vanuit de Zendingscommissie:
Collecte voor Sirkelslag 
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) roept op tot steun 
voor Sirkelslag, een interactief bijbelspel voor jongeren. Dit 
spannende spel, naast de bekende Paas- en KerstChallenge, 
brengt geloof en diaconie op speelse wijze onder de 
aandacht. Met thema’s als Kijk naar Jezus daagt Sirkelslag 
in 2025 jeugdgroepen uit om bijbelverhalen te ontdekken 
en zich in te zetten voor anderen. Kerken ontvangen 
materialen, zoals handleidingen en collectebladen, om het 
spel te kunnen organiseren. 

De opbrengst van de collecte gaat naar het jeugdwerk en 
diaconale projecten die worden ondersteund door Kerk in 
Actie. Door mee te doen verbinden jongeren zich met geloof 
en maatschappelijke betrokkenheid. Landelijk worden 
winnaars en thema’s bekendgemaakt, wat zorgt voor extra 
enthousiasme. 

Deze actie biedt een mooie kans om jongere generaties 
actief bij de kerk te betrekken. Geef daarom tijdens de 
collecte van 25 januari 2026 en help Sirkelslag groeien!

Zingend Gelovendienst op
zondag 15 februari met Martin Mans
De komende Zingend Gelovendienst heeft als thema: Samen 
zingen over kerkmuren heen. En zingen gaan we zeker weer 
doen, met en onder begeleiding van de bekende Martin 
Mans.

Martin bespeelt het orgel en onder zijn leiding zal de Martin 
Mans Formatie opnieuw prachtige liederen ten gehore 
brengen. Muziek is een universele taal. Ze verbindt mensen 
over culturen, landsgrenzen en kerkmuren heen. Muziek 
raakt ons en dat wordt nog sterker wanneer we samen 
zingen. Als je je verbonden weet met anderen, met een 
gemeenschappelijk doel, namelijk God eren, raakt dat des 
te dieper.

Wees van harte welkom en zing met ons mee. De dienst 
in de Grote of Laurentiuskerk wordt geleid door ds. Joren 
IJzerman en begint om 17.00 uur.

Januari is de maand van 
de Actie Kerkbalans. 
Dit jaar vindt deze plaats van 
10 tot 24 januari. Het thema is 
nog steeds: ‘Geef vandaag voor 
de kerk van morgen’. 

Gemeente zijn kost geld en daarom doen we jaarlijks 
een beroep op u. Voor 2026 is het tekort begroot op 
€42.700. Dit bedrag is weliswaar minder negatief dan 
voorgaande jaren, maar nog steeds te groot! 

Als u graag wilt zien dat we in 2026 steeds alles blijven 
doen wat ons bindt aan elkaar, dan doen wij opnieuw 
een beroep op u om uw kerkelijke bijdrage te verhogen. 
Daarom vragen we u om uw bijdrage te overdenken en 
naar draagkracht bij te dragen. Want SAMEN staan we 
sterk om het begrote tekort voor 2026 te verlagen. 

Zondag 11 januari liggen de enveloppen met de 
toezeggingsformulieren in de kerken. De enveloppen 
worden, net zoals bij de andere acties, met elkaar 
rondgebracht vanaf maandag 12 januari. Wilt u het 
toezeggingsformulier met zorg invullen? We ontvangen 
het toezeggingsformulier graag terug. U kunt uw 
toezegging ook digitaal doorgeven. Scan de QR code of 
ga naar www.pknrijnsburg.nl/kerkbalans en klik op de 
knop bijdragen. Wilt u de Actie Kerkbalans ook in uw 
gebeden meenemen?

Actie Kerkbalans 2026 
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Kerkdiensten

Woensdag 7 januari
De Voorhof
19.00 uur	 Gebed voor vrede

Vrijdag 9 januari - Heilig Avondmaal
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Zondag 11 januari - Heilig Avondmaal
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende
17.00 uur	 ds. J.C. IJzerman
De Voorhof
10.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk en
	 Wilco Korts
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman
17.00 uur	 ds. P.J. van der Ende en Cees de Mooij
	 m.m.v. Arjen van Putten

Vrijdag 16 januari
De Vlietstede
19.00 uur	 pastor A. Ravensbergen - Weeksluiting

Zondag 18 januari
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman - Heilige Doop
17.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - Stilleven dienst
De Voorhof
10.00 uur	 ds. A.B. Vroomans en Frits van Tol
	 Heilige Doop
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende - Heilige Doop
17.00 uur	 ds. A.B. Vroomans en David van der Meij
	 m.m.v. Jedidja van Duijn

Vrijdag 23 januari
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. D.S. Drechsler - Weeksluiting

Zondag 25 januari
Grote Kerk
17.00 uur	 ds. A.B. Vroomans
Immanuëlkerk
10.00 uur	 ds. P.J. van der Ende en 
	 ds. A.B. Vroomans - Gemeentedienst
17.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk en Karin Nijgh
	 m.m.v. Dedicated Worship

Vrijdag 30 januari
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. L.A. den Butter - Weeksluiting

Zondag 1 februari - Scholendiensten
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - 
	 Emmaschool

O
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Doopzondagen

Doopouders kunnen contact opnemen met het Kerke-
lijk Bureau of de predikant die in de dienst voorgaat. 
De volgende doopdiensten zijn op:

Zondag 15 februari in De Voorhof
Voorganger: ds. A.E. Veerman-van Dijk

Zondag 15 februari in de Grote Kerk
Voorganger: ds. P.J. van der Ende

Zondag 11 januari
Thema: In gesprek met Jezus - Nicodemus. Joh. 3

Zondag 18 januari
Thema: In gesprek met Jezus - Een afgewezen vrouw. 
Joh. 4

Zondag 25 januari
Thema: In gesprek met Jezus - Schriftgeleerden. Joh 8

Zondag 1 februari
Thema: Nog niet bekend

Zondag 8 februari
Thema: Nog niet bekend

Thema’s Boeketdiensten

Zondag 11 januari
Thema: De gemeente als lichaam

Zondag 18 januari
Geen studiedienst in verband met de
Stilleven dienst.

Zondag 25 januari
Thema: De gemeente als kudde

Zondag 1 februari
Het thema is ter keuze van de gastvoorganger.

Zondag 8 februari
Het thema is ter keuze van de gastvoorganger.

Thema’s Studiediensten

O
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17.00 uur	 ds. K.W. de Jong, Gouda
De Voorhof
10.00 uur	 prop. J. Mulder, Nijkerk en
	 Maaike van Egmond
Immanuëlkerk
09.00 uur	 ds. J.C. IJzerman - De Schakel
10.30 uur	 ds. A.B. Vroomans - 
	 Koningin Julianaschool
17.00 uur	 Dhr. Hans Maat en Esther van Rijn
	 m.m.v. Delight

Woensdag 4 februari
De Voorhof
19.00 uur	 Gebed voor vrede

Vrijdag 6 februari
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. J.L. de Jong - Weeksluiting

Zondag 8 februari - Scholendiensten
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - 
	 Koningin Wilhelminaschool
17.00 uur	 ds. J. van Eenennaam
De Voorhof
10.00 uur	 ds. A.B. Vroomans en
	 Joost Mens
Immanuëlkerk
09.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - 
	 Oranje-Nassauschool
10.30 uur	 ds. J.C. IJzerman - De Wegwijzer
17.00 uur	 ds. P.J. van der Ende
	 m.m.v. Paul van Hoek

Vrijdag 13 februari
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - Weeksluiting
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Studiedienst

Ontmoetingsdienst Boeketdienst

Colofon

Licht Magazine is een uitgave voor alle leden van de 
Protestante Gemeente Rijnsburg.

Redactie: 
Kristel van Klaveren en Heidi Schreve 
(hoofdredacteuren), Willem Nagtegaal, 
ds. Lydia Veerman-van Dijk, David van der Meij, 
Jan Pieter Tensen en Jeanette Kea (eindredacteur).
Redactie Licht, Piet Heinstraat 1, 2231 RK Rijnsburg, 
Tel. 06-54 21 20 68, e-mail: redactielicht@live.nl

Vormgeving: Michel Noort
Fotografie: Ivo Joost van der Meij, Shutterstock.com

Redactionele medewerking aan dit nummer: Alex 
Noort, Barbara Wiesmeijer, Floris van Tilburg, Leonti-
ne van Dijk, pastor Arie Ravensbergen, Irene van Star-
kenburg, Corine de Ruiter, Annemieke van Duijvenbo-
den en Caroline van Egmond.

Druk en verspreiding
Licht Magazine wordt tien keer per jaar gedrukt en 
verspreid. Voor klachten over de bezorging kunt u con-
tact opnemen met de redactie van Licht Magazine of 
met het Kerkelijk Bureau. Tel. 071-20 350 13.

Betaling
Jaarlijks krijgt u in het najaar een brief met het ver-
zoek om een vrijwillige bijdrage voor Licht Magazine, 
Contact en de website. U kunt uw bijdrage, t.n.v. de 
Taakgroep Communicatie, op het onderstaande reke-
ningnummer overmaken.

IBAN Rekeningnummers 
Protestantse Gemeente Rijnsburg:
Kerkelijke bijdrage	 NL37 RABO 0373 7276 82
Diaconie		 	 NL29 RABO 0356 8206 29
Zendingscommissie	 NL27 RABO 0356 8256 12
Taakgroep Communicatie	 NL40 RABO 0356 8216 92
Solidariteitskas		  NL07 RABO 0331 7439 06

Disclaimer
De redactie van Licht Magazine en de Protestantse 
Gemeente Rijnsburg geven in Licht Magazine ruimte 
aan gemeenteleden om hun geloofsbeleving te delen 
met de lezers. Onze gemeente is er trots op dat zij een 
veelzijdige, veelkleurige gemeente is. Daar waar ruim-
te is voor een ieder, zijn meningen niet altijd gelijk. De 
redactie en de Protestantse Gemeente Rijnsburg zijn 
niet verantwoordelijk voor de persoonlijke meningen 
zoals mensen die verwoorden 
in Licht Magazine.

De redactie behoudt zich het 
recht voor om ingezonden arti-
kelen te wijzigen of te weigeren.

Kijk voor de actuele agenda van de kerkdiensten
op onze website, de kerkapp en in Contact!
Het rooster voor de kerkdiensten van december was op het 
moment dat dit nummer naar de drukker moest, nog niet 
compleet. De agenda voor de kerkdiensten is daarom onder 
voorbehoud. 

Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele wijzi-
gingen in de nieuwsbrief Contact, in de Kerkapp of op www.
protestantsrijnsburg.nl.
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God heeft een plan
Soms loop ik veel te snel 
als een kip zonder kop,
ik val over mijn voeten 

en ik raap mezelf weer op.
De wereld draait maar door 

er gaat zoveel aan mij voorbij,
maar 1 ding weet ik zeker, 

God heeft een plan voor mij!

Zijn plan is zoveel mooier
 zoveel groter dan de mijne.

Hij zet mij in het licht 
om het leven te beschijnen.

En ik voel me soms een puzzelstukje 
hopeloos op zoek

naar mijn eigen plekje 
ergens onder in de hoek,

maar God heeft allang voordat ik geboren was...
een plekje in het midden gemaakt 

waar ik precies in pas!
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