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Contactadressen

Wijk Westerhaghe & De Hoek:

Predikant: ds. A.B. Vroomans

Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41 48 63 42.
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl

Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.

E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:

Predikant: vacant.

Waarnemend predikant: ds. Pieter van der Ende.
Zie Wijk Oude Hart Noord.

Scriba: Vacant

Wijk Centrum & Oost:

Predikant: ds. A.E Veerman-van Dijk,

Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg.

Tel. 06-18 61 81 50. E-mail: ds.veerman@pknrijnsburg.nl
Contactpersoon voor berichten uit de wijk:

Ida Binnendijk. 06-10 34 31 72.

E-mail: wijk.centrum.en.oost@gmail.com

Wijk Frederiksoord & De Bloem:

Predikant: ds. J.C. lJzerman,

Nassaulaan 53, 2231 VX Rijnsburg.

Tel. 06-34 55 09 35. E-mail: ds.ijzerman@pknrijnsburg.nl
Scriba: Helma van Abswoude. Tel. 071-51 524 46.
E-mail: helmavanabswoude@gmail.com

Wijk Oude Hart Noord:

Predikant: ds. P.J. van der Ende,

Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg.

Tel. 071-53 281 61. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: Alex van 't Veld. Tel. 06-55 84 41 40.

E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Kerkelijk werker Gemeenteopbouw:

Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60.

E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Ouderenpastoraat:

Wijk Westerhage & de Hoek, Oude Hart Noord en de
ouderen in de Abdijlaan en de Smidstraat:

Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60.

E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Wijk Kleipetten, Frederiksoord & De Bloem, Centrum &
Oost, met uitzondering van de Smidstraat en de
Abdijlaan: De ouderen in deze wijken vallen onder de
wijkpredikanten.

Kerkenraad:
Scriba kerkenraad: Alex Noort, Tel. 06-20 12 66 04.
E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:

Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-40 258 83.
De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-40 217 24.
Immanuélkerk: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.
Het Centrum: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl

Vertrouwenspersonen

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is

voor iedereen.

Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant,
een kerkelijk (mede)werker of een kerkelijk vrijwilliger
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van
seksuele handelingen, seksuele toespelingen of
uitnodigen tot seksueel contact, dan wel intimiderend
gedrag vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op één of andere manier te maken hebben
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend
gedrag, dan nodigen we u uit om contact op te nemen
met één van de interne vertrouwenspersonen van onze
gemeente. Dat kan via e-mail:

vertrouwenspersoon.vrouw @ pknrijnsburg.nl
vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl.

Kerkelijk Bureau

U bent van harte welkom!

Het adres is Vliet NZ 36, 2231 GN Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-20 350 13

Email: kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.
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Uitgelicht

Cees de Mooij, Voorzitter bestuur CareMalawi en Jan-Willem Barth vanuit Malawi:

‘Hoe je met moeilijjkheden omgaat, zegt veel

Tekst: Cees de Mooij

Hoe kunnen we Gods liefde zichtbaar maken in de
wereld? Voor Care4Malawi betekent dat werken
aan herstel en hoop in de gevangenissen van
Malawi. In dit bericht vertellen we hoe dit project
begon, waar we nu staan en hoe u mee kunt
zoeken naar manieren om dit werk duurzaam te
ondersteunen.

Hoe het begon

Een aantal jaren geleden was onze kerk mede-uitzendende
gemeente voor ds. Gert van de Pol, die namens de
Gereformeerde Zendingsbond (GZB) werd uitgezonden
naar Malawi. Ik maakte als fondsenwerver deel uit van de

(PFM), onderdeel van het wereldwijde Prison Fellowship
International, indruk op hem. Het liet hem zien dat zelfs in
deze uitdagende omstandigheden veel betekenisvol werk
verricht kan worden.

Het contact met PFM bleef en gaandeweg groeide bij Jan-
Willem de roep om zijn kennis en ervaring in te zetten voor
hun missie. De organisatie wilde hun programma’s meer
herstelgericht maken door niet alleen aandacht te hebben
voor daders, maar ook slachtoffers en gemeenschappen
actief te betrekken. Dit sloot aan bij de werkervaring en
geloofsovertuiging van Jan-Willem.

Tijdens deze periode moedigde ds. Van de Pol Jan-Willem en
zijn vrouw Klarinda aan om een eigen stichting op te richten

Lelfvoorzienendheid is een zoektocht vol voetangels en klemmen,
maar mogelijk met Zijn leiding.

thuisfrontcommissie die hem en zijn gezin ondersteunde
tijdens hun zesjarige verblijf. In Malawi ontmoetten Gert en
zijn vrouw Rieneke een inspirerende jongeman: Jan-Willem
Barth, toen werkzaam bij Gevangenenzorg Nederland. Hij
zette zich daar in voor herstelrecht (Restorative Justice), een
benadering die daders, slachtoffers en hun families helpt
om relationele schade te herstellen en opnieuw verbinding
te vinden binnen hun gemeenschap. Zo wordt herhaling
van criminaliteit voorkomen. De schrijnende situatie in

de Malawische gevangenissen raakte Jan-Willem diep.
Tegelijk maakte het werk van Prison Fellowship Malawi

en vroeg mij om mee te werken. Mijn eerste reactie was
eerlijk gezegd: ‘Voor gevangenen? Kom nou...” Maar toen
werd ik geconfronteerd met Jezus’ woorden in Matthels
25:36b: ‘Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen.”’
Die tekst liet mij niet meer los. Hoe kon ik nee zeggen? Sinds
de oprichting in april 2023 ben ik voorzitter van een zeer
gedreven bestuur. Op 1 april 2024 hadden we voldoende
middelen om Jan-Willem met zijn gezin uit te zenden naar
Malawi. Inmiddels heeft hij een succesvolle pilot afgerond
met 58 gevangenen en ligt er een duidelijk meerjarenplan
klaar voor de komende drie jaar.




over je veerkracht.’

Kwetsbaarheid

Een van mijn oude leraren zei vaak: ‘Het leven is vol
voetangels en klemmen. Voor wie na 1980 is geboren:
daarmee bedoelde hij dat er in het leven onverwachte
moeilijkheden op je pad komen. Voor mensen als Jan-
Willem, die in een andere cultuur en onder moeilijke
omstandigheden werken, is dit zeker het geval. Thuis,
omgeving, gezondheid, samenwerking met lokale partners,
overal liggen uitdagingen. Je kunt er niet omheen, ze horen
erbij. Hoe je met die moeilijkheden omgaat, zegt veel over
je veerkracht. We zijn enorm dankbaar om te zien hoe Jan-
Willem en zijn vrouw zich met vastberadenheid inzetten,
ondanks alles wat op hun pad komt.

Africa Arise - Afrika gaat het zelf doen

Een belangrijke pijler in ons meerjarig projectplan is dat
het werk in Malawi op termijn door Malawianen zelf wordt
voortgezet, zowel organisatorisch als financieel. Het was
bijzonder bemoedigend dat dit thema centraal stond tijdens
een conferentie in Zambia, die Jan-Willem bezocht: ‘Africa
Arise — Afrika gaat het zelf doen.” Vertegenwoordigers uit
maar liefst 29 Afrikaanse landen deelden daar de overtuiging
dat de toekomst in eigen handen ligt. Als leidraad klonk
de oproep uit Jesaja 60:1: ‘Sta op, word verlicht, want uw
licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
Toch is het realiseren van zelfvoorzienendheid een grote
uitdaging voor NGO’s (non-gouvernementele organisaties)
wereldwijd. Culturele factoren, het vinden van de juiste
mensen en lokale omstandigheden maken dit complex. Ik
bezoek regelmatig bijeenkomsten van organisaties zoals
Wilde Ganzen en de GZB om inzichten op te doen. Het is

“ AllIN careaMalawi

RESTORING BROKEN LIVES

een zoektocht vol voetangels en klemmen, maar we geloven
dat het mogelijk is — met geduld, wijsheid, de juiste mensen
en bovenal Zijn onmisbare leiding.

Wie zoekt mee?
Voor het waarmaken van deze financiéle duurzaamheid
in Malawi zijn we op zoek naar mensen met initiatief en
ondernemingszin. Ben je een student en op zoek naar een
uitdagend onderzoeksproject? Misschien is dit wel perfect
materiaal voor je scriptie. Of ben je een ervaren professional
of gepensioneerde, met tijd en passie voor zingeving? Dan is
dit een kans om jouw talenten in te zetten voor het welzijn
van mensen en gemeenschappen in Malawi. Of ken je
iemand die hierbij zou willen helpen? Laat het ons weten!
Nieuwsgierig geworden? Bezoek gerust onze website:

www.caredmalawi.nl.

Sernde R N
Voot een. irgpirerens|
{/z; /WE /

Woord van dank uit Malawi

Vanuit ‘the warm heart of Africa’ wil ik, samen
met mijn vrouw Klarinda en namens het bestuur
van Care4Malawi, mijn oprechte dank uitspreken
aan de Protestantse Gemeente Rijnsburg.
De royale gift van de diaconie betekent veel
voor ons. Dankzij deze steun kunnen we in en
rondom de gevangenissen van Malawi concreet
invulling geven aan Jezus’ woorden uit Matthels
25:36b: ‘Ik was in de gevangenis en u bent bij
mij gekomen.” Uw bijdrage helpt ons niet alleen
praktisch om te werken aan herstel van gebroken
relaties en het doorbreken van de cirkel van
criminaliteit, maar is tegelijk ook een krachtige
bemoediging. Voor ons als gezin en voor het
hele team waarmee we dit werk mogen doen.
We ervaren zo dat we er niet alleen voor staan,
maar gedragen worden door een wereldwijde
geloofsgemeenschap. Heel veel dank daarvoor!
Jan-Willem Barth ¢ +31 (0) 61539200 e
jan-willem@care4malawi.nl




Het Licht op ...

De Didache: een inkijkje in de vroege kerk

ds. Arnold Vroomans

De Didache is een christelijk boekje, geschreven in het zelfde tijdvak als het Nieuwe Testament. Met het
lezen van de Didache komen we oog in oog te staan met de gelovigen uit de eerste eeuw. Hoe zag in de
eerste eeuw het christelijk leven eruit?

Efeze 3:17-19 ‘Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan
zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te
kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God/

In deze brief van Paulus horen wij twee basisingrediénten van christelijk geloof. De oproep om te blijven in de liefde waardoor
Christus in ons hart kan gaan wonen en dat doe je niet alleen, dat doe je samen met de heiligen (de gemeente). Deze twee
elementen, de liefde van Christus en daarin samen groeien, staan ook in de Didache centraal. De Didache — volledige titel: Het
onderwijs van de twaalf apostelen — wil vooral dit zijn. Hoe maak je die twee zaken in je leven nu concreet? Hoe keek men
daar bijna 2000 jaar geleden tegen aan?

De persoonlijke levensstijl die van gelovigen verwacht
wordt, is die van de radicale bergrede (Mattheus
5-7). Opvallend is dat abortus en kindermisbruik
specifiek in de Didache genoemd worden. Er wordt
gewezen op de gevaren van magie en het gebruik van
toverdrankjes. Zaken die in het Romeinse Rijk veel
voorkwamen. Ook wordt zorg voor de armen als een
belangrijke deugd extra benadrukt.

De predikant werd in de christelijke gemeente gezien
als een vertegenwoordiger van de Heer en verdiende
daarbij de toekomende eer en zorg. De gelovigen
dienden dagelijks bij elkaar te komen voor gebed en
om de eenheid te zoeken. Met name in de armenzorg
werd dat zichtbaar. Bidden in de gemeente (het
publieke gebed) mocht pas als mensen hun zonden
hadden beleden. Het Onze Vader diende maar liefst
driemaal per dag gebeden te worden.

We komenin de Didache ook nauwkeurige opdrachten
en gebeden tegen voor dopen, vasten en de
eucharistie (het avondmaal). Oftwel: hoe dien je een
zorgvuldige eredienst in te richten. Een overheersend
thema was de eenheid van de gemeente. Blijkbaar
was het toen niet eenvoudig om die te bewaren.

Bijna tweeduizend jaar geleden ervaarde men dat
men leefde in het einde der tijden. Tegelijk zien we
een groot vertrouwen op de Heer: Hij zal komen
om de wereld te oordelen en haar zo te redden. De
plaats van de christelijke gemeente is dan deze: de
gelovigen - de heidenen die door het oordeel tot
geloof gekomen zijn - delen dan in de maaltijd met alle christenen die nu al geloven. De Eucharistie (het avondmaal) wordt een
offer genoemd, dat gezien wordt als de vervulling van de offers aan God die onder de heidenvolken zullen worden gebracht
(Mal 1:11). Oftewel: onze liefde in Christus en tot elkaar is een zoutend zout en een lichtend licht voor uiteindelijk de hele
wereld. Dan zal God alles in allen zijn. En dat is volgens de Didache het enige waar alles op gericht moet zijn — en zal zijn.

Foto: Synaxis of the Twelve Apostles, early 14th Century



Gemeente actueel

De vacature preekvoorziener:
‘Wie hebben we vandaag?’

Alex Noort

Vind jij het leuk om contact te leggen en te onderhouden met predikanten? Dan is de functie van
preekvoorziener iets voor jou! Als preekvoorziener zoek en onderhoud je namens de gemeente contact
met predikanten. Dit met als doel om gastpredikanten te vinden voor diensten waarvoor geen eigen
predikant beschikbaar is. Het meeste werk als preekvoorziener doe je in het begin van het jaar, wanneer
traditiegetrouw door alle gemeenten het preekrooster voor het jaar erop gevuld wordt.

Als preekvoorziener werk je in een team, binnen het beleid
dat is vastgesteld door de kerkenraad. Daarbij houd je
rekening met het karakter van de verschillende erediensten
binnen onze gemeente. Voor een goed beeld van deze
diensten bezoek je regelmatig de erediensten in onze
verschillende kerkgebouwen. Daarnaast verdiep je je in de
kandidaat gastpredikanten, bijvoorbeeld door opnames
terug te kijken van diensten waarin ze zijn voorgegaan. De
taak van preekvoorziener biedt niet alleen de mogelijkheid
om contact te hebben met predikanten, maar ook om
je geloof te verdiepen. Daarnaast is het een manier om
handen en voeten te geven aan je geloof en God te dienen.

Eeuwigheidszondag

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar op 23

Heb je interesse in de taak van preekvoorziener of wil je
meer weten? Neem dan contact op met de scriba.

Heb je het verlangen om actief te zijn in het gemeentewerk,
maar is de taak van preekvoorziener niet jouw ding? Dan
hebben we toch goed nieuws. Neem contact op met de
scriba want we helpen je graag bij het vinden van een
passende rol.

Stuur een bericht naar scriba@pknrijnsburg.nl of
bel: 06-20126604.

Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in Uw armen vrede vinden.

november, herdenken we onze dierbare overledenen van
het afgelopen jaar. Wij doen dit in de ochtenddienst in
de Grote Kerk en de middagdienst in de Immanuélkerk.
Tijdens deze diensten zullen we de namen noemen van
hen die ons het afgelopen jaar zijn voorgegaan. Ook
zullen we stilstaan bij de andere dierbaren die we moeten
missen. Zij die ons zijn voorgegaan naar een eeuwig leven De
bij God, blijven ons altijd in onze gedachten nabij.

Draag ons Heer en koester ons.
Als we denken aan de mensen die we missen.

Uit het gelijknamige lied van Sela
persoonlijke

nabestaanden ontvangen een

uitnodiging. De lijsten hiervoor worden met grote
zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u toch geen
uitnodiging ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan uw
wijkpredikant?

De mensen die we missen

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
Geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.

Wij voelen hier de leegte, zij rusten in Uw vrede.
God, U bent de vader van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
Geliefden, die zo hoorden bij ons leven elke dag.

Wij zien de lege stoelen, zij zitten aan Uw tafel.

God, U bent de vader van de mensen in ons hart.

God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.

We danken voor hun leven, we komen hen weer tegen.
God U bent de vader van het leven voor altijd.




Op de kook toe

Wilco Korts over duurzaamheid,
ontmoeting en geloof in actie

Jan Pieter Tensen

Wilco Korts is sinds 2018 werkzaam bij Kerk in Actie
en werkt aan projecten tegen armoede. Hij zet zich
al lange tijd actief in voor de kerk, onder andere
als ouderling en richtte zich hartstochtelijk op
het missionaire werk om mensen in aanraking te
brengen methetevangelie. Hijheeft Alphacursussen
gegeven en het concept met De Buurtkeet bedacht.
Daarnaast is hij betrokken bij de gespreksgroep van
mensen met een verstandelijke beperking in de
Kleipetten. Hij is getrouwd met José en zij hebben
drie kinderen en drie kleinkinderen.

Wat houdt de duurzaamheidsweek in?

De duurzaamheidsweek organiseren we samen met
Bewust aan de Kust. Dit is een groep vrijwilligers die zich
op verschillende terreinen bezighoudt met duurzaamheid.
In de week van 4 tot en met 11 oktober zijn er tal van
activiteiten geweest, gericht op duurzaamheid. Zo was er
een extra editie van het repaircafé, waar mensen samen
met deskundigen hun kapotte huishoudelijke apparaten
repareerden en ondertussen gezellige gesprekken voerden
bij een kop koffie. Ook was er een kledingruilbeurs, waar
kleding niet werd weggegooid, maar met elkaar werd
geruild. Op zaterdag 11 oktober stond een wandeling door
de duinen op het programma voor alle leeftijden, om vogels
te spotten en te genieten van de natuur. En op de Duinvallei
konden bezoekers een ruimtereis maken in een soort
spaceshuttle: met een VR-bril zagen jong en oud hoe mooi
en bijzonder de aarde is.

Wat gebeurde er tijdens ‘Op de Kook toe’?

Onder leiding van Gerda Pieters is deze informatieavond
georganiseerd. Met een klein budget zijn er gezonde en
duurzame ingrediénten gekocht. Op woensdagavond 8
oktober hebben we met een paar mensen een gezonde
maaltijd in elkaar gezet, waarbij we probeerden rond te
komen met een budget van ongeveer 3 euro per persoon.
De doelstelling is aandacht schenken door samen te koken
en rond een gedekte tafel in een sfeer van gezelligheid
je verhaal met elkaar delen. Zo ontstaan er waardevolle
gesprekken en contacten.

Vanaf januari willen we drie van deze kookworkshops
organiseren. Tijdens de workshops ben je in groepjes
gedurende drie uur samen. Elke avond heeft een eigenthema
dat aan de hand van de recepten zal worden besproken:
voeding en gezondheid, voeding en budget, en voeding en
zingeving. Tijdens de maaltijd kun je ervaringen met elkaar
delen en zo krijg je naast een gezellige ontmoeting toch heel
wat op de kook toe. Meer informatie volgt. Heb je interesse?
Mail dan naar duurzaamrijnsburg@gmail.com.

Wat hopen jullie met de duurzaamheidsweek te bereiken?
Duurzaam leven en zuinig zijn op deze aarde. Onze commissie
bestaat uit Rianne van Iterson, Niels van Dijk, ds. Pieter van
der Ende en mijzelf. We komen vier keer per jaar bij elkaar.
Wij hebben de taak gekregen van God om rentmeester te
zijn van onze schepping. Met wat we organiseren hopen wij
een steentje bij te dragen aan een schone, duurzame en
bovenal gezellige wereld. Help je mee om de aarde mooier
door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen, dan hoe
wij haar hebben ontvangen? Wij zijn hard op zoek naar
mensen die een paar uur per jaar hun tijd willen besteden
om samen met ons hiervoor te gaan. Lijkt het je wat? Mail
dan naar duurzaamrijnsburg@gmail.com. Blijf op de hoogte
van al onze activiteiten via de Kerkapp.




Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan het lezen
van de berichten over nieuw leven. In de afgelopen
maand hebben we één geboortebericht ontvangen.
Namens de Protestantse Gemeente Rijnsburg van
harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie kind.

Geboren op 10 augustus 2025

YFKE SALOME
VAN DIJK

z00n van
Niels van Dijk en
Martine van Dijk-van Delft

broertje van
Lotte, Thije en Ferre

Lichtvoetig

Nathalie

Sabine van der Meij - Sneijders

Mijn naam is Sabine van der Meij — Sneijders. Ik ben getrouwd
met Ivo en moeder van Florien en Freek. In het dagelijks leven
werk ik als manager bij Advisium, onderdeel van ’s Heeren
Loo in Noordwijk. Daarnaast ben ik actief binnen de kerk: al
jarenlang ga ik mee als leiding op het zomerkamp in Rijnsburg,
schenk ik zo nu en dan koffie in De Voorhof en draai mee in de
oppasdienst.

Laatst mocht ik op mijn werk luisteren naar een jonge vrouw
die al lange tijd woont op de Willem van den Bergh, bij ’s
Heeren Loo. Ze vertelde openhartig over haar verleden — over
wat haar gevormd heeft, in positieve en
negatieve zin. Ze sloot af met een trotse
glimlach: ze is nu vrijwilliger en helpt
mee in de zorg voor anderen. ‘Ik beteken
iets’, zei ze. En dat raakte me. Want hoe
bijzonder is het, dat iemand die zelf zorg
ontvangt, ook zorg geeft? Dat zette me
aan het denken. We zien zorg vaak als
iets wat je geeft als je sterk bent, als je
het aankunt. Maar haar verhaal laat
zien dat het ook andersom werkt. Zorg
is geen eenrichtingsverkeer. Het is iets
wat we over en weer doen. En juist in het
ontvangen van hulp, geef je de ander de
kans om van betekenis te zijn.

Ik merk dat ik dat zelf soms lastig vind.
Hulp vragen? Nee hoor, ik red me wel.
Maar als we geen hulp durven vragen,
ontnemen we de ander ook de kans om van betekenis te zijn.
En laten we eerlijk zijn: wie vindt het niet fijn om iets voor een
ander te kunnen betekenen?

En geven? Dat wil ik graag, maar heb ik er genoeg oog voor?
Neem ik de tijd om echt te zien wat een ander nodig heeft? Het
leven is druk, de dagen vol. Maar juist in die kleine momenten
— een luisterend oor, een hand op een schouder, een kop koffie
— zit vaak de grootste betekenis.

Omzien naar elkaar is iets kostbaars. lets wat we moeten
koesteren. En iets waar we steeds opnieuw aandacht aan
moeten geven. Want van betekenis zijn, dat doen we samen.
Nieuwsgierig naar het verhaal van Nathalie, kijk dan op de
QR-code of ga naar: https://www.sheerenloo.nl/nieuws/
bewoners-zijn-er-voor-elkaar.

Ger yor M/-\
verpnad i
foide




Sociale binding in de wijk

Nel Sneijder en Arnold Blok:

Verbinden in de wijk:
van picknick tot paaskruis

In gesprek met Nel Sneijder uit De Bloem en Arnold Blok uit De Horn wordt één ding al snel duidelijk:
verbinding in de wijk ontstaat niet vanzelf. Het vraagt om initiatief, volharding, een beetje creativiteit
en vooral mensen met een warm hart voor hun kerkgemeenschap. Wat begon met een picknick of een
paaskruis in het park, groeit langzaam uit tot een plek waar mensen elkaar leren kennen, elkaar opzoeken
en zo stap voor stap bouwen aan gemeenschap.

Een gezicht bij de wijk

‘Nou, daar komen mensen op af en daardoor leren ze je
kennen,” zegt Nel over de wijkactiviteiten die ze mede
organiseert. ‘En dan leren ze Joren (ds. Joren ljzerman) ook
kennen. Voor mijn gevoel is dan de drempel lager” Het idee
is helder: laat mensen zien wie je bent en geef een gezicht
aan wie iets organiseert of aanwezig is. Zodra iemand
bekend voelt, wordt het makkelijker om aan te haken.

‘Verbinding begint met een groet.”

De Bloem: architectuur, vergrijzing en behoefte aan contact
De Bloem wordt beschreven als een wijk met een mooie
ontwerpgedachte. ‘Architectonisch, als je het van boven
bekijkt is het heel mooi bedacht,” zegt Nel. ‘Het is ontworpen
in de vorm van een bloem. Maar voor de bewoners is het
niet altijd uitnodigend. In de praktijk werkt de architectuur
de verbinding daar echt tegen. Er zijn weinig open plekken,
de parkeergarage is donker en je hebt delen die visueel en
functioneel afgesloten lijken.

Ook demografisch verandert er veel. Er komen starters, jonge
stellen en gezinnen wonen, maar ook veel alleenstaanden
en ouderen. Vergrijzing wordt verwacht, in complexen zoals
Calla wonen vooral ouderen. Daar zijn allerlei voorzieningen:
een zwembad, kapper, kookstudio, een soort bibliotheek,
ontmoetingen en verzorging — dingen waar mensen samen
kunnen komen. Bezoeken, kaartjes in de bus stoppen of
samen iets organiseren, voor Nel vormen dit concrete
manieren om verbinding te maken en onderhouden.

Geen massa, wel kwaliteit

Nel merkt dat het lastig is om grote groepen mensen op de
been te krijgen. ‘We organiseren elk jaar een picknick en
dat is altijd gezellig. Er komen steeds zo’n dertig tot vijftig
mensen. En dat terwijl er soms honderden uitnodigingen
worden verspreid. Dan denk ik stiekem wel: waarom komen




er niet meer?’ Toch is ze realistisch: ‘Het is goed zoals het
gaat. Het is waardevol voor wie er wel komt.

De Horn: kinderen als sleutel tot contact

Arnold, zelf bewoner van De Horn, vertelt hoe het in
zijn wijk gaat. ‘Toen ik hier kwam wonen, miste ik wat ik
kende uit Katwijk. Buren die elkaar kennen, buiten spelen,
barbecues.” Samen met andere bewoners organiseerde hij
een Pinksterpicknick. ‘ledereen nam iets mee, de buurtkeet
stond er, er was een luchtkussen. Dat was het begin.

Wat begon met een picknick, is inmiddels uitgegroeid
tot een reeks vaste activiteiten: een jaarlijks paaskruis,
kinderactiviteiten en plannen voor een wijkfietstocht. ‘De
kinderen brengen mensen samen. Die zorgen ervoor dat
ouders meedoen. De ruime en groene opzet van de wijk
helpt daarbij zeker mee.

In De Horn ontstond al snel een kleine kerngroep van
bewoners die verantwoordelijkheid wilden nemen. ‘lIk wil
niet vergaderen, maar wel helpen,” vertelt Arnold. Dat lijkt
een gemeenschappelijk uitgangspunt. Het is geen officiéle

De kinderen brengen mensen samen.

club, maar het werkt heel goed. ‘Lydia Veerman, die vaak
hele leuke ideeén heeft voor kinderen, komt met een plan
en wij helpen gewoon mee.

Picknick bij de rotonde

De picknick in De Bloem heeft inmiddels een vaste plek:
een veld bij de rotonde. ‘Zichtbaar voor de hele wijk,’ legt
Nel uit. ‘Het is geen enorme groep en er zijn telkens weer
nieuwe gezichten te ontdekken.” En dat is precies het doel:
zichtbaar zijn, een kans creéren om iemand te leren kennen.
Er zijn stoelen voor ouderen, veel statafels en een tafel vol
eten. ledereen brengt iets mee, van zelfgebakken taart tot
een pak stroopwafels. Het gaat om samen zijn, samen delen
en elkaar ontmoeten.

Kleine ontmoetingen, grote betekenis

Waar Arnold in De Horn verbinding vooral ziet ontstaan via
de kinderen en georganiseerde activiteiten, benadrukt Nel
juist het belang van persoonlijke ontmoeting. ‘lk leer steeds
meer mensen kennen, gewoon op straat. lemand staat

Sociale binding in de wijk

buiten met een boodschappentas en dan maak ik even een
praatje. Dat ‘straatwerk’, zoals ze het noemt, is een stille
kracht in de wijk. ‘Ik doe het niet voor de aantallen. Ik zie
iemand staan, ik groet en soms ontstaat er dan iets moois.’

Oproep aan de wijk

Wat beide wijkbewoners verbindt, is de motivatie om door
te gaan ondanks eventuele tegenslagen. ‘Maak wat van je
wijk,” benadrukt Nel. ‘Het is je leefomgeving. Zie jij je buren
staan, dan zien zij jou ook staan. Of het nu een picknick

is, een kruis, een praatje op straat of een activiteit voor
kinderen, alles begint bij iemand die zegt: ‘ik wil iets doen
Dus, zie je een uitnodiging voorbijkomen? Kom dan eens
langs. Kijk mee, doe mee, ontmoet iemand. Want zoals het
in het gesprek mooi werd gezegd: ‘Verbinding begint met
een groet.” En soms kan die groet zomaar het begin zijn van
iets moois.
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Een verhard hart

Kristel van Klaveren en ds. Joren lJzerman

In deze rubriek beantwoordt een van onze
dominees vragen uit de gemeente over of uit
de Bijbel. Samen zoeken we naar verdieping en
verbinding rondom Gods Woord.

In Exodus zegt God meerdere malen dat Hij het hart van
de farao zal verharden. Heeft die farao dan tberhaupt een
kans gehad, als God de macht heeft om iemands hart te
verharden? En staat er niet in de Bijbel dat God ons een
vrije wil heeft gegeven, zodat wij onze eigen keuzes kunnen
maken? In deze tijd, met zoveel oorlogen die worden geleid
door een handjevol mannen, vraag ik me af: heeft God ook
hun hart verhard?

Ds. Joren ljzerman:

In onze moderne westerse samenleving geloven we sterk
in het idee van een vrije wil. Dat we helemaal zelf kunnen
kiezen wat we doen en laten. Vanuit dat perspectief is
het heftig om te lezen dat God ervoor zorgt dat de farao
hardnekkig weigert het volk Israél te laten gaan. Niet
alleen ontneemt God daarmee de vrijheid van de farao, Hij
stuurt hem ook nog eens op zijn ondergang af. Dat roept
verontwaardiging op.

Maar klopt dat perspectief van die vrije wil wel? Vanuit de
Bijbel doemt een ander beeld op. Denk bijvoorbeeld aan de
frustratie van Paulus in Romeinen 7:19: ‘Want ik doe niet wat
ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat
doe ik Dat is iets wat we allemaal wel herkennen. Blijkbaar
is onze wil helemaal niet zo vrij. Ze wordt overheerst door
een neiging tot het kwade.

Licht op de Bijbel

In de joodse traditie is veel nagedacht over die kwade
neiging — de jatser hara. Een rabbi zegt daarover: ‘Eerst is de
kwade neiging zo zwak als spinrag, maar uiteindelijk zo dik
als karrentouw.” En een ander: ‘Eerst wordt de kwade neiging
een ‘reiziger’ genoemd, dan een ‘gast’, en uiteindelijk een
‘meester” Deze wijzen beschrijven een geleidelijk proces,
waarbij je in eerste instantie zelf toegeeft aan de neiging tot
het kwaad, totdat je er helemaal in verstrikt bent geraakt.
Dat lijkt ook het geval bij de farao. Hij geeft toe aan zijn
neiging tot het kwaad door de Israélieten tot slaaf te maken.
Hij gaat door op die ingeslagen weg wanneer hij weigert in
te gaan op Gods eis om zijn volk te laten gaan. Zelfs wanneer
de plagen losbarsten. Tot dat moment ligt het initiatief nog
steeds bij de farao zelf. Pas vanaf de zesde plaag lezen we dat
God zijn hart verhardt. Het is alsof de farao een point of no
return is gepasseerd. Hij heeft het kwaad zijn hart volledig
in zijn greep laten krijgen. En dan kiest God ervoor om dat te
laten gebeuren. Hij bekrachtigt wat al gaande was.

Dat kan blijkbaar. Dat mensen zich op zo’n manier toewijden
aan het kwaad dat God hen daar uiteindelijk aan overgeeft.
En ook aan de gevolgen die dat heeft. Misschien geldt dat
inderdaad wel voor sommige wereldleiders vandaag de
dag. Zo bezien is het pure genade als wij merken dat we die
neiging tot het kwaad weten te overkomen en het ons wel
lukt het goede te doen. Dat is geen verdienste van onszelf,
maar van God die onze wil daartoe heeft vrijgemaakt.
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Teuntje van Muijen

Op 13 september is Teuntje van Muijen — Tiny — in de
leeftijd van 86 jaar overleden. Zij werd geboren in het gezin
Van Muijen en was een van de 5 kinderen. Door de oorlog
werden ze gedwongen te verhuizen van Katwijk aan de Rijn

kreeg zij hersenvliesontsteking,
waardoor zij grote moeite had
op school. Tiny trouwde met Dirk
Zwaan. In haar huwelijk kreeg zij
twee kinderen. Zij verhuisde naar
de Trompstraat en daar beleefde
het gezin de mooiste tijd. Tiny

naar Rijnsburg. Bij haar geboorte

had de gave van gastvrijheid, vele

nichtjes en neefjes hebben bij

haar gelogeerd. Toen haar kinderen de deur uit waren, viel
er een stilte rondom Tiny. Niets om voor te zorgen. Met
handwerken en door haar geloof kwam zij ook hier doorheen.
Na een val van de trap, waarbij zij haar enkel verbrijzelde,
verhuisde zij naar de Van Rossumstraat. De vreugde kwam
terug met de geboorte van haar kleinkinderen. Zij kon
weer zorgen en verwennen en dat deed zij met overgave.
Zij werd mantelzorger voor haar broer. Omdat Tiny steeds
meer beperkt werd door epileptische aanvallen die zij
waarschijnlijk als gevolg van de hersenvliesontsteking al
vanaf haar veertigste ontwikkelde, werd haar broer meer de
mantelzorger voor haar. Drie jaar terug was de situatie zo
onveilig thuis dat zij niet meer thuis kon blijven wonen. De
laatste drie jaar woonde zij in zorgcentrum Zuidwijk. Zij is in
vertrouwen op haar Heer rustig ingeslapen.

pastor Arie Ravensbergen

Leentje de Mooij-van der Meij

‘Als ik ga, draag ik jouw liefde mee en laat ik licht en warmte
achter. Mijn weg gaat verder, maar in jouw hart blijf ik altijd
dichtbij” Met deze woorden hebben we afscheid genomen

van Leentje de Mooij-van der Meij,
overleden op 27 september op
77-jarige leeftijd. Leentje zag het
levenslicht in Rijnsburg op 27 juni
1948 en groeide op in een gezin
met vijf kinderen. Ze kreeg al jong
verkering met Wilfried de Mooij en
ze trouwden. Dit was het begin van
een liefdevol en rijk leven, samen

met hun zoons Daan en Michiel.
Leentje was de rots van het gezin. Ze sprak de taal van
de niet aflatende zorg en liefde. Voor haar moeder in het
verpleeghuis en haar familieleden na het overlijden van haar

NN Memoridiin

broers en zus. Er zijn veel warme herinneringen: de vakanties
in de bergen, het genieten van muziek, het samenzijn met
kinderen en kleinkinderen, de kopjes koffie bij de HEMA
en de goede gesprekken. Pijn vanwege reuma weerhield
haar er niet van om actief te blijven. Afgelopen zomer bleek
Leentje ongeneeslijk ziek te zijn. Zij was op zoek naar troost,
ook voor haar nabestaanden, dat er een leven is na de dood,
dat het doorgaat en dat ze er ook weer van kunnen genieten.
Tot op het laatst sprak zij haar dankbaarheid uit voor heel
haar leven. Ze herkende zich in de bijbelse woorden over
de liefde: ‘Alles verdraagt ze, alles hoopt ze.” Het geloof had
haar nooit helemaal losgelaten. In dit vertrouwen is ze in
vrede ingeslapen.

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Hilly Boer - de Waal

Hilly Boer - de Waal werd geboren op 26 juni 1945. Ze
groeide op in Moordrecht, als middelste van drie kinderen.
Ze ontmoette haar man Jan tijdens een fietsvakantie, het
was liefde op het eerste gezicht. Omdat Jan in Vlaardingen
woonde, pendelde het stel aanvankelijk veel heen en weer.
Na hun trouwen gingen ze in
Vlaardingen wonen, maar door Jan
zijn werk kwamen ze uiteindelijk in
Rijnsburg terecht. Ze kregen twee
zoons. Op latere leeftijd ontnam
de jongste zichzelf het leven — een
groot en blijvend verdriet. Hilly
had een warm en rustig karakter,
maar was ook zelfredzaam en
ondernemend. Toen Jan voor
zijn werk een jaar naar India werd uitgezonden, wist Hilly
het prima in haar eentje te bolwerken. Bovendien stapte
ze zonder aarzelen het vliegtuig in om Jan op te zoeken.
Om vervolgens ook helemaal alleen door te reizen naar
familie in Nieuw-Zeeland. Ze genoot ervan om zich met
vrijwilligerswerk in te zetten voor haar medemens. Ook
ontwikkelde ze zichzelf, bijvoorbeeld door de moedermavo
te volgen en een toehoorderscursus theologie aan de
Universiteit Leiden te doen. Toen de kinderen uit huis
waren, ging Hilly met Jan mee toen hij werd uitgezonden
naar Singapore. Van daaruit maakten ze veel reizen, wat ze
ook na Jans pensioen bleven doen. Op 28 september 2025
overleed Hilly, 80 jaar oud. Bij het afscheid klonk Psalm 100,
haar levenslied: ‘Ga Gods poorten binnen met een loflied’.
We vertrouwen dat Hilly door die poorten het eeuwige leven
is binnengegaan, om zich voor altijd te verheugen in Gods
aanwezigheid.

ds. Joren lJzerman



Arie den Heijer

Arie Willem den Heijer overleed op 1 oktober in de leeftijd
van 78 jaar. Arie was weduwnaar van Joke sinds december
2018. Samen kregen ze twee dochters en mochten ze vijf
kleinkinderen verwelkomen. Joke had steeds meer hulp
nodig en werd uiteindelijk in de

Wilbert opgenomen. Arie bezocht
haar iedere dag en nam haar dan
mee voor een ritje in de auto,
naar de boulevard voor een ijsje
of iets anders. Toen zij overleed,
was hij zijn loopje naar haar
kwijt. Ondertussen ging het met

hem ook niet zo goed. Hij kreeg

darmkanker, moest geopereerd
worden en kreeg een stoma die door de thuiszorg verzorgd
moest worden. Hij was dankbaar voor de dames die hem
verzorgden. Arie was een man die geen blad voor de mond
nam en niet altijd fijnzinnig was. Dat maakte voor sommigen
het contact met hem moeilijk. De gezondheidsproblemen
namen toe. Herhaaldelijk was een opname in het ziekenhuis
en revalidatiecentrum nodig en dan was het niet gauw naar
zijn zin. Thuis kreeg hij een buddy toegewezen, met wie
hij dan een ritje ging maken. Dat waren goede momenten.
Kleinzoon Stefan bezocht hem trouw, ze konden het samen
goed vinden. Het laatste jaar verbleef hij in de Wilbert. Hij
was dankbaar voor de vele bezoekjes van Jeanne van Duin
en werd gevoed door de gedichtjes die ze meenam, die
getuigden van de liefdevolle Vader in de hemel. Hij wist het:
‘Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar’ en wist
van de Heer als goede Herder.

ds. Pieter van der Ende

Freek van Delft

Op 7 oktober overleed Frederik van Delft. Hij is 75 jaar
geworden. Freek groeide op als de jongste van 11 kinderen.
Op 20-jarige leeftijd trouwde hij met zijn Jana en samen
kregen ze vier kinderen. Freek

werkte eerst in de groente en
later in de bloemen. Het was
hard werken maar daar had hij
geen hekel aan. Hij genoot van
planten en bloemen. Freek hield
van voetbal en heeft zelf lang
gevoetbald. Daarna werd hij

trainer en vervolgens ook nog

scheidsrechter, zolang hij nog

volop kon mee rennen. Pas op zijn 67e hield hij ermee op en
bleef al die jaren trouw fan van Rijnsburgse Boys. Sportende
kinderen en kleinkinderen konden op zijn aandacht rekenen.

In 2018 overleed zijn vrouw Jana na enkele jaren ziekbed,
waarin hij haar verzorgde. Nog maar net uit de zorg om
haar, kwam hij zelf in een zorgcircuit terecht vanwege
prostaatkanker, die ook uitgezaaid bleek. Hij stond er
moedig in, het glas was voor hem half-vol, en hij heeft het
jaren langer volgehouden dan toen was ingeschat. In 2022
verhuisde hij naar een kleiner huis en gelijkvloers. Daar was
hij erg blij mee, hij voelde zich er thuis. Freek was gek op zijn
kleinkinderen, betrokken bij zijn kinderen en dankbaar voor
alle zorg en liefde die hij van hen kreeg. Met de tekst ‘De
Heer is mijn Herder’ hebben we hem herdacht. Hij wist dat
zijn leven veilig was in de handen van Jezus.

ds. Pieter van der Ende

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden
Gods troost en nabijheid toe.




Huiskamergesprekken

Taakgroep missionair maakt materiaal
huiskamergesprekken voor het jaarthema: Actief.

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Op een mooie, warme middag zaten we als taakgroep Missionair in de schaduwrijke tuin van onze kerkelijk
werker Arie Ravensbergen. Onze taakgroep is erop gericht om de gemeente te ondersteunen en te inspireren
om zelf missionair actief te zijn. En dat ‘missionair actief’ zijn levert vaak allerlei gesprekken en verhalen
op. Zoals het verhaal van iemand die zag dat jongens in de buurt rotzooi maakten. In plaats van boos te
reageren, ging deze persoon gewoon opruimen. De jongens hielpen mee en tot slot ontstond er nog een
goed gesprek ook.

Verhalenvertellen over hoe je Gods liefde kunt delenin je omgeving, datis wat we willen gaan doen met de huiskamergesprekken
dit seizoen. Huiskamergesprekken zijn gesprekken die je voert in kleine groepen van ongeveer tien personen. In onze kerk
worden in iedere wijk wel huiskamergesprekken georganiseerd, bij gemeenteleden thuis of in De Voorhof. Onder leiding
van een predikant, ouderling of contactpersoon ga je tijdens zo’n bijeenkomst met elkaar in gesprek over het thema. ledere
wijk organiseert dit op haar eigen manier, maar we hopen dat iedere wijk wel gebruik gaat maken van het materiaal dat wij
hiervoor hebben ontwikkeld.

Het jaarthema dat dit seizoen in onze gemeente
centraal staat is ‘Actief’. Actief gaat over de
verbinding tussen geloof en dagelijks leven en
tussen geloof en samenleving. Een jaarthema dat
goed past bij alles wat wij als taakgroep doen en
bedenken. Wij hebben gezocht naar een creatieve
verwerking en dat is gelukt. We gaan namelijk een
spel spelen: het ‘Geloof en een Hoop Liefde Spel’.
Met dit bordspel ga je op een speelse manier in
gesprek over geloof, hoop en liefde in je eigen
woonplaats. Op het spelbord zie je een dorp van
bovenaf. Alles is aanwezig: school, ziekenhuis,
woonwijk, uitlaatveld, speeltuin, kroeg, een kerk
en nog veel meer. Aan de hand van vraagkaartjes
zoals ‘Wat vind je hier leuk?’ Of: ‘Wat heb je hier
met God beleefd?’, komen de verhalen als vanzelf
op gang.

Wanneer je nadenkt over de verbinding tussen geloof en dagelijks leven, geloof en samenleving, kom je er al gauw achter dat
het niet alleen gaat om wat we zeggen of doen, of om het organiseren van activiteiten, maar om wie we zijn. Het gaat om onze
houding. Wij brengen niet alleen het goede nieuws, wij zijn het goede nieuws. Achter deze QR-code vind je een inspirerend
filmpje hierover.

Tot slot: het zou jammer zijn als we er alleen maar over praten, maar er verder niets mee doen. Daarom eindigt iedere
bijeenkomst met de vraag of je een goed idee hebt: ‘Wie mag ik voor je zijn?’ En wanneer hier leuke ideeén uitkomen, dan
nodigen we de groepen uit om nog een keer bij elkaar te komen en het idee uit te werken. Eind oktober hebben we als
wijkraden geoefend met het spel en de vragen. En we zijn enthousiast. De bijeenkomsten zijn geschikt voor iedereen van 16
jaar en ouder. Dus valt de uitnodiging bij jullie in de bus,
schroom niet om je op te geven!

Wij kijken uit naar een ‘Actief’ jaar, waarin mede dankzij de
huiskamergesprekken veel nieuwe verbindingen ontstaan in
ons dorp!
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De jeugd: de toekomst van de

Communauté Emmanuel in Congo

In de 260 gemeenten van de Communauté Emmanuel in
Congo is maar liefst 60% van de leden jong. Toch voelen veel
jongeren zich niet betrokken bij de kerk, omdat de aandacht
traditioneel vooral uitging naar ouderen. Dat willen we
veranderen!

De kerkelijke gemeente moet een plek zijn waar jongeren
zich thuis voelen, actief meedoen en kunnen groeien in
geloof. Hoe? Daarvoor zijn enthousiaste jeugdleiders nodig
die willen investeren in het kerkelijk jeugdwerk. De GZB
steunt dit project in Congo met:

- Trainingen voor jeugdleiders

- Toerustingsmateriaal

- Bijbelconferenties en evangelische activiteiten op scholen

Doe mee! Op zondag 16 november collecteren we voor dit
belangrijke doel, dat van harte wordt aanbevolen door de
Zendingscommissie. Met uw gift helpt u jongeren in Congo
een plek te vinden in de kerk en in het geloof.

De Jorismis van Herman Finkers
in de Grote Kerk op 16 november

Herman Finkers is vooral bekend als cabaretier uit de
Achterhoek, maar in zijn interviews spreekt hij ook
openhartig over zijn katholieke geloof. Toen hij in 1990 in
de St. Joriskerk in Almelo trouwde, schreef hij voor zijn
trouwdienst een eigen mis. Samen met diverse arrangeurs
en musici heeft hij daar in de loop der jaren aan gevijld en
gesleuteld. Op zondagmiddag 16 november om 17.00 uur
zal de ‘Missa In Honorem Sancti Georgii’ klinken in onze
Grote Kerk.

De mis volgt de traditionele rooms-katholieke liturgie
en bestaat uit de delen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Benedictus en Agnus Dei. Daarnaast zingen we liederen
uit de protestantse traditie met een vergelijkbare inhoud.
Ds. Arnold Vroomans verbindt de liederen met teksten,
gebeden en overdenkingen. De mis wordt gezongen door
het koor Excelsior uit Leiderdorp, begeleid door Jeroen
Koopman. Zijn vader Arthur Koopman dirigeert het koor.
Het belooft niet alleen prachtige muziek te worden,
inclusief de muzikale grapjes die je van Herman Finkers mag
verwachten, maar ook een boeiend en toegankelijk geheel
voor een breed publiek. Voel je welkom en neem gerust je
buren mee!

Toegelicht

Hymns in Concert -
8 november in de Grote Kerk, Rijnsburg

Er staat iets unieks te gebeuren. Terwijl de herfstbladeren
vallen en de dagen kouder worden, kun je op 8 november
in de Grote Kerk je hart laten verwarmen bij Hymns in
Concert. Dit bijzondere concert brengt de mooiste en
meest ontroerende hymnes in een verrassend modern jasje
ten gehore, uitgevoerd door Flora Brass in samenwerking
met Marc van Starkenburg en Dick Durieux. De sfeervolle
ambiance van de kerk creéert de perfecte setting voor een
avond vol muzikale hoogtepunten.

Houd je van klassieke hymnes of juist van moderne
worship? Ben je op zoek naar nieuwe muzikale ervaringen?
Dit evenement biedt voor ieder wat wils. Mis deze unieke
gelegenheid niet en kom samen met anderen genieten van
de tijdloze schoonheid van deze liederen. Dit wil je absoluut
niet missen.

Kaartjes zijn te koop bij Autocentrum Van Egmond en via
florabrass@floraband.nl.

Uitdaging! Kamp Moldavié 2026

Ben jij 17 jaar of ouder en op zoek naar een bijzondere
werkvakantie in een nog tamelijk onbekend land? Wil je
kansarme kinderen een onvergetelijke tijd bezorgen en hen
vertellen van de liefde van de Heere God, voor hen én voor
jou? Deelnemers aan Kamp Moldavié 2026 zijn jongeren en
iets ouderen die van aanpakken weten en uitdagingen niet
uit de weg gaan! Kamp Moldavié wordt in 2026 voor het
derde achtereenvolgende jaar georganiseerd door Stichting
Oekroe uit Rijnsburg.

Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er twee of
meer kampen gehouden in het mooie Moldavié. Vertrek DV
is op 1 augustus en we komen terug op 15 augustus.

Je bent van harte welkom op dinsdag 18 augustus om
19.30 uur, op de informatieavond Kamp Moldavié 2026,
Westerpark 150 in Rijnsburg. Info: site www.oekroe.nl

Jaap de Mooij: 06-53714712




Kerkdiensten

Vrijdag 7 november
De Vlietstede
19.30 uur pastor. A. Ravensbergen - Weeksluiting

Zondag 9 november
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.B. Vroomans - Heilige Doop
17.00 uur ds. L. Hoftijzer, Sprang
De Voorhof
0 10.00 uur ds. J.W. Sterrenburg, Sluipwijk en
Wilco Korts
Immanuélkerk
09.30 uur ds. P.J. van der Ende - Heilige Doop
0 17.00 uur ds. A.B. Vroomans en Arianne den Haan
m.m.v. Rijnsburgse Praiseband

Vrijdag 14 oktober
De Vlietstede
19.00 uur ds. L.A. den Butter - Weeksluiting

Zondag 16 november
Grote Kerk
09.30 uur ds. J.C. lJzerman
17.00 uur ds. P.J. van der Ende
De Voorhof

0 10.00 uur ds. P.J. van der Ende
Immanuélkerk

09.30 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk
o 17.00 uur ds. J.C. lJzerman en Esther van Rijn -
m.m.v. Romans Twelve

Thema’s Boeketdiensten

Zondag 9 november
Thema: Praise Him in the storm

Zondag 16 november
Thema: The opposite way

Zondag 23 november
Geen boeketdienst in verband met de
herdenkingsdienst van de overledenen

Zondag 30 november
Thema: Afgeschreven mensen in de stamboom van
Jezus: Tamar, Ruth, David

Zondag 7 december
Thema: Nog niet bekend

Vrijdag 21 november
De Vlietstede
19.00 uur ds. A.B. Vroomans - Weeksluiting

Zondag 23 november

Grote Kerk

09.30 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk -
Herdenkingsdienst overledenen

17.00 uur ds. J. Maasland, Den Haag

Immanuélkerk

09.30 uur ds. F.J. van Harten, Den Haag

17.00 uur ds. P.J. van der Ende -
Herdenkingsdienst overledenen

Vrijdag 28 november - Heilig Avondmaal
De Vlietstede
19.00 uur ds. J.L. de Jong - Weeksluiting

Zonda? 30 november - Eerste Adventszondag
en Heilig Avondmaal
De Voorhof
17.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk - Studiedienst
Immanuélkerk
10.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk,
ds. A.B. Vroomans en
ds. J.C. lJzerman - Gemeentedienst
17.00 uur ds. A.B. Vroomans en Cees Vianen -
m.m.v. Arjen van Putten

Woensdag 3 december
Immanuélkerk
19.00 uur ds. PJ. van der Ende - Vesper

Vrijdag 5 december
De Vlietstede
19.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk - Weeksluiting




Colofon

Zondag 7 december - Tweede Adventszondag

De Voorhof
0 10.00 uur ds. J.C. lJzerman
17.00 uur ds. A.B. Vroomans - Studiedienst
Immanuélkerk
09.30 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk en
ds. PJ. van der Ende
0 17.00 uur ds. J.C. lJzerman

Woensdag 10 december
Immanuélkerk
19.00 uur ds. J.C. UJzerman - Vesper

Vrijdag 12 december
De Vlietstede
19.00 uur ds. PJ. van der Ende - Weeksluiting

S Studiedienst
0 Ontmoetingsdienst

o Boeketdienst

Kijk voor de actuele agenda van de kerkdiensten
op onze website, de kerkapp en in Contact!

Het rooster voor de kerkdiensten van september was
op het moment dat dit nummer naar de drukker moest,
nog niet compleet. De agenda voor de kerkdiensten is
daarom onder voorbehoud.

Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele
wijzigingen in de nieuwsbrief Contact, in de Kerkapp
of op www.protestantsrijnsburg.nl.

Rectificatie

In het hoofdartikel van de vorige editie van
Licht Magazine stond per ongeluk een verkeerd
telefoonnummer van Marianne de Mooij vermeld.

Het juiste nummer is: 06-40643642.
Dus heb je informatie, ideeén of wil je je aanmelden

voor de Boeketdiensten? Neem dan contact met haar
op via dit juiste nummer.

Licht Magazine is een uitgave voor alle leden van de
Protestante Gemeente Rijnsburg.

Redactie:

Kristel van Klaveren en Heidi Schreve
(hoofdredacteuren), Willem Nagtegaal,

ds. Lydia Veerman-van Dijk, David van der Meij,

Jan Pieter Tensen en Jeanette Kea (eindredacteur).
Redactie Licht, Piet Heinstraat 1, 2231 RK Rijnsburg,
Tel. 06-54 21 20 68, e-mail: redactielicht@live.nl

Vormgeving: Michel Noort
Fotografie: Sjaak van Etten

Redactionele medewerking aan dit nummer: Cees de
Mooij, ds. Arnold Vroomans, Alex Noort, Timon Barnard,
Sabine van der Meij-Snijders, ds. Pieter van der Ende, Marc
van Starkenburg, ds. Joren lJzerman, Wilco Korts, Jaap de
Mooij, Kees Kromhout en Floris van Tilburg.

Druk en verspreiding

Licht Magazine wordt tien keer per jaar gedrukt en ver-
spreid. Voor klachten over de bezorging kunt u contact op-
nemen met de redactie van Licht Magazine of met het Ker-
kelijk Bureau. Tel. 071-20 350 13.

Betaling

Jaarlijks krijgt u in het najaar een brief met het verzoek om
een vrijwillige bijdrage voor Licht Magazine, Contact en de
website. U kunt uw bijdrage, t.n.v. de Taakgroep Commu-
nicatie, op het onderstaande rekeningnummer overmaken.

IBAN Rekeningnummers

Protestantse Gemeente Rijnsburg:

Kerkelijke bijdrage NL37 RABO 0373 7276 82
Diaconie NL29 RABO 0356 8206 29
Zendingscommissie NL27 RABO 0356 8256 12
Taakgroep Communicatie NL40 RABO 0356 8216 92
Solidariteitskas NLO7 RABO 0331 7439 06

Disclaimer

De redactie van Licht Magazine en de Protestantse Gemeen-
te Rijnsburg geven in Licht Magazine ruimte aan gemeente-
leden om hun geloofsbeleving te delen met de lezers. Onze
gemeente is er trots op dat zij een veelzijdige, veelkleurige
gemeente is.

Daar waar ruimte is voor een ieder, zijn meningen niet altijd
gelijk. De redactie en de Protestantse Gemeente Rijnsburg
zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke meningen
zoals mensen die verwoorden in Licht

Magazine.

De redactie behoudt zich het recht
voor om ingezonden artikelen te wij-
zigen of te weigeren.




LEN LICHTSTRAAL VERLICHT JOUW PAD , VTN
[N HET MORGENDUTSTER
IONDER DIE LICHTSTRAAL IS HET PAD GLAD
10 ONTHULT GOD ZLJN LUTSTER
VOEL JE DUS MAAR NIET VERLOREN
ALS JE JE TN TIJN LTEFOE BEGEEFT
LAAT GOD ZTJN STEM TN JE HOREN
DATHIJ VOOR JOUW GEKOZEN HEEFT

EEN LICHTSTRAAL BREEKT DOOR DE GRIJZE DUISTERNIS
(0D REIKT ZIJN TRODST NAAR JOU
ITJN LTEFDE MAAKT EEN ETNDE AAN JE MUIZENTS
OMDAT HIJ LEF TS EN TROUW ,
ITJN LTEFDE HEFT JE HART OMHOOG /
JE HOEFT DUS NIET TE VREZEN o
KT7K MAAR NAAR DE OPKLARENDE HEMELBODG |
VAN DEZE LTEFDE KUN JE TN JE BJBEL LEZEN

TIMON BARNARD
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