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Contactadressen

Kerkelijk Bureau

U bent van harte welkom! 
Het adres is Vliet NZ 36, 2231 GN Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-20 350 13 
Email: kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.

Vertrouwenspersonen

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is 
voor iedereen.
Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant, 
een kerkelijk (mede)werker of een kerkelijk vrijwilliger 
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van 
seksuele handelingen, seksuele toespelingen of 
uitnodigen tot seksueel contact, dan wel intimiderend 
gedrag vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op één of andere manier te maken hebben 
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, dan nodigen we u uit om contact op te nemen 
met één van de interne vertrouwenspersonen van onze 
gemeente. Dat kan via e-mail:

vertrouwenspersoon.vrouw@pknrijnsburg.nl
vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl  

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij 
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de 
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl.

Wijk Westerhaghe & De Hoek:
Predikant: ds. A.B. Vroomans
Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41 48 63 42. 
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl
Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.
E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:
Predikant: vacant. 
Waarnemend predikant: ds. Pieter van der Ende. 
Zie Wijk Oude Hart Noord.
Scriba: Vacant

Wijk Centrum & Oost:
Predikant: ds. A.E Veerman-van Dijk,
Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg.
Tel. 06-18 61 81 50. E-mail: ds.veerman@pknrijnsburg.nl
Contactpersoon voor berichten uit de wijk: 
Ida Binnendijk. 06-10 34 31 72.
E-mail: wijk.centrum.en.oost@gmail.com

Wijk Frederiksoord & De Bloem:
Predikant: ds. J.C. IJzerman,
Nassaulaan 53, 2231 VX Rijnsburg.
Tel. 06-34 55 09 35. E-mail: ds.ijzerman@pknrijnsburg.nl
Scriba: Helma van Abswoude. Tel.  071-51 524 46.
E-mail: helmavanabswoude@gmail.com

Wijk Oude Hart Noord:
Predikant: ds. P.J. van der Ende, 
Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg. 
Tel. 071-53 281 61. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: Alex van ’t Veld. Tel.  06-55 84 41 40.
E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Kerkelijk werker Gemeenteopbouw:
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Ouderenpastoraat:
Wijk Westerhage & de Hoek, Oude Hart Noord en de 
ouderen in de Abdijlaan en de Smidstraat: 
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg. 
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Wijk Kleipetten,  Frederiksoord & De Bloem, Centrum & 
Oost, met uitzondering van de Smidstraat en de 
Abdijlaan: De ouderen in deze wijken vallen onder de 
wijkpredikanten.

Kerkenraad:
Scriba kerkenraad:  Alex Noort, Tel. 06-20 12 66 04. 
E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:
Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-40 258 83. 
De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-40 217 24.
Immanuëlkerk: Kerkstraat 3, 071-40 210 38. 
Het Centrum: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl
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Uitgelicht

Joska van Zuijlen en Marianne de Mooij:

‘Onze oproep aan vrijwilligers is: 
je eerste zegen is voor jezelf.’

Joska van Zuijlen en Marianne de 
Mooij zijn beiden al vele jaren actief 
in de kerk. Joska, getrouwd en 
moeder van twee dochters, sloot 
zich in 2008 aan bij de commissie 
Beleidsplan. Omdat er behoefte was 
aan minder traditionele vieringen, 
hielp zij mee met het opzetten van de 
Ontmoetingsdiensten in de Voorhof. 
De eerste diensten volgden in 2010 
en sindsdien is Joska een bevlogen 
voorzitter van de werkgroep. 

Marianne, getrouwd, moeder van drie 
kinderen en inmiddels oma, kende 
eerder zowel de Gereformeerde Kerk 
als de Pinkstergemeente. In 2008 
vond zij haar plek bij de Boeketdien-
sten, waar haar evangelische basis 
werd gecombineerd met meer ruimte 
voor spiritualiteit. Sinds 2015 is zij lid 
van de commissie en nauw betrokken 
bij de organisatie.

Tekst: Jan Pieter Tensen

4



Wat maakt de Boeketdiensten en de Ontmoetingsdiensten 
uniek en waarin verschillen ze?
Marianne: ‘Wat ik mooi vind, is dat er in de boeketdiensten 
een dienstleider is die de dienst aan elkaar praat. Het wer-
ken met thema’s, gecombineerd met goede muziek van ko-
ren of bands, spreekt me erg aan. Er is ruimte om dingen 
anders dan anders te doen, zoals bij het Heilig Avondmaal 
dat soms gevierd wordt terwijl mensen in een kring staan. 
Dat maakt het persoonlijker. Ook is er ruimte voor interac-
tie: mensen kunnen reageren op wat hen aanspreekt. Er zijn 
verschillende soorten Boeketdiensten, zoals de Alphadienst 
en op 21 december de Top 2000-dienst. Vanaf 2026 komt 
er vier keer per jaar een aanbiddingsdienst, waarin zang en 
muziek centraal zullen staan met verschillende stijlen die 
jong en oud aanspreken. Voor de dienst is er koffie en na 
afloop gelegenheid om met elkaar na te praten.’

Joska: ‘In de Ontmoetingsdiensten is er ruimte om je ge-
loof te uiten. De liederen in de Voorhof zijn moderner en 
expressiever. Een belangrijk doel is om kinderen er meer 
bij te betrekken. Daardoor zijn deze diensten meer geschikt 
voor jongeren en jongvolwassenen. De kinderen gaan voor 

de preek naar de zondagschool en blijven daar tot het einde 
van de dienst. Vooraf betrekt de dienstleider de kinderen bij 
wat er verteld wordt in eenvoudige taal, zodat zij het goed 
begrijpen. Ook het gebouw draagt bij aan het gevoel van 
saamhorigheid. Inmiddels zijn er 110 vrijwilligers bij deze 
bijzondere diensten betrokken.’

Joska en Marianne samen: ‘Een verschil zit in de organisa-
tie. In de Voorhof gebeurt alles op vrijwillige basis, terwijl 
er bij de Boeketdiensten ook betaalde krachten zijn. In de 
Voorhof richt men zich onder andere op gezinnen, terwijl 
in de Immanuelkerk de diensten laagdrempeliger zijn en 
zich juist ook richten op mensen die niet (meer) gewend zijn 
naar de kerk te gaan. Boeketdiensten zijn bovendien wat 
experimenteler en interactiever, met een sterke nadruk op 
thema’s. Het mooie is dat we elkaar hierin aanvullen.’

Hoe ziet de voorbereiding van een dienst eruit?
Marianne: ‘Er zijn in totaal 25 vrijwilligers en samen 
organiseren we ongeveer 42 Boeketdiensten per jaar. De 
dienstleider neemt vijf weken van tevoren contact op met de 
voorganger. De liturgie wordt in overleg met de voorganger 
en de band samengesteld. Drie maanden van tevoren 
worden de thema’s bepaald. Ik coördineer het geheel.’

Joska: ‘Drie weken voor de betreffende Ontmoetingsdienst 
overlegt de dienstleider met de dominee over de preek. Op 
basis daarvan wordt een passende liturgie gemaakt, die we 
vervolgens online plaatsen zodat iedereen deze kan inzien. 
We werken met de werkgroep Ontmoetingsdiensten, 
waarvan ik voorzitter ben. We komen zes keer per jaar 
bij elkaar. Daarnaast organiseren we eens in de twee jaar 
een vrijwilligersavond, die altijd goed wordt ontvangen.’ 
Marianne: ‘Dat laatste is misschien ook iets om bij ons te 
overwegen. Onze gemeente heeft hard extra vrijwilligers 
nodig om dit soort diensten te kunnen blijven organiseren.’

Waarom is het zo mooi om hieraan mee te werken?
Marianne: ‘Ik zie vaak mensen waarvan ik denk: dat zou 
echt iets voor jou zijn. Dan moedig ik ze aan zodat hun talen-
ten tot bloei kunnen komen. Het is prachtig om te zien hoe 
mensen groeien in hun taak. Dat geeft mij veel voldoening.’

Joska: ‘Mijn oproep aan vrijwilligers is: je eerste zegen is 
voor jezelf. Als je een taak op je neemt, word je daar als 
eerste door gezegend. In plaats van dat je alleen iets brengt, 
ontvang je juist ook veel terug.’

Marianne: ‘Je leert God, andere mensen én jezelf beter 
kennen. Je raakt meer betrokken bij de kerk, krijgt inzicht 
in hoe de organisatie werkt en de onderlinge band wordt 
sterker.’

Joska: ‘Wil je een mooie kerkelijke gemeente hebben, dan 
moet je daar zelf ook aan meedoen en bijdragen.’

Waarom zijn deze diensten zo belangrijk in onze gemeente?
Joska: ‘Het unieke is dat er in onze gemeente voor 
ieder wat wils is. Naast de traditionele diensten zijn 
er de Boeketdiensten, de Ontmoetingsdiensten, de 
Studiediensten en ook de Openluchtdiensten.’

Marianne: ‘Eigentijdse diensten met toegankelijke muziek 
spreken veel mensen aan. Je ziet daardoor ook regelmatig 
nieuwe gezichten in de kerk. De Alphacursussen en -diensten 
dragen daar zeker aan bij.’

Voor informatie, ideeën of aanmelding kun je contact 
opnemen met:
Joska: 06-10062191
Marianne: 06-41335049

Uitgelicht

 ‘Het is prachtig om te zien hoe mensen groeien in hun taak. 
Dat geeft mij veel voldoening.’
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Het Licht op ...

Ik heb mij eens laten vertellen dat de ark van Noach 
niet eerder vertrok totdat zowel de haas als de slak 
binnen waren – in tweetallen natuurlijk!

Nu denkt de aandachtige lezer natuurlijk direct: ach ja, die 
man is met pensioen. Ik betwist dat niet. Ik bevind mij in een 
proces van thuiskomen in een nieuwe omgeving, maar ook 
in een andere tijd. Ik was gewend ‘plan your work and work 
your plans’. Met andere woorden: door tijdmanagement 
grip houden op de beschikbare tijd, zodat je zo efficiënt 
mogelijk bent.

We weten weliswaar dat er een soort wet is, die duidelijk 
maakt dat je 80% van je werk in 20% van je tijd doet. 
Sommigen – ik heb me er zelf ook aan bezondigd – proberen 
vervolgens om de efficiëntie van die 20% continu vol te 
houden! Maar dat houdt geen mens vol. Vroeg of laat raken 
je lijf en ziel dan versleten. 

Het Salland, waar wij sinds kort wonen, lijkt wat anders om 
te gaan met de beschikbare tijd. Om te beginnen slikken ze 
er het een en ander in. We wonen niet in Ommen, maar 
in Om’m. Er wordt een soort ademruimte geschapen, 
de ‘e’ bijna aan het einde van een woord krijgt een soort 
ademruimte die je niet uitspreekt. 

De kassière in de supermarkt neemt, ook met een rij 
wachtenden, gewoon de tijd om iets uit te leggen aan een 
klant en gaat pas verder wanneer de boodschappen van 
de vorige klant zijn ingepakt. Denk nu alsjeblieft niet dat 
mensen hier niet kunnen aanpakken. Ook hier is efficiëntie 
noodzakelijk en wordt er goed doorgewerkt. Maar dat 
kleine beetje tijd, schijnbaar gemorst, geeft een toon van 
aandacht.

Heeft een Rijnsburger minder aandacht dan? Welnee! 
Aandachtig leven vind je overal. En de warme herinnering 
aan een aandachtig gesprek met diepgang – ook een 
handelskenmerk voor het bloemendorp – zit nog voorin ons 

Tijd en zo

gevoel. De meeste Rijnsburgers zijn harde werkers die juist 
in de snelheid van hun doen zoeken naar een gesprek van 
hart tot hart. 

Een gesprek dat gaat over het hart van je leven: je thuis 
weten bij de hemelse Vader. Het ontzaglijke wonder dat 
die onpeilbaar grote God jou uitgekozen heeft om Zijn kind 
te zijn. Duizelingwekkend is dit inzicht dat God alles gekost 
heeft in Zijn ene Zoon, Jezus Christus. Daarom is er een 
enorme betrokkenheid bij Zijn gemeente. Een heel weekend 
lang trok daarom een grote groep mensen eropuit voor een 
gemeenteweekend. En kijk eens hoeveel muziek er klinkt in 
de kerk en hoeveel vrijwilligers geluid en beeld verzorgen 
in hoeveel uren?! Wijkraden waar samen gebeden wordt 
en invulling wordt gegeven aan pastorale en diaconale 
bewogenheid. Tijd geven aan. 

Oost of West. De een slikt de ‘e’ voor de ‘n’ in, de ander slaat 
de ‘n’ na de ‘e’ over. Tijd. Zoals een kastanje van de boom 
valt. Glanzend en schijnend, welke Timmerman kan zo’n 
vrucht in hoeveel tijd scheppen? Om door de dood heen te 
wachten, in lange tijd, totdat een nieuwe boom ontkiemt. 
Wachten door alles heen, tijd nemen en scheppen voor de 
kiemkracht van de Boom des levens. 

ds. Piet Rozeboom
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Een kerk voor 
alle leeftijden

Onze gemeente kent leden van alle leeftijden. 
Waar de jongsten nog naar de zondagschool gaan, 
luisteren of kijken ouderen liever thuis naar de 
kerkdiensten en alles daar tussen in. De redactie 
van Licht Magazine vraagt zich af: hoe kijken de 
verschillende generaties eigenlijk naar geloof, de 
kerk en de Bijbel?

In de serie: Een kerk voor alle leeftijden, bespreken twee 
gemeenteleden hun gedachten aan de hand van enkele 
vragen. Deze keer spraken we met Henk van der Meij (52) 
en Aron Vianen (21).

Zien mensen in jouw dagelijks leven dat je christen bent? 
Zo ja, hoe?
‘Dat hoop ik wel,’ begint Henk. ‘Maar nog liever hoop 
ik dat mensen het merken aan mijn doen en laten. Dat 
kan direct, maar waarschijnlijk zal dat sneller indirect 
zijn. Bijvoorbeeld in de manier waarop ik met hen omga 
en zaken doe.’ Aron vult aan: ‘Ik doe niet per se iets 
zichtbaars. Ik hoop meer dat mensen het aan mijn omgang 
en taalgebruik merken dat ik christen ben.’ Wanneer Henk 
hem om een voorbeeld vraagt, antwoordt Aron: ‘Ik gebruik 
bijvoorbeeld bepaalde woorden niet als scheldwoord en ik 
probeer ook betrokken te zijn bij mijn omgeving.’

Hoe belangrijk is naar de kerk gaan voor jullie? Doe je dat 
vaak en wanneer?
Aron: ‘De laatste tijd ga ik niet heel vaak naar de kerk. 
Sinds een half jaar ben ik lid van studentenvereniging 
Ichtus in Leiden. Daar is elke woensdag een avond rondom 
het geloof ingepland. Dat kan een praise-avond zijn, maar 
ook een Bijbelstudie.’ Volgens Aron is het heel waardevol 
en daarnaast vindt hij ook de kerkdiensten in Rijnsburg 
nog steeds van grote betekenis. Henk: ‘Mijn vrouw en ik 
bezoeken elke week een dienst. Zowel uit gewoonte als uit 
toewijding. Het voedt en sterkt je en het is fijn om samen 
te komen met mensen uit je gemeente. De laatste jaren 
bezoeken we De Voorhof omdat die vorm het best bij ons 
past.’

Wat hebben jullie van God gekregen?
‘Heel veel! En in het bijzonder wil ik de sterke schouders van 
mijn ouders noemen waar ik op mocht staan en nog steeds 
op sta,’ aldus Henk. ‘Mijn opvoeding is het meest kostbare 
wat ik heb gehad en dat is iets wat dagelijks terugkomt.’ Hij 
ziet dat als een groot geluk en is er erg dankbaar voor. Aron 
zegt op zijn beurt: ‘Voor mij is het vooral het vermogen om 
open te staan voor verschillende culturen en ideologieën. 
Dat maakt ook dat ik kan geloven in het christendom. Er 
zijn genoeg mensen van mijn leeftijd die niet openstaan 
voor iets als geloof. Ik ben dankbaar dat ik dat wel kan.’
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In Lievelingslied vertellen gemeenteleden waarom een bepaald lied hen zo raakt. Dit keer is dat David de 
Mooij, 18 jaar oud, geboren in Leiden en getogen in Rijnsburg. Hij is de zoon van Gerco en José de Mooij en 
de jongere broer van Noa. David is dankbaar dat hij in een fijn en liefdevol gezin mag opgroeien.

Lievelingslied

‘Vul dit huis met Uw glorie’
Henk Westra

David ging in zijn jonge jaren naar de Wegwijzer, hierna 
koos hij voor het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest waar hij 
het Gymnasium TTO afrondde. Hij volgde vakken als Latijn, 
Spaans, Bedrijfseconomie en natuurlijk ook de standaard 
verplichte vakken.

Momenteel neemt David een zogeheten tussenjaar. 
Hij werkt nu veel om later dit jaar te kunnen reizen. 
Oorspronkelijk was het plan om 2,5 maand naar Zuid-
Amerika te gaan, maar tijdens en na de HB-reis is dat plan 
op losse schroeven komen te staan. Hij wil misschien toch 
iets doen met het geloof, over hoe of wat denkt hij nog na. 
Na dit tussenjaar wil David Bedrijfskunde studeren aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam. David zelf denkt dat 
deze studie hem goed ligt omdat hij erg geïnteresseerd is in 
het bedrijfsleven. 

David ging mee met de HB-reis. Hoe heeft hij dat ervaren?
 ‘Als iets heel bijzonders, verrijkends en moois. Ik ging erin 
met de verwachting dat ik hopelijk God beter zou leren 
kennen, en ook mezelf. Hoeveel je in 2 weken over jezelf, je 
relatie met God, het geloof en ook over de ander kan leren, 
is toch wel iets heel gaafs. Voor mij was 
het een opstap om meer op mijn 
eigen benen te staan in het geloof. 
Ik kan het echt iedereen aanraden, 
want wat heb ik dit als iets speciaals 
ervaren.’

Je hebt een getuigenis over die reis 
afgelegd in de HB kerkdienst, hoe 
was het om dat te doen voor een zaal 
vol mensen? 
‘Ik was best gespannen en zenuwachtig 
voordat ik begon. Maar zodra ik de 
eerste zinnen had uitgesproken, vond 
ik het ontzettend gaaf om te doen.’

Christelijke muziek zal gegarandeerd 
een rol in je leven spelen. Heb je ook 
een lied wat je graag hoort, heb je een 
Lievelingslied? 
‘Ik heb meerdere nummers die er echt 
uitspringen voor mij, maar ‘Vul dit huis 
met uw glorie’ (Opwekking 815) is mijn 
favoriet. Dit nummer krijgt voor mij steeds 

weer een nieuwe en andere lading omdat ik aan het groeien 
ben in mijn geloof.’ 

David, wat wil je de lezers van Magazine LICHT nog 
meegeven? 
‘Blijf jezelf ontwikkelen!’ 

Opwekking 815: ‘Vul dit huis met Uw glorie.’

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U,
en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U,
en alles is tot U.
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Licht op het verleden

4 oktober: Dierendag
Op 4 oktober zetten we onze huisdieren extra in het zonnetje en staan we stil bij het welzijn van natuur en 
dier. Maar waar komt deze feestdag eigenlijk vandaan? Dierendag kent een christelijke oorsprong. Daarvoor 
moeten we terug naar het leven van een man die ruim acht eeuwen geleden leefde in een Italiaans stadje: 
Franciscus van Assisi (1181-1226). 

Franciscus werd geboren in de Italiaanse stad Assisi, als 
zoon van een rijke koopman. Hij leidde aanvankelijk een 
zorgeloos en luxe leven, zijn vader had een aanzienlijk 
vermogen vergaard als lakenkoopman. Zijn oorspronkelijke 
naam was: Giovanni di Pietro Bernardone. Vermoedelijk 
vanwege de vele zakenreizen die zijn vader naar Frankrijk 
maakte, besloot hij op een dag zijn zoon Franciscus te 
noemen.
Dat Franciscus een zorgeloos leven leidde kwam tot uiting 
in hoe hij zijn tijd als jongeman besteedde: met vrienden 
dronken achter de dames aanzitten in het stadscentrum en 
geld uitgeven bij de vleet, zoals – hoe kan het ook anders 
als een echte Italiaan – kleding, waren zijn dagelijkse 
bezigheden. Dit in sterk contrast met hoe hij later zijn leven 
zou leiden. 

Het was in het jaar 1202 dat zijn leven een drastische 
wending kende. Italië bestond toen nog uit kleine stadstaten. 
De stad Assisi raakte in conflict met de stad Perugia en een 
militaire campagne volgde snel. Franciscus nam hieraan 
deel en raakte gevangen. Na een jaar als krijgsgevangene 
te hebben geleefd kwam hij weer vrij, maar was daarop 
vrij lang ziek. Dit leidde tot een geestelijke ommekeer. 
Hij besloot afstand te doen van zijn rijkdom en zijn leven 
volledig in dienst te stellen van eenvoud, armoede en liefde 
voor Gods schepping. Hierin raakte hij sterk geïnspireerd 
door een preek in 1209, waarin de tekst van Mattheüs 10:7-
10 centraal stond: ‘Om niet hebben jullie ontvangen, om 
niet moeten jullie geven!’ 

Waar Franciscus zich in onderscheidde was zijn radicale visie 
dat alle schepselen – mensen, dieren en zelfs de natuur – 
allemaal met elkaar in verbinding staan als broeders en 
zusters. Hij wilde zijn visie handen en voeten geven en 
besloot, na toestemming te hebben gekregen van paus 
Innocentius II, een eigen religieuze orde op te richten. Deze 
orde gaf hij de toepasselijke naam ‘minderbroeders’ (ook 
wel minorieten genoemd). Later zou het bekend staan als 
de Orde van Franciscanen. Het aantal volgelingen steeg 
gedurende de 13e eeuw gestaag en op het hoogtepunt 
telde de orde meer dan 1400 kloosters, tot in Israël aan toe. 

Zijn ontzag en liefde voor Gods schepping vond een prachtige 
uitdrukking in het Zonnelied. In dit lied loofde hij God voor 
de schepselen op aard, in de zee, en zelfs de hemellichamen, 
zoals de zon en de maan en sterren. Ook doen vele verhalen 
de ronde over zijn bijzondere omgang met dieren. De 
bekendste is wel dat Fransiscus een agressieve wolf, die veel 

mensen in en rondom de stad Gubbio had aangevallen, wist 
te temmen door aan het dier een kruis te tonen en tegen het 
dier te prediken. De wolf zou vervolgens zijn gaan zitten om 
aandachtig naar Franciscus’ woorden te luisteren, waarop 
hij te kennen gaf geen mensen meer te zullen aanvallen. 

Franciscus overleed op 4 oktober 1226 en werd twee jaar 
later heiligverklaard. Pas in de 20ste eeuw werd besloten 
om op 4 oktober – de sterfdag van de beschermheilige van 
de dieren – Werelddierendag te vieren, niet alleen als dag 
om onze huisdieren te verwennen, maar vooral als een 
dag om bewuster te worden van onze omgang met dier en 
natuur, Gods schepping. Een uiterst relevante feestdag dus. 

Foto: Schilderij Franciscus van Assisi door Philip Fruytiers (1610-1666)
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Eerste PGR Gemeenteweekend: 
‘Een weekend met een gouden randje!’
Het eerste weekend van september vierden maar liefst 230 gemeenteleden op camping Het Beloofde 
Land het PGR Gemeenteweekend. Met een breed publiek: van de allerkleinsten van 0 jaar oud tot mensen 
van boven de tachtig. Met fantastisch weer en een locatie die voor ieder wat te bieden had, genoten de 
deelnemers volop.

Hanneke Ravensbergen: ‘We vierden met elkaar de 
gemeente van Christus, dwars door alle generaties.’

Het was een bijzonder weekend,” vindt Mariëlle van der 
Meij. ‘Samen mochten we ervaren hoe groot Gods liefde is. 
In het samenzijn, de gesprekken, de activiteiten en de stilte 
voelden we de verbondenheid met Hem en met elkaar. Het 
was een weekend vol warmte, nabijheid en dankbaarheid. 
En boven alles werd duidelijk: Gods liefde maakt ons één.’

Dat gevoel van verbinding herkennen ook andere 
deelnemers zoals Johan en Astrid Klaasse: ‘Zo samen 
‘leven’ op de camping voelt wel als gemeente zijn zoals 
God het bedoeld heeft. Na alles wat we in de gemeente 
hebben meegemaakt, is het zo fijn – en ook nodig – om zo 
opbouwend en verbindend bezig te zijn. We hopen dat deze 
verbondenheid, waar het weekend aan bij mocht dragen, 
ook mag helpen bij de opbouw van onze gemeente.’

Naast volop ruimte voor ontmoeting waren er, dankzij de 
inzet van veel vrijwilligers, activiteiten voor verschillende 
doelgroepen. ‘Er was aan iedereen gedacht en je kreeg 
voldoende ruimte om daarin je eigen keuzes te maken,’ 
vertelt Janneke Buitenhuis. Chris en Daniëlle Broeders 
vullen aan: ‘Er was voor ieder wat wils, maar ook ruimte 
om iets voor jezelf te doen. Er was ruim aandacht voor de 
kinderen en tieners, een uitgebreid aanbod. Onze kinderen 
hebben genoten en wij ook!’

Ook jonge ouders zijn enthousiast, zoals Wim van Beelen: 
‘Fantastisch weekend gehad. Perfect voor ons als gezin 
met jonge kinderen. Geen verplichtingen, wel wat 
programmaonderdelen mee kunnen doen. Op die manier 
toch samen gemeente zijn en elkaar ontmoeten.’

Een bijzonder verhaal is dat van Leonie en Jan Willem de 
Winter: ‘Soms ervaar je duidelijk sturing in je leven. In 
eerste instantie wilden we dit weekend aan ons voorbij 
laten gaan. Totdat een evaluatiegesprek op mijn werk er 
voor zorgde dat ik een plekje ging regelen voor een zuster 
in de Heer. Er kwam een huisje vrij en daar kon zij in. Alleen 
gaan zag ze niet zitten en toen heb ik gezegd: dan gaan we 
met je mee. En zo geschiedde. In de zomervakantie kwam 
ze kennismaken met mijn man en onze meiden. Ook mijn 
moeder sloot zich toch nog aan. Wat een zegen was het. 
Wat fijn om na wat moeizame jaren, zo’n geweldig positief 
weekend met elkaar te ervaren. We hopen dit te mogen 
uitdragen en delen met de thuisblijvers.’

Met zoveel enthousiasme kan een volgende editie bijna niet 
uitblijven. Daarom is er alvast een datum geprikt: van 3 tot en 
met 5 september 2027 in Voorthuizen. Ook dan is iedereen 
uit de gemeente meer dan welkom om mee te gaan. Nelly 
van Duijvenboden verwachten we in ieder geval weer op de 
gastenlijst. ‘Ik ben echt versterkt door dit weekend. Hulde 
aan de initiatiefnemers en aan onze Hemelse Vader, die ons 
dit prachtige weer gaf om dit als een deel van Zijn gemeente 
te mogen beleven.’
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Licht op de maag

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Dit jaar zetten we onze serie over Bijbelse gerechten voort. We blijven nog even in de TeNaCh (Oude 
Testament. De keuken van het oude Israël bestond vooral uit granen, peulvruchten, verse groenten en 
kruiden, noten en zaden, zuivel en olijfolie. Vlees was een luxeproduct en werd alleen op hoogtijdagen 
gegeten. Want het door de Schepper gegeven leven, dat mens en dier gemeenschappelijk hebben, moest 
altijd eerbiedigd worden. 

Omdat er in Bijbelse tijden wel vlees werd gegeten en we veel aanwijzingen lezen over het eten van dieren, ga ik hier in de 
volgende nummers van Licht Magazine wel aandacht aan besteden. Maar dit keer houden we het bij een herfstige groentestoof 
aan de hand van een van de weinige plekken in de bijbel waar we vrij precies lezen hoe een maaltijd werd klaargemaakt: 2 
Koningen 4:38-41.

Kruidige pompoenstoofpot 

Kruidige pompoenstoofpot (4 personen)

1 biologische Pompoen of flespompoen
 
1 winterwortel

1 zoete aardappel

2 uien

2 eetlepels milde olijfolie

3 teentjes knoflook

1 teen gember

1 theelepel komijn en 1 theelepel koriander
1 theelepel kaneel en 1 theelepel chilivlokken
1 blikje uitgelekte kikkererwten
1 blikje tomatenstukjes
2 dl groentebouillon

2 eetlepels rozijnen
200 gram Spinazie
Zout en peper

Het kokkerellen liep hier maar net goed af. Tijdens een hongersnood was de vreugde groot toen een lid van de 
profetengemeenschap van Elisa dacht een grote hoeveelheid kleine pompoenen gevonden te hebben. Het bleken de vruchten 
van de giftige klimplant kolokwint te zijn. De profeet Elisa redde de maaltijd door er meel aan toe te voegen. Het gif werd 
geneutraliseerd en het gerecht eetbaar en smakelijk. Wij houden het bij de niet-giftige pompoen – ook een klimplant – en 
klaargemaakt op een manier zoals je die vandaag de dag in het Midden-Oosten zou kunnen eten.

Bereiding Kruidige pompoenstoofpot (4 personen)
Ontdoe één biologische pompoen of flespompoen van de schil, de draden en pitten en snijd in stukken van ongeveer 2 
cm. (tip: ongeschild in grove stukken roosteren in een oven van 180 graden maakt het schillen makkelijker en de pompoen 
smaakvoller). Snijd 1 kleine winterwortel en 1 zoete aardappel in stukjes. Snipper 2 uien en bak ze op matig vuur in een 
hapjespan met 2 eetlepels (el) milde olijfolie. Voeg 3 teentjes knoflook uit de knoflookpers toe en 1 teen fijngeraspte gember. 
Doe de deksel op de pan en laat op laag vuur zacht worden. 
Voeg 1 tl gemalen komijn, 1 tl gemalen koriander, 1 tl 
kaneel en 1 tl chilivlokken toe en bak op hoger vuur. Voeg 
vervolgens 1 blik uitgelekte kikkererwten (blik 400 gram, 265 
uitgelekt) toe en bak mee. Voeg daarna de stukjes wortel, 
zoete aardappel en pompoen toe met 1 blik tomatenstukjes 
en 2 dl groentebouillon. Voeg 2 el afgespoelde blanke (of 
gewone) rozijnen toe, doe de deksel erop en laat 30-40 
minuten stoven tot het zacht en gaar is. Voeg aan het einde 
van de kooktijd 200 gram spinazie toe, laat het kort slinken. 
Proef tot slot op zout en peper. Voeg vlak voor opdienen nog 
een hand verse koriander toe. 

Eet het met een meelproduct (denk aan de profeet Elisa): 
naan, pitabrood, of couscous. Eet smakelijk!
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Samen lezen
God maakte op de 1e dag de nacht en de duisternis.
En God de Here noemt het dag wanneer het licht er is.

God maakte op de 2e dag de zee zo groot en wijd.
En ook de hoge hemellucht, die van het water scheidt.

God maakte op de 3e dag de boom, de bloem, de plant, 
het fruit, het groene gras, ’t graan, de groente op het land.

God maakte op de 4e dag de lichten zon en maan.
En meer dan duizend sterren die aan de hemel staan.

God maakte op de 5e dag de vogels groot en klein.
Hij maakte ook de vissen die in het water zijn.

God maakte op de 6e dag van alle dieren twee:
het wilde dier, het kruipend dier en in de wei het vee.

God maakte op de 6e dag een man en vrouw, een paar.
Hij zag dat alles goed was en … toen was Zijn schepping klaar.

De 7e is de laatste dag en weet je wat God doet?
Hij rustte van zijn mooie werk, God zei: ‘Het is heel goed!’

Zingen
Opwekking voor

kinderen 301:

God is een kunstenaar

Puzzel
God kan alles, Hij heeft alle macht.
Volg de lijnen en ontdek welk 
woord er staat. Wat betekent dit 
woord?

C A M H L T A

Naar aanleiding van Genesis 1:1-31
Oplossing: Almacht
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Brief naar Zweden

Stockholm, 14 september 2025
Beste Lydia,

Je vroeg of wij huiskamergesprekken hebben. Nee, die hebben we 
niet. Maar volgens de vacaturetekst is het wel een onderdeel van 
mijn werk om van de kerk een ‘geestelijke huiskamer’ te maken.

Deze dagen werk ik vooral buiten in de wijk om met mensen in 
gesprek te gaan over de verkiezingen. In onze kerk, Svenska Kyrkan, 
zijn er iedere vier jaar verkiezingen: lokale (gemeente), regionale 
(bisdom) en landelijk (synode), in één keer. Het is een grote 
organisatie om ongeveer vijf miljoen mensen – alle leden van de 
kerk die zestien jaar of ouder zijn – naar de stembus te krijgen. Als 
ik mensen hierover vertel, weten sommigen niet eens of ze lid zijn 
van de kerk. Dat is niet heel gek, want tot 1996 werd je automatisch 
ingeschreven als lid wanneer een van je ouders lid was. En tot 2000 
was de kerk een soort staatskerk. De kennis over de kerk varieert, 
maar de meeste mensen zijn positief en nieuwsgierig.

In het alledaagse kerkelijk leven wordt eigenlijk nooit gevraagd naar 
lidmaatschap. Bijna alles is open voor iedereen en gratis. Maar om 
te stemmen moet je dus lid zijn. Veel mensen vinden het moeilijk 
om te weten waarop ze moeten stemmen en wat hun keuze kan 
beïnvloeden. Dan noem ik soms dat het onder andere gaat over 
economie: wat moet de kerk doen als vijfde grootste boseigenaar in 
Zweden? Meer aan ecologie en klimaat denken of vooral veel geld 
verdienen om de voortgang van het kerkenwerk te financieren?

Het is een leuke taak, zo midden in de wijk. Maar na een paar uur 
en meer dan honderd mensen gesproken te hebben, verlang ik een 
beetje naar een kleinere kring mensen en een wat diepgaander 
gesprek. Misschien met de man die net voorbijkwam en zei: ‘Lid van 
de kerk? Nee, ik ben uitgetreden toen ik jong was en toen ik nog 
dacht dat ik wist waar het leven over ging.’

Wat zijn jouw ervaringen met hoe mensen in jullie dorp over de kerk 
denken?

Groetjes van Sara

Geboren op 7 juli 2025

Jan Johannes
van Tilburg

zoon van 
Johan van Tilburg en 

Ashley van Tilburg-van der Kwaak

Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft 
aan het lezen van de berichten over nieuw 
leven. In de afgelopen maand hebben we 
één geboortebericht ontvangen. Namens de 
Protestantse Gemeente Rijnsburg van harte 
gefeliciteerd met de geboorte van jullie kind.
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Jacobus Paauw
Op dinsdag 5 augustus is Jacobus Paauw overleden, op 
86-jarige leeftijd. Het leven van Jacobus, Koos, begon in een 
boerenwoning aan de Vliet Zuidzijde, waar hij de jongste 
was in een gezin met zeven kinderen. Op zijn 19e nam hij 
de groentehandel van zijn vader 
over. Na zijn huwelijk met Gerda 
van Zuijlen gingen ze wonen aan de 
Collegiantenstraat. Gerda werkte 
in de groentewinkel aan huis. Na-
dat hij op 35-jarige leeftijd werd 
geopereerd aan een hernia ging 
hij werken in de bloemen, eerst als 
vrachtwagenchauffeur, daarna als 
inkoper in Aalsmeer en tot slot bij 
zijn zoon op de veiling in Rijnsburg. Koos is vader geworden 
van drie zoons: Koos, Gerrit en Nico. Een mooie tijd beleefde 
het gezin op de voetbal, waar hij jeugdleider was. En later 
met elkaar tijdens het werk op de veiling. Koos was een 
harde werker, recht door zee en had een sterke mening. Hij 
werd opa en overgrootvader. Gerda verhuisde naar de Wil-
bert en stierf in 2023, na ruim 57 jaar huwelijk. Het laatste 
jaar woonde Koos in een mantelzorgwoning bij zijn zoon en 
kleindochter met hun gezinnen. Hier genoot hij van, werd 
opener en toonde zijn trots voor zijn kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. Hij besefte zijn zegeningen. Hij is in 
vrede ingeslapen en is bij Hem, voor eeuwig Thuis.

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Maartje Kramer-Leenheer 
Maartje Kramer-Leenheer werd geboren in Koudekerk aan 
de Rijn op 12 augustus 1933 en overleed op 20 augustus 
2025. Als jong meisje maakte ze veel mee, maar altijd bleef 
ze een mensen-mens die het goede in anderen zag en nooit 
oordeelde. Ze trouwde met Gerard en samen kregen ze vier 
kinderen: Joke, Aad, Koos en Margreet. 

Na jaren in Katwijk verhuisden ze naar Rijnsburg, waar ze 
trouw de Hervormde kerk bezochten. Zingen deed Maar-
tje met hart en ziel; meer dan vijftig jaar maakte zij deel uit 
van het Evangelisatiekoor. In 2008 
verloor ze plotseling haar man Ge-
rard. Ondanks dat grote verdriet 
wist Maartje zich dapper staande 
te houden. Haar gezin noemden 
haar terecht een stoere vrouw: 
opgewekt, krachtig en dankbaar, 
ondanks alles wat ze had meege-
maakt. In 2021 werd Maartje ziek 

en kwam ze in het ziekenhuis terecht. Ze kreeg corona maar 
herstelde, terwijl juist Koos onverwachts overleed. Het ver-
driet daarover droeg zij met grote kracht, hoewel het haar 
diep raakte.

De laatste weken werd duidelijk dat het einde naderde. Ze 
vond het lastig om het hier los te laten. Daarbij verlangde 
ze ernaar om weer bij Gerard en Koos te zijn. Op 20 augus-
tus is ze rustig ingeslapen. Tijdens de dankdienst klonken de 
woorden van Psalm 121: ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
vanwaar zal mijn hulp komen?’ Deze psalm droeg haar door 
het leven heen. Wij weten dat Maartje nu veilig en geborgen 
is bij haar Hemelse Vader.

ds. G.J. van Klaveren

Wim van der Kooi
Op dinsdag 1 september overleed Willem Lammert, Wim, op 
78-jarige leeftijd. Wim, geboren op 10 maart 1947 aan het 
Noordeinde, was de jongste in een gezin met drie kinderen. 
Zijn vader was van Friese afkomst en een echte onderne-
mer. Wim was nog maar 18 jaar oud toen zijn vader veel te 
vroeg overleed, op 55-jarige leef-
tijd. Hij en zijn broer Jan zetten het 
bedrijf voort. Wim trouwde met 
Wil van der Does, zijn grote liefde. 
Na de geboorte van de tweeling 
Corrie en Wietze bouwden ze hun 
thuis op aan de Burgemeester Me-
ijboomstraat, waar Liesbeth, Ma-
rijke en Jolanda werden geboren. 
Wim had een rustige persoonlijk-
heid en was nuchter. Zijn vijf kinderen groeiden op met een 
vader die er altijd was, die je kon vertrouwen, met een droge 
humor en gezegdes die raak waren. Het gezin groeide uit tot 
een trotse familie met elf kleinkinderen. Als ondernemer 
was Wim een harde werker en van goed vertrouwen. Het 
bedrijf was als een grote familie. Nadat Wim gestopt was 
met werken kwam hij nog graag in het bedrijfspand om de 
laatste nieuwtjes uit te wisselen. In de zomer van 2024 werd 
hij ziek. Ondanks zijn ernstige ziekte wist hij zich gedragen 
door God. En in dit geloofsvertrouwen is Wim ingeslapen en 
thuisgekomen bij de Heer, Hij die ons draagt op Zijn vleugels, 
het eeuwige leven in.

ds. Lydia Veerman-van Dijk

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden 
Gods troost en nabijheid toe.

In Memoriam
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Een nieuw kerkelijk jaar is van start gegaan. Ook dit jaar vragen wij u en jou om een 
bijdrage te geven ter bestrijding van de onkosten die gemaakt worden voor Contact, Licht 
Magazine, de website en de kerkapp. Vanaf half oktober liggen de stapels brieven met 
acceptgiro’s in de kerken om te worden rondgebracht. Wil je meehelpen met het bezorgen 
van de brieven? Neem dan contact op met het kerkelijk bureau.
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In dit nummer het completestartweekprogramma

Samen 
h�  nieuwe 
seizoen in !

Helpt u mee om de kosten te dragen?

€ 30,00 voor een alles-in-1 pakket!

Wij vragen dit jaar om een bijdrage van € 30,00. Dit bedrag is bestemd voor de vier eerdergenoemde communicatiemiddelen. 
Uw bijdrage is dus niet alleen voor Contact of bijvoorbeeld Licht Magazine. Ook als u de website niet bezoekt, maar wel 
Contact leest, of de kerkapp gebruikt, maar Licht Magazine niet altijd leest: het is een alles-in-
1-pakket. Er wordt door veel vrijwilligers hard gewerkt om alle informatie correct en op tijd te 
verzamelen. Anderen brengen dit op een creatieve manier onder uw aandacht. Dankzij de inzet 
van zoveel vrijwilligers kunnen we de kosten voor publiciteit laag houden. Kosten die wel gemaakt 
worden zijn bijvoorbeeld voor papier, inkt en onderhoud aan het kopieerapparaat, de website en 
de kerkapp. Voor sommige onderdelen is een professionele aanpak gewenst.

Contact verschijnt wekelijks.
Elke maandag voor 18.00 uur wordt de kopij ingeleverd. Op maandagavond wordt 
alle kopij verwerkt. Dinsdag of woensdag wordt Contact gedrukt en gevouwen. Op 
donderdag wordt de papieren versie van Contact rondgebracht bij gemeenteleden 
waarbij het niet lukt om van de Kerkapp gebruikt te maken. Al dit werk gebeurt door 
vrijwilligers.

Licht Magazine verschijnt 10 keer per jaar.
De redactie is al ruim een maand voordat het blad op uw mat valt bezig met de inhoud: 
wat speelt er, wie wordt geïnterviewd, wat willen we vertellen? Ook de geboorte- en 
overlijdensberichten zijn een belangrijk onderdeel. Het is telkens weer een hele puzzel 
om alles in elkaar te zetten. Een groot deel van dit werk wordt gedaan door vrijwilligers. 
Licht Magazine wordt professioneel gedrukt en verspreid.

De website www.protestantsrijnsburg.nl is 24 uur per dag beschikbaar.
Het up-to-date houden van de website is veel werk. Een aantal vrijwilligers zorgt ervoor dat alle 
informatie geplaatst wordt. Belangrijk is dat alles goed en compleet wordt aangeleverd. Voor 
beheer en onderhoud van de website worden kosten gemaakt.

De Kerkapp PGRijnsburg
De kerkapp PG Rijnsburg heeft als doel om elkaar als gemeente op een hedendaagse 
manier te ontmoeten, informatie uit te wisselen en contact te hebben. Naast het onder 
de aandacht brengen van activiteiten kent de app ook een collectefunctie. De app 
is uitsluitend bedoeld voor leden van onze gemeente. Daarom verleent de taakgroep 
Communicatie zorgvuldig toegang tot de app. Ook houdt de taakgroep toezicht op het 
gebruik en biedt zij ondersteuning bij vragen of problemen. De taakgroep Communicatie 
bestaat uit vrijwilligers. Voor het beheer en onderhoud van de app worden kosten 
gemaakt.

Helpt u mee om met elkaar de kosten te dragen?
€ 30,00 voor een alles-in-1 pakket!
U kunt de QR-code scannen of uw bijdrage overmaken op: 
NL40 RABO 0356 8216 92 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg 
onder vermelding van Bijdrage Communicatie.

Scan de QR-code om € 30,00 te betalen voorTaakgroep Communicatie 2025.Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 3 september 2027.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sd5XMf1xTnq_rMbeLKHmVg
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Veiling Werkgroep De Ruyter: 
Zaterdag 8 november 
Al decennia organiseert Werkgroep De Ruyter 
hulptransporten en hulp voor de allerarmsten in Oost-
Europa. Er is veel nood, mede door de oorlog die Oekraïne 
sinds 2022 teistert. Veel gemeenteleden zijn betrokken bij 
het werk van de stichting. Met de verhuizing naar een nieuw 
onderkomen aan de Voorhouterweg wordt er opnieuw een 
hoofdstuk toegevoegd aan dit waardevolle werk. Om de 
hulp ten behoeve van de armen te kunnen blijven doen, 
organiseert de werkgroep op zaterdag 8 november haar 
jaarlijkse veiling op Vakantiepark Koningshof. De inloop is 
vanaf 16.30 uur, de veiling start om 17.00 uur. 

Wees van harte welkom. We hopen samen op een mooie 
avond. De opbrengst van de avond zal geheel ten gunste zijn 
van het werk van Werkgroep De Ruyter. 

Duurzaam en gezellig: 
Repaircafé in de Tulpenstraat
Op zaterdag 30 augustus opende het Repaircafé in de 
Tulpenstraat wederom haar deuren. Vrijwilligers stonden 
klaar om kapotte spullen te repareren en zo afval te 
voorkomen. Klanten konden tijdens het wachten genieten 
van een kop koffie of thee en een goed gesprek.

De vrijwilligers doen dit werk met veel plezier. Naast de 
gezellige sfeer staat vooral de duurzame insteek centraal: 
door te repareren in plaats van weg te gooien, dragen we bij 
aan een betere wereld. Het geeft bovendien veel voldoening 
om iets wat stuk is weer werkend te krijgen. Bezoekers zijn 
vaak verrast hoeveel er mogelijk is. Van koffiezetapparaten 
tot stofzuigers – veel apparaten krijgen hier een tweede 
leven.

Lijkt het je leuk om mee te helpen als monteur of 
koffieschenker? Loop gerust eens binnen of neem contact 
op via repaircaferijnsburg@gmail.com.

Samen zorgen we voor minder afval en meer verbinding in 
de buurt! Het Repaircafé is geopend op elke laatste zaterdag 
van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur.

Toegelicht

Bericht vanuit de Zendingscommissie:
Friedenstimme
In de voormalige Sovjet-Unie leven miljoenen mensen die 
het evangelie niet kennen. Het gaat zowel om mensen die in 
kleine dorpjes in centraal Rusland wonen, als om degenen 
die in het poolgebied of op de toendra leven. Gedreven 
door de woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van 
Hem moeten horen, trekken Russische evangelisten eropuit 
om hun naaste te vertellen over God. Dit werk wordt 
ondersteund door Friedensstimme. 

Daarnaast worden er via Friedensstimme verschillende 
projecten gesteund op het gebied van zending en 
evangelisatie in deze landen. Ook worden er Bijbels en 
andere geestelijke lectuur verspreid onder de bevolking, 
alles met het doel Gods Woord verder bekend te maken. 
Vanuit de Zendingscommissie steunen wij diverse 
organisaties en projecten, waaronder Friedensstimme. Via 
de website www.friedensstimme.nl kunt u meer lezen over 
deze organisatie en haar activiteiten.

Kerk & Israël:
De Jood Jezus in deze tijd
Op woensdag 8 oktober organiseert de werkgroep Kerk & 
Israël Katwijk en Leiden, in de Voorhof een inhoudelijke 
avond over het thema: ‘DE JOOD JEZUS IN DEZE TIJD: op 
naar een geloofwaardig en aansprekend getuigenis’. Elk 
spreken over Israël wordt nu politiek gezien. Waar ligt 
onze verbondenheid? Terwijl juist de joodse traditie met 
haar spreken over recht, gerechtigheid en waarachtigheid 
antwoorden kan geven die we nodig hebben. 

Op deze avond vertelt Johanna Tanja, wetenschappelijk 
medewerker voor Kerk & Israël van de PKN, ons over de 
Jood Jezus in deze tijd. Door Hem als Jood te zien, zullen 
we Hem beter leren kennen en worden we behoed voor te 
gemakkelijke antwoorden. 

Om 19.45 uur staat de koffie en thee klaar, we beginnen om 
20.00 uur. Van harte welkom! 

Meer info: ds. Lydia Veerman 06-186 18 150
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Mannendag Rijnsburg – 
Mannen met impact
Invloed: we hebben het allemaal, of we ons daarvan bewust 
zijn of niet. Als mannen laten we dagelijks sporen na. In ons 
gezin, op het werk, in de kerk, in onze vriendschappen. De 
Bijbel roept ons op om zout en licht te zijn, zodat ons leven 
anderen dichter bij Christus brengt. Hoe gebruiken wij onze 
woorden, keuzes en daden? Zijn we bronnen van hoop en 
waarheid of gaan we mee in de stroom? We nodigen je uit 
om samen met andere mannen stil te staan bij dit thema, 
elkaar te bemoedigen en Gods weg te ontdekken.

Datum: Zaterdag 1 november 2025
Tijd: 9:30 – 15:00 uur 
(inloop vanaf 8:30 uur met koffie en thee)
Locatie: Congrescentrum NH Leeuwenhorst, 
Noordwijkerhout
Sprekers: Henk Stoorvogel en Marco van Delft
Aanmelden: www.mannendagrijnsburg.nl

Mis dit moment van ontmoeting, inspiratie en 
geloofsverdieping niet – jij bent van invloed!

Column

De spijker op de kop! 
pastor Arie Ravensbergen

Tijdens ons geweldige gemeenteweekend, vorige 
maand op camping ‘Het Beloofde Land’ in Voorthui-
zen, werd er op zaterdagmiddag een ‘Stoere Stappers 
Speurtocht’ georganiseerd. Meer dan honderd mensen 
deden mee, verdeeld over elf teams. Langs de route 
waren elf posten uitgezet, waar de teams telkens een 
opdracht kregen die zij samen moesten uitvoeren.

Bij een van de posten was de uitdaging om zoveel 
mogelijk spijkers recht in een plank te slaan. Direct werd 
binnen elk team de beste timmerman aangewezen en 
die zou wel eventjes laten zien wat hij of zij kon. Maar 
er was een spelregel: iedereen uit het team moest 
meedoen en per beurt mocht er maar één klap met de 
hamer worden gegeven. Dus van klein tot groot en jong 
tot oud: op de knieën en slaan. Het eerste probleem 
dat opgelost moest worden, was hoe je genoeg ruimte 
kon maken voor de persoon met de hamer zodat hij of 
zij niet, voordat zij de spijker raakten, al het voorhoofd 
van een teamgenoot hadden beschadigd. Sommigen 
moesten zich beheersen om niet meer dan een klap 
tegelijk te geven. Anderen werden juist fanatiek als 
zij overgeslagen werden doordat iemand anders de 
hamer te snel greep. En bijzonder genoeg misten juist 
degenen die dachten dat ze het ‘wel even zouden fixen’ 
soms de spijker volledig. Daartegenover stond de grote 
waardering wanneer een klein kind de spijker precies 
op de kop sloeg. Het resultaat van het spel was dat 
alle teams met veel plezier in drie minuten de meeste 
spijkers uiteindelijk krom in de plank sloegen. Over 
winnen of verliezen werd niet eens meer nagedacht, 
niemand vroeg of anderen het beter of slechter gedaan 
hadden. 

We zitten weer midden in een verkiezingsstrijd. Politieke 
partijen presenteren hun programma’s, terwijl de pers 
dikke zwarte strepen zet onder de verschillen en de 
partijen uitdagen om elkaar uit te sluiten, in plaats van 
samen te werken en te zoeken naar een samenleving 
waarin ruimte is voor alle kleuren. Wat als het in het 
leven nou niet zoveel zou gaan over meer, meer, meer? 
Maar meer over samen, samen, samen?
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Kerkdiensten

Vrijdag 3 oktober
De Vlietstede
19.30 uur	 Predikant is nog niet bekend - 
	 Weeksluiting

Zondag 5 oktober - Israëlzondag
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. J.W. Korpelshoek, Katwijk
17.00 uur	 Predikant is nog niet bekend - 
	 Zingend Geloven dienst
De Voorhof
10.00 uur	 Predikant is nog niet bekend
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman  - Kinderdienst
17.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk en Karin Nijgh 
	 m.m.v. Jedidja van Duijnen Band

Vrijdag 10 oktober
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk  - Weeksluiting

Zondag 12 oktober
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
17.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk

De Voorhof
10.00 uur	 ds. P.J. van der Ende en Joost Mens
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.B. Vroomans
17.00 uur	 ds. P.J. van der Ende en Esther van Rijn - 
	 m.m.v. Dedicated Worship

Vrijdag 17 oktober
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. D. Dreschler - Weeksluiting

Zondag 19 oktober
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende - Heilige Doop
17.00 uur	 dhr. J.W. van de Kamp, Beverwijk
De Voorhof
10.00 uur	 ds. J.C. IJzerman en Joska van Zuijlen -
	 Heilige Doop
Immanuëlkerk
09.30 uur	 prop. N. Dijkdrent, Katwijk
17.00 uur	 dhr. Arnaud van Gelder, Katwijk en 
	 Cees de Mooij -m.m.v. Delight

Vrijdag 24 oktober - Heilig Avondmaal
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Zondag 26 oktober - Heilig Avondmaal
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. W. van Stuijvenberg, 
	 Ouderkerk a/d Ijssel
17.00 uur	 ds. K.W. de Jong, Gouda
De Voorhof
10.00 uur	 ds. P.J. van der Ende en Frits van Tol
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman
17.00 uur	 ds. P.J. van der Ende -
	 m.m.v. Nicole de Jong

O

Zondag 5 oktober
Thema: Spreekwoorden: Laat de kaas niet van je 
brood eten. Wie is mijn Naaste. - Lucas. 10

Zondag 12 oktober
Thema: Spreekwoorden: Geef de keizer wat van de 
keizer is.

Zondag 19 oktober
Thema: Spreekwoorden: Wie rijk wil zijn moet zijn 
zegeningen tellen die niet te koop zijn - geld maakt 
gelukkig 

Zondag 26 oktober
Thema: Paulus noemt ons ‘heiligen’ Fil. 1. wanneer of 
hoe ben ik heilig? - Ga in je eigen kracht staan!

Zondag 2 november - Youth Worship
Thema: Nog niet bekend

Zondag 9 november
Thema: Nog niet bekend

Thema’s Boeketdiensten

De laatste serie studiediensten, over ‘ongemakkelijke 
bijbelteksten’,  is inmiddels ten einde. Vanwege het 
grote aantal gastvoorgangers in de middagdiensten, 
en een aantal diensten met bijzonder karakter, komt 
er pas vanaf de Advent weer een nieuwe serie. 
Maar, op de zondagen dat één van onze predikanten 
voorgaat, gaan we de serie ‘Ongemakkelijke 
bijbelteksten’ vervolgen. Als er nu teksten/passages 
zijn waar u vragen bij heeft, laat het vooral weten! 
Wij zijn benieuwd naar uw reacties.

Thema’s Studiediensten

O

B

O

B

O

B

B
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Kijk voor de actuele agenda van de kerkdiensten
op onze website, de kerkapp en in Contact!

Het rooster voor de kerkdiensten van september was op het 
moment dat dit nummer naar de drukker moest, nog niet 
compleet. De agenda voor de kerkdiensten is daarom onder 
voorbehoud. 

Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele 
wijzigingen in de nieuwsbrief Contact, in de Kerkapp of op 
www.protestantsrijnsburg.nl.

Vrijdag 31 oktober
De Vlietstede
19.30 uur	 ds. J.C. IJzerman - Weeksluiting

Zondag 2 november
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
De Voorhof
10.00 uur	 ds. J.C. IJzerman en Leontine van Dijk
15.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - SIEN-dienst
17.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk en
	 Dennis Roijers- Youth Worship
	 m.m.v. Dennis Roijers en Band
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.B. Vroomans
11.15 uur	 Predikant is nog niet bekend - 
	 Tienerdienst

Woensdag 5 november - 
Dankdag voor gewas en arbeid
Grote Kerk
10.00 uur	 ds. J.C. IJzerman
19.30 uur	 Gebed voor Vrede
Immanuëlkerk
19.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk

Vrijdag 7 november
De Vlietstede
19.30 uur	 pastor. A. Ravensbergen - Weeksluiting

Zondag 9 november
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.B. Vroomans - Heilige Doop
17.00 uur	 ds. L. Hoftijzer, Sprang
De Voorhof
10.00 uur	 ds. J.W. Sterrenburg, Sluipwijk
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende - Heilige Doop
17.00 uur	 ds. A.B. Vroomans

S
O B

Studiedienst

Ontmoetingsdienst Boeketdienst

Colofon

Licht Magazine is een uitgave voor alle leden van de 
Protestante Gemeente Rijnsburg.

Redactie: 
Kristel van Klaveren en Heidi Schreve 
(hoofdredacteuren), Willem Nagtegaal, 
ds. Lydia Veerman-van Dijk, David van der Meij, 
Jan Pieter Tensen en Jeanette Kea (eindredacteur).
Redactie Licht, Piet Heinstraat 1, 2231 RK Rijnsburg, 
Tel. 06-54 21 20 68, e-mail: redactielicht@live.nl

Vormgeving: Michel Noort
Fotografie: Sjaak van Etten

Redactionele medewerking aan dit nummer: ds. Piet 
Rozeboom, Leontine van Dijk, pastor Arie Ravensber-
gen, Floris van Tilburg, Conny Verhoef en Aad Nijgh.

Druk en verspreiding
Licht Magazine wordt tien keer per jaar gedrukt en 
verspreid. Voor klachten over de bezorging kunt u con-
tact opnemen met de redactie van Licht Magazine of 
met het Kerkelijk Bureau. Tel. 071-20 350 13.

Betaling
Jaarlijks krijgt u in het najaar een brief met het ver-
zoek om een vrijwillige bijdrage voor Licht Magazine, 
Contact en de website. U kunt uw bijdrage, t.n.v. de 
Taakgroep Communicatie, op het onderstaande reke-
ningnummer overmaken.

IBAN Rekeningnummers 
Protestantse Gemeente Rijnsburg:
Kerkelijke bijdrage	 NL37 RABO 0373 7276 82
Diaconie		 	 NL29 RABO 0356 8206 29
Zendingscommissie	 NL27 RABO 0356 8256 12
Taakgroep Communicatie	 NL40 RABO 0356 8216 92
Solidariteitskas		  NL07 RABO 0331 7439 06

Disclaimer
De redactie van Licht Magazine en de Protestantse 
Gemeente Rijnsburg geven in Licht Magazine ruimte 
aan gemeenteleden om hun geloofsbeleving te delen 
met de lezers. Onze gemeente is er trots op dat zij een 
veelzijdige, veelkleurige gemeente is. 

Daar waar ruimte is voor een ieder, zijn meningen niet 
altijd gelijk. De redactie en de Protestantse Gemeente 
Rijnsburg zijn niet verantwoordelijk voor de persoon-
lijke meningen zoals mensen die verwoorden in Licht 
Magazine.

De redactie behoudt zich het 
recht voor om ingezonden arti-
kelen te wijzigen of te weigeren.
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Ik heb je
gebed

gehoord 
en je 

tranen
gezien

2 Koningen 20:5
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