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Contactadressen

Wijk Westerhaghe & De Hoek:

Predikant: ds. A.B. Vroomans

Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41 48 63 42.
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl

Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.

E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:

Predikant: vacant.

Waarnemend predikant: ds. Pieter van der Ende.
Zie Wijk Oude Hart Noord.

Scriba: Vacant

Wijk Centrum & Oost:

Predikant: ds. A.E Veerman-van Dijk,

Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg.

Tel. 06-18 61 81 50. E-mail: ds.veerman@pknrijnsburg.nl
Contactpersoon voor berichten uit de wijk:

Ida Binnendijk. 06-10 34 31 72.

E-mail: wijk.centrum.en.oost@gmail.com

Wijk Frederiksoord & De Bloem:

Predikant: ds. J.C. lJzerman,

Nassaulaan 53, 2231 VX Rijnsburg.

Tel. 06-34 55 09 35. E-mail: ds.ijzerman@pknrijnsburg.nl
Scriba: Helma van Abswoude. Tel. 071-51 524 46.
E-mail: helmavanabswoude@gmail.com

Wijk Oude Hart Noord:

Predikant: ds. P.J. van der Ende,

Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg.

Tel. 071-53 281 61. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: Alex van 't Veld. Tel. 06-55 84 41 40.

E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Kerkelijk werker Gemeenteopbouw:

Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60.

E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Ouderenpastoraat:

Wijk Westerhage & de Hoek, Oude Hart Noord en de
ouderen in de Abdijlaan en de Smidstraat:

Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60.

E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Wijk Kleipetten, Frederiksoord & De Bloem, Centrum &
Oost, met uitzondering van de Smidstraat en de
Abdijlaan: De ouderen in deze wijken vallen onder de
wijkpredikanten.

Kerkenraad:
Scriba kerkenraad: Alex Noort, Tel. 06-20 12 66 04.
E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:

Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-40 258 83.
De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-40 217 24.
Immanuélkerk: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.
Het Centrum: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl

Vertrouwenspersonen

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is

voor iedereen.

Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant,
een kerkelijk (mede)werker of een kerkelijk vrijwilliger
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van
seksuele handelingen, seksuele toespelingen of
uitnodigen tot seksueel contact, dan wel intimiderend
gedrag vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op één of andere manier te maken hebben
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend
gedrag, dan nodigen we u uit om contact op te nemen
met één van de interne vertrouwenspersonen van onze
gemeente. Dat kan via e-mail:

vertrouwenspersoon.vrouw @ pknrijnsburg.nl
vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl.

Kerkelijk Bureau

U bent van harte welkom!

Het adres is Vliet NZ 36, 2231 GN Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-20 350 13

Email: kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.
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A Riaqne van der Meij

Lichtyoetiq:"

Inleveren kopij
voor Licht Magazine

Het volgende nummer van Licht Magazine

verschijnt in de week van
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is woensdag 10 september.)
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"Ik vind het belangrijk om toewijding aan

4

. mijn geloofsleven te laten zien.’

”




In onze gemeente zijn veel mensen actief achter
de schermen om het jeugdwerk levendig en
betekenisvol te houden. Een van hen is Rianne
van der Meij, een enthousiaste jonge vrouw die
sinds kort de rol van voorzitter van de jeugdclubs
op zich heeft genomen. In dit interview leren we
haar beter kennen: wie ze is, wat haar drijft, hoe
haar betrokkenheid bij de kerk en het jeugdwerk is
ontstaan en wat haar plannen zijn voor de toekomst
van de clubs. Met haar frisse blik en grote hart voor
jongeren wil ze iets waardevols bijdragen aan het
gemeentewerk.

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

‘Ik ben Rianne van der Meij, 24 jaar en sinds dit jaar
voorzitter van de jeugdclubs van onze gemeente. Ik studeer
filmwetenschappen aan de universiteit in Leiden. Dat is geen
opleiding waarin je leert om zelf films te maken, maar waarin
je onderzoekt wat films betekenen en hoe ze invioed hebben
op de samenleving. Volgend jaar hoop ik mijn bachelor
af te ronden en daarna een master journalistiek te doen.
Mijn droom is om later te werken in de filmjournalistiek.
Daarnaast werk ik in een bioscoop en ga ik dit jaar voor de

Uitgelicht

Hoe ben je in deze rol beland?

‘Ik werd benaderd door René van Delft van de taakgroep
Jeugd en Jongeren. In eerste instantie dacht ik dat ik
was uitgenodigd voor een algemene vergadering over
jeugdwerk. Een klassiek gevalletje van een appje niet goed
lezen, want toen ik eenmaal aangeschoven was bij de
vergadering werd al snel duidelijk dat ik eigenlijk aan het
solliciteren was voor de rol van voorzitter. Gelukkig sprak
het me aan, want ik had juist zin om iets te organiseren.
Het team bestaat uit een groep betrokken vrouwen, van wie
sommigen al jarenlang actief zijn in de commissie. Voor mij
is voorzitter voorlopig vooral een officiéle titel. Ik zie mezelf
meer als een ‘voorzitter in opleiding’. Ik ga dit jaar veel leren
van anderen, maar neem de verantwoordelijkheid zeker
serieus. Als er iets geregeld moet worden, zorg ik dat het
gebeurt en dat het goed komt.”’

Wat is je visie voor de jeugdclubs?

‘Ik ben redelijk blanco begonnen en ik geloof dat een visie
ook groeit terwijl je meeloopt met de clubs. Wat ik belangrijk
vind, is dat kinderen op een laagdrempelige manier welkom
zijn in de kerk. Veel kinderen groeien op zonder basiskennis
van het Evangelie. Daarom hoeft een clubprogramma niet

Het gaat erom dat kinderen weten wie Jezus is
en dat de kerk een plek is waar je welkom bent.

tweede keer mee als staflid met de HB-Bijbelstudiereis. Ik
verdeel mezelf niet over van alles tegelijk, maar de dingen
die ik doe doe ik graag met toewijding.

Wat is je relatie tot de gemeente?

‘Mijn ouders gaan naar de kerk in de Voorhof en meestal ga
ik met hen mee. Al ben ik er niet iedere week, ik probeer
wel regelmatig te gaan omdat ik het belangrijk vind om
toewijding aan mijn geloofsleven te laten zien en ook omdat
samenkomen als gemeente iets moois is. Mijn leeftijdsgroep
is niet heel groot in de gemeente, dus juist daarom wil ik mijn
gezicht laten zien en na de dienst blijven hangen voor een
kop koffie. Soms schenk ik samen met een vriendin koffie.
Verder ga ik al vijf jaar mee op HB, waarvan dit mijn tweede
jaar als staf is. Ik zeg altijd dat ik niet zo handig ben met
kinderen, maar ik ben wel mee geweest naar Zomerkamp
Leusden (tegenwoordig Zeewolde) en ik heb Jeugd Alpha en
Royal Rock gegeven.

Wat is je relatie tot de jeugdclubs?

‘Ik heb als kind zelf nooit op club gezeten, maar toen ik de
leeftijd had van de clubkinderen ging ik altijd mee op kamp
en deed ik als tiener mee aan Royal Rock en FriendsXL. 1k
heb goede herinneringen aan plekken waar je als kind
samenkomt om leuke dingen te doen, met waarden die een
rol blijven spelen in je leven. Ik ben nog steeds bevriend
met een paar meiden uit die tijd. Dat gun ik de volgende
generatie ook.

ingewikkeld te zijn: het gaat erom dat kinderen weten
wie Jezus is, dat de kerk een plek is waar je welkom bent.
Een plek waar je vriendjes kunt ontmoeten en waar je het
gewoon naar je zin hebt.

Wat wil je veranderen en wat werkt al goed?

‘Op dit moment wil ik vooral dat het clubseizoen snel van
start gaat. lk wil zelf eerst alles een keer meegemaakt
hebben, zodat ik zie wat goed loopt en waar uitdagingen
liggen. Uit eerdere ervaring in jeugdwerk weet ik dat je niet
meteen alles moet willen veranderen. En al helemaal niet
alles tegelijk moet aanpakken. Persoonlijk heb ik de neiging
om tien dingen tegelijk te willen, dus ik moet nu vooral leren
om die valkuil te vermijden’

Hoe ben je van plan meer clubleiding te werven?

‘Als ik dat eens wist! Ik hoop vooral dat ik in gesprek kan
gaan met mensen die twijfelen. Ik heb nog nooit een
jeugdactiviteit georganiseerd die me geen energie heeft
gegeven. Jongeren geven zoveel terug. Die energie en die
lol kun je eigenlijk niet goed overbrengen via een flyer of
PowerPoint-dia, maar ik hoop dat het zichtbaar wordt als ik
met iemand praat over het jeugdwerk. Heb je interesse om
mee te helpen? Dan kun je mij altijd een mailtje sturen via
de Kerkapp.




Het Lichtop ...

Genade

ds. Pieter van der Ende

Er zijn van die (kerk)woorden die je je hele leven
meedraagt. Woorden die zo vanzelfsprekend
klinken en tegelijk steeds tot nieuwe doordenking
uitnodigen. Voor mij is ‘genade’ zo’n woord. Ik
ben ermee opgegroeid: in de kerk, in preken en in
liederen. ‘We leven van genade.” Dat hoorde ik al
vroeg. Dat God ons liefheeft, ons vergeeft en ons
beter behandelt dan we verdienen.

Toch vraag ik me soms af of die woorden vandaag
nog begrepen worden. Wie voelt zich nog ‘in genade
aangenomen’? Sluit dat nog aan bij het levensgevoel van
nu? Veel mensen zien zichzelf niet als ‘zondig’, eerder als
feilbaar, zoekend, soms worstelend. Dat God je ‘in genade
aanneemt’, klinkt al snel als iets van vroeger. Alsof je in de
rij staat voor een paleispoort en hoopt dat de koning in een
goede bui is.

Toch lijkt het thema genade actueler dan ooit. In gezinnen,
relaties, op het werk, in de samenleving. Genade is het
besef dat jij en de ander niet volmaakt zijn en dat je de
ander daar niet op afrekent. We kennen het allemaal:
fouten die gemaakt worden, afspraken die niet nagekomen
zijn, woorden die verkeerd vallen. Tal van zaken kunnen
misgaan in het werk, in de communicatie, in de relatie. Hoe
hoog zijn de eisen die we aan elkaar stellen? In de huidige
samenleving lijkt er weinig ruimte voor fouten. Eén misstap
online en je bent afgeschreven. Eén verkeerde uitspraak en
je wordt gecanceld. Er is weinig geduld voor mensen die
struikelen. Soms ontstaat er een ware heksenjacht. Hoe
gezond is dat?

Wie in een huwelijk of gezin leeft, weet dat zonder genade
samenleven onmogelijk wordt. Wie de ander blijvend
vasthoudt op misstappen, wie oude fouten telkens weer
ophaalt, tast de liefde aan. Genade is: weten dat we elkaar
nodig hebben, juist in onze onvolkomenheid. Bonhoeffer
zei: ‘Genade is gratis, maar niet goedkoop.” Het heeft God
in Christus alles gekost. Het is juist heel dure genade! En dat
geldt ook voor de genade die wij elkaar schenken. Genade
betekent afzien van vergelding, van genoegdoening, van
het recht hebben om de ander te laten boeten. Dat is niet
makkelijk. Het vraagt moed. Soms lijdzaamheid, soms het
offer van je trots.

En is het niet zo dat we zelf hopen op genade van anderen?
We hebben ons oordeel soms snel klaar, maar kan die ander
niet een beetje mild zijn voor mij? Ik heb het in elk geval
nodig. Niet alleen Gods genade (dat bovenal!), maar ook die
van mijn medemensen. lk ben een feilbaar mens. Daarmee
wil ik niet mijn fouten vergoelijken, maar ik hoop er niet op
afgerekend te worden. Ik hoop dat de ander de mens in mij
blijft zien, de mens waar Gods liefde naar uitgaat en voor
wie God boven denken en bidden goed en genadig is. Dat
besef helpt om te groeien in genade, want wie zichzelf kent
weet hoe hard je het soms nodig hebt dat iemand zegt: ‘Laat
maar. Het is niet goed en toch is het goed zo. We gaan verder.
Mensen die samen onderweg zijn. Jezus was vol van genade
én waarheid. Die twee horen bij elkaar. Genade zonder
waarheid wordt goedkoop, maar waarheid zonder genade
wordt kil. Genade is geen ouderwets kerkelijk woord. Het
is de zuurstof voor samenleven. Zonder genade wordt het
koud. Met genade is er leven en groeit er toekomst.




Zomerkamp Rijnsburg

Zomerkamp Rijnsburg 2025:
‘Nooit meer terug naar Leusden!’

Interview door Barbara Wiesmeijer met Wilfred Blankert,
Richard de Winter en Baan Klootwijk.

Het zal niemand ontgaan zijn. Na 60 jaar het
jaarlijkse zomerkamp in Leusden te hebben
gehouden, kon dat dit jaar niet meer. Kamp aan de
Paradijsweg is niet meer mogelijk en we moesten
op zoek naar een andere plek. Dat had nogal
wat voeten in de aarde voor ons team, want we
zijn geen kamp met 30 deelnemers maar gaan de
laatste jaren met gemak over de 200 kinderen
heen. Dat vraagt nogal wat van een locatie. Om
een kijkje te geven in het organiseren en regelen
van dat alles heb ik een aantal leden van ons team
geinterviewd.

Wilfred om met jou te beginnen. Hoeveel tijd ben jij bezig
geweest met dit kamp?

‘We zijn 915 nachtjes geleden begonnen met nadenken. Jij
en ik spreken altijd over nachtjes, dus nu ook. Dat deden
we dus midden in de winter van ‘22/°23. Het besef kwam
langzaam binnen dat we in Leusden niet konden blijven. We
dachten het zelf wel te kunnen, maar hoe?’

Toen kwam jij in beeld Richard. Wat was jouw taak in dit
kamp en hoe is het je bevallen?

‘Ik was verantwoordelijk voor materiaal en logistiek en de
voorbereiding van het hele kamp. Ik was ook trekker van het
keukenteam. In Leusden op kamp in 2024 hebben we voor
het eerst met zijn vieren (Wilfred, Baan, Richard en Barbara)
bij elkaar gezeten.

Baan jij had al een aparte rol in Leusden, maar nu waren
er zaken veranderd. Wat deed je en wat heb je nu gedaan?
Baan doet ‘Baandingen’ en dat is niet veranderd. Normaal
op kamp regel ik materialen, zoals bijvoorbeeld voor spellen,
maar dit keer heb ik echt mijn vak uitgevoerd: technische
productie - zorgen dat alles technisch goed werkt en
draait, wat ik met mijn bedrijf op evenementen ook doe.
Daarnaast ben ik ook bijgesprongen in het keukenteam.

Baandingen, dat is een verzinsel van Wilfred. Wilfred en
Barbara proberen om iedereen in kamp zo in te zetten dat
ieder talent tot uiting komen.’

Wat moeten de mensen hier lezen, mannen?

‘Het was een geweldige belevenis en dat we dit met ons
eigen team voor elkaar hebben kunnen krijgen zonder
externe mensen te hoeven inzetten, is bijzonder. We
hadden bijvoorbeeld al een kok in ons team die gewend
is om voor grote groepen te koken.” ‘We hebben het voor
elkaar gekregen om ieder talent te benutten. De teams
waren goed verdeeld en de sfeer was ontzettend goed. We
hebben God steeds in het hele proces gezien. In de laatste
paar dagen van kamp hebben we bijvoorbeeld een trailer
moeten regelen toen bleek dat we toch niet in de loods op
het Scoutinglandgoed terecht konden. We kregen uit allerlei
hoeken hulp en hebben binnen 24 uur een trailer kunnen
kopen. Dat is echt bijzonder.

Wilfred: wat vind jij er eigenlijk zelf van, Barbara?

‘Ik heb ontzettend genoten van kamp 2025. De teams waren
goed op elkaar ingespeeld en de kinderen hebben genoten.
En daar draait het om. Bovendien hebben we in de lange
voorbereidingstijd ook steeds gevoeld dat God met ons op
weg was. Zo voelde het ook toen we er waren. Volgens Jaap
de Mooij was het ‘het wonder van Zeewolde’ en daar sluiten
we dit interview mee af’

Zomerkamp Rijnsburg wil graag op deze plaats een ieder
die het kamp mede mogelijk heeft gemaakt, heel hartelijk
danken.




Samen het nieuwe seizoen in.
Vier je mee?

Na een zomer vol rust, reizen, zon of juist

drukke werkzaamheden is het tijd om samen

een nieuw kerkelijk seizoen te beginnen. We

trappen af met een feestelijke startweek waarin

ontmoeting, verdieping, plezier en verbinding
centraal staan. Voor jong en oud is er van alles te
beleven: van een openluchtdienst en kinderbingo
tot een zangochtend, een gezellige avondmarkt
en een pubquiz.

Of je nu al jaren actief bent in onze gemeente of juist
benieuwd bent naar wat er leeft, deze week biedt een
mooie kans om elkaar (opnieuw) te ontmoeten. Neem
gerust iemand mee en voel je welkom.

Programma Startweek

Zondag 14 september

10.00 uur: Gezamenlijke startdienst

Locatie: Burgemeester Koomansplein

Watiser mooier dan samen het nieuwe kerkelijke jaarte beginnen met
een feestelijke openluchtdienst? We komen met de hele gemeente
bijeen, onder leiding van onze voorgangers. Een inspirerende en
verbindende start van het seizoen!

Het wordt een dienst voor jong en oud, met voor de
kinderen weer een vast onvergetelijk moment waarbij we
allemaal in beweging zullen komen! Ds. Pieter van der Ende
zal de dienst leiden. De dienst begint om 10.00 uur.

Aansluitend aan de kerkdienst tot 14.00 uur: Koffie en lunch
Locatie: Burgemeester Koomansplein

Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
bij een kop koffie en een gezamenlijke lunch. Neem gerust
familie of vrienden mee: je hoeft thuis geen koffie te zetten
en we genieten met de hele gemeente van een gezellige en
betekenisvolle ochtend.

Denk je eraan om je eigen kopje mee te nemen?
Dat is wel zo duurzaam.

Het programma duurt tot ongeveer 14.00 uur.
Van harte welkom!



Dinsdag 16 september

10.00 uur: Seniorenzangochtend met lunch

Locatie: De Voorhof (Intoop vanaf 09.30 uur)

Voor de senioren in onze gemeente wordt een feestelijke zangochtend georganiseerd om samen te genieten van
muziek, ontmoeting en gezelligheid. De ochtend begint om 10.00 uur, maar u bent eerder al van harte welkom
voor een kop koffie of thee met iets lekkers erbij.

Het belooft een mooie, muzikale ochtend te worden en na afloop is er een feestelijke lunch, waarbij we samen

aan tafel gaan voor een gezellige afsluiting. Deze ochtend wordt georganiseerd door de ouderenpastors. Zij hopen
velen van u te mogen begroeten.

Woensdag 17 september

15.00 - 16.30 uur: Kinderbingo

Locatie: De Voorhof (Inloop vanaf 14.30 uur)
Zitjijin groep 4, 5, 6, 7 of 8 en wil je graag iets leuks doen?
Kom dan naar de kinderbingo die speciaal voor jou wordt
georganiseerd door de jeugdclubs!

Het belooft een supergezellige middag te worden vol
spannende bingorondes, leuke prijzen en natuurlijk
veel lol met leeftijdsgenoten. Of je nu al vaker bingo
hebt gespeeld of het juist voor het eerst wilt proberen:
iedereen is welkom.

Vrijdag 19 september

18.30 uur: Marché Gourmand

Locatie: Plein Wilhelminaschool

(bij slecht weer verhuizen we naar De Voorhof]
Heerlijk struinen door de stad en daarna
neerstrijken op een sfeervolle avondmarkt met
vers bereid eten. Wie wel eens in Zuid-Frankrijk
is geweest, herkent dit vast als het recept voor
een gezellige zomeravond. Dit concept vormt
de basis voor dit event op het plein van de
Wilhelminaschool. Vanaf 18.30 uur bent u van
harte welkom om aan te schuiven en samen te

genieten van de zomerse sfeer, het heerlijke eten
en - minstens zo belangrijk - van elkaar.

Het is een mooie gelegenheid om andere (kerk)gemeenteleden
op een ongedwongen manier te ontmoeten en bij te praten. Er
is meer dan genoeg te eten en alles is gratis. Dus kom vooral
langs en neem gerust iemand mee: een vriend, buurvrouw,
collega of kennis - iedereen is welkom! We kijken ernaar uit u
daar te zien.




Zaterdag 20 september

20.30 uur: Pub Quiz

Locatie: De Voorhof (Inloop vanaf 20.00 uur)
De Rijnsburgse Pubquiz is dé kans om jouw kennis
te testen. Stel een team samen en maak je op voor
zeven uitdagende rondes vol vragen over muziek,
film, sport, de Bijbel, geschiedenis en actualiteit.

2.

Tickets zijn €20 per tafel (minimaal 4 en maximaal 6
personen), drankjes zijn op eigen kosten. Aanmelden
kan via de ticketlink: https://shorturl.at/dBzLT.

Om 20.00 uur gaat de zaal open en om 20.30 uur start
de quiz. Tot dan!

Zondag 21 september

Jeugd en Jongeren event
Dit keer trekken we er samen op uit naar het Panbos, een goede
plek om elkaar te ontmoeten, actief bezig te zijn en samen
plezier te maken. De exacte aanvangstijd en de verzamelplek
worden binnenkort bekendgemaakt via de Kerkenapp. Houd
die dus goed in de gaten.

17.00 uur: Youth Worship
Locatie: De Voorhof (Inloop vanaf 16.30 uur)

Een avond speciaal voor jou: vol

aanbidding, inspiratie en ontmoeting.

Met elkaar en met God. Neem je vrienden
mee — iedereen is welkom, ook als je niet
vaak in de kerk komt.

Mis het niet en kom langs om samen met
ons deze bijzondere avond te beleven. We
kijken ernaar uit om jou te zien!

Ww%ﬂﬁmwwﬂéw@@éﬁm\xfﬁw




Column

Opzoeknaarzachtekrachten

Carina Kralt-Bos

Ik ben Carina Kralt-Bos en sinds twee jaar betrokken
bij het Voedselproject dak- en thuislozen in Leiden,
waar ik één keer per maand kook. In het dagelijks
leven ben ik schrijver en freelance journalist. Ik
teken graag bijzondere verhalen op van mensen,
plekken en objecten. Verhalen die nog niet verteld
zijn, maar om verschillende redenen een podium
verdienen.

‘Er zijn zachte krachten in de samenleving die
mensen willen helpen’, zei Henri Bontenbal begin
juli aan een talkshowtafel. Het gesprek ging over
de aanscherping van twee asielwetten. Met een
(nipte) meerderheid waren ze die dag in de Tweede
Kamer aangenomen. Het had tot commotie en
onrust geleid toen bleek dat mensen die illegalen
helpen, mogelijk ook een straf boven het hoofd
hangt. ‘Het kan niet zo zijn dat in Nederland het
aanbieden van een kopje koffie, soep, een bed of
een stoel strafbaar wordt’, reageerde SGP-leider
Stoffels diezelfde dag.

Ik moest gelijk denken aan Annet, Anne-Greet,
Annemieke en de vele andere vrijwilligers waar ik
er sinds twee jaar één van ben. We vormen het
Voedselproject dak- en thuislozen in Leiden. Elke
woensdagavond delen we op de Langegracht een
warme maaltijd uit. Het begon ooit met een oud-
politieagent die een buitenslaper (beter woord voor
dakloze) tegenkwam en hem een maaltijd beloofde.
Het bleef niet bij een keer. Meerdere keren per
week deelde hij samen met zijn vrouw eten uit
voor wie dat nodig had. Uit Gods liefde, zeiden ze
er vaak bij. Jaren later namen Annet, Anne-Greet
en Annemieke het moedige stokje van hen over. Ze
verzamelden een groep vrijwilligers om zich heen
en verzorgen sindsdien de woensdagavond.

Uit naastenliefde, compassie en mededogen koken
voor iemand die een maaltijd en/of een gesprek kan
gebruiken. Zo mooi en simpel kan barmhartigheid
er in de praktijk uitzien. Het voedselproject is allang
niet meer alleen voor dak- en thuislozen, maar ook
voor mensen die vanwege eenzaamheid, een kleine
beurs of het sociale karakter langs willen komen.
‘Wat knap dat je dat doet’, zeggen mensen weleens
als ik erover praat. ‘Barmhartigheid is geen gave
maar een keuze’, zeg ik dan. Het enige wat je moet
doen is zoeken naar de zachte krachten in jezelf
en beseffen dat elk mens onze liefde en respect
verdient. Niet oordelen.

Lichtvoetig

Bewegen voor een ander

Jan Pieter Tensen

Sporten was jarenlang een prestatiegericht doel voor mij. Tot het jaar
2000 deed ik vooral mee om bekers en medailles te winnen. Daarna
verschoof mijn motivatie: ik wilde mijn gezonde lichaam inzetten
voor mensen in nood. Geinspireerd door het bijbelse gebod ‘Heb uw
naaste lief als uzelf’ wilde ik mijn gevoel van solidariteit omzetten
in daden. Het begon met een driedaagse fietstocht voor ONDOSA,
waarmee we geld inzamelden voor een ambulance in Ghana. Daarna
beklom ik de Kilimanjaro met een groep. Ondanks hoogteziekte
haalden we €50.000 op voor een ziekenhuis in Kenia. Samen met een
collega stepten we in 2007 van Roubaix naar Den Haag om geld in te
zamelen voor scholenbouw. Twee jaar later fietsten we 24 uur lang
de Cauberg op en af voor het project Ride to Play.

Schaatsen voor Kenia

In 2004 begon ik met het organiseren van sponsorschaatsen op De
Uithof. Mijn doel: brugklassers op een sportieve en sociale manier
bewust maken van wat solidariteit kan betekenen. Tien jaar lang reden
we elk jaar met honderden leerlingen een uur lang zoveel mogelijk
rondjes. Niet voor onszelf, maar voor weesmeisjes op een basisschool
in Kenia. Dankzij die inzet haalden we jaarlijks duizenden euro’s op,
waarmee deze kinderen onderwijs, onderdak en voeding kregen. Zelf
reisde ik drie keer met leerlingen naar Mombassa. Daar gaven we les,
knapten we gebouwen op en organiseerden sportdagen. Wat me het
meest is bijgebleven, is de enorme veerkracht en warmte van deze
kinderen. Ze hebben weinig, maar hun glimlach, enthousiasme en
dankbaarheid zijn onvergetelijk. Dat raakte me en gaf me nog meer
motivatie.

In beweging voor een ander

In 2013 besloot ik zelf ook letterlijk een stap verder te gaan. Met
een team van Olympia Sport beklom ik zes keer de Alpe d’"Huez voor
kinderen met een spierziekte, via de stichting Spieren voor Spieren.
Het was een loodzware uitdaging, maar het idee dat je strijdt voor
mensen die die kracht zelf niet hebben, gaf vleugels. Sinds 2014
schaats ik elk jaar met leerlingen van Segbroek voor Local Heroes,
een stichting die sport- en gezondheidsprojecten ondersteunt in
Kenia en Ethiopié. Onder leiding van onder anderen Jaap de Hoop
Scheffer zetten we ons in voor kleinschalige initiatieven die écht
verschil maken. Inmiddels haalden we €30.000 op. Wat mij drijft,
is het besef dat sport meer is dan presteren. Het is een middel om
verbinding en solidariteit tastbaar te maken. Zolang ik kan bewegen,
blijf ik me inzetten.

Mijn naam is Jan Pieter Tensen. |k ben al 25 jaar trainer bij de
Rijnsburgse Ijsclub (RIJC), waar ik ook deel uitmaak van de redactie
van de nieuwsbrief en verslagen schrijf voor de plaatselijke
weekbladen. Daarnaast ben ik al bijna net zo lang coérdinator en
trainer van de Segbroek-schaatsploeg in Den Haag. Ook ben ik lid van
de projectgroep Stichting Canon van Katwijk. Sinds kort ben ik ook lid
van de redactie van Licht Magazine.
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Betty Jonkman-Kootje

Op 11 mei is, op de leeftijd van bijna 80 jaar, Betty Jonkman-
Kootje overleden, kort nadat haar man, oud-burgemeester
Fedde Jonkman, is gestorven. Zij laten drie kinderen en vier
kleinkinderen na. Afkomstig uit Friesland, en met de ruimte
daarvan in het hart, kwamen zij in

Rijnsburg terecht. Zij was sociaal
en maatschappelijk actief en
vormde voor haar man en gezin
de ondergrond. Zo heeft zij aan de
wieg gestaan van “Graag gedaan”,
een bijzondere, sociaal actieve
groep om bij te springen bij sociale
nood. Bijzonder was het inzicht,

toen zij de laatste dagen in het
hospice van Vlietstede liefdevol werd verzorgd, dat zij zich
zelf had ingezet om een hospice op te richten. ‘Nu lig ik er
zelf! Bidden deed zij eigenlijk met open ogen. Terwijl ze zag
wat er aan de hand was en wat er nodig was, sprak ze als het
ware in zichzelf met God hierover om daarmee toegerust
te worden tot een daad van nabijheid, indien mogelijk. In
hun gezellige huiskamer hing een bescheiden icoon van
de Moeder Gods met het Kind. Daar kon ze bij staan, in de
spanning van het ziek zijn van haar man, maar ook toen ze in
alle kwetsbaarheid alleen kwam te staan. Haar bidden met
open ogen vond daar een rustplaats. In de zegen van Jezus
— Mijn vrede geef Ik jou — hebben we haar in Gods hand
gelegd. Zij is bijgezet in het graf van haar man op het oude
gedeelte van de begraafplaats aan de Sandtlaan.

ds. Piet Rozeboom

Sia de Rover-de Best

Op zaterdag 24 mei 2025 is mevrouw Sijbrechtje Elisabeth
(Sia) de Rover-de Best op 79-jarige leeftijd overleden. Sia
was een mensenmens, een sterke vrouw die niets liever
deed dan zorgen voor de mensen om haar heen en hen
verwennen. Na haar huwelijk met

Frans de Rover werkte ze samen
met hem in de peen. Hun zoon
Jan werd geboren en toen hij
tien jaar oud was, verhuisden ze
naar de Korte Voorhouterweg.
Jan trouwde met Gerlinda en Sia
werd de trotse oma van Frans,
Anna en Feline. Sia en Frans

i

/
waren onafscheidelijk. Samen
genieten van de boot, het was hun huisje op het water, en
van hun hechte gezin. Hun huis was altijd een zoete inval.
Met woorden uit Prediker 3 wist ze te genieten van het
goede, met het besef van eeuwigheid in haar hart. Ze hield
van de liederen van Johannes de Heer. Na het plotselinge
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overlijden van haar man maakte de schaterlach plaats voor
een bescheidener lach. Maar zij bleef actief, onder andere
voor het Roosevelthuis, het Zeehos, het Raamwerk en haar
zus. De mensen om haar heen, die maakten haar rijk. De
hoge auto bleek ideaal voor haar vriendinnen, zodat ook de
rollators mee konden. Voor al haar vrijwilligerswerk heeft ze
een lintje gekregen. In maart nam haar gezondheid steeds
meer af en is zij, na een kort ziekbed, in het bijzijn van haar
gezin zachtjes weggegleden. Ze is nu waar haar geliefde
Frans ook is. Jezus leeft in eeuwigheid. Nu wordt er voor
haar gezorgd.

ds. Lydia Veerman

Goos Schrikkema
Op 13 augustus 1950 werd vader Goos geborenin Oegstgeest,
als tweede van vier broers in een gezin met Groningse
wortels. Op 24 mei 2025 namen wij afscheid van hem. Een
nuchtere, bescheiden man met

een warm hart. Na zijn huwelijk
met moeder Joke verhuisde hij
naar Rijnsburg, waar zij samen
een hecht gezin opbouwden. Wij
groeiden daar op, met zijn tweeén:
Bianca en Goos jr. Later werd hij
trotse opa van twee kleinzoons,
Lars en Max. Goos werkte jarenlang

als administrateur; betrouwbaar,
precies en toegewijd. In zijn vrije tijd genoot hij van kaarten,
vissen en van de weekenden in hun geliefde stacaravan in
Otterlo. Zijn plek om tot rust te komen. Hij was geen man
van grote woorden, maar wie hem kende wist wat je aan
hem had. In de laatste jaren kwam zijn zorgzame kant steeds
sterker naar voren. Toen Joke werd getroffen door dementie,
zorgde hij met grote toewijding voor haar. Toen thuis wonen
niet meer ging, bezocht hij haar elke dag. Stil, trouw en
uit liefde. Een jaar na haar overlijden kwam zijn ziekte,
nierkanker, terug. Hij bleef bewonderenswaardig kalm en
positief. Zijn enige wens: thuisblijven. En dat is gelukt, met
hulp van thuiszorg, familie, vrienden en elkaar. Tot het einde.
Nu wordt hij gemist. Maar we zijn vooral dankbaar voor wie
hij was: nuchter, trouw, zorgzaam. Een vader die ons veel
heeft nagelaten. In stilte, en met liefde.

Bianca en Goos jr. Schrikkema




14

Gré Jungerius-Bouwman

Op zaterdag 24 mei is mevrouw Greta Jannetje (Gré)
Jungerius-Bouwman overleden, 92 jaar oud, na een
bijzonder leven vol zorg en toewijding. Gré is geboren aan
de Rijnsburgerweg te Oegstgeest als oudste dochter in
een gezin van negen kinderen. Na

twee jaar huishoudschool bleef
zij thuis om in de huishouding
te helpen. Op haar dertiende
leerde zij Anton kennen, met wie
zij in 1956 trouwde. Zij kregen
drie kinderen, ze werd oma en
overgrootmoeder. Zij zorgde voor

iedereen en was gelukkig met haar

steeds groter wordende gezin om
zich heen. Gré had een hechte band met haar zus Jannie.
Met beide gezinnen genieten van het strand, maar ook
elkaar ondersteunen bij verdriet. Gré was altijd bezig. Voor
haar gezin en familie, maar ook in haar vele vrijwilligerswerk
voor het Rode Kruis, het Welzijnskwartier, als ouderling voor
de kerk en als secretaris voor de vrouwenvereniging. Met
iedereen kon ze goed opschieten. Ruzie, daar kon ze niets
mee. Het briefje met de bijbeltekst Jesaja 41:10 liet iets zien
van haar diepste drijfveren: ‘Wees niet bang, want Ik ben
bij je, Ik zal je helpen en steunen’. En zoals de Heer haar
hielp en steunde, zo ondersteunde zij op haar beurt haar
naasten. Toen haar man Anton ging dementeren, zorgde zij
zes jaar lang voor hem. Op haar kon hij aan. Het afgelopen
jaar woonde Gré in de Vlietstede. Na een paar moeilijke
maanden is zij, in vertrouwen op haar HEER — die zij een
leven lang heeft mogen dienen — en omringd door haar
gezin, in vrede ingeslapen.

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Wim van den Eijkel

Op zondag 25 mei is Willem (Wim) van den Eijkel overleden,
op 74-jarige leeftijd, na een paar moeilijke maanden van ziek
zijn en steeds meer kracht verliezen. Tijdens de uitvaartdienst
hebben we Psalm 121 gelezen, over het onderweg zijn in
het leven en God die sluimert noch slaapt, zoals ook op de
rouwbrief staat: ‘Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, heb
Ik jou gedragen’. Willems levensreis

begon in het gezin van vader en
moeder Van den Eijkel aan de
Langevaart. Hij groeide op met één
broer en vier zussen. Het overgrote
deel van zijn leven heeft hij in de
bloemen gewerkt: inpakken, als
chauffeur en gedurende 25 jaar
met een eigen bloemenlijn. Hij

handelde graag, niet alleen voor zijn werk, maar ook in zijn
vrije tijd. Hij trouwde met Corrie van Duijn, met wie hij 52
jaar getrouwd was. Hij werd de zorgzame vader van drie
kinderen, schoonvader en trotse opa. Hij genoot van de
vakanties. ledereen om hem heen, dat had hij het liefst. Het
geloof was belangrijk voor Wim. Wanneer hij bad, werd zijn
stem anders, krachtiger. Hij had God lief en wist dat hij het
daar moest zoeken. Na zijn opname in Wijckersloot knapte
hij niet op. De wil om te leven bleef, maar hij gaf het over
en was niet bang. De laatste anderhalve week was hij thuis,
met zijn gezin om hem heen. Wim is in vrede ingeslapen en
thuisgekomen bij de Heer, zijn Bewaarder tot in eeuwigheid.

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Ida van Tilburg-Brink

Vrijdag 30 mei is Ida Margaretha Cornelia van Tilburg-
Brink overleden. Ida is 67 jaar geworden. Ze woonde
sinds ruim een jaar in de Wilbert in Katwijk aan den Rijn,
wegens toegenomen zorgzwaarte.
Ida heeft veel meegemaakt en
moeten dragen in haar leven,
onder meer de zorg voor zieke
ouders en ook het verdriet om
haar dochter Marjolein, die stil
werd geboren. In het gezin bij
haar ouders waren de financiéle
riemen kort, je moest altijd op de
kleintjes letten. Misschien kwam
het daardoor, maar in elk geval liet ze zich later niet meer
(zo) beperken. Ze was royaal en hield van iets nieuws, een
nieuw behangetje, een nieuw kleurtje, wat dan ook. Bij de
crea-cursussen die ze thuis gaf, moest ze er geregeld geld op
toeleggen, maar dat maakte haar niet uit. In het creatieve
kon ze zich uitleven. Een kleurrijke, warme vrouw die veel
voor haar gezin overhad. Haar dochter noemde haar een
‘koekjes-bij-de-thee-moeder’. Ze was er voor je, in al haar
enthousiasme. Een gevoelsmens, voor wie het gevoel van
‘veilig en vertrouwd’ belangrijk was. Mentaal kreeg ze het
zwaar vanwege en na het overlijden van Marjolein. Later
kreeg ze tal van fysieke klachten, en een aantal jaar geleden
werd vasculaire dementie vastgesteld. Bij hun trouwen, in




maart 1980, klonk de tekst uit Psalm 32: ‘Ik raad u, mijn oog
is op u’. Ondanks de vragen die ze kon hebben, was dat besef
nooit geheel weg. Gods aanwezigheid en zijn liefdevolle zorg
was er voor haar en is er ook voor Wim en hun dochters.

ds. Pieter van der Ende

Wim Maat

Op 7 juni is, op de leeftijd van 74 jaar, Willem Jacob Maat
overleden. Wim was gehuwd met Wil. Twee zoons zijn er
uit dit huwelijk, elk met hun gezin. Het is 52 jaar geleden
dat Wim en Wil een trouwverbond sloten. Toen ze de kerk

uvitliepen die dag, klonk: ‘Mijn
Herder is de Heer, mijn God.” Altijd
is Hij hun Herder geweest. In de
afscheidsdienst in de Grote Kerk
klonk dit lied opnieuw, toen Wim
werd binnengedragen. Wim was
een man van de bouw. Eerst zelf
met zijn handen, daarnain ontwerp
met potlood, gevolgd door de

nodige = computerprogramma’s.
Veel adviezen heeft hij gegeven. Bij de brandweer was hij
actief, hij is ouderling geweest. Een man van nabij. Toen
hem gevraagd werd: ‘Hoe zou je herinnerd willen worden?’,
antwoordde Wim: ‘Behulpzaam.

Na anderhalf jaar werd de ziekte te zwaar en kwam zijn
sterven dichtbij. Wim kon dit heel goed in vertrouwen aan
zijn Heer en Heiland overgeven. Wim en Wil hielden ervan
om met hun zeilboot uit te varen. In de afscheidsdienst
lazen we daarom over de Here Jezus, Die aan boord kwam
en Die de storm gebood stil te zijn. Een van de laatste weken
zaten we met het gezin om Wim heen op onze knietjes. De
loopplank lag voor Wim al uit bij de veilige Haven. Het werd
donker, een storm? Maar de ogen van Wim lichtten op en hij
werd thuisgehaald door God, uit loutere genade. We bidden
voor Wil en het gezin om kracht.

ds. Piet Rozeboom

Riekus de Mooij

Op 10 juni is Hendrikus (Riekus) de Mooij overleden op
87-jarige leeftijd. Hij was het vierde kind in het slagersgezin
De Mooij aan de Vliet Zuidzijde. Hij wilde graag veearts
worden, maar ging na de zevende klas van de lagere school
aan het werk bij zijn vader in het
bedrijf. Als jonge tiener bracht hij
na een operatie aan de gevolgen
van TBC ruim een jaar ziek op bed
door. Het uitzicht op de bijbeltekst
van Psalm 37:5 ‘Wentel uw weg op
de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal
het maken’, liet hem nooit meer
los. Op latere leeftijd werden de
laatste woorden veranderd in ‘Hij
zal er zijn'.

‘Je moet het zelf doen’, zo zei hij, ‘en Hij is bij jou’. Met zijn
rotsvaste vertrouwen in God die altijd bij hem is, durfde
hij het leven aan. Hij trouwde met Diny Post en werd de
stoere en trotse vader van drie kinderen. In 1974 begon
hij een vleeshandel en bouwde het bedrijf op dankzij zijn
vooruitziende blik en organisatietalent. Hij was eerlijk, want
je moest iedereen recht in de ogen kunnen kijken. Tientallen
jaren is hij actief geweest in het kerkenwerk en een tijdje als
wethouder. Hij werd opa en opi en genoot met zijn gezin van
diverse vakanties, met Israél als hoogtepunt.

Vanwege dementie verhuisde Riekus het laatste jaar naar de
Vlietstede. Zijn leven was af. Hij heeft een mooi, vol leven
gehad. In vertrouwen heeft hij de laatste adem uitgeblazen,
uitkijkend naar Hem die bij ons is tot in eeuwigheid.

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Barbara van der Kwaak-de Haas
Op zaterdag 14 juni overleed zuster Barbara van der Kwaak-
de Haas op 97-jarige leeftijd. Zij was weduwe van Willem van
der Kwaak, die in september 2003 overleed, en moeder van
Jan en Barbara. Vanwege de woningnood trouwde ze in bij
haar schoonouders, in mei 1958.

Haar eigen ouders waren helaas al
jong overleden. Het onder één dak
wonen met haar schoonmoeder
was niet altijd makkelijk en ze
waren blij dat ze een eigen plekje
kregen in de Soembastraat, in de
Indische buurt. Willem was als
chauffeur vaak weg van huis, maar




Barbara creéerde een veilig thuis. Ze was een zorgzame,
belangstellende moeder en oma en ook een heel creatieve
vrouw: breien, borduren, kaarten maken — ze had gouden
handen. Willem raakte door een val hulpbehoevend en
kwam in Van Wijckerslooth terecht, waar zij hem trouw elke
dag opzocht. Zelf verhuisde ze in die tijd naar de Apollolaan
in Oegstgeest en kon daar, met de zorg en aandacht van haar
kinderen, zelfstandig wonen tot ze zo’n twee jaar geleden
zelf naar Van Wijckerslooth verhuisde. De laatste weken
namen haar krachten snel af en op 14 juni is ze overleden.
We herdachten haar leven bij de trouwtekst, Psalm 25:4
‘HERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden’.
Het is een gebed, een verlangen dat haar leven stempelde.
Wetend dat ze niet zonder haar hemelse Vader kon en dat ze
niet zonder Hem wilde.

ds. Pieter van der Ende

Bep Star

Op zaterdag 21 juni is zuster Bep Star overleden op de
leeftijd van 93 jaar. Bep werd als zesde kind in het gezin
Star geboren. Helaas overleed haar moeder toen zij zes
jaar oud was. Al jong ging zij aan het werk in verschillende
huishoudens. Een baan in de kruidenierswinkel van Wolters
was haar inkomen. Op de fiets,

met twee tassen aan het stuur
en twee dozen achterop, ging ze
naar Valkenburg met het pontje.
Op de zolder van het ouderlijk
huis werd voor Bep een huisje
gemaakt. Daar kwam haar vriendin
en schooljuffrouw Nel bij haar
wonen. Zij heeft Bep ook geholpen

om haar middenstandsdiploma te

halen. Zo kon ze in 1965 haar eigen bedrijf beginnen. Ze ging
naar de markt in Rijswijk met haar bloemen, die zij samen
met ome Jan op de veiling kocht. Er kwam in Utrecht en
Mijdrecht een markt bij en overal kreeg zij trouwe vrienden
met wie zij ook haar vertrouwen in de Heer deelde. Met
Corrie Wiesmeijer is zij vaak op vakantie geweest. Ook voor
de kerk was zij een inspirerende persoonlijkheid, vele jaren
is zij ouderling geweest.

De laatste jaren was zij van veel lieve mensen afhankelijk.
Buren en familie hebben haar bijgestaan. Ze wist dat zij een

kind van de Hemelse Vader was, maar zij ervaarde veel strijd
om die zekerheid vast te houden. God heeft haar verlost uit
haar onrust. Galaten 4:27 kwam tot leven in de dankdienst:
‘Want de kinderen van de eenzame vrouw zullen talrijker
zijn dan die van de gehuwde’.

Arie Ravensbergen

Gerrit van Delft

Op 5juli overleed Gerrit van Delft op 82-jarige leeftijd. Gerrit
kwam uit een groot gezin en trouwde op 8 augustus 1967
met Greet Monster. Samen kregen ze twee zoons en een
dochter, en zeven kleinkinderen.
Gerrit was een fijne, goede man,
een harde werker, zorgzaam en
loyaal. Zo is hij zijn hele werkzame
leven bij dezelfde baas gebleven,
en dat hield hij vol tot een paar
jaar geleden. Hij hield van fietsen,
van zingen (Laudamus!) en damde
graag een potje op de Rijnsburgse
Damclub. Ook heeft hij een
periode als ouderling gediend. De kerk was hem dierbaar,
het geloof gaf hem kracht, de Allerhoogste wist hij nabij.
Het ziekbed en het overlijden van Greet in 2018 trof hem
diep. Het leven was nooit meer hetzelfde en vond hij zwaar.
De laatste jaren ging hij fysiek en mentaal achteruit en
uiteindelijk moest hij van de Burgemeester Hermansstraat
verhuizen naar verzorgingshuis Bolero in Voorhout. Daar
voelde hij zich aanvankelijk thuis, maar met het verminderen
van lichamelijke en geestelijke krachten doofde ook zijn
levenslust. Hij verlangde naar Huis. Psalm 121 — ook gelezen
bij de begrafenis van zijn vrouw — getuigt van de hulp die is
van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft en die de
wacht houdt over je gaan en je komen. Hij bewaart je, Hij
beschermt je, Hij draagt je. Dat was het houvast van Gerrit,
in leven en sterven. En zijn gebed voor zijn kinderen.

ds. Pieter van der Ende

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden
Gods troost en nabijheid toe.




Bericht vanuit de Zendingscommissie:

Christenen in Pakistan

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Zij
horen vaak bij de laagste klasse en daarmee bij de armste
bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben te maken met
discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over
hun geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat
het geloof inhoudt.

Het OTS (Open Theologisch Seminarie), partnerorganisatie
van Kerk in Actie, wil Pakistaanse christenen versterken
in hun geloof. Deze Bijbelschool biedt trainingen waar
christenen meer leren over de Bijbel en ontdekken hoe ze
zich staande kunnen houden in de samenleving. Jaarlijks
doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee.
Onder hen zijn veel jongeren!

Met de opbrengst van giften steunt Kerk in Actie
zendingsprojecten zoals dit programma in Pakistan. Doet u

mee? Op 28 september collecteren we voor dit doel, dat van
harte bij u wordt aanbevolen door de Zendingscommissie.

Al eens aan
belijdeniscatechisatie gedacht?

In de bijbel staat een interessante tekst: Als iemand je vraagt waarop

Toegelicht

Fundamentals & Patatje Protestant

Zit jij in klas 1, 2, 3 of 4 van de middelbare school en wil
je samen met leeftijdsgenoten meer leren over het geloof?
Dan ben jij welkom bij Fundamentals/Patatje Protestant.

Thema dit jaar: Op reis naar het Beloofde Land
Fundamentals = in kleine groepen onder leiding van een
mentor (bijna) iedere week. We beginnen om 19.00 uur
(klas 1/2) of 19.30 (klas 3/4). Bijbel, spel, gesprek met de
dominee en elkaar goed leren kennen. Dat wisselen we af
met Patatje Protestant: samen eten, excursie, activiteit,
film of gastspreker. De start is op maandag 29 en dinsdag
30 september om 18.00 uur in de Voorhof met Patatje
Protestant.

Vragen of aanmelden?

Graag voor vrijdag 12 september aanmelden via de e-mail:
catechisatiepknrijnsburg@gmail.com. Met naam, mobiel
nummer van jezelf en ouder/verzorger, in welke klas je zit
en of je voorkeur hebt voor maandag of dinsdag.

jouw hoop gebaseerd is, wees dan bereid dat uit te leggen (1 Petrus 3:15).

Maar misschien ervaar je wel dat dat eenvoudiger lijkt dan het is. Tijdens
belijdeniscatechisatie onderzoeken we met elkaar wat geloven in God, voor
jou betekent of betekenen kan. Daarbij ontdekken we dat er op veel manieren
over God gesproken wordt en dat geloof op allerlei manieren vorm krijgt. En

waar voel jij je dan bij thuis?

Je bent van harte welkom als je wilt nadenken over het doen van belijdenis.
Er zijn geen leeftijdsgrenzen! Voor informatie en aanmelding kun je contact
opnemen met ds. Pieter van der Ende via ds.vanderende@pknrijnsburg.nl.
Graag voor 23 september. We starten in de tweede week van oktober; de data

stemmen we in overleg af.




Thema’s Boeketdiensten
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De thema’s voor de boeketdiensten van september
waren, op het moment dat dit nummer naar de
drukker moest, nog niet bekend.

Zondag 5 oktober

Thema: Wie is mijn Naaste.
Lucas 10 - Laat de kaas niet van je brood eten

Doopzondagen

Doopouders kunnen contact opnemen met het
Kerkelijk Bureau of de predikant die in de dienst
voorgaat. De volgende doopdiensten zijn op:

Zondag 19 oktober in de Grote Kerk
Voorganger: ds. P.J. van der Ende

Zondag 19 oktober in De Voorhof
Voorganger: ds. J.C. lJzerman

Kerkdiensten

Vrijdag 5 september
De Vlietstede
19.00 uur ds. PJ. van der Ende - Weeksluiting

Zondag 7 september

Grote Kerk

09.30 uur prop. J. Mulder, Nijkerk

17.00 uur mw. ds. M. van Schoonhoven,
Nieuw-Lekkerland

De Voorhof

10.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk en
Cees de Mooij

Immanuélkerk

09.30 uur ds. J.C. lJzerman

Vrijdag 12 september
De Vlietstede
19.00 uur ds. J.C. lJzerman - Weeksluiting

Zondag 14 september

Burgemeester Koomansplein

10.00 uur ds. P.J. van der Ende
Gezamenlijke startdienst

Grote Kerk

17.00 uur ds. J.C. lJzerman

Vrijdag 19 september
De Vlietstede
19.00 uur pastor A. Ravensbergen - Weeksluiting

Zondag 21 september
Grote Kerk
09.30 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk - Heilige Doop
17.00 uur prop. H. Russcher, Hendrik Ido Ambacht
De Voorhof
10.00 uur ds. J.C. lJzerman en Karine Kromhout
Heilige Doop
17.00 uur Dennis Roijers -Youth Worship
m.m.v. Dennis Roijers en Band
Immanuélkerk
09.30 uur ds. PJ. van der Ende - Heilige Doop

Vrijdag 26 september
De Vlietstede
19.00 uur ds. J.L. de Jong - Weeksluiting

Zondag 28 september

Grote Kerk

09.30 uur ds. J.C. lJzerman

17.00 uur ds. J.C. Jzerman - Stilleven dienst

De Voorhof

10.00 uur Predikant is nog niet bekend en
Maaike van Egmond




Colofon

Immanuélkerk
09.30 uur ds. J. Verlinde, Axel
0 17.00 uur ds. J. Verlinde, Axel en Cees Vianen -

m.m.v. Cees Wassenaar en combo
Woensdag 1 oktober

Grote Kerk

19.00 uur Gebed voor vrede

Vrijdag 3 oktober

De Vlietstede

19.30 uur Predikant is nog niet bekend -
Weeksluiting

Zondag 5 oktober

Grote Kerk

09.30 uur ds. J.W. Korpelshoek, Katwijk

17.00 uur Predikant is nog niet bekend -
Zingend Geloven dienst

De Voorhof

0 10.00 uur Predikant is nog niet bekend
Immanuélkerk
09.30 uur ds. J.C. Jzerman - Kinderdienst
0 17.00 uur ds. A.E. Veerman-van Dijk en
Karin Nijgh -
m.m.v. Jedidja van Duijnen Band

S Studiedienst
0 Ontmoetingsdienst

0 Boeketdienst

Kijk voor de actuele agenda van de kerkdiensten
op onze website, de kerkapp en in Contact!

Het rooster voor de kerkdiensten van september was op het
moment dat dit nummer naar de drukker moest, nog niet
compleet. De agenda voor de kerkdiensten is daarom onder
voorbehoud.

Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele
wijzigingen in de nieuwsbrief Contact, in de Kerkapp of op
www.protestantsrijnsburg.nl.
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Disclaimer

De redactie van Licht Magazine en de Protestantse
Gemeente Rijnsburg geven in Licht Magazine ruimte
aan gemeenteleden om hun geloofsbeleving te delen
met de lezers. Onze gemeente is er trots op dat zij een
veelzijdige, veelkleurige gemeente is.
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