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Ds. Piet Rozeboom
neemt afscheid  van onze gemeente:
na ruim 40 jaar in het ambt gaat hij met emeritaat.

Nacht van Gebed:
‘Er zijn geen grenzen die ons gebed kunnen tegenhouden.’
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Contactadressen

Kerkelijk Bureau

U bent van harte welkom! 
Het adres is Vliet NZ 36, 2231 GN Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-20 350 13 
Email: kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.

Vertrouwenspersonen

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is 
voor iedereen.
Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant, 
een kerkelijk (mede)werker of een kerkelijk vrijwilliger 
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van sek-
suele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodi-
gen tot seksueel contact, dan wel intimiderend gedrag 
vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op één of andere manier te maken hebben 
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag, dan nodigen we u uit om contact op te nemen 
met één van de interne vertrouwenspersonen van onze 
gemeente. Dat kan via e-mail:

vertrouwenspersoon.vrouw@pknrijnsburg.nl
vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl  

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij 
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de 
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl.

Wijk Westerhaghe & De Hoek:
Predikant: ds. A.B. Vroomans
Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41 48 63 42. 
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl
Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.
E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:
Predikant: ds. P. Rozeboom, 
Brouwerstraat 45A, 2231 HN Rijnsburg. Tel. 06-13 94 76 10.
E-mail: ds.rozeboom@pknrijnsburg.nl
Scriba: Martine Post. Tel. 06-12 04 02 43.
E-mail: scribakleipetten@pknrijnsburg.nl

Wijk Centrum & Oost:
Predikant: ds. A.E Veerman-van Dijk,
Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg.
Tel. 06-18 61 81 50. E-mail: ds.veerman@pknrijnsburg.nl
Contactpersoon voor berichten uit de wijk: 
Ida Binnendijk. 06-10 34 31 72.
E-mail: wijk.centrum.en.oost@gmail.com

Wijk Frederiksoord & De Bloem:
Predikant: ds. J.C. IJzerman,
Nassaulaan 53, 2231 VX Rijnsburg.
Tel. 06-34 55 09 35. E-mail: ds.ijzerman@pknrijnsburg.nl
Scriba: Helma van Abswoude. Tel.  071-51 524 46.
E-mail: helmavanabswoude@gmail.com

Wijk Oude Hart Noord:
Predikant: ds. P.J. van der Ende, 
Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg. 
Tel. 071-53 281 61. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: Alex van ’t Veld. Tel.  06-55 84 41 40.
E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Kerkelijk werker Gemeenteopbouw:
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Ouderenpastoraat:
Wijk Westerhage & de Hoek, Oude Hart Noord en de 
ouderen in de Abdijlaan en de Smidstraat: 
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg. 
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Wijk Kleipetten,  Frederiksoord & De Bloem, Centrum & 
Oost, met uitzondering van de Smidstraat en de 
Abdijlaan: De ouderen in deze wijken vallen onder de 
wijkpredikanten.

Kerkenraad:
Scriba kerkenraad:  Alex Noort, Tel. 06-20 12 66 04. 
E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:
Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-40 258 83. 
De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-40 217 24.
Immanuëlkerk: Kerkstraat 3, 071-40 210 38. 
Het Centrum: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl
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In juli 2025 neemt onze gemeente afscheid van ds. 
Piet Rozeboom, die met emeritaat gaat na ruim veer-
tig jaar in het ambt. Sinds 2020 was hij verbonden 
aan de Protestantse Gemeente Rijnsburg. In de afge-
lopen jaren gaf hij op zijn eigen wijze invulling aan 
het predikantschap: betrokken, benaderbaar en met 
oog voor de praktijk van het geloof. Samen met zijn 
vrouw Margreet, die altijd actief aan zijn zijde staat, 
vormde hij een vertrouwd gezicht in en rond de kerk. 
Zijn stijl kenmerkte zich door openheid, toegankelijk-
heid en nuchtere gastvrijheid. Waarden die in onze 
gemeente goed tot hun recht kwamen.

Uitgelicht

Ds. Piet Rozeboom neemt binnenkort afscheid van onze gemeente

‘Zijn enthousiasme, zijn verwondering 
over Gods Woord en zijn diepe geloof 
dat alles genade is, blijven ons bij.’ 
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De loopbaan van Piet begon begin jaren tachtig, aanvanke-
lijk als kerkelijk werker in Sleeuwijk/Woudrichem, met bij-
zondere aandacht voor jongeren. Zijn passie voor jongeren-
werk, gevoed door zijn betrokkenheid bij Youth for Christ, 
zette de toon voor de manier waarop hij later als predikant 
mensen benaderde: betrokken, energiek en altijd met oog 
voor het persoonlijke verhaal. Gemeenten in onder andere 
Stad aan ’t Haringvliet, Garderen, Maasdijk, Wolvega en Al-
deboarn mochten hem ontvangen voordat hij neerstreek in 
Rijnsburg. Overal heeft hij zijn kenmerkende mix van warm-
te, theologische diepgang en praktische betrokkenheid ge-
bracht.

Voor Piet staat de Bijbel nooit los van het dagelijks leven. Hij 
beschouwt zijn roeping niet als een theoretisch vak, maar 
als een levenshouding. Zijn werk is geworteld in het verlan-
gen om dichtbij mensen te staan: in vreugde en verdriet, 
in geloof en twijfel. Margreet speelt hierin een onmisbare 
rol. De maatschap die zij officieel vormen is geen formali-
teit, maar een uitdrukking van hun gezamenlijke toewijding 
aan het werk van de Heer. Beiden stralen een openheid en 

Uitgelicht

hartelijkheid uit die voor velen een zegen zijn geweest. Een 
bijzonder aspect van hun bediening is hun jarenlange be-
trokkenheid bij christenen in Roemenië, in het bijzonder bij 
het werk van dominee István Visky in Oradea. Via werkva-
kanties, giften en gebed toonden zij wat het betekent om 
kerk te zijn over grenzen heen. Ook in Rijnsburg kreeg dit 
een plek: tijdens de jubileumdienst in 2024 vroegen zij om 
bijdragen voor een nieuwe loods voor de kerk in het getto 
van Oradea. Zulke initiatieven laten ons zien dat geloof han-
den en voeten krijgt, ook buiten onze kerkmuren.

Nu Piet afscheid neemt van het ambt, laat hij een blijvende 
indruk achter. Zijn enthousiasme, zijn verwondering over 
Gods Woord en zijn diepe geloof dat alles genade is, blij-
ven ons bij. Als gemeente zijn wij hem en Margreet intens 
dankbaar voor de jaren waarin zij zich aan ons verbonden 
hebben. We bidden hen Gods zegen toe voor de nieuwe le-
vensfase die nu aanbreekt — vol rust, ruimte en zoals het 
bordje bij hun pastorie al jaren zegt: Plexat — “plek zat” 
voor ontmoeting, vriendschap en het delen van verhalen.

In maart 1984 begon je als pastoraal medewerker in de 

gereformeerde kerk van Sleeuwijk. Daarna volgden gemeenten 

in Stad aan ‘t Haringvliet, Melissant, Dirksland, Herkingen, 

Garderen, Maasdijk, Wolvega, Aldeboarn en in 2020 Rijnsburg. 

Op 1 november werd je daar in de Immanuëlkerk bevestigd, in 

coronatijd, met lockdown en avondklok. Je zei toen: ‘Ik houd 

van een gemeente die ik niet ken’. En dat houden van heb je zo 

enorm waargemaakt.

Hoe kan dit anders dan door je geloof in de opgestane Heer, 

die in Zijn liefde tot het uiterste is gegaan. In die liefde, mocht 

je 41 jaar deze Heer dienen. Je wist je geroepen naar Rijnsburg 

met Hosea 10:12: nieuw land ontginnen. Je vroeg je laatst af 

of je wel genoeg gedaan hebt, maar gelukkig is het niet ons 

werk, maar Gods werk door jou heen. En dat mocht veel en 

Zegenrijk zijn: de Buurtkeet, de Ontdekkerk, de Rijnsburgse 

Passion en werkvakanties naar Mahanaim. Een bijzondere plek 

die je steeds opnieuw ontroert.

Al die plaatsen hebben jou gevormd tot wie je nu bent: een 

man met passie, een groot rechtvaardigheidsgevoel, dienend 

aanwezig en bovenal met zoveel liefde voor God, voor mij, 

voor Henk en Sanne en voor de gemeente. En dan nu naar 

Ommen. Een nieuwe levensfase, waar het ambt van predikant 

met je meegaat.

Ga in de kracht die je gegeven is. In eenvoud. In vrolijkheid. In 

vriendelijkheid. En de Geest zal met je meegaan.

Ik hou van je.

Lieve Piet

Margreet
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Uitgelicht
Mijn vader inspireert mij, als dominee 

en als persoon. Hij heeft me geleerd wat 

inspirerend leiderschap betekent: mensen in 

hun kracht zetten en aanzetten tot actie. Als 

echte aan- en doorpakker blijft hij nooit aan 

de kant staan. Ook zijn vastberadenheid en 

doorzettingsvermogen zijn dingen die ik aan 

hem bewonder. Prachtig om te zien hoe hij 

opgaat in zijn werk en geniet van de oogst. 

Door zijn passie en enthousiasme inspireert 

hij anderen om er ook vol voor te gaan. Van 

hem leerde ik het belang van dankbaarheid 

en anderen helpen. Voor hem hoort dat 

echt bij elkaar. Dit creëert verbinding en 

maakt niet alleen andermans leven mooier, 

maar ook dat van hemzelf. Dit is iets wat ik 

probeer na te streven in mijn eigen leven. 

Ik ben trots op wat mijn vader heeft bereikt 

en ben benieuwd naar wat gaat komen. Een 

ding is zeker: stilzitten wordt het niet. 

Henk Rozeboom

In Rijnsburg werken wij als predikanten in een team. We proberen taken en verantwoordelijkheden te delen en je hoopt daar meerwaarde uit te halen. Dat is de manier hoe we het proberen, maar het doet geen enkel recht aan hoe wij als predikanten met elkaar samenwerken. We bidden voor elkaar, staan elkaar pastoraal bij en zoeken samen het aangezicht van God. Hoe verschillend we, God zij dank, ook zijn. En vanuit die geestelijke beweging naar de opgestane Heer proberen wij de gemeente voor te gaan in haar relatie met de Heer. Welke rol heeft Piet daarin? Piet is de man waarbij de beweging naar Hem en naar buiten volstrekt samenvalt. Het is wie hij is. Of hij nu in de buurtkeet zit, het water van de doop door zijn handen mag stromen, iemand toedekt met de warme schoot van de aarde, zijn handen opheft om te zegenen, brood en wijn deelt of een hamer gebruikt om een lekkend dak te dichten: voor Piet is het altijd helemaal in Christus. Dat is geen werk maar een roeping, die niet stopt op een bepaalde datum. Het is een zijn. Dat is wie Piet is.

Wie Piet voor mij als collega is? Een broeder in Jezus Christus. Waarmee wij rijk gezegend zijn. En zegen – dat is duratief, dat zet door, tot in de eeuwigheid. Totdat Hij komt. 

Arnold Vroomans

Ik ken Piet al meer dan tien jaar persoonlijk, maar onze gezamenlijke 
dienst aan Christus gaat terug tot de jaren negentig. In die tijd heeft 
hij diepe indruk op mij en velen gemaakt. Onze geliefde kampplaats 
Mahanaïm – waar talloze mensen Jezus Christus in hun hart hebben 
mogen ontvangen – heeft veel aan hem te danken. Samen met 
Margreet heeft Piet jarenlang trouw gediend. Hun inzet, liefde 
en toewijding zijn inspirerend. Wat hem bijzonder maakt, is zijn 
openheid en oprechte hart. Altijd attent, vriendelijk en begripvol. 
Of het nu om kinderen, tieners, jongvolwassenen of ouderen gaat, 
Piet weet op een natuurlijke en liefdevolle manier contact te maken. 
Mijn tijd bij hen was altijd geestelijk verkwikkend. Hun huis en 
aanwezigheid stralen geloof en liefde uit, een plek waar je ziel tot 
rust komt. Piet is niet alleen voorganger, maar ook vriend, luisterend 
oor en voorbeeld in het geloof. Ik ben God dankbaar dat we jaren 
samen hebben mogen dienen. 

Piet, bedankt voor alles. Je nalatenschap leeft voort in de harten van 
allen die door jouw dienst zijn geraakt.

God zegene je, Sandor -Zsolt Szabo
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Na de eerste preek van ds. Rozenboom was ik meteen fan. 
Wat een humor, enthousiasme en gedrevenheid! Hij weet 
de Bijbel op indrukwekkende wijze te verbinden met de 
actualiteit, nog recent op 5 mei in De Voorhof.

Ik heb het genoegen gehad om met Piet een gezellige en 
sportieve avond met De Buurtkeet te organiseren. Terwijl 
Piet de keet opende en een pot met gespreksvragen 
klaarzette, had ik op het grasveldje nabij het kanaal het 
trefballen en andere sportattributen neergezet. Onder 
het genot van koffie en stroopwafels ontstonden er, met 
de relaxte leiding van Piet, ongedwongen en openhartige 
gesprekken waarbij er respect was voor elkaars mening. 
Daarna zorgde ik voor het sportieve vlak. Het fanatisme 
en plezier spatte er van af bij de ouders en kinderen. We 
keken met genoegen terug op een fijne samenwerking en 
geslaagde activiteit. Het was een voorrecht zo’n warme en 
sociale man te leren kennen. Ik wens Piet en zijn vrouw een 
mooie tijd en Gods zegen toe in Ommen.

Jan Pieter Tensen

Op een nazomeravond in 2020 ontmoet ik, Martine, als scriba van de wijk Kleipetten, Piet Rozeboom voor het eerst. Door zijn open blik, twinkeling in de ogen en warme persoonlijkheid ben ik direct onder de indruk. We hebben een persoonlijk gesprek en ik loop blij en hoopvol naar huis. In de afgelopen jaren heeft Piet onze wijk geleid met passie voor Christus’ woord en oprechte interesse in mensen. Met originele ideeën en voortvarendheid bracht hij ons verder in het eerder begonnen proces en daarvoor ben ik hem dankbaar!
Ik, Rémon, begon datzelfde jaar als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en leerde Piet kennen bij zijn intrede in de pastorie. Een handige man die graag meewerkte aan klussen rondom het huis. Met positieve energie bracht hij vele nieuwe projecten tot uitvoering. Als ‘beroepsbedelaar’ kreeg hij altijd de benodigde financiën en mensen binnen, ook onder degenen die niet wekelijks de kerk bezoeken. Een echte missionair!

Beste Piet en Margreet, heel erg bedankt voor al jullie werk in en voor deze gemeente. Wij wensen jullie mooie jaren in liefde en gezondheid in Ommen toe. Jullie hebben niet alleen in Rijnsburg een onuitwisbare indruk achtergelaten. En dat gaan jullie zien en horen op 6 juli.

Remon en MartinePost

I first met Piet as a teenager visiting my great-

grandfather, a retired Reformed pastor in Oradea, 

Romania. Standing at the gate, I heard merry laughter 

from the garden. In the courtyard, I saw Dutch youth 

gathered around my grandfather and a young man 

smiling broadly at me. That was how I first met Piet: 

through a smile. I was surprised he was a pastor. Until 

then, I associated Dutch pastors with dark suits and 

serious faces. Piet was different: in his light summer 

shirt and ever-pleasant disposition. We quickly 

developed a relationship that has now lasted almost 

thirty years. Meanwhile, I became a reformed pastor 

myself.
I learned two important things from Piet. First, 

that pastoral ministry’s essence is joy: the joy from 

the gospel and Christ’s love. In the pulpit, the 

Word is proclaimed, but afterward, as the pastor 

steps down, the joy of that message should radiate 

outward, proving its authenticity. The pastor’s calling 

is affirmed not by a black suit, but by the joy found 

in Christ. Second, always take time to look at birds, 

flowers and water ripples alongside scriptures and 

theological books to see God’s all-embracing love. 

Thank you, Piet, for being my master!

Rev . Istvan Visky , Romania

Uitgelicht

´
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In Lievelingslied vertellen kerkleden over hun favoriete kerklied. Dit keer zijn dat Gert en Sophie van Delft, 
beide 81 jaar oud. Het stel hoopt dit najaar hun 60-jarig huwelijksfeest te mogen vieren. Gert en Sophie 
kregen vier kinderen. Die hebben ervoor gezorgd dat de familie is gegroeid naar maar liefst 28 leden. Best 
wel een groot, maar bovenal gezellig gezin. Helemaal als de klein- en achterkleinkinderen langskomen op 
de Spinozalaan, waar ze inmiddels ruim 17 jaar wonen. 

Lievelingslied

‘Zouden wij ook eenmaal komen.’
Henk Westra

Gert is zijn leven lang werkzaam geweest in de bloemen. 
En nog steeds steekt hij regelmatig de handen uit de 
mouwen. Sophie heeft ook een werkzaam leven achter de 
rug. Ze zorgde jarenlang niet alleen voor het gezin, maar 
was daarnaast ook in diverse branches werkzaam. Gert 
weet alles af van film en fotografie. Het is zijn grote hobby. 
Door de jaren heen heeft hij heel wat films gemaakt. Hij is 
lid van de Rijnsburgse Smalfilm en Dia Amateurs (RSDA). 
Film- en fotomateriaal van deze club wordt regelmatig 
gebruikt voor de documentaires van de Verhalenvangers. 
Die documentaires maakt hij in nauwe samenwerking met 
Piet Heemskerk en Cees Noort. Sinds enkele jaren zijn ze te 
zien in de Voorhof tijdens de Verhalenvangers-ochtenden. 
Er is al veel vertoond, maar volgens Gert ligt er, zeker 
voor het komend najaar, weer genoeg klaar op de plank. 
Gert is daarnaast als cameraman al 17 jaar verbonden aan 
de organisatie die in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp 
kerkdiensten verzorgt via het interne tv-kanaal. 

Gert en Sophie zijn van jongs af aan betrokken bij de kerk. 
Alle Rijnsburgse kerkgebouwen 
hebben ze in het verleden wel 
bezocht. Alweer heel wat jaren zijn 
ze nu te vinden in de Immanuëlkerk. 
Gert is maar liefst drie periodes, 
ruim 12 jaar lang, ouderling geweest. 
En daarnaast een periode diaken. 
Sophie is contactpersoon en bezoekt 
regelmatig leden van onze gemeente. 

Gert en Sophie hebben gezamenlijk 
een lievelingslied en dat is een lied uit 
de bundel van Johannes de Heer. Het 
lied heet: ‘Zouden wij ook eenmaal 
komen’. Een lied dat vertelt waar niet 
alleen zij, maar ook zovelen anderen 
oprecht naar kunnen verlangen: een 
thuiskomst later bij de Heer. 

‘Zouden wij ook eenmaal komen’.
uit de bundel Johannes de Heer 

1 Zouden wij ook eenmaal komen, Waar de levensstroom 
ontspringt, En aan d’ altijd groene zoomen, Christus’ Kerk 
Zijn lof steeds zingt? 

2 Zalig, heerlijk zal ’t ons wezen, Daar, verlost van zonde en 
pijn, Rein van alle smet genezen, Meer dan d’ englen Gods 
te zijn. 

3 Laat ons in die hope leven; God, Die ons haar vreugde 
biedt, Wil Zijn Geest als pand ons geven, Dat genade ons is 
geschied. 

4 Haastig spoedt ons leven henen, Maar het uur breekt 
spoedig aan, Dat, van hemelglans omschenen, Saâm voor 
Jezus’ troon wij staan. 
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Nacht van Gebed

‘Wanneer we bidden, zijn er geen grenzen, geen 
gevangenismuren en geen gesloten deuren.’
— Open Doors-oprichter Anne van der Bijl —

In 1955 reist Anne van der Bijl als jonge zendeling met 
een Nederlandse delegatie naar een communistisch 
jongerencongres in de Poolse hoofdstad Warschau. Daar, 
achter het Ijzeren Gordijn, treft hij een kerk in nood aan, 
vragend om Bijbels. Brother Andrew, zoals hij internationaal 
bekend werd, leegt er zijn koffer vol christelijke boeken.

Deze reis werd het begin van de organisatie die later 
Open Doors is gaan heten. Anne van der Bijl reisde, in zijn 
beroemde kever, eerst naar het toenmalige Oostblok. Later 
breidde zijn missie zich uit naar de vervolgde kerk in China 
en weer later kwam daar het Midden-Oosten bij. Voor Anne 
bestonden er letterlijk geen grenzen. Op vele manieren wist 
hij Bijbels en christelijke lectuur over gesloten grenzen heen 
te brengen, bij broeders en zusters van de vervolgde kerk. 
Een miljoen Bijbels voor China is één van de vele acties die 
door Open Doors zijn gerealiseerd. Ook Rijnsburgers zijn 
voor Open Doors naar China gereisd om christenen daar te 
ontmoeten en te bemoedigen. 

Sinds 1988 organiseert Open Doors de Nacht van Gebed. 
Vanaf 20.00 uur tot diep in de nacht komen christenen 
in Nederland en Vlaanderen bij elkaar om, met behulp 
van videofragmenten, specifiek voor een bepaald land te 
bidden. Inmiddels bidden honderden mensen in Nederland 
en Vlaanderen een nacht lang voor vervolgde christenen. 
Al enige jaren doen we als kerk in Rijnsburg mee aan de 
Nacht van Gebed. Op vrijdagavond 20 juni starten we om 
20.00 uur in de Voorhof.  Je kunt vanaf het begin van de 
avond meedoen tot aan het eind, we willen proberen om 
tot 02.00 uur door te gaan, maar je bent ook op elk ander 
moment welkom om aan te sluiten. Elke gebedsronde duurt 
ongeveer 45 minuten. We beginnen met een video met een 
persoonlijk verhaal uit een land waar christenen vervolgd 
worden, gevolgd door een tijd van gebed. Elke ronde wordt 
afgesloten met een lied.

Waarom is bidden in de nacht zo belangrijk?
Daar weet Open Doors-medewerker Klaas wel een antwoord 
op: ‘Veel christenen hebben het vooral ‘s nachts moeilijk. 
Onze broers en zussen kunnen vaak nachtenlang niet slapen. 
Bijvoorbeeld omdat hun geliefden in de gevangenis zitten, 
omdat ze zich zorgen maken over hun kinderen of omdat 

‘Er zijn geen grenzen die ons gebed 
kunnen tegenhouden.’
pastor Arie Ravensbergen

ze verstoten zijn door hun familie. Heb je er weleens over 
nagedacht wat al het geweld en die nare ervaringen met 
iemand doen? Velen liggen wakker of durven niet te slapen 
omdat ze last hebben van afschuwelijke nachtmerries of 
diepe angsten. En dan hebben we het nog niet eens over 
gevangenen die eenzaam opgesloten zitten. In de stilte 
is het ontbreken van de nabijheid van hun familie extra 
pijnlijk. Door van (een deel van) je nachtrust af te zien, 
ga je naast deze vervolgde broers en zussen staan. Het 
gebed van de gemeente heeft veel kracht. Ik zeg het ook 
vaak tegen mezelf, maar besef nog niet half wat de Here 

God met mijn gebed kan doen. Hoe krachtig Hij is. Er zijn 
geen grenzen die ons gebed kunnen tegenhouden. Met ons 
gebed dringen we binnen in de Evin-gevangenis in Teheran 
(Iran), de werkkampen van Noord-Korea en in de harten van 
weggejaagde christenen in Afghanistan.’

Doe mee en kom onder de indruk van de getuigenissen van
onze vervolgde broeders en zusters.

Vrijdagavond 20 juni om 20.00 uur in De Voorhof.
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Ik geloof
in de heilige Geest.
Ik geloof een heilige, 
algemene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses,
en een eeuwig leven.
Amen

Dit is het slot van de apostolische geloofsbelijdenis. 
Lange tijd heb ik gedacht dat hier allerlei 
verschillende dingen werden benoemd. Niets is 
minder waar. Wat we belijden aan het slot van de 
apostolische geloofsbelijdenis, wordt tot stand 
gebracht door de heilige Geest en hoort bij elkaar. 

De Geest is Gods werkzame kracht. Letterlijk betekent 
‘geest’: adem, of wind. De adem van God brengt leven in 
alles en iedereen. In Genesis 1 lees je hoe Gods Geest over 
de levenloze materie zweefde, waardoor de Schepping 
mogelijk werd. Daarom leven alle schepselen alleen door de 
geest die door God gegeven is. Zo staat in Jesaja 42:5 ‘Die 
de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan 
allen die daar verkeren. Dus ook aan de dieren.’ De Geest van 
God schept leven in letterlijke zin, maar brengt op heel veel 
verschillende manieren leven, kracht en verandering in alles 
wat leeft. En dat zie je terug in het slot van de apostolische 
geloofsbelijdenis. In de gesprekken die Jezus heeft gevoerd 
met Zijn leerlingen, vinden we hier aanwijzingen voor. 

Het eerste dat we lezen over de Heilige Geest, is over de 
kerk. Het woord ‘kerk’ komen we tegen in een gesprek 
tussen Jezus en Petrus, waar Hij Petrus de rots noemt 
waarop Hij Zijn kerk zal bouwen. (Mattheüs 16:18). En in het 
Johannes evangelie spreekt Jezus over mensen die aan Zijn 
kudde worden toegevoegd en het zal één kudde zijn, met 
één herder. (Joh 10:16). Het volk van Israël was door God 
uitgekozen om heilig te zijn en dankzij de heilige Geest die 
met Pinksteren is uitgestort, is deze kudde uitgegroeid tot 
een grote, wereldwijde, veelkleurige kerk. 

Vervolgens belijden we dat er door de Geest vergeving 
van zonden is. Nadat Jezus was opgestaan, blies Hij op 
Zijn leerlingen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest. Als jullie 
iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven, vergeven 
jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ (Johannes 20:23) 
Het kenmerk van de kerk die door de Geest tot stand 

Het Licht op ...

‘De Heilige Geest is Gods werkzame kracht.’
ds. Lydia Veerman-van Dijk

komt, is vergeving. De nadruk ligt in deze uitspraak van 
Jezus op het wel vergeven van zonden. Hoe zou de wereld 
eruitzien wanneer wij elkaar vergeven en de fouten niet 
meer aanrekenen? Dan zouden veel meer mensen zich 
veilig voelen bij elkaar en zou er werkelijke gemeenschap 
ontstaan, een heilige gemeenschap. Dan zou er werkelijk 
iets gaan veranderen in de samenleving. 

Tot slot is er door de Geest wederopstanding en eeuwig 
leven. In een gesprek met Nicodemus vertelde Jezus hoe de 
Heilige Geest je opnieuw geboren doet worden. De Geest 
die in Jezus heeft gewoond en Hem heeft opgewekt, zal ook 
ons opnieuw geboren doen worden – ons doen opstaan – 
en eeuwig leven geven. Wanneer je de bijbel leest, wordt 
al gauw duidelijk dat met dit eeuwige leven heel het leven 
wordt bedoeld: de wereld die nieuw wordt. En zo komt 
alles bij elkaar: de gemeenschap van heiligen, die door 
de vergeving mensen met elkaar verbindt en zo een ieder 
voorbereidt op die grote dag dat de Geest heel het leven 
nieuw maakt tot in eeuwigheid. 

Ik geloof in de Heilige Geest.
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Column

Rijk
ds. Piet Rozeboom

Ooit droomde ik eens dat er in ons huis in Wolvega, achter een schot 
onder het schuine dak, een schat lag. De vorige bewoners hadden 
een som geld verstopt en vergeten. Ik ging er zelfs naar kijken, zo had 
ik gedroomd! Natuurlijk was die schat er niet. Kennelijk moest ik op 
zoek naar een heel andere schat, wellicht verborgen in een uithoek 
van mijn hart.

Wat is eigenlijk een schat? Een lot 
uit de loterij? Mijn garagevriend 
heeft me al eens verteld: ‘Piet, als ik 
die kanjer win, dan bel ik je op en 
dan gaan we hem samen verdelen 
onder goede doelen.’ Gelijk heeft 
hij! ‘Je kunt toch niet meer eten dan 
genoeg,’ heb ik in Maasdijk geleerd. 
De spreukendichter schrijft – ik zeg 
het in eigen woorden: maak me niet 
rijk, maak me niet arm (van het eer-
ste ga je naast je schoenen lopen, 
van het laatste ga je vloeken). Maar laat me genoeg hebben om te 
kunnen delen. Zodat kerk en tal van stichtingen niet tekort zullen ko-
men, maar ik hen kan steunen en opbouwen.

Tijdens project Mahanaïm 2025 dachten we hier, op zondagmorgen 
in de kampdienst, over na. We lazen een grote schriftlezing: Het is 
met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek 
was naar parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, 
verkocht hij alles wat hij had en kocht die parel. (Matteüs 13:45-46)

Een onbetaalbare schat vinden in God! Het geschenk van genade 
ontvangen, terwijl het niet te koop is. O, wat geeft God graag en met 
liefde! Dit onbetaalbare geschenk krijg je voor niets, hoewel het Hem 
alles gekost heeft: Zijn intens geliefde Zoon. De waarde van deze 
schat heeft een duizelingwekkende waarde in de hoogste hemelen. 
Vandaag wordt er al van uitbetaald, waar je jouw hart openstelt om 
te ontvangen. Vervolgens kun je er ruimschoots van uitdelen. In ie-
der mensenhart heeft God al voor de geboorte een startkapitaal van 
Zijn liefde gelegd. Talenten, capaciteiten en mogelijkheden om elk 
op unieke wijze te bouwen aan deze wereld, zijn je meegegeven. Het 
is een levenslange ontdekkingstocht om dit te leren kennen en in te 
zetten in de opbouw van Gods Koninkrijk. Waar wij bouwen aan Zijn 
rijk, worden muren van geloof, hoop en liefde realiteit.

Op een dag stonden we in Roemenië, met kinderen naast een dag-
opvang voor kinderen van twee tot zes jaar. Er stond een bouwval 
en ik vroeg of de kinderen daar wilden wonen. Nee, dat leek niet zo 
aardig, maar toch woonden daar mensen. We hebben geleerd dat 
je het verschil kunt maken met jouw biddende en delende handen. 
Ieder mens is van waarde door te investeren in warme medemen-
selijkheid. Bidden alsof het van God afhangt en geven alsof het van 
jou afhangt. Geven als naaste in wat geld niet betalen kan. Deel van 
harte en wees rijk!

Solidariteitskas 2025

Voor gemeenten die omzien naar elkaar
Als kerkelijke gemeente willen we in onze woon-
plaats een vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde 
zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar 
mensen naar elkaar omzien en van betekenis 
kunnen zijn voor hun omgeving.

Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren zijn 
niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook 
financiële middelen. En dat is nu net waar het 
bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze ge-
meenten kunnen een beroep doen op de Solida-
riteitskas van de Protestantse Kerk.

Gemeenten helpen elkaar
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedach-
ten dat gemeenten elkaar helpen en ondersteu-
nen om levendig en krachtig in de wereld te 
staan. Wij vragen een bijdrage van € 12,50 aan 
belijdende leden en € 10,00 aan doopleden.

Het bedrag dat overblijft na de verplichte af-
dracht aan de Solidariteitskas, is bestemd voor 
onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen 
op uw solidariteit en bijdrage. Hartelijk dank 
voor uw betrokkenheid!

Deze maand zullen de brieven met acceptgiro’s 
weer worden bezorgd. Wilt u meehelpen met de 
bezorging binnen Rijnsburg? Meldt u zich dan 
aan bij het kerkelijk bureau.

Hebt u nog vragen over de Solidariteitskas? 
Hiervoor kunt u contact opnemen met het 
kerkelijk bureau.
Vliet Noordzijde 36 •  2231 GN Rijnsburg
Tel: 071 - 20 350 13  •  Email: kb@pknrijnsburg.nl

Voor de betaling kunt u gebruik maken van deze 
QR-code. Uiteraard kunt u ook betalen via uw 
eigen bankomgeving. Het bankrekeningnummer 
hiervoor is: NL07 RABO 0331 7439 06 
t.n.v. PG Rijnsburg inz. Solidariteitskas.

Gemeente actueel

Scan
    de QR code
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Samen lezen
Handelingen 1: 1-11

Pinksterpuzzel
Op de tekening zien 
jullie een man die 
de Heilige Geest 
ontvangt, kijk maar 
naar het vlammetje 
boven zijn hoofd. Dit 
is niet zomaar een 
tekening, het is ook 
nog eens een puzzel. 

Zingen
Liefde, blijdschap, vrede

Weetje?!
Wist je dat Pinksteren vijftig dagen na Pasen is? Daarmee weet je ook meteen de betekenis van het woord Pinksteren: het woord is afgeleid van het Griekse pentekostè, dat vijftig betekent. 

PinksterenPinksteren
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Geboren op 8 april 2025

Babet Bregtje Marie Nagtegaal
dochter van 

Willem Nagtegaal en Rebecca Nagtegaal
zusje van Jonas

Geboren op 16 maart 2025

Huug de Koning
zoon van 

Sander de Koning en 
Monica de Koning-van Egmond

broertje van Bas en Fem

Geboren op 20 maart 2025

Cornelis Adrianus Hoek
zoon van 

Maarten Hoek en Nelleke Hoek-Ravensbergen
broertje van Mattias*

Geboren op 31 maart 2025

Mace Johannes Willem
Muishout

zoon van 
Pascal Muishout en Eva Muishout-Nagtegaal

broertje van Jace*

Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan 
het lezen van de berichten over nieuw leven. 
Helaas is het niet altijd alleen een pagina 
vol vreugdevolle berichten. Ook de kinderen 
die gemist worden willen we graag noemen, 
omdat ook zij een plekje in onze gemeente 
hebben. Deze kinderen hebben een sterretje 
bij hun naam.

Brief naar Zweden

Rijnsburg, 16 mei 2025
Beste Sara,

Wat was dat mooi om te lezen in je vorige brief, dat de kerken weer 
vol zitten met vooral jongere mensen! In de tijd dat ik jouw brief 
kreeg, heb ik met twee anderen een bijeenkomst bezocht over het 
boek: ‘Te gast in de kerk’.  Daar werd precies hetzelfde gezegd: dat 
er in onze tijd een nieuwe interesse naar God is en dat het zomaar 
kan gebeuren dat iemand die je niet kent, te gast is bij jou in de kerk. 

Het boek vertelt het verhaal van vijftig plaatselijke kerken, van 
protestant tot rooms-katholiek, die gasten van buiten de kerk 
uitnodigden en hoe deze gasten de kerkdienst ervaarden. De 
bijeenkomst vond plaats in een kerkgebouw dat een en al gastvrijheid 
uitstraalde: er was een postpakketpunt, een boekwinkel en een 
restaurant. Op een dag komen hier een paar honderd mensen 
binnen en al die mensen werden ontvangen door vrijwilligers. Maar 
de belangrijkste vraag blijft: hoe gastvrij ben je zelf, hoe gastvrij een 
gebouw ook is en hoe geweldig een kerkdienst ook wordt ervaren. 
Hoe kan gastvrijheid in het DNA gaan zitten van heel de gemeente? 

Een oefening in gastvrijheid hebben we in elk geval al gehad met de 
huiskamergesprekken. Bij een huiskamergesprek wordt een groepje 
van ongeveer 10 mensen gastvrij ontvangen bij iemand thuis. Het 
doel is ontmoeting en met elkaar spreken over je geloof. We lazen 
onder andere het Bijbelverhaal van Thomas, die Jezus pas kan 
geloven als Hij hem Zijn wonden laat zien. Jezus nam de twijfels van 
Thomas serieus. En zo was er in de huiskamergesprekken ook ruimte 
om over je twijfels en vragen te praten. Aan het einde van ieder 
huiskamergesprek beantwoordden we de vraag: ‘Wat betekent Jezus 
voor jou?’ Hier kwamen heel verschillende antwoorden op, die echt 
uit het hart kwamen. Dankzij de ruimte die er was, lukte het om open 
te zijn en iets van je hart te laten zien. Ook bij die spannende vraag 
over Jezus. Dat is dus 
wat echte gastvrijheid 
teweegbrengt! 

Hebben jullie 
ook zoiets als
huiskamergesprekken?

Groetjes van Lydia
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Karin van Delft - Tijsterman
Op dinsdag 8 april is Maria Christina Frederika -Karin- van 
Delft-Tijsterman ingeslapen, nog maar 62 jaar oud. Zij woon-
de met haar man Jasper van Delft aan de Rijnsburgerweg 
102. Op de rouwbrief staat ‘haar trots, haar kracht, haar 
liefde voor het leven’. Karin werd geboren op 31 maart 1963 
als oudste dochter in het bakkers-
gezin van Jan en Sara Tijsterman. 
Zij trouwde en werd de zorgzame 
moeder van Kelly en Nick. Karin 
was een spontane, energieke en 
gezellige vrouw, die het leven wist 
te vieren met familie, vrienden 
en vriendinnen. Ze bracht kleur in 
haar eigen leven en dat van ande-
ren. Karin heeft lang in de bakkerij 
gewerkt en later bij apotheek Sloothaak. De bakkerij, die 
later haar atelier en workshopruimte werd, was haar plek. 
Want schilderen was haar grote hobby en haar leven. Na 
een deels moeilijke periode, kwam zij het leven van Jasper 
van Delft binnen en werd zij toevertrouwd aan zijn kinde-
ren. Zij hadden veel raakvlakken, waaronder de passie voor 
het schilderen en de creativiteit. Bijna negen jaar zijn ze sa-
men geweest, waarvan zes en een half jaar getrouwd. De 
eerste vijf heel gelukkige jaren werden doorbroken toen Ka-
rin ernstig ziek werd. Na een tijd van herstel kwam er weer 
nieuwe glans. Maar ze werd opnieuw ziek. In het ziekenhuis 
zei Karin: ‘Je wordt geboren en je gaat dood’, alsof zij het 
aanvaardde en haar leven overgaf. In het hospice van De 
Vlietstede is zij ingeslapen, om te ontwaken in een tijd van 
eeuwige vreugde, die overal om ons heen is.

ds. Lydia Veerman-Dijk

Pieter van der Kwaak
Woensdag 9 april overleed Pieter van der Kwaak. Hij werd 
op 6 juli 1927 geboren als oudste zoon in het gezin Van der 
Kwaak. Als tiener ging hij aan het werk bij een agrarisch loon-
bedrijf, maar al snel ging hij aan de 
slag bij de meetkundige dienst van 
Rijkswaterstaat. Hij trouwde met 
Metta Noteboom en samen kregen 
zij twee dochters. Helaas overleed 
Metta al in 2003. Pieter was een 
groot dierenliefhebber. Hij fokte 
zelf konijnen, waar hij veel ten-
toonstellingen mee bezocht. De 
muren van de huiskamer waren 
dan ook gevuld met bokalen en medailles. Ook het vogel-
park Avifauna was voor hem een inspirerende plek. Vogels 
in alle kleuren en maten hadden zijn aandacht, al genoot hij 
in het bijzonder van de kanaries en parkieten die letterlijk uit 
zijn hand aten. Hij kon ook erg genieten van een ritje met de 
vrachtwagen, samen met zijn schoonzoon. Pieter was een 
trotse en geliefde opa die met warme belangstelling mee-
leefde met Jacco, Mettina en Darryl. Hij was een trouw lid 
van onze gemeente. Tot de sluiting van de Maranathakerk 
had het gezin daar zijn vaste plek. Het bijwonen van de man-
nenzang in Katwijk en de optredens van de Band of Libera-
tion, waarin zijn schoonzoon en kleinzoon spelen, waren zijn 
vaste uitjes. Na zijn val in maart ging zijn gezondheid snel 
achteruit. De laatste dagen in het hospice werd hij nog ver-
gezeld door zijn fluitende kanarie. Nadat hij was overleden, 
hield zelfs het vogeltje zich stil.

pastor Arie Ravensbergen

Leen de Snaijer
Op vrijdag 11 april overleed Leendert de Snaijer, 77 jaar oud. 
Zijn onverwachte overlijden kwam als een grote schok voor 
zijn geliefden. Leen was op twee weken na 40 jaar getrouwd 
met Corrie. Toen ze elkaar destijds leerden kennen, moest 
zij nog niet veel van hem hebben. Maar met engelengeduld 
en oneindig veel ritjes naar Delft wist hij haar voor zich te 
winnen. Ze kregen drie zoons en 
na verloop van tijd ook zes klein-
kinderen, op wie hij gek was. Leen 
was een levensgenieter, die veel 
voldoening haalde uit de kleine 
dingen. Zijn tuin was zijn grote 
trots. Hij zat er graag – ook om de 
bouwwerkzaamheden achter zijn 
huis nauwlettend in de gaten te 

In Memoriam
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houden. Voor zijn naasten was Leen een lief en zorgzaam 
mens, die altijd voor je klaarstond en het je graag naar de 
zin maakte. Hij wordt bovendien herinnerd om zijn rustige 
karakter. Zelfs als het leven tegenslagen bracht, liet Leen zich 
niet van de wijs brengen: ‘Maak je niet druk,’ zei hij dan, ‘het 
komt wel goed. En zo niet, dan is dat wat het is.’ Hoewel 
hij daarmee soms dingen iets te makkelijk van zich af liet 
glijden, is hij met die houding de mensen om hem heen ook 
tot steun geweest. Met diezelfde nuchterheid zag hij zelfs 
zijn eigen sterfelijkheid onder ogen. Hij had er vertrouwen 
in dat het goed zou komen. Met de woorden van een lied 
dat hij jarenlang vol overtuiging bij Jubilate heeft meegezon-
gen: ‘Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in 
’t eeuwig licht.’

ds. Joren IJzerman

Wim van Loef
Op zondag 13 april is Wilhelmus Gerard -Wim- van Loef over-
leden, in de leeftijd van 90 jaar. Hij is 70 jaar lang gelukkig 
geweest met zijn vrouw An van Loef-Glasbergen, waarvan 
68 jaar getrouwd. ‘An, ik ben heel gelukkig met jou geweest’, 
en: ‘Ik heb het beste leven gehad van de hele wereld’, zo 
uitte hij zijn dankbaarheid. Als geboren Leidenaar groeide 
hij op in een gezin met zijn moeder 
en vier kinderen, zijn vader was al 
vroeg overleden. In de oorlogstijd 
bracht hij zijn jeugd door in Erica, in 
Drenthe. Weer terug in Leiden ging 
hij aan het werk, bij Kamsteeg en 
later bij het Kadaster. Op zaterdag 
stond hij op de markt. Overal wat 
doen om geld te verdienen en la-
ter handelen in porselein. Hij was 
altijd actief.  Wim werd vader van René, opa van Joyce en 
overgrootvader. Samen met An is hij 30 jaar actief geweest 
bij UVS Leiden. En wat hij ook deed, hij deed het met een 
brede glimlach, zijn vriendelijkheid en de hem kenmerkende 
humor. Het ouder worden viel hem zwaar. Wim vond het 
moeilijk dat hij niet alles meer kon. Hij miste de wekelijkse 
kerkgang naar de Grote Kerk in Rijnsburg. Met woorden uit 
Psalm 121, zijn psalm, hebben we afscheid van hem geno-
men. ‘De HEERE zal uw uitgang en ingang bewaren.’ Hand in 
hand met An is Wim ingeslapen en heeft hij zijn laatste adem 
uitgeblazen, om in te gaan in het eeuwige leven. 

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Dirk Ravensbergen
Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, overleed Dirk Ravensbergen 
op 81-jarige leeftijd. Hij kwam uit een groot gezin aan de 
Sandtlaan. Zijn grote liefde werd Ada van Egmond, met wie 
hij ruim 57 jaar getrouwd is geweest. Dirk werkte in de bloe-
men, op de markt. Samen werkten ze hard en veel. Ze moch-
ten zegen ontvangen op hun werk, 
maar ook in het gezin met de ge-
boorte van hun drie kinderen. Hij 
creëerde en hield van gezelligheid 
en van gekkigheid, maakte grap-
pen, ook wel over ‘t randje. Ge-
noot van het leven, met gezin en 
vrienden. Toen de jongens meer 
van het bedrijf overnamen, kregen 
Dirk en Ada tijd voor mooie uitjes 
met vrienden en familie. Hij hielp op zijn manier en zijn tijd, 
een handje, maar kon het werk verder prima loslaten. Het 
was een gezellige, humoristische man. Aardig voor iedereen. 
Gul en gastvrij. Het leven was fantastisch, de kleinkinderen 
waren buitengewoon en hij had een vanzelfsprekend en on-
wankelbaar vertrouwen in zijn Hemelse Vader. Het ziekbed 
van de laatste maanden verdroeg hij overwegend optimis-
tisch, al waren er ook momenten van niet begrijpen en niet 
willen. In de afscheidsdienst lazen we Prediker 3. Voor alles 
is een tijd: om te trouwen, te omhelzen, te werken, los te la-
ten, een tijd van rouwen en dansen, van spreken en zwijgen, 
van leven en sterven. Toen het einde kwam wist Dirk: ik mag 
naar de Lichtstad met de paarlen poorten. Hij wordt gemist, 
maar ook danken we God voor wie hij was. 

ds. Pieter van der Ende

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden 
Gods troost en nabijheid toe.
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Bericht vanuit de Zendingscommissie:
De Cubaanse kerk bloeit weer op
De vrijheid van Cubaanse kerken werd lange tijd ingeperkt 
door de overheid. Nu bloeien ze weer op en dat juist in 
een tijd waarin de samenleving hen hard nodig heeft. 
De economische crisis heeft zijn weerslag op ouderen, 
zieken en kinderen. De kerk wil er voor hen zijn en zet 
sociale projecten op voor ouderen die het niet breed 
hebben, voor zieken en voor kinderen die opgroeien in een 
problematische thuissituatie. Om hier invulling aan te geven 
is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en 
diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten 
en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt 
kerken diaconale activiteiten op te zetten. 

Met de opbrengst van giften steunt Kerk in Actie 
zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba. Doet u mee? 
Op 8 en 9 juni (Pinksteren) zijn er collectes bestemd voor 
dit doel dat van harte bij u wordt aanbevolen door de 
Zendingscommissie!

Nieuwe leiding gezocht voor 
Tienerclub Royal Rock!
Royal Rock, onze christelijke tienerclub, heeft JOU nodig! 
Om de vrijdag komen zo’n 20-25 tieners bij elkaar in Het 
Honk om samen een geweldige tijd te beleven — lol en af 
en toe een serieus geloofsgesprek gaan hier hand in hand. 
Maar onze leiding is dun gezaaid en volgend seizoen blijft er 
nog maar één leider over. Dat betekent dat de club zonder 
extra hulp niet door kan gaan. En dat zou zó zonde zijn!

Heb jij een hart voor tieners? 
Wil je helpen een plek te bieden waar geloof en vriendschap 
samenkomen? Ben je om de week een avondje beschikbaar? 
Dan zoeken we jou! Of je nu ervaring hebt of niet: 
enthousiasme en betrokkenheid zijn het belangrijkste. 
Laten we samen Royal Rock laten voortbestaan! Neem 
contact op met Rutger Ouwehand (06-52365878) voor meer 
informatie.

Toegelicht

Wijkmiddag Westerhaghe-De Hoek 
Zaterdag 14 juni 
Op zaterdagmiddag 14 juni organiseert wijk Westerhaghe-De 
Hoek een gezellige wijkmiddag voor haar leden in clubhuis 
’t IJswaerd, Noordwijkerweg 55. In een ongedwongen sfeer 
komen we daar samen. Er is een programma voor iedereen: 
jong en oud. Zo is er de traditionele quiz van Gert, zijn er 
spelletjes, een fietstocht, een puzzeltocht voor kinderen, 
gezelligheid en lekkers. Opgeven mag, maar hoeft niet. Bent 
u slecht ter been en kunt u zelf geen vervoer regelen? Laat 
het dan even weten via een belletje of mailtje.

De fietstocht vertrekt om 13.30 uur vanaf ’t IJswaerd. De 
wijkmiddag zelf begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 
17.30 uur. U kunt ter plekke vrijwillig bijdragen aan de 
kosten van de middag. We kijken uit naar uw komst! Hebt 
u vragen? Bel Gert Eldering via 06-48299153 of mail naar 
elderingg@gmail.com.

Openluchtdienst op zondag 10 augustus
Zondag 10 augustus bent u van harte welkom bij de 
feestelijke openluchtdienst op het Koomansplein, om 19.00 
uur. We hopen samen een fijne dienst te beleven, tot eer 
van God. Natuurlijk sluiten we aan bij het thema van het 
bloemencorso: ‘Er was eens…’. Ds. Lydia Veerman neemt 
ons mee het bos in – met kiezelsteentjes, broodkruimels 
en nog meer verrassingen! Zijn jullie ook REUZE benieuwd? 
De muzikale begeleiding is in handen van Arjen van Putten 
en band. Kinderen zijn van harte welkom, speciaal voor hen 
hebben we een leuke verrassing! We kijken uit naar jullie 
komst.

De openluchtdienstcommissie: Piet, Edith, Emiel, Alexander, 
Christiaan, Marjolein, Meta en de vrijwilligers.
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Zondag 8 juni
Geen boeketdienst in verband met Pinksteren.

Zondag 15 juni
Thema: Bijbelse figuren: Rachel

Zondag 22 juni
Thema: Bijbelse figuren: Leah

Zondag 29 juni
Thema: Bijbelse figuren: Jozef

Zondag 6 juli
Geen boeketdienst in verband met de 
Afscheidsdienst van ds. P. Rozeboom.

Thema’s Boeketdiensten

Kerkdiensten

Vrijdag 6 juni
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. J.L. de Jong - Weeksluiting

Zondag 8 juni - Eerste Pinksterdag
Burgemeester Koomansplein
10.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - Openluchtdienst 
Grote Kerk
17.00 uur	 ds. P. Rozeboom
De Voorhof
17.00 uur	 ds. J.W. Korpelshoek, Katwijk en
	 Dennis Roijers -Youth Worship
	 m.m.v.  Dennis Roijers en Band

Maandag 9 juni - Tweede Pinksterdag
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. M.A. Geluk, Katwijk - Zangdienst

Vrijdag 13 juni - Heilig Avondmaal
De Vlietstede
19.00 uur	 Nog niet bekend - Weeksluiting

Zondag 15 juni - Heilig Avondmaal
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. P. Rozeboom
17.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
De Voorhof
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk en 
	 Maaike van Egmond
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. K.A.E. de Waard
17.00 uur	 ds. P. Rozeboom - 
	 m.m.v. Delight

Vrijdag 20 juni
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Zondag 22 juni
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman - Heilige Doop
17.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - 
	 Zingend Geloven dienst
De Voorhof
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende en 
	 Joska van Zuijlen - Heilige Doop
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. P. Rozeboom - Heilige Doop
	 m.m.v. Voice of Joy
17.00 uur	 Nog niet bekend 

Vrijdag 27 juni
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. P. Rozeboom - Weeksluiting

S
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Zondag 8 juni
Geen studiedienst in verband met Pinksteren.

Zondag 15 juni
Geen studiedienst in verband met de viering 
van het Heilig Avondmaal.

Zondag 22 juni
Geen studiedienst in verband met de 
Zingend Geloven dienst.

Zondag 29 juni
Thema: ‘Geen weg terug?’

Zondag 6 juli
Geen studiedienst in verband met de 
afscheidsdienst van ds. P. Rozeboom.

Studiediensten in Augustus

Zondag 17 augustus
Thema: ‘De gemeente als lichaam van Christus.’

Zondag 24 augustus
Thema: ‘De gemeente als tempel’

Thema’s Studiediensten
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Kerkdiensten

Zondag 29 juni
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - 
	 Bevestiging ambtsdragers
17.00 uur	 Nog niet bekend 
De Voorhof
09.30 uur	 ds. J.M. Post, Alphen a/d Rijn en 
	 Karine Kromhout
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. K.W. de Jong, Gouda
17.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk en 
	 Esther van Rijn

Vrijdag 4 juli
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. J.L. de Jong - Weeksluiting

Zondag 6 juli
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman
De Voorhof
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk en 
	 Sandra van Leeuwen
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende
15.00 uur	 ds. P. Rozeboom - Afscheidsdienst

Vrijdag 11 juli
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - Weeksluiting

Zondag 13 juli
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende
17.00 uur	 ds. P. Zaadstra, Kockengen
De Voorhof
10.00 uur	 ds. J.C. IJzerman en Corine de Ruiter -  
	 Kinderdienst
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
17.00 uur	 ds. J.C. IJzerman

Vrijdag 18 juli
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. J.C. IJzerman - Weeksluiting

Zondag 20 juli
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. J.H.J. Lotterman, Utrecht
17.00 uur	 prop. J.W. Sterrenburg, Sluipwijk
De Voorhof
10.00 uur	 ds. P.J. van der Ende en Cees de Mooij - 	
	 Heilige Doop
	 m.m.v. Jedidja van Duijn en band

B

Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman - Heilige Doop

Vrijdag 25 juli
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Zondag 27 juli
Grote Kerk
09.30 uur	 Nog niet bekend
17.00 uur	 prop. J. Mulder, Nijkerk
De Voorhof
10.00 uur	 Dhr. Marco van Delft en Joost Mens -
	 m.m.v. Combo o.l.v. Paul van Hoek
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. L. Hoftijzer, Sprang- Capelle

Vrijdag 1 augustus
De Vlietstede
19.00 uur	 pastor R. de Boer - Weeksluiting

Zondag 3 augustus
Grote Kerk
09.30 uur	 prop. F.H. Wichers-Kaat
17.00 uur	 ds. C.G. Kant, Nijkerk
De Voorhof
10.00 uur	 mw. P. Vervoorn, Rijnsburg - 
	 m.m.v. Combo
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende

Vrijdag 8 augustus
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. B.P. Broeren - Weeksluiting

Zondag 10 augustus
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. B. van de Bent, Alkmaar
De Voorhof
10.00 uur	 ds. J.W. Korpershoek, Katwijk  en 
	 Esther van Rijn - m.m.v. Combo
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
Burgemeester Koomansplein
19.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - 
	 Openluchtdienst
	 m.m.v. Combo o.l.v. Arjen  van Putten

Vrijdag 15 augustus
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. L.A. den Butter - Weeksluiting

Zondag 17 augustus
Grote Kerk
09.30 uur	 Nog niet bekend 
17.00 uur	 Nog niet bekend 
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De Voorhof
10.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk en
	 Wilco Korts - m.m.v. Combo
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. J. Berkheij, Nigtevecht

Vrijdag 22 augustus
De Vlietstede
19.00 uur	 Nog niet bekend  - Weeksluiting

Zondag 24 augustus
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - Heilige Doop
17.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
De Voorhof
10.00 uur	 ds. J.C. IJzerman en 
	 pastor Arie Ravensbergen - Heilige Doop
	 m.m.v. HB-band
Immanuëlkerk
09.30 uur	 Nog niet bekend  - Heilige Doop

Vrijdag 29 augustus - Heilig Avondmaal
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - Weeksluiting

Zondag 31 augustus - Heilig Avondmaal
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende
17.00 uur	 ds. P.J. van der Ende
De Voorhof
10.00 uur	 Nog niet bekend  en Arianne den Haan -
	 m.m.v. Combo
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk

Vrijdag 5 september
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - Weeksluiting

Kijk voor de actuele agenda van de kerkdiensten
op onze website en in Contact!

Het rooster voor de kerkdiensten van juni, juli en au-
gustus was, op het moment dat dit nummer naar de 
drukker moest, nog niet compleet. De agenda voor de 
kerkdiensten is daarom onder voorbehoud. 

Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele 
wijzigingen in de nieuwsbrief Contact of op 
www.protestantsrijnsburg.nl
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Licht Magazine is een uitgave voor alle leden van de 
Protestante Gemeente Rijnsburg.

Redactie: 
Kristel van Klaveren en Heidi Schreve 
(hoofdredacteuren), Willem Nagtegaal, 
ds. Lydia Veerman-van Dijk, David van der Meij en 
Jeanette Kea (eindredacteur).
Redactie Licht, Piet Heinstraat 1, 2231 RK Rijnsburg, 
Tel. 06-54 21 20 68, e-mail: redactielicht@live.nl

Vormgeving: Michel Noort
Fotografie: Sjaak van Etten

Redactionele medewerking aan dit nummer: Henk 
Westra, ds. Piet Rozeboom, pastor Arie Ravensbergen, 
Floris van Tilburg, Rutger Ouwehand, Gert Eldering en 
Edith van Egmond.

Druk en verspreiding
Licht Magazine wordt tien keer per jaar gedrukt en 
verspreid. Voor klachten over de bezorging kunt u con-
tact opnemen met de redactie van Licht Magazine of 
met het Kerkelijk Bureau. Tel. 071-20 350 13.

Betaling
Jaarlijks krijgt u in het najaar een brief met het ver-
zoek om een vrijwillige bijdrage voor Licht Magazine, 
Contact en de website. U kunt uw bijdrage, t.n.v. de 
Taakgroep Communicatie, op het onderstaande reke-
ningnummer overmaken.

IBAN Rekeningnummers 
Protestantse Gemeente Rijnsburg:
Kerkelijke bijdrage	 NL37 RABO 0373 7276 82
Diaconie		 	 NL29 RABO 0356 8206 29
Zendingscommissie	 NL27 RABO 0356 8256 12
Taakgroep Communicatie	 NL40 RABO 0356 8216 92
Solidariteitskas		  NL07 RABO 0331 7439 06

Disclaimer
De redactie van Licht Magazine en de Protestantse 
Gemeente Rijnsburg geven in Licht Magazine ruimte 
aan gemeenteleden om hun geloofsbeleving te delen 
met de lezers. Onze gemeente is er trots op dat zij een 
veelzijdige, veelkleurige gemeente is. 

Daar waar ruimte is voor een ieder, zijn meningen niet 
altijd gelijk. De redactie en de Protestantse Gemeente 
Rijnsburg zijn niet verantwoordelijk voor de persoon-
lijke meningen zoals mensen die 
verwoorden in Licht Magazine.

De redactie behoudt zich het 
recht voor om ingezonden arti-
kelen te wijzigen of te weigeren.
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Een pleitbezorger
die altijd bij je is.

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.

Johannes 14:16
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