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Hemelvaart
             Toen Jezus dat gezegd had, 
zagen de apostelen Hem naar de hemel gaan.

Een wolk nam Hem mee,
zodat ze Hem niet meer konden zien.

Handelingen 1:9



Contactadressen

Kerkelijk Bureau

U bent van harte welkom! 
Het adres is Vliet NZ 36, 2231 GN Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-20 350 13 
Email: kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.

Vertrouwenspersonen

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is 
voor iedereen.
Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant, 
een kerkelijk (mede)werker of een kerkelijk vrijwilliger 
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van sek-
suele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodi-
gen tot seksueel contact, dan wel intimiderend gedrag 
vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op één of andere manier te maken hebben 
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag, dan nodigen we u uit om contact op te nemen 
met één van de interne vertrouwenspersonen van onze 
gemeente. Dat kan via e-mail:

vertrouwenspersoon.vrouw@pknrijnsburg.nl
vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl  

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij 
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de 
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl.

Wijk Westerhaghe & De Hoek:
Predikant: ds. A.B. Vroomans
Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41 48 63 42. 
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl
Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.
E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:
Predikant: ds. P. Rozeboom, 
Brouwerstraat 45A, 2231 HN Rijnsburg. Tel. 06-13 94 76 10.
E-mail: ds.rozeboom@pknrijnsburg.nl
Scriba: Martine Post. Tel. 06-12 04 02 43.
E-mail: scribakleipetten@pknrijnsburg.nl

Wijk Centrum & Oost:
Predikant: ds. A.E Veerman-van Dijk,
Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg.
Tel. 06-18 61 81 50. E-mail: ds.veerman@pknrijnsburg.nl
Contactpersoon voor berichten uit de wijk: 
Ida Binnendijk. 06-10 34 31 72.
E-mail: wijk.centrum.en.oost@gmail.com

Wijk Frederiksoord & De Bloem:
Predikant: ds. J.C. IJzerman,
Nassaulaan 53, 2231 VX Rijnsburg.
Tel. 06-34 55 09 35. E-mail: ds.ijzerman@pknrijnsburg.nl
Scriba: Helma van Abswoude. Tel.  071-51 524 46.
E-mail: helmavanabswoude@gmail.com

Wijk Oude Hart Noord:
Predikant: ds. P.J. van der Ende, 
Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg. 
Tel. 071-53 281 61. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: Alex van ’t Veld. Tel.  06-55 84 41 40.
E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Kerkelijk werker Gemeenteopbouw:
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Ouderenpastoraat:
Wijk Westerhage & de Hoek, Oude Hart Noord en de 
ouderen in de Abdijlaan en de Smidstraat: 
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg. 
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Wijk Kleipetten,  Frederiksoord & De Bloem, Centrum & 
Oost, met uitzondering van de Smidstraat en de 
Abdijlaan: De ouderen in deze wijken vallen onder de 
wijkpredikanten.

Kerkenraad:
Scriba kerkenraad:  Alex Noort, Tel. 06-20 12 66 04. 
E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:
Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-40 258 83. 
De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-40 217 24.
Immanuëlkerk: Kerkstraat 3, 071-40 210 38. 
Het Centrum: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl
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Uitgelicht

Jaap en Sarah Varkevisser richten zich op zending in Nederland:

‘Een stap in geloof, een stap in 
vertrouwen.’ 

4



In onze gemeente zijn Jaap en Sarah Varkevisser 
geen onbekenden. Ze zijn bijna vier jaar getrouwd 
en sinds november vorig jaar ouders van hun zoon-
tje Judah. Je zou hen kunnen kennen van hun be-
trokkenheid bij jongerengroep Connect of door 
hun rol als staffers tijdens de jaarlijkse HB-bijbel-
studiereis. Jaap heeft daarnaast regelmatig voor in 
de kerk gestaan als dienstleider tijdens de boeket-
diensten. De afgelopen jaren heeft hun leven een 
bijzondere wending genomen, waarin geloof en 
vertrouwen een centrale rol spelen. 

Al langere tijd had Jaap het verlangen om een Discipleship 
Training School (DTS) te volgen, maar het was er nog niet 
van gekomen. Studeren, trouwen en het opbouwen van 
een thuis hielden hem bezig en bovendien stond Sarah niet 
meteen open voor het idee. ‘Lange reizen maken? Nee hoor, 
twee weken op vakantie is meer dan genoeg. Ik ben liever 
thuis, dicht bij vrienden en familie.’ 

Toch bracht God tijdens de HB-reis in 2022 opnieuw dit ver-
langen bij Jaap naar boven. Hij bad: ‘Als U dit wilt, dan moet 
U dit ook tegen Sarah zeggen.’ Tot zijn verrassing begon Sa-
rah er twee weken later zelf over. ‘Op een middag kwam de 
organisatie Youth with a Mission (YWAM) in mijn gedachten 
en ik ging online op zoek. Mijn enthousiasme groeide en ik 
merkte dat er iets van binnen begon te veranderen. God 
maakte mij klaar voor dit avontuur.’ 

In september 2023 vertrokken ze naar Kona (Hawaii) voor 
hun DTS. De eerste maanden stonden in het teken van les-
sen over onder andere de Heilige Geest, het vaderhart van 
God en het luisteren naar Zijn stem. Ze leerden God op een 
nieuwe manier kennen en ontdekten hoe Hij hen vanuit ver-
schillende perspectieven liet kijken. Dit proces bracht hen 
dichter bij elkaar, terwijl ze samen een heel nieuw leven 
opbouwden aan de andere kant van de wereld. De tweede 
helft van hun opleiding brachten ze door op uitzending in 
Centraal-Azië, waar het delen van het evangelie niet van-
zelfsprekend is. Ze ervoeren hoe krachtig Gods Geest in hen 
werkte: zonder woorden wisten mensen dat ze iets bijzon-
ders met zich meedroegen. 

Tijdens hun training groeide het verlangen voor zending. 
Maar voordat ze hierin een volgende stap wilden zetten, 
besloten ze eerst een stevig Bijbels fundament te leggen. 
Daarom begonnen ze in april 2024 aan een Discipleship Bi-
ble School (DBS). In drie maanden lazen ze de Bijbel van kaft 
tot kaft, kregen ze lessen, huiswerk en sloten ze af met een 
presentatie over de rode draad in de Bijbel. Dit bleek enorm 
leerzaam en waardevol. 

Toen Jaap een informatieve presentatie hoorde over het 
Bible Teacher Seminar (BTS), begon zijn hart sneller te 
kloppen. Dit seminar, aangeboden door YWAM, richt zich 
op het opleiden van Bijbelleraars. Het seminar bestaat uit 
drie delen: in september 2024 volgden ze het eerste deel in 
Zwitserland en komende zomer staat het tweede deel – in 
Amsterdam – op de planning. 

Voor de toekomst voelen Jaap en Sarah zich geroepen tot 
zending in Nederland. Vanaf 1 augustus gaan ze fulltime 
werken bij het End Bible Poverty Now-team van YWAM Am-
sterdam. Dit team richt zich op het bestrijden van Bijbelar-
moede, zowel in Nederland als daarbuiten. Ze zullen zich 
bezighouden met het distribueren van Bijbels, Bijbelverta-
ling, het geven van trainingen aan kerken en jeugdleiders en 
het organiseren van Bijbelavonden. Jaap hoopt daarnaast 
les te geven op de Bijbelscholen van Youth with a Mission. 
Hoewel hun werk zich in Amsterdam afspeelt, hebben ze 
bewust besloten om niet te verhuizen. Ze willen verbonden 

blijven met het dorp en de mensen om hen heen, terwijl 
ze hun passie voor de Bijbel inzetten. Hoe dat er precies 
uit gaat zien, zal de toekomst uitwijzen. God heeft hen op 
precies het juiste moment klaargemaakt voor dit werk. Wat 
begon als een plan dat Sarah nooit had overwogen, groeide 
stap voor stap uit tot een duidelijke roeping. Bij iedere stap 
ontvingen ze bevestiging, waardoor ze wisten dat ze op de 
juiste weg zaten. Ze ervaren Gods nabijheid heel sterk. ‘Als 
er twijfel is, geeft Hij een nieuw teken van Zijn leiding. Wij 
weten dat God ons niets vraagt, waar we niet klaar voor zijn 
en vertrouwen erop dat als Hij een weg opent, het de juiste 
is. Daarom sluiten we een toekomst in het buitenland niet 
uit – al moeten we daar nu nog niet aan denken!’ 

Een stap in geloof is een stap in vertrouwen. Dat klinkt mis-
schien eenvoudig, maar het gaat zeker met vallen en op-
staan. Gelukkig hoeven ze het niet alleen te doen: God gaat 
met hen mee, iedere stap van de weg. 

Oproep: steun voor hun missie 
Wilt u bijdragen aan de missie van Jaap en Sarah? Steunen 
kan op verschillende manieren: financieel, maar ook door 
gebed – ‘dat hebben we hard nodig!’ Neem contact op met 
Jaap en Sarah of informeer bij de kerk over de mogelijkhe-
den om hen te steunen. Iedere gift, groot of klein, helpt hen 
om deze belangrijke taak te vervullen. 

Daarnaast schrijven Jaap en Sarah een periodieke nieuws-
brief. Wilt u op de hoogte blijven of heeft u vragen? Dan 
kunt u hen bereiken via email: sarahenjaap@hotmail.com. 
Laten we samen investeren in Gods Koninkrijk!

Uitgelicht

Gelukkig hoeven ze het niet alleen te doen: God gaat met hen mee, 
iedere stap van de weg. 
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De Verlichting, ook wel de Eeuw van de Rede genoemd, was een intellectuele en culturele beweging die in 
de 17e en 18e eeuw Europa opkwam. Haar kernidee was simpel, maar krachtig: menselijke rede, observatie 
en ervaring zijn de beste middelen om kennis te verwerven en de wereld te begrijpen. Deze nadruk op 
rationaliteit had diepgaande gevolgen voor religie, maatschappij en politiek — en leidde uiteindelijk tot 
een proces dat we vandaag kennen als secularisatie. 

Licht op het verleden

De Verlichting tot herleving: 
secularisatie in een nieuw perspectief.

De impact van de Verlichting
De Verlichting was geen georganiseerde beweging, maar 
een breed gedragen verschuiving in denken. Filosofen als 
Voltaire, Locke, Kant en ‘onze’ Spinoza keerden zich tegen 
religieuze dogma’s en het gezag van kerk en monarchie. Ze 
pleitten voor vrijheid van denken, individuele rechten en 
wetenschappelijke vooruitgang. Religie, ooit het onbetwiste 
centrum van het publieke leven, werd steeds meer 
teruggedrongen naar de privésfeer. 

Onder invloed van deze ideeën begon religie (de 
grote christelijke stromingen zoals het katholicisme en 
protestantisme) haar centrale rol in de samenleving te 
verliezen. Onderwijs, rechtspraak en politiek werden 
langzaam losgekoppeld van religieuze instellingen. 
Secularisatie werd sindsdien het dominante verhaal in 
Europa: minder mensen gingen naar de kerk, geloofsbeleving 
nam af en religie leek op weg naar de marge van het publieke 
leven. 

Een verrassende wending: de stille opwekking 
Toch laat recent onderzoek zien dat dit verhaal niet het hele 
plaatje is. Het rapport ‘The Quiet Revival’ van Bible Society 
UK toont aan dat er in Engeland en Wales juist sprake is van 
een opmerkelijke opleving van religieuze betrokkenheid, 
vooral onder jongeren. Waar in 2018 slechts 4% van de 
18–24-jarigen maandelijks naar de kerk ging, is dat nu 
gestegen naar 16%. Onder jonge mannen is die stijging zelfs 
van 4% naar 21%. Ook jonge vrouwen zijn meer betrokken 
geraakt bij kerkgang (van 3% naar 12%). 

Het rapport wijst op een bredere, etnisch diverse groei van de 
kerk, met name in de rooms-katholieke en pinkstertradities. 
In totaal zijn er ruim 2 miljoen meer kerkgangers dan zes 
jaar geleden. Bovendien blijken kerkgangers actiever in hun 
gemeenschap, hebben ze vaker een gevoel van zingeving en 
rapporteren ze een hoger niveau van welzijn. En dit geldt 
niet alleen voor Groot-Brittannië: uit landen als België, 
Finland en Zweden komen dezelfde berichten naar buiten. 

Secularisatie op z’n retour? 
Deze onderzoeksresultaten zijn heel bijzonder en zetten 
ons aan tot heroverweging van het idee dat secularisatie 
een onomkeerbaar proces is. Hoewel de Verlichting 
onmiskenbaar heeft bijgedragen aan het losmaken van 
kerk en staat, lijkt er in de 21e eeuw sprake van een 
tegenbeweging. In een tijd waarin velen van ons worstelen 
met mentale gezondheid, eenzaamheid en een gebrek 
aan zingeving (in een wereld waarin oorlog, economische 
instabiliteit en klimaatverandering toenemen), vinden 
mensen — en opvallend veel jongeren — opnieuw houvast 
in religieuze gemeenschappen. 

Wat betekent dat voor ons als kerkgemeenschap? 
Deze ontwikkeling betekent niet dat we de invloed van de 
Verlichting moeten ontkennen, maar wel dat secularisatie 
geen eindpunt hoeft te zijn. De samenleving is eerder 
in beweging tussen geloof en rede, tussen traditie en 
moderniteit. De Verlichting zou zogenaamd ons hebben 
doen laten breken met religie in het algemeen en het 
christelijk geloof in het bijzonder, maar deze stille opwekking 
laat zien dat het christelijk geloof daarmee niet verdwenen 
is — het krijgt juist nieuwe vormen en betekenis.Foto: De Verlichting. De filosoof geeft uitleg bij een model 

van het zonnestelsel door Joseph Wright of Derby.
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Commissie Duurzaam

Wat betekent het 
om een Groene Kerk te zijn? 
Een Groene Kerk zijn gaat om bewust omgaan met de schep-
ping, als kerk en als gemeenschap. Informatie, inspiratie en 
kleine tips helpen om stap voor stap groener te leven. In de 
kerkapp en daarbuiten is van alles te vinden en dat willen 
we graag met je delen.

In de kerkapp PGRijnsburg vind je de rubriek Groene Kerk, te 
herkennen aan het groene logo. Hierin staan de Groentjes 
en ook verwijzingen naar andere informatie die gericht is op 
de leefomgeving. Je kunt hier je gedachten over onze leef-
omgeving en hoe we daar als kerk mee om moeten gaan, 
delen met de commissie Duurzaam. Je bericht verschijnt 
dan zowel bij de algemene berichten als op de Groene Kerk-
pagina in de app. Als je liever anoniem wilt reageren, dan 
kan dat door een briefje te sturen naar (of af te geven bij) 
het kerkelijk bureau.

Leestip
Een nieuwe rubriek in Trouw heet ‘De Groene Gids’. Te vinden 
via: www.trouw.nl/dossier/groene-gids
Hier vind je informatie over het duurzaam gebruiken en ver-
werken van producten. Veel alternatieven zijn bijvoorbeeld wel 
duurzaam in fabricage, maar wat doe je ermee na gebruik? 

Een goed voorbeeld is composteerbaar servies. Composteer-
bare bordjes en bekers kun je het beste in de grijze container 
weggooien. Het blijkt dat ze in de GFT-bak de compostering van 
het groenafval juist verstoren. Heb je zelf een compostbak? 
Ook daar kun je ze beter niet in gooien. Composteerbaar plastic 
kun je dus het beste in de grijze bak gooien en ook niet bij het 
plastic afval, omdat de plasticverwerkers er nu (nog) niets mee 
kunnen. Zo zie je maar: duurzaam leven vraagt, naast bewuste 
keuzes, ook om studie. De Groene Gids helpt je hiermee verder.

Tot slot willen we graag nog de agenda van Bewust aan de Kust 
voor mei 2025 met je delen:
• Zaterdag 3 mei: Koffiebuurtje Tiny Houses Duinvallei
• Elke maandag en vrijdag in mei: Strandjutten van 9 tot 10 

uur. Inclusief gratis koffie! Stuur voor de eerste keer een e-
mail naar jutterskatwijk@gmail.com om deel te nemen. Voor 
meer informatie check de website www.bewustaandekust.nl.

De Groene Kerk
Commissie Duurzaam

Zomermarkt

Save the date: 
De Zomermarkt komt er weer aan!  
Op zaterdag 21 juni organiseert de Protestantse Ge-
meente Rijnsburg de traditionele Zomermarkt. Je bent 
van harte welkom tussen 9.30 en 14.30 uur op het 
schoolplein van de Wilhelminaschool in de Kerkstraat. 

Projecten
De opbrengst van de zomermarkt gaat naar Hungry 
for Life, een Canadese christelijke hulp- en ontwikke-
lingsorganisatie die lokale kerken direct verbindt met 
projecten ter bestrijding van armoede en nood. Onze 
plaatsgenoot Ruben Verheij werkt als projectmanager 
bij deze organisatie. In die rol ondersteunt hij projec-
ten in de Dominicaanse Republiek, Guatemala en Ethi-
opië. Hungry For Life werkt samen met de Ethiopische 
organisatie Simple Acts of Kindness (SAK) voorname-
lijk in de wijk Korah rondom een enorme vuilnisbelt 
in de hoofdstad Addis Abeba. Deze wijk is tachtig jaar 
geleden ontstaan door de opening van een leprazie-
kenhuis. Veel leprapatiënten die door de maatschappij 
werden buitengesloten, vonden rondom de vuilnisbelt 
een plek om te leven. Tegenwoordig leven er meer 
dan 200.000 mensen, waarvan de meesten in extreme 
armoede. SAK brengt samen met de lokale kerk hoop 
en liefde naar de mensen in deze gemeenschap. 

Zomermarkt
Voor jong en oud is er voldoende te beleven en te 
kopen: planten en bloemen, fruit, kinderspeelgoed, 
kinderkleding, boeken en kleine huishoudelijke goe-
deren. En dat is nog niet alles. Andere activiteiten zijn: 
het rad van fortuin met mooie prijzen, de brandweer 
met demonstraties en spelletjes, het kinderspeelplein, 
een koffieplein en natuurlijk de heerlijkste hambur-
gers van grillmeister Arnold Vroomans! Dit wil je niet 
missen! 

Vrijwilligers
Voor de zomermarkt zijn we op zoek naar vrijwilli-
gers die de hele of een deel van de dag willen komen 
helpen. Meld je aan bij Maaike Kort (06-42994843 of 
maaikekort@hotmail.nl).
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‘Gemeente, belooft u dit kind, zoals alle kinderen, op te nemen in onze gemeenschap. Dat deze gemeente 
een veilige plek voor hen zal zijn, waar zij zich geborgen mogen weten? Dat ze hier voldoende de kans 
krijgen om te leren over God en dat wij hen daarin zullen ondersteunen. Wat is hierop jullie antwoord?’ 

In een doopdienst in onze gemeente klinken vaak deze of vergelijkbare woorden. We nemen de nieuwe dopeling bewust op in 
ons midden en we maken onszelf allemaal medeverantwoordelijk om met haar of hem op te lopen op de weg achter Christus 
aan. Wat mij betreft is dat iets essentieels. In de doop wordt een kindje niet alleen verbonden met God, maar ook met de 
gemeente. Namens de gemeente zijn de ouders de eersten die zich bekommeren om de (geloofs)opvoeding van het kind, 
maar uiteindelijk dragen we die taak met elkaar. 

Als hele gemeente zijn we betrokken bij onze jeugd, want de kinderen en jongeren horen er al helemaal bij. We kunnen en 
willen niet zonder hen – niet zonder jou! Dat is ook de gedachte achter het Groeiplan, waarmee we afgelopen maart van start 
zijn gegaan. Onder deskundige begeleiding van de HGJB denken we na over de vraag hoe onze gemeente een plek kan zijn 
waar onze kinderen en jongeren tot bloei kunnen komen. De taakgroep Jeugd & Jongeren neemt hierin het voortouw, maar de 
hoop is dat iedereen zich bij dit proces betrokken gaat voelen. Uiteraard de jeugd zelf, maar ook hun ouders en grootouders, 
jeugdleiding, degenen die misschien iets in het jeugdwerk zouden kunnen of willen betekenen en degenen die onze jeugd een 
warm hart toedragen, enzovoorts. 

De taakgroep zal actief gemeenteleden van alle leeftijden opzoeken om 
het gesprek mee aan te gaan, om hen te vragen mee te dromen, denken 
en doen. Maar mocht je uit jezelf iets willen delen of bijdragen, laat 
het vooral weten! 

Los van dit ‘officiële’ traject kunnen we allemaal in onze 
eigen kring nadenken hoe we als jong en oud met elkaar 
op kunnen lopen. In het Oude Testament komen we op 
verschillende plekken tegen hoe het geloof in God 
tussen de generaties wordt gedeeld (zie bijvoorbeeld 
Exodus 12:26-27, Exodus 13:14, Deuteronomium 
6:7, Psalm 78:3-4). Dat zou de normaalste zaak 
van de wereld moeten zijn. Dus kinderen en 
jongeren, laat van je horen! Stel je vragen, 
deel waar je tegenaan loopt, geef aan wat 
je nodig hebt, meld je als je iets in de kerk 
wilt oppakken. En ouders en ouderen, wees 
er voor onze jeugd! Luister naar ze, help 
en bemoedig ze waar nodig, geef ze ruimte 
om te leren en te ontdekken en inspireer ze 
door te delen over je eigen weg met God. 

De gemeente mag een plek zijn waar we 
samen groeien in het volgen van Jezus. Het 
is onze goddelijke roeping om daar werk van 
te maken. Een verantwoordelijkheid die we 
hebben tegenover elkaar en in het bijzonder 
tegenover onze kinderen en jongeren. Ik 
hoop en bid dat we niet voor die opdracht 
wegkijken, maar haar met enthousiasme 
oppakken. Dat we met elkaar een groeiende 
gemeente zullen zijn.

Het Licht op ...

Een groeiende gemeente.
ds. Joren IJzerman
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Licht op de Bijbel

Geboren op 24 januari 2025

Iza Leone Heemskerk
dochter van 

Alexander Heemskerk en 
Madelon Heemskerk-van Starkenburg

zusje van Nick

Geboren op 19 februari 2025

Meava Jantine Haasnoot
dochter van 

Jan Haasnoot en 
Martine Haasnoot-van Duivenboden

Geboren op 18 maart 2025

Junia Audrey Katheryn 
Jolada Schreve

dochter van 
Seun Tamba en Marlous Schreve

zusje van Eleanor en Abigail

Geboren op 8 maart 2025

Dolf Daniël Prins
zoon van 

Bart Prins en Elvira Prins-van der Vijver
zusje van James

Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan 
het lezen van de berichten over nieuw leven. 
In de afgelopen maand hebben we vier 
geboorteberichten ontvangen. Namens de 
Protestantse Gemeente Rijnsburg van harte 
gefeliciteerd met de geboorte van jullie kind.

In deze nieuwe rubriek beantwoorden onze dominees 
vragen uit de gemeente over of uit de Bijbel. Samen 
zoeken we naar verdieping en verbinding rondom Gods 
Woord.

Diane van der Meij had een aantal weken geleden een 
boeiend gesprek met iemand over het bestaan van 
engelen. Ze wil er graag meer over weten en heeft 
daarom aan de redactie van Licht Magazine gevraagd 
om hierover meer duidelijkheid te krijgen. We hebben 
haar vraag bij ds. Arnold Vroomans neer gelegd.

Over engelen… 
Het woordje engel betekent in het Grieks eenvoudigweg: 
boodschapper. Wat platter gezegd ‘postbode van God’. Zo 
komen we engelen dan ook het meest tegen. Bijvoorbeeld in het 
verhaal van Kerst, waarbij engelen de komst van Christus aan 
ons meedelen. De Bijbel geeft ons niet een uitgewerkte leer over 
engelen. Wel vormen engelen een ‘schakel’ tussen God en ons 
als mensen. Ze horen bij de hofhouding van God, maar omdat 
Christus daarin de hoogste plaats inneemt, staan wij zelfs nog 
boven hen! De engelen staan dus niet tussen ons en God in. Zo 
voelen en denken wij dat in het algemeen niet, maar het is wel 
wat de Schrift leert. 

In het evangelie van Matteüs lezen we dat met name kinderen 
engelen hebben die voortdurend op God zien en dat als je 
kinderen iets aandoet, engelen dat direct boodschappen aan 
God. Heeft iedereen dan een persoonlijke engel? Dat weet ik niet. 
Wat ik wel weet is dat u er duizenden heeft. Een onafzienbare 
hoeveelheid. Cherubijnen en Serafijnen die steeds, wanneer wij 
samenkomen, ook aanwezig zijn (zo schrijft Paulus). En dat in hen 
en ons, de glans van Gods majesteit zichtbaar wordt. Wij mogen 
niet knielen voor een engel. Dat mogen wij uitsluitend voor God. 
En dan zullen wij zien dat ook de engelen knielen voor Gods 
majesteit. Een ander punt: wij kunnen ook een aardse engel zijn. 
Die dragen soms gewoon een stropdas, een mantelpakje, hakjes 
of werkschoenen, hebben zachte handen of juist eelt… Steeds 
wanneer wij het heil laten zien en mensen erbij brengen… en 
boodschappers zijn.

Heeft u ook vragen over of uit de Bijbel? 
Dan is dit de plek om ze te stellen! 
Schroom niet en stuur uw vraag naar redactielicht@live.nl. 

Engelen.
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Samen lezen
Handelingen 1: 1-11

Cijfer kleurplaat
Zoals je ziet, staat de tekening 
vol met cijfers. 
Elk cijfer staat voor een kleur.

1 =  geel, 
2 = oranje, 
3 = blauw, 
4 = huidskleur, 
5 = paars 
6 = groen.

Zie jij wat er staat?

Weetje?!
Met Hemelvaart is Jezus niet alleen naar de hemel gegaan, maar is ons een belofte gedaan. Weet je wat die belofte 
inhoudt? 
Nadat Jezus op een wolk is opgenomen in de hemel, komen twee engelen naar de discipelen. Zij vertellen dat Jezus 
op dezelfde manier terug zal komen naar de aarde. Er wordt ons dus beloofd dat Jezus terug zal komen!

Hemelvaart
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Hemelvaart
Als theologiestudent moest ik een mondeling examen doen over drie Bijbelgedeelten uit het Oude 
Testament. Ik was jong en wel eens verliefd, dus koos als overkoepelend thema de liefde. Mijn docent 
maakte de keuze voor de bijbelgedeelten: een lang hoofdstuk uit het boek Ezechiël, een hoofdstuk uit het 
boek Hooglied en een korte psalm. U raadt het al: het examen ging over de korte psalm. ‘En Hooglied dan?’ 
vroeg ik aan het einde van het examen. ‘Dat moet je je leven lang blijven zingen,’ was het wijze antwoord 
van de docent. 

Het Bijbelboek Hooglied heet in het Hebreeuws ‘Lied der liederen’. Het zijn bruiloftsliederen en vanwege de erotische taal 
is lang getwijfeld of het wel in de Bijbelse boeken mocht worden opgenomen. Volgens de joodse traditie is er echter een 
nauw verband tussen het Pesachfeest en het boek Hooglied. Want God heeft de kwetsbare mensen – zoals een duif in een 
rotskloof, verscholen in de bergwand (Hooglied 2:14) – lief. HIJ heeft hen bevrijd uit hun benarde positie toen ze voor de 
Rietzee stonden. De combinatie van Pesach met Hooglied geeft aan de bevrijding een enorme tederheid. En zo gaat het boek 
Hooglied ten diepste over de liefde tussen God en mens. Een liefde die overvloedig gevierd mag worden, tot in eeuwigheid. 

Twee recepten dit keer. Een oud Egyptisch recept uit ongeveer 1600 jaar voor Christus, ontdekt op een scherf. Het 
gerecht zal zeker ook bij de oude Israëliërs bekend zijn geweest. Het andere recept: een salade met allerlei smaken uit het 
Bijbelboek Hooglied. ‘Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels, met een overvloed aan vruchten, hennabloemen, 
nardusplanten. Nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, wierookbomen, mirre, aloë, balsems, allerfijnst.’ (Hooglied 4: 13, 14) 

Bijbelse recepten uit Hooglied
ds. Lydia Veerman-van Dijk

Licht op de maag

Ingredienten voor notenballetjes:

- 80 gram verse of gedroogde dadels of vijgen

- 1/4 - 1/2 kop water 

- 1 tl gemalen kaneel 

- 1/4 tl gemalen kardemom 

- 20 gram fijngehakte walnoten 

- 60 gram FIJNgehakte amandelen

- honing (naar keuze)

Notenballetjes 
Zo maak je het: mix de dadels (of vijgen) met water tot een pasta in een 
blender of keukenmachine. Voeg de kruiden, de walnoten en 1/4 kop 
amandelen toe. Goed mengen. Maak balletjes, smeer ze eventueel in 
met honing en rol ze door de rest van de amandelen. 

Ingredienten voor salade met vruchten:
- Een krop sla 
- Een kop pitloze druiven (Hooglied 2:5, 7:8) 
- Per persoon een dadel (Hooglied 7:8) 
- Handje walnoten (Hooglied 6: 11) 
- Granaatappelpitten (Hooglied 4: 3, 4: 13) 
- 3 eetlepels granaatappelsap (Hooglied 8:2) 
- 2 eetlepels olijfolie
- Verse roomkaas (Hooglied 5:1) 
- 2 theelepels kappertjes
- Verse, fijngehakte munt

Salade met vruchten 
Was de sla, dep of sla het droog, scheur in stukjes en spreid uit op 
bordjes. Halveer eventueel de druiven. Snijd de dadels in de lengte 
doormidden, verwijder de pit en vul de helften met de roomkaas. Hak 
de walnoten grof. Haal de granaatappelpitten uit een granaatappel 
en vang het sap op (of koop pitjes en sap apart). Maak een dressing 
van granaatappelsap, olijfolie, kappertjes en munt en sprenkel dit 
over de slablaadjes. Schik op een creatieve manier de druiven, 
granaatappelpitjes, noten en dadels.
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Cor van der Spijk deelt hoop:

‘Stille nacht zingen op de operatietafel,
dat blijft me het meeste bij.’

Licht en donker

Op 13 december stapte Cor van der Spijk een operatiezaal binnen met een melanoom onder zijn voet. Hij 
stapte er later uit met een verhaal dat hij nooit meer zal vergeten. Wat begon als een bloedende eeltplek, 
bleek een vorm van huidkanker te zijn. De weg naar genezing bracht niet alleen medische zorg, maar ook 
een onverwacht moment van verstilling en hoop. 

Het begon allemaal met een dikke laag eelt onder zijn voet. 
Zijn fysiotherapeute Paulien bekeek het en raadde hem 
aan om het na te laten kijken. Toen Cor op een ochtend 
bloed op zijn laken en op de badkamervloer vond, besloot 
hij langs zijn huisarts te gaan. Die verwees hem door naar 
een dermatoloog, die snel een biopt nam. Twee weken later 
kwam de uitslag telefonisch: het was een kwaadaardige 
melanoom. Er moest snel geopereerd worden. 

Binnen enkele dagen zat Cor in het ziekenhuis. De chirurg 
zou het melanoom wegsnijden en een plastisch chirurg zou 
daarna het ontstane gat opvullen met huid van zijn dijbeen. 
De operatie werd gepland op 13 december. ‘Ik werd in mijn 
bed naar de operatiezaal gereden. Daar rolden ze me over 
op de tafel en begon de voorbereiding,’ vertelt Cor. Hij kreeg 
een ruggenprik en er werd gevraagd of hij muziek wilde 
horen. Het was bijna Kerst, dus hij zei: ‘Doe maar Stille 
Nacht. Dat zing ik al 46 jaar bij het kerstconcert van mijn 
koor Jubilate.’ 

Even later begon niet de klassieke versie, maar een 
verrassende uitvoering van André Hazes. Cor zong uit volle 
borst mee. ‘Ik heb een harde stem, dus het galmde door de 
zaal. En ineens werd het stil. Iedereen stond stil en luisterde. 
Zelfs de chirurg stopte met wat hij aan het doen was.’ Na 
de laatste tonen van het lied viel er een diepe stilte. Toen 
barstte het team uit in applaus. 

De operatie verliep vlekkeloos. 
De tumor werd verwijderd, het 
wondgebied opgevuld, maar wat Cor 
en de artsen het meest verbaasde: hij 
had totaal geen pijn. Niet tijdens de 
operatie, niet daarna. ‘Ze snapten er 
niks van,’ vertelt hij. ‘Maar ik heb echt 
nooit pijn gehad.’ 

Na twee weken ziekenhuis en vijf 
weken revalidatie in Revitel kon hij 
terug naar huis. Zes weken later mocht 
de pleister eraf en kon hij zelfs weer 
gaan zwemmen. Elke dag loopt hij 
nu naar het zwembad om een half 
uur baantjes te trekken. De wond is 
prachtig geheeld. ‘Je ziet bijna niet dat 
er geopereerd is,’ zegt Cor trots. 

Als Cor terugdenkt aan dat moment op 
de operatietafel, blijft het zingen van 
Stille Nacht hem het meest bij. Het was 
stil in de kamer, op de muziek en zijn 
eigen stem na. ‘Op dat moment voelde 

het alsof ik niet alleen was, het was alsof er iets of iemand 
met me mee zong.’ Hij weet niet zeker wat het was, maar 
het voelde groter dan alleen het moment zelf. ‘Misschien 
was het verbeelding, misschien niet, maar soms denk ik: zou 
het God zijn geweest, met een engelenkoor? Volgens mijn 
geloof is dat niet onmogelijk.’ Voor Cor was het meer dan 
een medische ingreep. Het was een ervaring die lichaam, 
stem en ziel raakte. ‘Ik kan het niet uitleggen, maar het liet 
me niet koud. Dat lied, op dat moment – dat draag ik met 
me mee.’
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In memoriam

Een icoon is niet meer… 
Hans van Egmond, beter bekend als Hans de koster, is op 84-jarige leeftijd overleden. Een geliefd persoon 
in de Rijnsburgse gemeenschap. Niet alleen omdat hij ruim vijftig jaar koster van de Petrakerk is geweest, 
maar ook omdat hij vijfentwintig jaar gemeentebode was. Een man die met iedereen door één deur kon 
en bij wie de deur altijd openstond. In dit artikel kijken we terug op zijn leven als koster van de Petrakerk. 

Hans begon zijn baan als koster op 1 
november 1965. Hij deed het werk niet 
alleen, hij had zijn vrouw Atie aan zijn 
zijde. Een echt kostersechtpaar. Een 
halve eeuw lang stonden zij klaar voor 
kerkgangers, dominees, bezoekers 
van vergaderingen en commissies en 
natuurlijk voor de vele koren. ‘Het 
waren gouden jaren!’ 

In 1971 gingen ze wonen in de 
kosterswoning aan het Noordeinde, 
recht tegenover de achterzijde van 
de Petrakerk. In de begintijd had de 
kerk nog geen eigen keuken, dus de 
koffie werd thuis gezet en naar de 
kerk gebracht. Omdat Hans, naast het 
kosterschap, altijd fulltime werkte, 
nam Atie het grootste deel van de 
schoonmaakwerkzaamheden in de 
kerk voor haar rekening. ‘Bij ons thuis 
mag het een rommel zijn, als de kerk 
maar schoon is,’ zei Hans. 

In de avonduren was het vooral Hans die in de kerk aanwezig 
was. Voor de wijkraad wilde hij het goed en gezellig maken 
en zorgde hij voor de gevulde koeken en later op de avond 
voor bitterballen.. Dan waren er nog de diverse koren en 
verenigingen en later, in de verbouwde Petrakerk, de 
verhuur en feesten. Het was de tijd van ‘ons kent ons’, er 
werden vriendschappen gesmeed voor het leven. 

Hans was ook preekvoorziener. De dominees die van ver 
kwamen, mochten blijven eten of zelfs blijven slapen. Niets 
was te gek! Hans vertelde graag over de predikanten die hij 
in de loop der jaren had leren kennen. Dan vertelde hij over 
de predikant die met politiebegeleiding naar de Petrakerk 
werd gebracht, omdat hij anders te laat was gekomen. Of 
over het predikantenechtpaar dat hij uit bed had gebeld, 
toen de dienstdoende predikant niet kwam opdagen. 
Slechts één keer was hij zelf degene die zich had verslapen 
op een middag. Gelukkig woonde hij aan de overkant van 
de kerk. 

In 2005 ging hij met pensioen als bode, maar de commissie 
van beheer vroeg hem om als koster door te gaan. ‘Ze 

wilden ons dus nog niet kwijt.’ Hans en Atie plakten er 
steeds weer een jaartje aan vast. Toen Hans vijftig jaar 
koster was, ontving hij een Koninklijke onderscheiding. 
Maar Hans hoefde helemaal geen lintje: ‘Geef me maar een 
bewijs waarmee ik in de hemel kom,’ zei hij. 

Toen de kerk verkocht was en in 2017 werd verbouwd tot 
bed and breakfast kwam Hans dagelijks even langs. Toen de 
B&B openging, hielden Hans en Atie de kamers schoon en 
ontvingen ze de gasten. Zo bleef Hans actief in zijn geliefde 
Petrakerk. De kleine kerkenraad kwam na de sluiting van de 
kerk nog steeds elke zaterdagochtend bij elkaar, bij Hans 
en Atie thuis. Het kosterspaar is ruim zestig jaar verbonden 
geweest aan de Petrakerk: drieënvijftig jaar als koster en 
zeven jaar als steun en toeverlaat bij B&B de Petrakerk. 

Nadat zijn lichaam begin dit jaar aangaf dat het niet meer 
ging, heeft hij zich daaraan overgegeven. Hij had nog maar 
één wens: ‘Wanneer ik er niet meer ben, dan hoop ik dat er 
een kerk is om boven voor te zorgen.’
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Nel van Dijk-van den Oever
Op 6 maart overleed Nel van Dijk-van den Oever, op 93-ja-
rige leeftijd. Ze was meer dan 65 jaar getrouwd met Theo 
van Dijk. Nel werd geboren in 1931 in Katwijk, in een ge-
zin met acht kinderen. In de oorlogsjaren woonde ze met 
haar gezin in Paterswolde, ver weg van Katwijk, maar ze had 
daar goede herinneringen aan. In 1955 trouwde ze met Theo 
en de eerste 12 jaar woonden ze in Katwijk Binnen. Daarna 
verhuisden ze met het gezin naar 
Rijnsburg, eerst naar Plan West en 
daarna woonden ze 40 jaar in de 
Dahliastraat. Ze had een werkzaam 
leven. Ze hielp altijd op de kweke-
rij van pa en later ging ze jarenlang 
mee naar de markt in Utrecht om 
daar bloemen te verkopen. Daar-
naast werkte ze vele jaren bij De 
Laatste Eer. Werk dat ze met veel 
respect en toewijding deed. Genieten van haar kleinkinde-
ren deed ze met volle teugen. De laatste jaren ook van de 
achterkleinkinderen. Als zij er waren, had ma geen tijd meer 
voor anderen. Ze had 2 zoons, 6 kleinkinderen en 7 achter-
kleinkinderen. Nel was haar hele leven zelfstandig. Tot vijf 
maanden geleden reed ze nog auto. Ze bezocht met veel ple-
zier de bijeenkomsten van de kerk en de PCOB. Samen met 
een aantal vriendinnen genoot ze erg van deze middagen. 
De laatste maanden ging haar gezondheid achteruit en werd 
haar wereld kleiner. Maar ze bleef positief. Ze ging nog zon-
dags naar de kerk of volgde de dienst op TV. Totdat het echt 
niet meer ging. In haar laatste dagen werd ze opgenomen in 
het hospice in Vlietstede. Daar overleed ze op 6 maart 2025, 
na een rijk leven.

De familie

Huib van Egmond
Op vrijdag 21 maart is Huibert Hendrik - Huib - van Egmond 
overleden op 88-jarige leeftijd. Huib was de vijfde in een 
gezin van zes kinderen. Hij was vernoemd naar zijn ome 
Huib ‘de Piemer’. Hij was nog maar 18 jaar toen zijn moeder 
overleed na een lang ziekbed. Dit verlies maakte een diepe 

indruk op hem. Na de landbouwschool begon Huib voor 
zichzelf, onder andere met een zelfgemaakte kantenmaaier. 
Hij had een groot technisch inzicht, zag mogelijkheden die 
anderen niet zagen en wist wat hij wilde. Dankbaar voor 
alle kansen die hij kreeg, werd met 
de aankoop van een hydraulische 
kraan het bedrijf H.H. van Egmond 
B.V. geboren, met eerst de focus op 
sloopwerken en later kwam ook 
grondwerk erbij. Toen hij 32 jaar 
oud was, trouwde hij met Hilde 
Zandbergen. Zij kregen twee kin-
deren, Agnes en Huibert, die op-
groeiden in het fijne huis aan de 
Noordwijkerweg. Ook kregen zij vier kleinkinderen. Huib had 
graag mensen om zich heen en hield van gezelligheid. Met 
biljarten, zijn grote hobby, ging hij door tot het laatst. Want 
ondanks dat zijn gezondheid achteruitging, bleef hij positief 
en keek hij naar wat hij wel kon. De laatste periode van zijn 
leven was hij veel in de tuin te vinden. Hij was dankbaar voor 
iedere dag. Huib heeft in rust thuis zijn laatste adem uitge-
blazen, om bekleed te worden met een eeuwige, niet door 
mensenhanden gemaakte woning.

ds. Lydia Veerman

Geertruida (Truus) van Egmond-Brussee
Zaterdag 22 maart is Geertruida (Truus) van Egmond Brus-
see overleden, zij is 90 jaar oud geworden. Zij was sinds 
1981 weduwe van Cornelis van Egmond en samen hadden 
zij drie kinderen. Moeder Truus 
heeft het in haar leven niet altijd 
even gemakkelijk gehad, maar toch 
was zij sterk. Ze hield van zingen 
en zat vroeger op het Nederlands 
Hervormd Kerkkoor. Ze kon er zo 
van genieten als iedereen na de 
kerkdienst op de koffie kwam. Ook 
kon zij enorm genieten van haar 
vier kleinkinderen en zeven ach-

In Memoriam
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terkleinkinderen. Toen het thuis niet meer ging, verhuisde 
zij naar de Vlietstede, waar goed voor haar gezorgd werd. 
Langzaam ging zij lichamelijk en geestelijk achteruit en op 
22 maart kwam er een einde aan dit aardse leven. Wij zijn 
dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven. We 
zullen haar in liefde blijven herinneren.

ds. Arnold Vroomans

Hans van Egmond
Op zaterdag 29 maart is Johannes - Hans -  van Egmond 
overleden, op 84-jarige leeftijd. Hij was meer dan 63 jaar 
lang getrouwd met Atie van Egmond-Jungerius. Na school 
ging Hans aan het werk bij de bak-
ker, waar hij tevens zijn vrouw Atie 
leerde kennen. Hans had altijd 
dubbele banen: bij de bakker en 
de koekjesfabriek, als koster van de 
Petrakerk en bij de snackbar, bode 
van het gemeentehuis in Rijnsburg 
én koster. Hans en Atie kregen drie 
dochters: Corien, Jacqueline en 
Annet. Er kwamen kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. Het liefst 
had hij hen altijd om zich heen, mensenmens als hij was. 
Meer dan vijftig jaar is hij met hart en ziel koster geweest 
van de Petrakerk. En dit deed hij niet alleen: het hele gezin 
hielp mee. Zijn werk en zijn gezin, dat was zijn leven. Een 
leven van verhalen beleven en verhalen vertellen, van ge-
zelligheid en gastvrijheid. Bij Hans thuis was iedereen wel-
kom. In juni werd er longkanker bij hem geconstateerd. Hans 
werkte door en bleef actief. De laatste paar weken bracht hij 
door in hospice De Vlietstede. Nu werd er voor hem gezorgd. 
Het lied ‘Mijn Jezus, ik hou van u, maar nooit zoveel als nu’ 
gaf hem moed. Hij was niet bang om te sterven, hij had ge-
daan wat hij kon. ‘Wanneer ik van hier ga, dan ben ik van 
Hem’. Hij is in rust ingeslapen, om wakker te worden bij de 
Heer en Hem voor altijd te dienen in het hemelse heiligdom. 

ds. Lydia Veerman

Eef van Tricht-van Vredendaal
Op 1 april overleed Evertje - Eef - van Tricht-van Vreden-
daal. Ze was 80 jaar oud. 57 van die jaren was ze getrouwd 
met Herman. Ze begonnen hun getrouwde leven in Baarn, 
maar voor zijn werk bij de Marechaussee werd Herman ver-
schillende keren overgeplaatst. Zo kwamen ze tenslotte in 
Rijnsburg te wonen. Ondertussen hadden ze twee kinderen 
gekregen, uit wie later vijf kleinkinderen geboren zouden 
worden. De verplichte verhuizingen accepteerde Eef zonder 
morren. Dat tekende haar. Ze was een zachte vrouw, iemand 
die zichzelf wegcijferde. Als echtgenote, moeder en oma 
wordt ze herinnerd om haar liefde, 
toewijding en zorgzaamheid. Ze 
was de steunpilaar voor haar gezin, 
een echte huismoeder die er altijd 
was. Toen haar kinderen eenmaal 
op de middelbare school zaten, 
is ze echter ook in het werkzame 
leven gestapt. Eerst op de veiling 
en later als typiste in het Diacones-
senziekenhuis, waarmee ze zich op 
latere leeftijd nog flink heeft ontwikkeld. Eef was op haar ei-
gen manier gelovig, ruimdenkend en progressief. Al speelde 
geloof geen uitgesproken hoofdrol in haar leven, toch leefde 
ze met het vertrouwen dat er Iemand was op wie ze altijd 
terug kon vallen. Dit vertrouwen wordt onder woorden ge-
bracht met de tekst op de rouwkaart: ‘De Heer is mijn her-
der’. Ze geloofde dat God bij haar was, zelfs in het dal van 
de dood. Dat dal bleek uiteindelijk zeer diep en donker. De 
laatste uren van Eefs leven waren buitengewoon moeilijk, 
voor haarzelf en haar geliefden. Maar toen die strijd voorbij 
was, bleef – naast het verdriet – ook de hoop dat de Herder 
haar naar de eeuwige vrede had geleid.

ds. Joren IJzerman

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden 
Gods troost en nabijheid toe.
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Handen Wapperen 2025 
(Stichting Oekroe) 
Sinds 2007 hebben de Handen Wapperaars van Stichting 
Oekroe, samen met lokale partners in Oekraïne, twintig 
opknapprojecten gerealiseerd. Zoals het opknappen 
van kleinschalige weeshuizen, kinderafdelingen in 
ziekenhuizen, kinderopvangplaatsen en meer. Helaas laat 
de veiligheidssituatie in Oekraïne het nog niet toe om er 
met een groep vrijwilligers heen te gaan. 

Via onze contacten in Moldavië hebben we informatie 
ontvangen over mogelijke opknapprojecten aldaar. Het lijkt 
erop dat binnen afzienbare tijd een of meerdere projecten 
geschikt kunnen zijn voor de Handen Wapperaars. Als dat 
dit jaar niet lukt, dan zal dat beslist in 2026 wel het geval 
zijn. 

We bereiden ons in elk geval wel voor op komende projecten 
– zowel in Moldavië als in Oekraïne. Wellicht dat we in de 
loop van het jaar met enkelen ter plekke de situatie gaan 
bekijken. Meer informatie: Stichting Oekroe, Jaap de Mooij 
(www.oekroe.nl).

Toegelicht

Kamp Moldavië 2025
 (Stichting Oekroe)
Vorig jaar organiseerde Stichting Oekroe twee vijfdaagse 
kampen voor kansarme kinderen in Moldavië. Het was 
geweldig! Samen met Moldavische leiding waren het twee 
topkampen. Van D.V. 2 tot en met 16 augustus gaan we ook 
dit jaar weer naar Moldavië. Moldavië ligt ingeklemd tussen 
Roemenië en Oekraïne, is een stuk kleiner dan Nederland 
en staat bekend als het armste land van Europa. 

Inmiddels hebben zich al 15 deelnemers opgegeven en 
zijn de voorbereidingen gestart. Maar: er kunnen nog 
deelnemers bij hoor! Het beloven opnieuw twee bijzondere 
weken te worden waarin we, door sport, spel en verhalen 
uit de Bijbel, de kinderen willen laten zien en horen dat 
er Iemand is die écht van hen houdt. De kampen worden 
gehouden in de omgeving van Baraboi. We roepen u op om 
Kamp Moldavië 2025 te steunen met uw gebed en/of uw 
gaven. Meer informatie: www.oekroe.nl | Jaap de Mooij - 
06-53714712 

De kerkapp bestaat inmiddels anderhalf jaar binnen onze 
gemeente. Ruim 1300 gemeenteleden hebben de app op 
hun telefoon geïnstalleerd. 

Heeft u de app nog niet en ben u benieuwd hoe de app eruitziet? Ga 
naar de Play Store (Samsung) of App Store (Apple), zoek op PGRijnsburg 
en installeer de app op uw/jouw mobiel. Nadat de administrator heeft 
geverifieerd of u/jij lid bent van de PGR, wordt de app geactiveerd. De 
app kent veel mogelijkheden waaronder: het aanmaken van groepen, 
het geven aan collectes, digitaal lezen van onze nieuwsbrief Contact en 
Licht Magazine. Te veel om op te noemen. Download de app nu!

Kerkenapp 
Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR)16



Bericht van de zendingscommissie:
Malawi
Van Hanneke Mauritz (GZB) hebben we een terugkoppeling 
gekregen over het jeugdproject van vorig jaar. Dankzij de 
opbrengst van het jeugdproject konden we in 2024 een 
waardevolle bijdrage leveren aan het project ‘An Inclusive 
Church for the Youth’ in Malawi. Dit project gaf jongeren 
een centrale plek in het kerkelijk leven.

Door trainingen ontdekten zij hun rol als volwaardige 
gemeenteleden en sommigen groeiden zelfs door naar een 
functie als ouderling of diaken. Daarnaast werden Bijbels 
tegen een gereduceerde prijs verspreid, zodat jongeren zelf 
thuis konden lezen en groeien in geloof.

Ondanks economische uitdagingen, zoals forse inflatie, is 
het project succesvol verlopen en blijft het doorwerken in 
de gemeenten. Uw gemeente in Rijnsburg heeft geholpen 
om een nieuwe generatie in Malawi toe te rusten om het 
Evangelie te leven én door te geven. Hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid!

Mary Gondwe, deelnemer aan de training: ‘Dankzij het 
project begrijpen we nu als jongeren beter hoe de kerk 
werkt. We worden toegerust om mee te doen in de 
administratie en het leiderschap van de kerk.’

Toegelicht

Gebedswandeling door Rijnsburg
Donderdag 22 mei om 19.45 uur ben je weer welkom in 
de Living Room aan de Vliet 37. We zijn geen vaste groep: 
iedereen die een keertje zin heeft, nieuwsgierig is of op zoek 
is naar nieuwe ervaringen, is welkom. We drinken eerst 
samen een bakkie koffie of thee en gaan daarna in groepjes 
van twee of drie personen het dorp in. Iedereen krijgt een 
wijk toebedeeld en een Bijbeltekst mee.

Tijdens de wandeling vraag je samen een zegen voor de 
mensen in de huizen waar je langsloopt. Verder kun je 
bidden en danken voor de dingen die je onderweg ziet en 
die je inspireren of voor een gedachte die in je opkomt. 
Je bidt gewoon met open ogen en stelt je open voor Gods 
inspiratie. Na een uurtje zijn we terug en wisselen we 
ervaringen uit. Je bent van harte uitgenodigd door Peter en 
Elise Ravensbergen.

Op welke manier 
stond u stil bij de 40-dagentijd?
In onze gemeente nemen veel mensen actief deel aan de 
40-dagentijd. Sommigen kiezen ervoor om geen suiker te 
eten, anderen eten slechts gedurende 3 uur per dag iets. 
Er zijn ook mensen die elke dag een extra stiltemoment 
inlassen en weer anderen drinken veertig dagen lang geen 
alcohol. Nu Pasen achter de rug is, is de redactie van Licht 
Magazine benieuwd naar jouw ervaringen. Heb jij dit jaar 
meegedaan en wil je anderen inspireren om volgend jaar 
ook mee te doen? Stuur ons dan een berichtje via de mail: 
redactielicht@live.nl. We nemen graag contact met je op 
om jouw verhaal te horen en mogelijk volgend jaar in de 
aanloop naar Pasen te delen in Licht Magazine, zodat we 
anderen kunnen inspireren.
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Kerkdiensten

Vrijdag 2 mei
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. J.C. IJzerman - Weeksluiting

Zondag 4 mei
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
17.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
De Voorhof
10.00 uur	 ds. A.B. Vroomans en Leontine van Dijk
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman
17.00 uur	 dhr. A de Rover, 
	 Hardinxveld-Giessendam en 
	 Karin Nijgh - m.m.v. Arjan van Putten

Woensdag 7 mei
Grote Kerk
19.30 uur	 ds. A.B. Vroomans - Gebed voor vrede

Vrijdag 9 mei
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. J.L. de Jong - Weeksluiting

Zondag 11 mei
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman
17.00 uur	 ds. D.J. Thijs, Scheveningen
De Voorhof
10.00 uur	 prop. N Dijkdrent, Katwijk en
	 Maaike van Egmond
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. P. Rozeboom
17.00 uur	 ds. J.C. IJzerman en Esther van Rijn

Vrijdag 16 mei
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. P. Rozeboom - Weeksluiting

Zondag 18 mei
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.B. Vroomans - Heilige Doop
17.00 uur	 ds. P. Rozeboom - Stilleven viering
De Voorhof
10.00 uur	 ds. P. Rozeboom en Dick van Dijk - 
	 Heilige Doop
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - Heilige Doop
15.00 uur	 ds. A.B. Vroomans - SIEN-dienst
	 m.m.v. Marc van Starkenburg

O

Vrijdag 23 mei
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - Weeksluiting

Zondag 25 mei
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
17.00 uur	 ds. J.C. IJzerman
De Voorhof
10.00 uur	 ds. J.C. IJzerman en Joska van Zuijlen
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.B. Vroomans
17.00 uur	 ds. P.J. van der Ende -
	 m.m.v. Jedidja en band

Donderdag 29 mei - Hemelvaartsdag
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk

Vrijdag 30 mei
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. L.A. den Butter - Weeksluiting

Zondag 1 juni
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. P. Rozeboom
17.00 uur	 ds. K.W. de Jong, Gouda
De Voorhof
10.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk en 
	 Jacoline van der Vijver

B

O

Zondag 4 mei
Thema: Het thema is ter keuze van de 
gastvoorganger.

Zondag 11 mei
Thema: Bijbelse figuren: Rebecca

Zondag 18 mei
Geen boeketdienst in verband met de 
SIEN-dienst.

Zondag 25 mei
Thema: Bijbelse figuren: Jacob

Zondag 1 juni: Youth Worship
Thema: Nog niet bekend

Thema’s BoeketdienstenB

S

O

O

B

S

O
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De Voorhof
17.00 uur	 ds. P. Rozeboom en Dennis Roijers -
	 Youth Worship 
	 m.m.v. Youthband o.l.v. Dennis Roijers
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman

Woensdag 4 juni
Grote Kerk
19.30 uur	 ds. P.J. van der Ende - Gebed voor vrede

Vrijdag 6 juni
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. J.L. de Jong - Weeksluiting

Kijk voor de actuele agenda van de kerkdiensten
op onze website, de kerkapp en in Contact!

Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele 
wijzigingen in de nieuwsbrief Contact, in de Kerkapp 
of op www.protestantsrijnsburg.nl.

B

Colofon

Licht Magazine is een uitgave voor alle leden van de 
Protestante Gemeente Rijnsburg.

Redactie: 
Heidi Schreve en Kristel van Klaveren 
(hoofdredacteuren), Willem Nagtegaal, 
ds. Lydia Veerman-van Dijk, David van der Meij en 
Jeanette Kea (eindredacteur).
Redactie Licht, Piet Heinstraat 1, 2231 RK Rijnsburg, 
Tel. 06-54 21 20 68, e-mail: redactielicht@live.nl

Vormgeving: Michel Noort
Fotografie: Sjaak van Etten

Redactionele medewerking aan dit nummer: Maaike 
Kort, ds. Joren IJzerman, Sam van der Meij, Floris van 
Tilburg, Ida van der Meij en Jaap de Mooij.

Druk en verspreiding
Licht Magazine wordt tien keer per jaar gedrukt en 
verspreid. Voor klachten over de bezorging kunt u con-
tact opnemen met de redactie van Licht Magazine of 
met het Kerkelijk Bureau. Tel. 071-20 350 13.

Betaling
Jaarlijks krijgt u in het najaar een brief met het ver-
zoek om een vrijwillige bijdrage voor Licht Magazine, 
Contact en de website. U kunt uw bijdrage, t.n.v. de 
Taakgroep Communicatie, op het onderstaande reke-
ningnummer overmaken.

IBAN Rekeningnummers 
Protestantse Gemeente Rijnsburg:
Kerkelijke bijdrage	 NL37 RABO 0373 7276 82
Diaconie		 	 NL29 RABO 0356 8206 29
Zendingscommissie	 NL27 RABO 0356 8256 12
Taakgroep Communicatie	 NL40 RABO 0356 8216 92
Solidariteitskas		  NL07 RABO 0331 7439 06

Disclaimer
De redactie van Licht Magazine en de Protestantse 
Gemeente Rijnsburg geven in Licht Magazine ruimte 
aan gemeenteleden om hun geloofsbeleving te delen 
met de lezers. Onze gemeente is er trots op dat zij een 
veelzijdige, veelkleurige gemeente is. 

Daar waar ruimte is voor een ieder, zijn meningen niet 
altijd gelijk. De redactie en de Protestantse Gemeente 
Rijnsburg zijn niet verantwoordelijk voor de persoon-
lijke meningen zoals mensen die verwoorden in Licht 
Magazine.

De redactie behoudt zich het 
recht voor om ingezonden arti-
kelen te wijzigen of te weigeren.

Zondag 4 mei
Thema: ‘Moest Jezus zich bekeren?’

Zondag 11 mei
Het thema is ter keuze van de gastvoorganger.

Zondag 18 mei
Geen studiedienst in verband met 
de Stilleven viering.

Zondag 25 mei
Thema: ‘Brengt Jezus ver-deeldheid?’

Zondag 1 juni
Het thema is ter keuze van de gastvoorganger.

Thema’s Studiediensten

S
O B

Studiedienst

Ontmoetingsdienst Boeketdienst
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toevlucht
GOD isGOD is
ONS EEnONS EEn

en sterkteen sterkte

Psalm 46:2Psalm 46:2
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