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Hij is verrezen en leeft.
Jezus de Koning,

die mensen het leven weer geeft.



Contactadressen

Kerkelijk Bureau

U bent van harte welkom! 
Het adres is Vliet NZ 36, 2231 GN Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-20 350 13 
Email: kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.

Vertrouwenspersonen

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is 
voor iedereen.
Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant, 
een kerkelijk (mede)werker of een kerkelijk vrijwilliger 
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van sek-
suele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodi-
gen tot seksueel contact, dan wel intimiderend gedrag 
vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op één of andere manier te maken hebben 
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag, dan nodigen we u uit om contact op te nemen 
met één van de interne vertrouwenspersonen van onze 
gemeente. Dat kan via e-mail:

vertrouwenspersoon.vrouw@pknrijnsburg.nl
vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl  

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij 
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de 
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl.

Wijk Westerhaghe & De Hoek:
Predikant: ds. A.B. Vroomans
Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg. Tel. 06-41 48 63 42. 
E-mail: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl
Scriba: Gert Eldering. Tel. 06-48 29 91 53.
E-mail: elderingg@gmail.com

Wijk Kleipetten:
Predikant: ds. P. Rozeboom, 
Brouwerstraat 45A, 2231 HN Rijnsburg. Tel. 06-13 94 76 10.
E-mail: ds.rozeboom@pknrijnsburg.nl
Scriba: Martine Post. Tel. 06-12 04 02 43.
E-mail: scribakleipetten@pknrijnsburg.nl

Wijk Centrum & Oost:
Predikant: ds. A.E Veerman-van Dijk,
Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg.
Tel. 06-18 61 81 50. E-mail: ds.veerman@pknrijnsburg.nl
Contactpersoon voor berichten uit de wijk: 
Ida Binnendijk. 06-10 34 31 72.
E-mail: wijk.centrum.en.oost@gmail.com

Wijk Frederiksoord & De Bloem:
Predikant: ds. J.C. IJzerman,
Nassaulaan 53, 2231 VX Rijnsburg.
Tel. 06-34 55 09 35. E-mail: ds.ijzerman@pknrijnsburg.nl
Scriba: Helma van Abswoude. Tel.  071-51 524 46.
E-mail: helmavanabswoude@gmail.com

Wijk Oude Hart Noord:
Predikant: ds. P.J. van der Ende, 
Burgemeester Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg. 
Tel. 071-53 281 61. E-mail: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: Alex van ’t Veld. Tel.  06-55 84 41 40.
E-mail: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl

Kerkelijk werker Gemeenteopbouw:
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg.
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Ouderenpastoraat:
Wijk Westerhage & de Hoek, Oude Hart Noord en de 
ouderen in de Abdijlaan en de Smidstraat: 
Dhr. A. Ravensbergen, Goudsbloem 19, 2231 WC Rijnsburg. 
Tel: 06-80 13 93 60. 
E-mail: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl

Wijk Kleipetten,  Frederiksoord & De Bloem, Centrum & 
Oost, met uitzondering van de Smidstraat en de 
Abdijlaan: De ouderen in deze wijken vallen onder de 
wijkpredikanten.

Kerkenraad:
Scriba kerkenraad:  Alex Noort, Tel. 06-20 12 66 04. 
E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:
Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-40 258 83. 
De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-40 217 24.
Immanuëlkerk: Kerkstraat 3, 071-40 210 38. 
Het Centrum: Kerkstraat 3, 071-40 210 38.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl
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Uitgelicht

Paulien Vervoorn: Uitkijken naar een prachtig Pasen. 

‘Wat Jezus heeft gedaan met 
Goede Vrijdag en Pasen, geeft kracht 
voor elke dag.’
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Paulien Vervoorn is auteur, spreker en aankomen-
de Pasen spreekt ze tijdens de Paasdienst in Royal 
Flora Holland. Mensen kennen haar wellicht uit het 
centrum van Rijnsburg, waar ze woont en regelma-
tig wandelt. In het verleden is ze een keer voorge-
gaan in De Voorhof en heeft ze een zomerdienst ge-
leid. Daarnaast is ze een bekend gezicht bij zowel 
Mozaiek071 als de Nederlandse Gereformeerde 
Kerk in Oegstgeest.

Eén keer per maand is Paulien op zondagochtend te horen in 
het EO-programma ‘Groot Nieuws’ met Jurjen ten Brinke. Ze 
schreef zeven jaar als columnist voor het Nederlands Dag-
blad en besteedt tegenwoordig het grootste deel van haar 
tijd aan het geven van trainingen aan kerkelijke (s)prekers. 
Paulien heeft meerdere boeken geschreven over geloof en 
preken. Ook is ze regelmatig te zien bij ‘Nederland Zingt op 
Zondag’. In de uitzending van dit programma op Palmzon-
dag geeft ze alvast een voorproefje van de Floradienst.

Geloof en spreken zijn voor Paulien nauw met elkaar ver-
bonden. Ze leeft volgens het principe: ‘Practice what you 
preach’. Wat ze schrijft en preekt, wil ze ook zelf naleven. 
Hoe beïnvloedt het schrijven van boeken haar geloof? En 
wat betekent Pasen voor haar? 

Je hebt meerdere boeken geschreven waarin geloof een 
grote rol speelt. Heeft dit je geloof veranderd of verrijkt? 
‘Ik leef altijd in mijn laatste preek of mijn laatste boek,’ zegt 
Paulien. ‘Als ik ergens mee bezig ben, dan zit ik daar hele-
maal in. Zodra het afgerond is, zet ik mijn hoofd vaak weer 
op de volgende preek of het volgende boek. Maar wat ik 
schrijf en preek, wil ik zelf ook leven.’ Soms helpt haar eigen 
werk haar om ergens uit te komen. ‘Als ik vastloop, lees ik 
soms terug wat ik heb geschreven. Dat helpt wel eens om 
mezelf weer op weg te helpen. Ook mijn boek ‘Feedback 
in de kerk’ helpt me tijdens het voeren van gesprekken. Ik 
wil geloofwaardig blijven in wat ik zeg en doe.’ Schrijven en 
preken helpen haar geloof te verdiepen. ‘Het dwingt me om 
bewust na te denken over wat ik geloof. Dat geeft verdie-
ping en houdt me scherp.’  

In 2022 bracht je het boek ‘Zin in preken’ uit. Hoe kijk je 
aan tegen het preken? 
‘Hoe meer ik met een preek bezig ben, hoe meer zin ik 
erin krijg,’ vertelt Paulien enthousiast. ‘Dat geldt ook voor 
de aanstaande Paasdienst. Ik kijk uit naar de verschillende 
mensen in het publiek: alle generaties, kerkelijk of minder 
kerkelijk.’ Het spreken voor verschillende groepen ziet ze als 
een uitdaging. ‘Ik wil iedereen meenemen en aan het den-
ken zetten. Preken is voor mij niet alleen een hele verant-
woordelijkheid, maar ook iets dat me veel vreugde geeft.’ 

Wat betekent Pasen voor jou en wat wil je Rijnsburg mee-
geven? 
‘Pasen heeft veel verschillende kanten en komt elk jaar an-
ders binnen,’ zegt Paulien. ‘De veertigdagentijd helpt me om 
er bewust naartoe te leven. Er was een tijd dat ik daar wat 
minder mee deed, maar op een gegeven moment miste ik 
dat. Sinds ik daar weer actief mee bezig ben, beleef ik Pasen 
veel intenser.’ Ze ziet Pasen als de kern van het christelijk 

geloof. ‘Jezus heeft herstel en verzoening mogelijk gemaakt 
en de dood overwonnen. Hoe intenser ik Pasen beleef, hoe 
meer ik dat gevoel wil vasthouden in de periode erna. Maar 
dat is best lastig. Na Pasen gaat het gewone leven weer 
door. Toch blijft Pasen iets ongrijpbaars. ‘Het is zo groot dat 
ik het nooit helemaal zal begrijpen, maar juist daardoor 
blijf ik ontdekken. En dat is ook mooi. Elk jaar ontdek ik een 
nieuw aspect van de opstanding.’ Vroeger vond ze het idee 
dat het elke dag Kerst kon zijn vreemd. ‘Nu snap ik dat be-
ter. En dat geldt ook voor Pasen. Wat ik wil meegeven is dit: 
wat Jezus heeft gedaan met Goede Vrijdag en Pasen geeft 
kracht voor elke dag. We mogen er steeds opnieuw bij stil-
staan. Pasen vieren betekent overigens ook de lijdensweg 
erbij betrekken. Bij Paulus zie je dat dat dichtbij elkaar ligt. 
Hij schrijft bijvoorbeeld in Galaten 2:20: ‘Ik ben met Christus 
gekruisigd. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Met 
Christus gekruisigd en met Hem opgestaan. Daar wil ik tij-
dens de Floradienst meer over vertellen. Hoe dat ons dage-
lijks leven kan kleuren. ‘Het feest van de opstanding vieren 
is iets wat we met Pasen op een uitbundige manier doen. En 
daarna mag het ook een dagelijkse realiteit zijn. Het geloof 
in de opstanding geeft kracht en perspectief voor elke dag.’

Uitgelicht

‘Hoe meer ik met een preek bezig ben, hoe meer zin ik erin krijg.’
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Uitgelicht

Over een paar weken is het Pasen en wij als band ‘Dedicated Worship’, kijken er enorm naar uit om de 
muziek te verzorgen tijdens de Paasmorgendienst in Bloemenveiling Royal FloraHolland in Rijnsburg. Pasen 
is een feest van hoop en nieuw leven en wij voelen ons gezegend dat we hieraan mogen bijdragen met onze 
muziek.

Hoe het begon
Drie jaar geleden ontstond ‘Dedicated Worship’ op een bijzondere en spontane manier. Marion, een van onze zangeressen, 
werd gevraagd om de muziek te organiseren voor de Kerstnachtdienst in de Oude Kerk in Katwijk. Om een sterke band 
te vormen, ging ze op zoek naar enthousiaste muzikanten. Via verschillende kanalen kwamen we bij elkaar en al na één 
oefenavond voelden we een sterke muzikale klik. Dat moment werd het begin van Dedicated Worship.

Sindsdien spelen we met passie en toewijding in verschillende diensten en op evenementen. Muziek is voor ons meer dan 
alleen klanken en melodieën, het is een manier om God te eren en mensen te raken.

Onze muziek en samenstelling
‘Dedicated Worship’ bestaat uit een hechte groep mensen die elkaar goed aanvullen. Marion de Vreugd, Jacqueline Sira 
en Vincent van Schie zingen samen in een krachtig trio, waarbij ze mooie harmonieën maken en de muziek echt tot leven 
brengen. Willem Nagtegaal zorgt met zijn drums voor een solide en betrouwbaar ritme, terwijl Kees van der Meij met zijn 
gitaar zowel rustige begeleiding als energieke momenten toevoegt. Teun van Rijn zorgt met zijn piano voor de sfeer en mooie 
melodieën en Tom van der Plas legt met zijn basgitaar een stevige basis onder de muziek, zodat alles goed op zijn plek valt.

Samen brengen we een mix van moderne worship en bekende christelijke liederen. Onze muziekstijl is divers: van ingetogen 
ballads tot krachtige lofliederen. We willen met onze muziek niet alleen inspireren, maar ook een moment van bezinning en 
verbondenheid creëren.

De Paasmorgendienst in de bloemenveiling is voor ons een bijzonder moment. Pasen herinnert ons eraan dat het graf leeg is 
en dat Jezus leeft! Die boodschap willen we doorgeven in onze muziek. We hopen dat de gemeente tijdens de dienst wordt 

meegenomen in aanbidding en dat we samen een 
diepe vreugde mogen ervaren.

We kijken ernaar uit om met elkaar en met iedereen 
die aanwezig is, een bijzondere Paasmorgen te 
beleven. We hopen dat onze muziek een zegen 
mag zijn en dat we samen een moment van 
lofprijzing en dankbaarheid mogen delen. 

Zien we je daar?

Ingelicht

Dedicated Worship:

‘Met hart en ziel in muziek.’
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Column

De echo 
Het is vrijdagmiddag. Mijn dochter is 36 weken zwan-
ger en moet voor controle een echo laten maken in het 
ziekenhuis. ‘Pap, wil je mee?’ Natuurlijk ga ik mee. In de 
gangen van het Poortgebouw word ik overvallen door 
herinneringen van 33 jaar terug toen Cora zwanger was 
van deze dochter. Ook toen werden er verschillende 
echo’s gemaakt. Wanneer mijn dochter op het bed ligt, 
start de echo en zie ik de contouren van mijn kleinkind. 
Het is een wonderlijk gezicht: een compleet mens in 
een eigen wereld, waar het gevoed en geliefd wordt 
en groeit. Zou het enig idee hebben dat het binnenkort 
deze wereld verlaat en in een heel andere werkelijkheid 
terechtkomt? Zou het kind enig besef hebben van hoe 
er naar hem of haar wordt uitgekeken? Hoe er naar het 
moment verlangd wordt om het met liefde vast te mo-
gen houden? De babykamer is ingericht, het bedje op-
gemaakt. Met reikhalzend verlangen wachten wij op de 
geboorte van dit kind. 

Zo kan de liefde tussen een man en een vrouw leiden 
tot een zwangerschap. Een tijd van verwachten, hopen, 
echo’s en emoties van vreugde, angst, lijden en verblij-
den. En dan die bevalling ...

Wij zitten nu midden in de lijdenstijd. We denken aan 
het lijden dat Jezus heeft doorgemaakt en dat eindigde 
in de vreselijke kruisiging - een zware bevalling. Onder-
weg spreekt Hij met Mozes en Elia over Zijn sterven, 
over het lijden wat Hem te wachten staat. Hij wist hoe 
zwaar die laatste uren van Zijn aardse leven zouden zijn. 
Hebreeën 12:2 vertelt ons dat Jezus bereid was deze 
weg te gaan, omdat Hij wist welke vreugde voor Hem in 
het verschiet lag. 

Deze vreugde van Jezus heeft zijn oorsprong in de liefde 
van God de Schepper, die Zijn Zoon naar deze wereld 
stuurde om van alle mensen die Hij geschapen heeft en 
in Jezus geloven tot Zijn kinderen te maken. Judas voegt 
daar in zijn brief aan toe: om ons onberispelijk en jui-
chend van vreugde voor Zijn majesteit te laten verschij-
nen.

Arie Ravensbergen

Luistertip: het lied van Marc van Starkenburg. 
(op Spotify artiest: Marcus) 
het lied Ochtenduur.

Lichtvoetig

Lenteschoonmaak: voor hart en hoofd 
Voor mijn werk bij de Nationale Politie heb ik de mogelijkheid 
gehad om meerdere keren voor een lange tijd in het buitenland 
te mogen werken, waaronder in twee vredesmissies in Georgië 
en Mali. Het mooie, maar ook lastige, aan zo’n missie is dat je 
niet weg kunt kijken van de ellende die je daar ziet. Dat wat 
je ziet in conflictgebieden is niet te beschrijven en kun je pas 
echt zien als je er met je neus bovenop zit. Het ongelofelijke 
hieraan is te merken dat hoe diep mensen ook in de ellende 
zitten, zij de moed niet opgeven en hoop houden op een betere 
toekomst. Ondanks alle beperkingen in zulke situaties gaat het 
dagelijks leven door en maken zij het beste van de situatie waar 
ze in zitten. 

Iedere keer als ik weer terugkom na een langere tijd in het 
buitenland, neem ik mezelf voor om meer stil te staan bij hoe 
goed wij het hier hebben en bij de luxe positie waarin ik ge-
boren ben. Natuurlijk gaat niet altijd alles zoals ik wil, maar ik 
leef in vrede, wordt omringd door mijn familie en vrienden en 
ik heb de vrijheid om te gaan en staan waar ik wil. Daarnaast 
mag ik denken, zeggen en geloven wat ik wil, zonder dat daar 
consequenties aan hangen. En toch, na een tijdje weer thuis te 
zijn, verval ik weer in oude gewoontes en lijkt alles weer heel 
vanzelfsprekend. 

Op het moment dat ik dit schrijf, is de veertigdagentijd voor 
Pasen net ingegaan. Na een gesprek hierover met mijn neefje 
van negen, besefte ik me dat dit de perfecte tijd is om weer stil 
te staan bij waar we allemaal dankbaar voor mogen zijn in ons 
leven en dat de basis daarvan ligt in het Paasfeest. Een lente-
schoonmaak in mijn huis en hoofd. Weer terug naar waar het 
écht om gaat. Ook al gaat dat niet altijd vanzelf. 

Mijn naam is Fietje Kralt. Ik werk bij de Nationale Politie op 
de afdeling Mensenhandel, waar ik me vooral bezighoud met 
zaken waarbij mensen slachtoffer zijn van seksuele en/of cri-
minele uitbuiting. Ik ben voorleesvrijwilliger bij de VoorleesEx-
press en bezoek iedere maand als vrijwilliger, samen met twee 
bewoners, de kerkdienst bij Willem van den Bergh in Noordwijk. 
Daarnaast ben ik ook trouwe supporter van Rijnsburgse Boys.  
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In de oudste getuigenis over de opstanding, bij Paulus, horen we al over de opstanding als de kern van het 
christelijk geloof. Nu is de betekenis van de opstanding in het leven zo rijk —  zoals de liefde geen begin en 
geen einde heeft — dat het onmogelijk is om die te vatten in een enkel woord en dus worden er in de Bijbel 
veel woorden aan besteed. 

De oudste getuigenis dat op schrift is gesteld, zijn de woorden van de apostel Paulus. Van alles wat hij geschreven heeft, is 
de brief aan de gemeente te Tessalonica dan weer het oudste geschrift. En daarmee de oudste getuigenis van de opstanding. 
Ik ben van mening dat we in die ene kleine brief de volledige kern van het christelijk geloof al mogen vinden.  Er zijn zorgen 
bij de Tessalonicenzen. Ze maken zich zorgen over ‘het zieleheil’ van hun broeders en zusters die overlijden voordat Jezus 
teruggekomen is. Hoe kan Hij hun redden als ze al overleden zijn? Dood is toch dood? Vanuit die pastorale vraag is de hele 
brief opgebouwd en krijgen we de rijkdom van Pasen mee. 

Paulus maakt drie centrale punten: 
Ten eerste krijgen wij van Paulus te horen dat de kern van Pasen eruit bestaat dat Jezus is opgestaan uit de dood. De mensen 
die daarop vertrouwen, zullen door Jezus naar God toe geleid worden. Jezus is onze gids door dit aardse leven, maar ook door 
het hiernamaals. Wij mogen nu en dan leven in eenheid met Jezus zelf. En dat betreft dus allen die Jezus toebehoren, ook zij 
die al gestorven zijn. Oftewel: Jezus’ opstanding is onze opstanding. En wij hoeven ons geen zorgen te maken over hen die al 
gestorven zijn (en dus ook niet over onze eigen sterfelijkheid). 

Ten tweede krijgen wij ook een oproep over hoe opgestane mensen dienen te leven: niet in de duisternis, maar in het licht. 
Omgord met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Redding? Ja, redding van het 
oordeel door Jezus, omdat wij in eenheid samen met Hem leven. 

Redding is dus het derde punt. Leef naar die eenheid in Jezus en door die redding. Leef in vrede met elkaar. 

Opvallend vind ik altijd dat een woord als zonde, een 
term die in andere brieven van Paulus, met name in 
Romeinen, centraal staat, maar in deze brief vrijwel 
geen enkele rol speelt. De nadruk ligt op redding van 
het oordeel en op de betekenis van de opstanding, 
wat natuurlijk wel vergeving van zonden veronderstelt. 
Toch: het paasgeloof is meer naar voren kijken vanuit 
de redding door Christus, dan terugkijken op het oude 
leven. Paulus prijst de gemeente in Tessalonica vooral: 
het geloof in de opstanding heeft hun leven totaal 
veranderd. Ze zijn één lichaam geworden in Jezus 
Christus. De kern van Pasen: Jezus verwachten uit de 
hemel, die door God uit de dood is opgewekt en die ons 
zal redden van het komende oordeel. 

Ik zei u dus al eerder dat de kern van het christelijk 
geloof niet in een enkel woord te vatten is. Dat is niet 
helemaal waar natuurlijk. Want hoewel we er niet over 
uitgepraat, gebeden en gezongen raken, is dat woord 
er natuurlijk wel: Jezus. Of zoals Marcus het schildert, 
zonder woorden maar met een enkel beeld: het graf is 
leeg. 

Ik wens u gezegende paasdagen. 

Het Licht op ...

De kern van Pasen 
ds. Arnold Vroomans
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Bijbeloverdenkingen Stille Week
-voor jong en oud-

Maandag 14 april: ‘De tuin van Eden’ - Genesis 2: 8-25

ds. Lydia Veerman-van Dijk

Ben je weleens in een park geweest? Zo’n groot park, waar je eindeloos in kunt 
ronddwalen, met wandelpaden, grote bomen, struiken met prachtige bloemen, 
speelplekken voor kinderen, water, bruggetjes en een uitzichtpunt. In het begin van de 
Bijbel lezen we: ‘De HEER God legde in het oosten, in Eden, een tuin aan.’ Zo’n heerlijk 
park heeft misschien wel iets van deze tuin. Met bomen die er prachtig uitzagen, met 
heerlijke vruchten. Dus het allereerste dat God aan de mensen gaf, was iets prachtigs 
om te zien en iets heerlijks om te eten: om van te genieten! Het leven is bedoeld om 
van te genieten. Want God is liefde. Daarom staat in het midden van de tuin de boom 
van leven. Dat genieten mag tot in eeuwigheid doorgaan. De boom van kennis van 
goed en kwaad: daar moest je van afblijven. Want als de mensen zélf gingen bepalen 
wat goed is en kwaad, zou die mooie wereld gauw uit evenwicht raken. Het leven is de 
tuin, door God ooit aangelegd als een prachtig park. We zijn er dankbaar voor.

Hoe ziet de ideale tuin eruit? Pak een groot vel papier, en teken met elkaar jullie ideale tuin. 
Waarom is dit de ideale tuin? Is er rust en vrede in deze tuin?

Dinsdag 15 april: ‘God stuurt de mens weg uit de tuin’ - Genesis 3: 1-25

ds. Arnold Vroomans

Een gelovige professor aan de universiteit van Oxford kreeg de volgende vraag 
voorgeschoteld: ‘Hoe kunt u geloven in een God die niet wil dat u eet van de 
boom van kennis van goed en kwaad? Hoe kunt u geloven in een God die niet 
toestaat dat u alles mag weten?’ Waarop hij zijn antwoord begon met de zin: 
‘Een uitstekende vraag ... Ik wil er graag bij opmerken dat de eerste keer dat 
deze vraag aan een mens gesteld werd, deze gesteld werd door een slang. Van 
alle dieren het sluwste.’
De tuin waarin wij leefden was prachtig. En er blijft in ons allemaal een hele 
diepe heimwee naar die tuin. In de tuin hoefden wij niet te bidden, want wij 
waren altijd met en in Hem. In de tuin waren geen tekorten, alleen maar leven. 
Maar wij hebben als mensen iets wonderlijks. We blijven altijd nieuwsgierig 
naar meer. We hebben iets in ons wat ontvankelijk is voor de vraag: maar het 
kan vast nog wel beter als ... Als wij maar als God zouden zijn. God heeft daar 
verdriet van. En wij schamen ons. Naakt zijn voor God en elkaar was nooit een 
probleem. Maar nu staan wij pas echt naakt voor God en elkaar. Toch blijft het daar niet bij. De oude weg 
is afgesloten. Die tuin gaat op slot. En er komt een nieuwe weg terug naar de tuin. De hof waarin wij, 
geleid door de Geest, eeuwig leven mogen ontvangen. Maar niet voordat Hij gekomen is.

Luister naar het lied ‘In de tuin’ van Elly en Rikkert

Met onze Bijbeloverdenkingen volgen we het leesrooster uit het veertigdagenproject 
van Bijbel Basics. Wij gaan op weg naar Pasen met Bijbelgedeelten waarin een tuin 
een belangrijke plek is. Van de tuin in Eden komen we uit in de tuin van het open graf. 
Zo mogen we uitkijken naar de nieuwe wereld waar vrede en overvloed van leven is. 
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Woensdag 16 april: ‘Een bloeiende tuin ’ - Jesaja 35: 1-10

ds. Pieter van der Ende

De winter ligt weer achter ons en dat zien we. Bloembollen ontkiemen, 
grassen schieten op, bomen krijgen langzaamaan weer kleur, de 
temperatuur klimt. Een lied uit mijn jeugd zingt: ‘In ‘t voorjaar schenkt de 
zon, met warme kracht nieuw leven. En alles spruit weer uit wat lang was 
doods gebleven. Zo ook als je de liefde van God ervaren hebt. Het warmt 
je hart, je straalt het uit, het is voor iedereen.’ En dat is waar Jesaja in dit 
hoofdstuk van getuigt: de dorre woestijn, de ruige wildernis, het wordt 
een symfonie van kleur en gezang! Een geweldig herstel van de schepping 
– waterstromen in de woestijn, dorre grond wordt een klaterende fontein 
– en van de mens: blinden gaan zien, doven gaan horen, stemmelozen 
hoor je jubelen en kreupelen gaan springen als herten. Een geweldige 
aanblik. Maar daar bovenuit torent het allergrootste nieuws: God Zelf 
komt! Hij komt, om de zaken recht te zetten, om het onrecht te herstellen. 
Hij is onderweg, Hij zal redden! Al het verdriet en gejammer vlucht weg, 
blijdschap en vreugde voeren de boventoon.

Tjonge, wat kan er veel misgaan in het leven. Er vloeien heel wat tranen, er wordt heel wat gescholden en gevochten en er 
wordt heel wat bedrogen en gelogen. Maar dat is niet het laatste en het belangrijkste woord, want dat wordt gesproken met 
Pasen: Leven! Liefde! Bevrijding! Zegen!

Zeg eens, voel je je ook een Paasmens? Wat ervaren mensen als ze met jou omgaan? Hopelijk geen zand tussen 
de raderen, maar verfrissend water!

Witte donderdag 17 april: ‘De graankorrel in de aarde’ - Johannes 12: 20 - 27 

pastor Arie Ravensbergen

Jezus reist al drie jaar door het land Israël. Hij geneest veel mensen die ziek zijn. Zo kan een man die 38 jaar niet kon lopen, 
ineens weer lopen en zijn eigen bed meenemen. Een man die doof geboren was, kon zomaar weer alles horen. Bartimeüs was 
blind en toen Jezus modder op zijn ogen gesmeerd had, kon hij alles weer zien. Door al deze wonderen wilden steeds meer 

mensen met Jezus praten en bij hem op bezoek gaan. Zijn 12 discipelen 
moesten de mensen soms tegenhouden, anders werd het veel te druk 
rondom Jezus. Als er weer een groep mensen met Jezus wil praten, 
vragen Thomas en Andreas aan Jezus of dit goed is. Dan vertelt Jezus 
het verhaal van de graankorrel. Een graankorrel is heel hard en kan 
vele jaren bewaard worden, in een doosje bijvoorbeeld. Er verandert 
helemaal niets, maar als je de graankorrel in de grond stopt, dan sterft 
hij. De graankorrel gaat eigenlijk kapot, maar omdat hij in de grond zit 
gaat hij groeien, komt er een korenaar uit de grond en daar komen een 
heleboel nieuwe graankorrels uit. Met die graankorrel bedoelt Jezus 
eigenlijk zichzelf. Jezus moet eerst aan het kruis sterven en dan wordt 
Hij begraven, maar na drie dagen komt Hij uit het graf met een nieuw 
lichaam. Dan kan Hij overal tegelijk zijn en met alle mensen tegelijk 
praten. Wanneer de mensen bidden, hoort Jezus iedereen. Dat is het 
wonder van de Heilige Geest.

Als Jezus nu bij jou aan tafel zou zitten, wat zou jij dan aan 
Hem willen vragen?
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Goede vrijdag 18 april: 
‘Jezus wordt gevangengenomen in de tuin van Getsemane’ - Johannes 18: 1-14

ds. Joren IJzerman

Wat doe je als je je bedreigd voelt? Over het algemeen reageren mensen op drie verschillende 
manieren. Ze kunnen bevriezen, vluchten of vechten – in het Engels: freeze, flight or fight. 
Misschien heb je een idee wat jij zou doen, of zou willen doen. Misschien weet je het echt van 
jezelf, omdat je een keer een bedreigende situatie hebt meegemaakt. 

In ons verhaal zien we alle reacties een beetje terug. Jezus is met zijn leerlingen naar de 
tuin van Getsemane gegaan. Een plek waar ze vaker komen, waarschijnlijk om de rust op te 
zoeken. Maar dit keer dreigt er juist gevaar: er zijn soldaten die Jezus gevangen komen nemen. 
Bijzonder om te zien wat er dan gebeurt. De soldaten vallen als verstijfd op de grond, wanneer 
Jezus zichzelf bekendmaakt. De leerlingen krijgen de kans om weg te vluchten. Petrus begint 
te vechten. En Jezus zelf? Hij doet niets van dat alles. Hij weet dat dit moet gebeuren: dat Hij 
gevangen genomen moet worden, dat Hij moet sterven. Hij treedt het gevaar vastberaden 
tegemoet.

Hoe Hij dat kan? Doordat Hij vertrouwt op zijn Hemelse Vader. Wanneer Hij zegt ‘Ik ben het’, 
klinkt daar de naam van God zelf in door, die Hij ooit aan Mozes bekendmaakte: ‘Ik ben die 
Ik ben.’ Jezus is met God verbonden – ook in het gevaar, ook in het lijden, zelfs in de dood. 
Daarop kan Hij vertrouwen. En dankzij Hem kunnen wij dat ook.

Heb jij een idee wat je zou doen in een bedreigende situatie? Freeze, flight or fight?

Stille zaterdag 19 april: ‘Jezus wordt begraven in een tuin’ - Johannes 19: 38-42 

ds. Lydia Veerman-van Dijk

‘Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin, en daar was een nieuw 
graf.’ (Joh. 19:41) In deze zin komen drie heel verschillende dingen bij elkaar. 
De tuin doet denken aan de tuin van Eden, de tuin uit het allereerste begin: de 
bron van het bestaan. De plaats waar Jezus gekruisigd was, dat is de plaats waar 
angst heerst, de dood. En het verdriet om de meest Geliefde van alle tijden, 
die verschrikkelijke straf, het verlies van alle hoop. Maar tot slot: het nieuwe 
graf. Ongerept en rein. Onaangetast. Er is nog niet eerder iemand in begraven. 
Voor de meest Geliefde van alle tijden is er maar één rustplaats te bedenken: 
gloednieuw. En het is alsof dit woord ‘nieuw’ al laat doorschemeren dat Zijn 
rustplaats de plek zal zijn van een volkomen nieuw begin: de opstanding uit 
de dood, een nieuw begin voor al het leven op aarde. Want de zonde, de 
vuilheid van het bestaan, het kwaad, de ruzie, de oorlog … dit alles was met 
Jezus aan het kruishout weggedaan. Er is een nieuw begin op komst, waar 
mensen de zonde achter zich zullen laten en zuiver en vol liefde zullen leven. 
Daarom noemen we de dag waarop Jezus is gestorven en in het graf in de tuin 
is gelegd, Goede Vrijdag. Bij de Paaswandeling in de Horn vorig jaar beeldden 
kinderen dit uit met het teken van kleurrijke kruizen, met bloemetjes en een 
regenboog. Want Jezus’ sterven bracht een nieuw begin.

Teken voor je huis met stoepkrijt een kleurrijk kruis: bloemen, regenboog, enz …
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Paaszondag 20 april: ‘De tuin bij het open graf’ - Johannes 20: 1, 11-18

ds. Arnold Vroomans

In deze tuin is Maria niet verbaasd wanneer ze twee engelen ontmoet. 
In deze tuin kan Maria haar tranen de vrije loop laten over het verlies 
van haar Heer. In deze tuin ontmoet ze Hem als opgestane. En ze denkt 
dat Hij, Jezus, de tuinman is. En dat is ook waar. Hij blijkt de tuinman 
te zijn die zorgt dat alles groeit, bloeit en dat er op tijd wordt gesnoeid. 
Hij heeft alles wat (en wie!) geknakt is, hersteld. De tuin van vroeger, 
de hof van Eden, die ligt qua tijd ver achter ons. Maar nu mogen wij 
er met deze Maria al iets van proeven en ervan genieten. Die tuinman 
… Dat is Jezus, de Meester. En in deze tuin bloeien twee bomen: de 
boom van kennis van goed en kwaad en de boom van eeuwig leven. 
En van beiden schenkt Hij ons de vruchten. Wij pakken het niet, maar 
ontvangen het door de Geest. De Geest van de opgestane Heer. 
Daarvan kunnen wij alleen nog maar zingen en juichen: ‘U zij de 
glorie’. Pasen is zo veel meer dan ‘de bloemetjes komen weer op’. Het 
is het feest van de opstanding. En Hij komt ons tegemoet. Wie is hij? 
Rabboeni! Meester!

Maak van je ontbijt een Paasontbijt. Leg een groen vel papier of groen servet voor je neer: dit is je tuin. Verbeeld 
dan met verschillende dingen van de ontbijttafel (halve donut, stuk matze, Mariakaakje, bloemensnoepjes, zoute 
crackers, enz.) Pasen.

Maandag 21 april: ‘Tuin van de toekomst’ - Openbaring 22: 1-5

ds. Pieter van der Ende

Wij hebben thuis een tuin. En daar zijn we maar wat blij mee. Mooi om te zien hoe er na de winter van alles gebeurt. Bloeiende 
bloemen, groener wordende struiken, bomen met blaadjes, bloesem en straks ook vruchten. Gras om in te spelen. Er is ruimte 
om te zitten of te liggen, gasten te ontvangen. Een kasje om wat groenten en kruiden te kweken. Insecten en vogels vinden er 
een weg. Heerlijk als de zon schijnt, verfrissend als een regenbuitje valt. Het is niet perfect, maar je proeft er soms wel wat van 
het visioen uit Openbaring 22: een tuin van vrede, een tuin van leven. De tuin uit dat visioen brengt nog meer: genezing, er is 
niets meer waarop nog een vloek rust. En het belangrijkste, waardoor dit ontstaat: God is aanwezig, Jezus zélf is er! 

Hij wordt daar een Lam genoemd, een levende herinnering 
dat Hij zich heeft over gegeven, tot in de dood, om het Leven 
in al zijn volheid vrij te maken. De afgelopen tijd stonden we 
stil bij de weg die Jezus is gegaan, het verraad, zijn lijden, de 
kruisiging, zijn sterven…  Verschrikkelijk! Maar ook mogen  
we weer vieren dat Hij is opgestaan! De dood overwonnen! 
Wat bijzonder, wat geweldig. En dat voor ons! Belangrijk om 
daar nog eens goed over na te denken, om daar nog eens 
uitgebreid voor te danken!

Kijk met elkaar naar de tekening die je vorige 
week maandag hebt gemaakt. Lijkt deze tuin al 
op de tuin van leven, vrede en genezing? Of kun 
je er nog iets bij tekenen?  
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Brief naar Zweden

Stockholm, 11 maart
Beste Lydia,

We leven in een tijd waarin veel verandert. Zo hebben we nu 
soms overvolle kerken met vooral mensen van middelbare leeftijd 
en jongeren. Wat zoeken ze in de kerkdienst? In de viering zelf is 
eigenlijk niets veranderd. Misschien is dat het juist – veel mensen 
zoeken in deze tijd iets dat niet zo snel verandert.

Een paar van die nieuwe mensen heb ik gevraagd: ‘Hoe komt het 
dat je hier bent?’ De antwoorden waren verschillend. Een paar 
jongens volgen influencers op internet en nu willen ze graag een 
bijbel, maar in het Engels, de taal van de influencer. Een andere 
persoon die ik sprak was wat ouder en hij vertelde dat hij bijna 
iedere zondag een nieuwe kerk bezoekt. Hij zoekt iets voor zijn 
ziel, wil innerlijke vrede vinden, maar hij heeft nog niet helemaal 
een kerk gevonden ‘die bij hem past’.

Ik ben blij om al die nieuwe mensen in onze kerk, maar het zet 
me ook aan het denken. Sommigen zijn op zoek naar een gevoel 
van rust en veiligheid voor zichzelf. Anderen zijn in het algemeen 
op zoek naar een christelijk geloof, waar ze over hebben gehoord 
op social media. En dat is hopelijk te vinden in onze kerk: rust, 
veiligheid en een ‘eeuwig’ geloof. Maar de kerk is altijd meer dan 
een plek voor je individuele behoefte van rust en stilte.

Als je durft te blijven, ontdek je een veelkleurige gemeenschap, 
waarin je zelf ook iets bij te dragen hebt. Waar niet alles altijd 
‘bij jou past’, maar waar je kunt veranderen als je daar open voor 
staat. Dit is uitdagend, maar dat geeft ook hoop en licht - iets wat 
we in deze tijd zo hard nodig hebben.

Sara

Geboren op 23 februari 2025

Bobbi Lou Marella  de Best
dochter van 

Arie de Best en 
Tamara de Best-van der Meij

zusje van Loa-Love

Geboren op 2 maart 2025

Lieke Zoi van Delft
&

Hugo Ilias van Delft
zoon en dochter van 
Cees van Delft en 

Nicolette van Delft-Kaparounakis
broetje en zusje van Fleur

Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan 
het lezen van de berichten over nieuw leven. 
In de afgelopen maand hebben we drie 
geboorteberichten ontvangen. Namens de 
Protestantse Gemeente Rijnsburg van harte 
gefeliciteerd met de geboorte van jullie kind.
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Samuel Moos Johannes de Mooij
In liefde ontvangen, in liefde losgelaten. Op 19 december 
is Samuel Moos Johannes de Mooij geboren, zoon van Frits 
en Hilde, broertje van Koen, Gijs, Niek en Wout de Mooij. 
Tijdens de zwangerschap waren er al zorgen over de gezond-
heid van Sam en na zijn geboorte werden deze helaas nog 
groter. Sam bleek zeer ernstig ziek. 
Op 22 december is hij, na drie da-
gen zeer intensieve zorg, overleden 
in de armen van zijn vader en moe-
der. In het ziekenhuis hebben Hilde 
en Frits Sam gedoopt in aanwe-
zigheid van zijn grote broers. We 
weten hem voor de eeuwigheid 
geborgen bij God. Het verdriet is 
onbeschrijflijk groot, tegelijk voe-
len ze zich door God rijk gezegend met hem. In een intieme 
dienst is er op 28 december afscheid van Sam genomen.
Een rijke schat
Geroepen bij zijn naam
Waar ik ook ontwaak dan nog ben ik bij U
Naar Psalm 139

ds. A. Vroomans

Pietronella Cornelia van Klaveren-van Egmond
Op 9 februari is Pietronella Cornelia van Klaveren-van Eg-
mond, Nel, overleden. 95 jaar geleden werd zij geboren in 
het gezin Van Egmond, waar zij ondanks de crisistijd en de 
oorlog een liefdevolle jeugd heeft gehad. Zij trouwde met 
Piet van Klaveren. Piet ging werken bij de Holland-Amerika 
Lijn, dat had zijn passie en leverde ook een mooi salaris 
op waarmee hij het gezin kon on-
derhouden. In de loop van de tijd 
werden vier kinderen geboren. De 
schaduwzijde van het werk van Piet 
was dat hij lang van huis was, soms 
wel tot negen maanden. Hierdoor 
was het beleven van de liefde tus-
sen man en vrouw, vader, moeder 
en kinderen ingewikkeld. Aan het 
slot van de dienst hebben we naar 
het lied ‘Perhaps love’ van John Denver en Placido Domingo 
geluisterd. Het bezingt de vele facetten van liefde.
Voor sommigen zo sterk als staal
Voor sommigen een manier van leven
Voor sommigen een manier van voelen
En sommigen zeggen liefde is volhouden
En sommigen zeggen laten gaan
Sommigen zeggen dat ze het niet weten
Misschien is liefde als de oceaan

Vol strijd en vol pijn
Als een vuur wanneer het buiten koud is

Moeder Nel had op een briefje, in een mooi regelmatig 
handschrift, een aantal liederen geschreven die wij in haar 
rouwdienst konden zingen. Op een klein los briefje stond 
nog het lied ‘Groot is Uw trouw, o Heer’. De liefde is verschil-
lend beleefd, maar de trouw is voor iedereen gebleven.

 pastor Arie Ravensbergen

Jan Dijkstra
Op 20 februari is overleden Jan Dijkstra in de leeftijd van 
87 jaar. Het was nog maar twee maanden geleden dat zijn 
vrouw Caro Dijkstra-Dijksterhuis was overleden. Zij heb-
ben zes kinderen gekregen, waarvan de eerste en de laatste 
vroegtijdig zijn overleden. Opnieuw zat het gezin op unieke 
wijze bij elkaar in het huis van Jan en Caro. Een huis met 
aanlegsteiger, vlaggenstok met Friese wimpel. Ze kwamen 
immers uit Friesland, maar waren hier jaren geleden neerge-
streken. Jan had met zijn broer een bouwmaterialenhandel 
opgebouwd. Het huis in Rijnsburg 
getuigt van al die materialen. Maar 
kort achter elkaar zat ik met het 
unieke gezin samen in de woon-
kamer. Intiem en besloten, delend 
wie Jan en Caro geweest zijn. Wat 
ze gebouwd hebben. En hoe ze 
geleefd hebben uit de kracht van 
Gods liefde. Samen met de vier 
dochters hebben ze door het ver-
driet heen het hoofd omhoog gehouden (zoals het staat 
in een mooi lied). Voor het eerst verstond ik wat een Fries 
zegt met de uitdrukking ‘kop ervoor’. Zoals een zeilboot met 
een bruisende boeg – je hoofd gericht op troost en kracht 
en daarin verder gaan. Vol liefde en vertrouwen hebben zij 
geleefd uit de hoop die alle leed verzacht. Met het Bijbel-
tje binnen handbereik heeft Jan gezocht en gebeden na het 
overlijden van zijn Caro. En nu is hij in het hemels vaderhuis. 
Het afscheid in besloten kring was dierbaar in plaats van in 
het groot toen bij het verlies van een kind. De nabijheid van 
God was juist in deze beslotenheid vol troost.

ds. Piet Rozeboom

Ella de Mooij – Goddijn
Op 20 februari is overleden Ella de Mooij – Goddijn in de 
leeftijd van 69 jaar. Zij was gehuwd met Koos de Mooij. Zij 

In Memoriam
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hebben drie zoons gekregen, elk met hun gezin. De dag dat 
zij trouwden, klonk het Hooglied van de liefde uit 1 Korinti-
ërs 13, dat in hun leven echt vervuld is. Liefde, wie kan zeg-
gen wat dit is? Nee, het gaat niet om de woorden van de 
mond, het gaat om zijn, om doen, 
om ‘wat zij voor ons heeft willen 
zijn’. Een blik op de foto en je snapt 
het: vriendelijke openheid, liefde-
volle nabijheid. Niet voor niets lijkt 
die grote tafel in de keuken het 
middelpunt van het huis. Ze had 
een bijzondere gave. Ze kon name-
lijk aan je gezicht zien hoe het met 
je gaat. Dat is een bijzonder talent, 
dat je een mens kunt open luisteren. Dat kun je noemen: 
opbeuren. Paulus maakt een vergelijking met een beslagen 
spiegel: als je daarvoor staat, kun je nauwelijks zien wie je 
bent. Zo kijken wij naar God en Zijn Koninkrijk. Veel ervan 
is verborgen op deze wereld. ‘Maar straks zullen we zien’, 
schrijft Paulus. Dat ‘straks’ is voor Ella nu al werkelijkheid ge-
worden. We weten dat de Here Jezus daar is geweest na Zijn 
dood aan het kruis. Ook Hij is begraven, maar opgestaan. 
En ieder van ons geeft Hij: wat Hij voor ons heeft willen zijn. 
Liefde dieper dan diep, hoger dan hoog, nabijer dan nabij. 
Dat is Hij in het verdriet en gemis. Omdat Hij liefde is.

ds. Piet Rozeboom

Leuntje van Egmond-Den Haan
Op maandag 24 februari is in de leeftijd van 93 jaar heen-
gegaan Leuntje van Egmond-Den Haan, Lenny, weduwe 
van Albertus van Egmond, Ab. Lenny werd op 9-7-1931 ge-
boren in Rijnsburg. Ze kwam uit een gezin met 7 kinderen 
en groeide op in Katwijk Binnen. 
Haar vader stierf op jonge leeftijd. 
Ze had graag willen leren, maar 
moest geld verdienen. Ze maakte 
kleding voor dames in Wassenaar. 
Ze trouwde met Ab van Egmond en 
kreeg 4 kinderen. Lenny was een 
sportieve vrouw die veel wandelin-
gen maakte in binnen- en buiten-
land. Ze heeft 27 keer de Nijmeeg-
se Vierdaagse gelopen. Voor de kleinkinderen stond ze altijd 
klaar en heeft er een aantal voor langere periode opgevan-
gen. Het overlijden van haar man in 2018 en haar dochter 
in 2023 raakte haar diep, maar ze bleef positief en genoot 
van het leven. Jezus betekende veel voor haar en ze was een 
trouwe bezoeker van de Maranathakerk en Petrakerk en la-

ter de Immanuëlkerk. Toen ze wat slechter ter been werd, 
volgde ze de diensten online. Met de scootmobiel reed ze 
dagelijks naar de Vlietstede voor de dagbesteding en om te 
eten, maar de boodschappen deed ze nog zelf. Ze was tot 
het einde een sterke en zelfstandige vrouw die alles zelf wil-
de doen en regelen. Haar laatste woorden waren: ‘Heer, ik 
kom tot U. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en 
reinig mijn hart.’

Albert van Egmond      

Maria Vliegenthart-Ravensbergen
Op 5 maart is Rie Vliegenthart-Ravensbergen overleden in 
de leeftijd van 91 jaar. Rie kwam uit een gezin van 13 kinde-
ren. In een dergelijk gezin moet je wel voor jezelf opkomen. 
De vorming daardoor draag je mee. Haar vader sprak mis-
schien niet zo warm over haar. De tijd waar zij uit komt, is so-
wieso gekenmerkt door een zekere 
nuchterheid. Voor Jan Dirk, haar 
man, gold het ‘Ave Maria’ als een 
lof op zijn zo geliefde vrouw Rie. Al 
in 2001 overleed Jan Dirk. Na dat 
verlies is Rie in de loop van de tijd 
opengebloeid. Ze werd gevraagd 
om ouderling te zijn bij ouderen 
en dat deed ze met veel liefde en 
toewijding. Ze kon hele mooie en 
warme gebeden uitspreken. Zeven jaar geleden was er een 
weekend. Een brief van een oom met een tekst uit Jozua 24, 
- ‘Ik en mijn huis zullen de Here dienen’ - raakte haar diep. 
En ze wilde dat zo graag verwezenlijkt zien in haar gezin. Ze 
legde de lat hoog voor zichzelf. Dat heeft ze uitgestraald naar 
de kinderen, gevormd in liefde. Liefderijk waren zij om haar 
heen die laatste dagen en bij haar laatste adem. De dag van 
het afscheid was de trouwdag van Jan en Rie. Op hun eerste 
trouwdag klonk een tekst uit Psalm 25. Heel letterlijk staat 
daar: ‘Wegwijs mij’ want ‘Gij zijt de God van mijn heil’. Rie 
beleefde dat op haar eigen manier: van haar ouders geleerd, 
met haar man gedeeld, stap voor stap. Nu doen de kinderen 
en hun gezinnen dat. Het gebed van Rie draagt dat.

ds. Piet Rozeboom

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden 
Gods troost en nabijheid toe.
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Het college van diakenen heeft u als gemeente al geïnformeerd over de afwikkeling van een nalatenschap 
aan de Diaconie. Er zijn in 2023 diverse projecten aangedragen door gemeenteleden. Een van de doelen die 
de diaconie met het geld van dit legaat heeft ondersteund, is het werk van de stichting Labourward. Het 
bestuur laat weten dat zij met grote dankbaarheid het volgende verslag met de gemeente willen delen. 

Diaconie

Prachtig werk gedaan met het geld 
van het legaat: Stichting Labourward 
Henk van der Meij

Onlangs is het bestuur weer afgereisd naar Ghana met een 
container vol spullen. Dit was mogelijk dankzij de steun 
en bijdrage uit dit legaat. Met dit verslag wil de stichting 
Labourward u hartelijk bedanken voor uw steun. 

De container zat vol ziekenhuisbenodigdheden, waaronder 
bedden, verlosbedden, couveuses, blauwe lampen, 
matrassen, kleding, revalidatiemateriaal en meer. Begin 
maart zijn we als groep van acht naar Ghana vertrokken 
en hebben we onder extreem warme omstandigheden 
(het was namelijk gemiddeld zo’n 45 graden) de container 
gelost en de inhoud verdeeld, zodat alles op de juiste plek 
terechtkwam. Dit kostte ongeveer een week tijd.

Tijdens ons verblijf hebben we diverse ziekenhuizen bezocht 
in Tamale, gekeken naar wat nodig was en alle spullen uit de 
container onderverdeeld. De armoede in de ziekenhuizen 
is groot. Toch zien we in de tijd dat we daar actief zijn (nu 
zo’n 10 jaar) verbeteringen: verbetering in materiaal en 
kennis, en daar zijn we heel dankbaar voor. In het ziekenhuis 
bezochten we ook de kinderafdeling, wat heftig was, gezien 
de vele aandoeningen die vaak niet behandeld kunnen 
worden. Op de kinderafdeling hebben we speelgoed en 
knuffels uitgedeeld.

We hebben veel mogen doen in onze tijd in Ghana. We 
hebben gezien hoe belangrijk water is voor de mensen 
daar, er was namelijk een enorme droogte. Terwijl wij 
water als vanzelfsprekend beschouwen, kijken zij uit naar 

het regenseizoen voor hun watervoorziening. Het water 
dat zij drinken, ziet eruit als modderwater; waterleidingen 
zijn er niet. Met het geld hebben wij een waterput kunnen 
aanleggen (zie foto).

We hebben vele bijzondere momenten meegemaakt. Eén 
daarvan was het uitdelen van bijbels, wat voor één man het 
mooiste geschenk van 2024 was. Blij zijn met het kleine, 
maar het meest kostbare. We kunnen veel van deze mensen 
leren en hebben opnieuw ervaren dat ons werk daar er nog 
niet op zit. Alle hulp is nodig, klein en groot.

We zijn daarom vastberaden om door te gaan. Opnieuw zijn 
we gestart met het inzamelen van goederen en spullen voor 
een nieuwe container richting Ghana. Mocht u nog medische 
spullen hebben en/of kraampakketten, dan kunt u deze 
gerust bij Willeke Plug – de Mooij brengen (Tooropstraat 2 in 
Rijnsburg | 06-30719937). Giften zijn ook van harte welkom 
(Stichting Labourward - NL17 RABO 030489073). 

Naast Labourward heeft de diaconie nog meer 
mooie projecten ondersteund. Echter, met de 
ondersteunde projecten in 2023 is niet het hele 
bedrag uitgekeerd. Daarom schrijft de diaconie 
een tweede ronde uit. In deze ronde wordt 
de gemeente gevraagd om concrete, nieuwe 
doelen en projecten aan te dragen die naar 
uw mening in aanmerking komen voor een 
eenmalige diaconale ondersteuning. Dit kunnen 
doelen in binnen- of buitenland zijn. Verdere 
voorwaarde is dat het doel een ANBI-status 
heeft. Stuur uw aanvraag per e-mail in voor 1 
mei 2025 naar secr-diaconie@kpnmail.nl of 
geef uw aanvraag af bij het Kerkelijk Bureau in 
de Voorhof, ter attentie van Commissie Legaat 
Diaconie.

Een nieuwe ronde, 
nieuwe beoordeling 
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Bericht van de zendingscommissie:
Open Doors 
‘Wees wakker en versterk het overige, dat dreigt te sterven.’ 
Het was deze tekst waardoor Anne van der Bijl in 1955 werd 
aangemoedigd in zijn missie om vervolgde christenen te 
ondersteunen. De Bijbeltekst uit Openbaring 3:2 spoort 
medewerkers van Open Doors over de hele wereld nog 
dagelijks aan om zich in te zetten voor de vervolgde kerk.
We zijn bijna 70 jaar verder. Er zijn in die periode landen 
opengegaan voor het evangelie en christenen bevrijd van 
onderdrukking. Toch is het helaas nog steeds noodzakelijk dat 
Open Doors vervolgde christenen ondersteunt en bemoedigt 
door gebed, maar ook door het verspreiden van Bijbels, 
Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen.
Vanuit de Zendingscommissie steunen wij, dankzij uw 
jaarlijkse bijdrage, naast de Gereformeerde Zendingsbond- 
en Kerk in Actie-projecten diverse andere organisaties en 
projecten, waaronder Open Doors. Via de website www.
opendoors.nl kunt u meer over deze organisatie te weten 
komen.

Paasviering voor senioren
Dinsdagmiddag 15 april is er een paasviering in de 
Immanuëlkerk. De viering begint om 14.00 uur. Vanaf 13.30 
uur is de deur open. Tijdens de viering staan we stil bij het 
lijden en sterven van de Here Jezus en vieren we samen het 
Heilig Avondmaal. Na de viering is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten in de hal van de kerk, onder het genot van een 
kop koffie en een drankje.

Wanneer hoort u bij de senioren? Ik hoor nog wel eens een 
reactie als: ‘ik voel me nog niet oud’. Dat is natuurlijk mooi 
en u hoeft zich ook niet oud te voelen om bij deze middag 
aanwezig te zijn. 

Mocht u graag opgehaald willen worden, laat het mij dan 
even weten. Arie Ravensbergen, tel. 06-80 13 93 60

Toegelicht

Zingend Gelovendienst 
op 27 april ter ere van Koningsdag
De komende Zingend Gelovendienst staat in het teken van 
Koningsdag! Op zaterdag 26 april vieren we in het land de 
verjaardag van koning Willem-Alexander en de dag erna (27 
april) doen we dat nog eens dunnetjes over tijdens deze 
dienst.

Het thema is ‘Leve de Koning’. Het is goed om dankbaar 
te zijn voor wat we in onze koning en ons koningshuis 
ontvangen, maar laten we niet vergeten om omhoog te 
kijken en te beseffen dat de Here Jezus vanuit de hemel 
regeert als de Koning der koningen.

De muzikale medewerking wordt verleend door het 
Hollands Christelijk Mannenkoor onder leiding van Arjan 
Breukhoven. Vorig jaar waren zij ook al onze gast en op veler 
verzoek komen ze graag weer naar Rijnsburg! Ds. Joren 
IJzerman is de voorganger en het orgel wordt bespeeld door 
Matthijs Breukhoven. De dienst begint om 17.00 uur in de 
Grote- of Laurentiuskerk. U bent van harte welkom!

Nieuwe leiding gezocht voor 
Tienerclub Royal Rock!
Royal Rock, onze christelijke tienerclub, heeft JOU nodig! 
Om de vrijdag komen zo’n 20-25 tieners bij elkaar in Het 
Honk om samen een geweldige tijd te beleven — lol en af 
en toe een serieus geloofsgesprek gaan hier hand in hand. 
Maar... Onze leiding is al dun gezaaid en volgend seizoen 
blijft er nog maar één leider over. Dat betekent dat de club 
zonder extra hulp niet door kan gaan. En dat zou zó zonde 
zijn!

Heb jij een hart voor tieners? 
Wil je helpen een plek te bieden waar geloof en vriendschap 
samenkomen? Ben je om de week een avondje beschikbaar? 

Dan zoeken we jou! Of je nu ervaring hebt of niet - 
enthousiasme en betrokkenheid zijn het belangrijkste. Laten 
we samen Royal Rock laten voortbestaan! Neem contact op 
met Rutger Ouwehand (06-52365878) voor meer info.
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Kerkdiensten

Vrijdag 4 april
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. D. Dreschler  - Weeksluiting

Zondag 6 april
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.B. Vroomans
17.00 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
De Voorhof
10.00 uur	 ds. P. Rozeboom en Karine Kromhout
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. P.J. van der Ende
17.00 uur	 ds. M. Zandbergen, Waddinxveen en 		
	 Cees de Mooij -
	 m.m.v. Marc van Starkenburg

Woensdag 9 april
Grote Kerk
19.30 uur	 ds. P.J. van der Ende - Vesper

Vrijdag 11 april
De Vlietstede
19.00 uur	 pastor A. Ravensbergen - Weeksluiting

Zondag 13 april - Palmzondag
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. P. Rozeboom - Heilige Doop
17.00 uur	 ds. G.M. Bijkerk, Gouda
De Voorhof
10.00 uur	 ds. J.C. IJzerman en Maaike van Egmond 
	 Heilige Doop
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.B. Vroomans - Heilige Doop
17.00 uur	 ds. P.J. van der Ende en 
	 Arianne den Haan -
	 m.m.v. De Rijnsburgse Praiseband

Woensdag 16 april
Grote Kerk
19.30 uur	 pastor A. Ravensbergen - Stilte en 
	 lezing lijdens evangelie

O

Donderdag 17 april - Witte donderdag
Immanuëlkerk
19.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk - 
	 Heilig Avondmaal

Vrijdag 18 april - Goede vrijdag
De Vlietstede
15.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - Heilig Avondmaal
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman - Heilig Avondmaal
19.30 uur	 ds. A.B. Vroomans - Heilig Avondmaal
Immanuëlkerk
19.30 uur	 ds. P. Rozeboom

Zaterdag 19 april - Stille zaterdag
Immanuëlkerk
20.00 uur	 ds. A.B. Vroomans en
	 ds. P. Rozeboom - Jeugdpassiondienst
Grote Kerk
22.00 uur	 ds. P.J. van der Ende - Paaswake

Zondag 20 april - Eerste paasdag
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. J.C. IJzerman
17.00 uur	 ds. P. Rozeboom
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
Royal FloraHolland
10.00 uur	 mevr. P. Vervoorn, Rijnsburg - 
	 m.m.v. Dedicated Worship

Maandag 21 april - Tweede paasdag
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.B. Vroomans - Zangdienst

Vrijdag 25 april
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. A.B. Vroomans - Weeksluiting

B

O

Zondag 6 april
Thema: Het thema is ter keuze van de gastvoorganger.

Zondag 13 april
Thema: Bijbelse figuren: Izaäk

Thema’s Boeketdiensten

B

Zondag 20 april
Geen boeketdienst in verband met de 
Paasmorgendienst in Royal FloraHolland

Zondag 27 april: Youth Worship
Thema: Nog niet bekend

S
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Zondag 27 april
Grote Kerk
09.30 uur	 ds. A.E. Veerman-van Dijk
17.00 uur	 ds. J.C. IJzerman - 
	 Zingend geloven dienst
De Voorhof
10.00 uur	 ds. J.C. IJzerman en Frits van Tol
Immanuëlkerk
09.30 uur	 ds. A.B. Vroomans
17.00 uur	 Dick de Keijzer en Dennis Roijers -
	 Youth Worship 
	 m.m.v. Youthband o.l.v. Dennis Roijers

Vrijdag 2 mei
De Vlietstede
19.00 uur	 ds. J.C. IJzerman - Weeksluiting

Kijk voor de actuele agenda van de kerkdiensten
op onze website, de kerkapp en in Contact!

Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele 
wijzigingen in de nieuwsbrief Contact, in de Kerkapp 
of op www.protestantsrijnsburg.nl.

B

Colofon

Licht Magazine is een uitgave voor alle leden van de 
Protestante Gemeente Rijnsburg.

Redactie: 
Heidi Schreve en Kristel van Klaveren 
(hoofdredacteuren), Willem Nagtegaal, 
ds. Lydia Veerman-van Dijk, David van der Meij en 
Jeanette Kea (eindredacteur).
Redactie Licht, Piet Heinstraat 1, 2231 RK Rijnsburg, 
Tel. 06-54 21 20 68, e-mail: redactielicht@live.nl

Vormgeving: Michel Noort
Fotografie: Shutterstock.com

Redactionele medewerking aan dit nummer: pastor 
Arie Ravensbergen, Fietje Kralt, ds. Arnold Vroomans, 
Henk van der Meij, Floris van Tilburg, Carolien van Eg-
mond, ds. Joren IJzerman en ds. Piet Rozeboom.

Druk en verspreiding
Licht Magazine wordt tien keer per jaar gedrukt en 
verspreid. Voor klachten over de bezorging kunt u con-
tact opnemen met de redactie van Licht Magazine of 
met het Kerkelijk Bureau. Tel. 071-20 350 13.

Betaling
Jaarlijks krijgt u in het najaar een brief met het ver-
zoek om een vrijwillige bijdrage voor Licht Magazine, 
Contact en de website. U kunt uw bijdrage, t.n.v. de 
Taakgroep Communicatie, op het onderstaande reke-
ningnummer overmaken.

IBAN Rekeningnummers 
Protestantse Gemeente Rijnsburg:
Kerkelijke bijdrage	 NL37 RABO 0373 7276 82
Diaconie		 	 NL29 RABO 0356 8206 29
Zendingscommissie	 NL27 RABO 0356 8256 12
Taakgroep Communicatie	 NL40 RABO 0356 8216 92
Solidariteitskas		  NL07 RABO 0331 7439 06

Disclaimer
De redactie van Licht Magazine en de Protestantse 
Gemeente Rijnsburg geven in Licht Magazine ruimte 
aan gemeenteleden om hun geloofsbeleving te delen 
met de lezers. Onze gemeente is er trots op dat zij een 
veelzijdige, veelkleurige gemeente is. 

Daar waar ruimte is voor een ieder, zijn meningen niet 
altijd gelijk. De redactie en de Protestantse Gemeente 
Rijnsburg zijn niet verantwoordelijk voor de persoon-
lijke meningen zoals mensen die 
verwoorden in Licht Magazine.

De redactie behoudt zich het 
recht voor om ingezonden arti-
kelen te wijzigen of te weigeren.

Zondag 6 april
Thema: ‘Hoe fout was Judas?’

Zondag 13 april
Het thema is ter keuze van de gastvoorganger.

Zondag 20 april
Geen studiedienst in verband met 
Eerste Paasdag.

Zondag 27 april
Geen studiedienst in verband met 
de Zingend geloven dienst.

Thema’s Studiediensten

S
O B

Studiedienst

Ontmoetingsdienst Boeketdienst
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Hij was het,
die onze ziekten 
droeg.
Die ons lijden op 
zich nam.

Jesaja 53:4
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